ÇEViRi YAZILIMLARI MERCEK ALTINDA 


İRİ | ÖDEV VE TEZ SİTELER İngilizce-Türkçe çeviri yapan yazılımlar ve siteler 


Video düzenleme yazılımları v #3 Popüler oyunların demoları vi 
— öğpün>ÜSE Linux ve 
—— openSUSE Eklentileri 
HD animasyon: 
Elephants Orgam 


Bilgisayarda resim işleri için süper araçlar! 


bilgisayar ve internet dergisi 
Yıl: 11 Sayı: 122 KASIM 2007 5.90 YTL wWww.pengi.com.ir 


a UZMANLARIN p SIRLARINI 
KEŞFEDİN 


Bilgisayar uzmanları en faydalı yazılımları bilir, en değerli püf noktalarını zihnine kazır, Uzmanların sırlarını öğrenin, siz de bilgisayarın ustası olun! 


#ETEDAVA EĞİNİMMERKEZİ Nİ / TEST MERKEZİNDE KAPIŞMA! 
sm konuları: 


| DVD yazıcılar 
Mi ve Micrasof un Dahili TV kartları Expression Taşınabilir video 


ailesinden di 
Web ve e Desig ner kameralar 


EKTE FİYAT 7.25 VTİ 


MP3 ÇALARINIZA DAHA FAZLA ŞARKI SIĞDIRABİLMENİN YÖNTEMLERİ! Pa i 


Basit bir dönüştürme işlemiyle iki kat fazla şarkı sığdırın, tüm müzik arşivinizi yanınızda taşıyın 


H.Barış NEVRES baris € 


Hayal ettim: Gerçekten işe yarayan akıllı ev sistemlerini. 

Andım: DEC'in başkanı Kenneth 
Olsen'in 1977'de “İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için bir neden göremiyorum” 
demesini. 

Sevindim: Bilgisayarımdaki sıvı soğutma sisteminin işlemci sıcaklığını 17-20 derece arasında tutmasına. 

Beğendim: Samsung monitörlerin teknik desteğini. 

Bekliyorum: İç piyasaya sorunsuz 
Vista Media Center desteği sunan bir TV kartının girmesini. 

Şaşırdım: Nasıl olup da her yarışı kazananların olacağı gibi kazanamayanların da olacağının anlanamadığına. 


editör 


UZMAN OLMAK 


HER ALANDA UZMAN OLMAK ZOR VE GEREKSİZ, UZMAN NUMARASI YAPMAKSA ANLAMSIZ VE TEHLİKELİ. 


eçen ay dünyanın en kalabalık şehirlerinden İstanbul'u seller götürürken, çoğumuz kullandığı 

otomobilin yüzme bildiğini o gün öğrendi. Asıl kötü olan, birçok kişinin yağmur suyunda yüzmeyi 

ilk kez o gün denemesiydi. Yüzme bilmeyenlerse otomobillerinin teras katında romantizmden uzak bir yağmur manzarası seyrettiler ve muhtemelen tek düşündükleri yarım saat içinde kaput hizasına ulaşan suyun ilerleyen zamanda o seviyeye kadar yetişip yetişmeyeceğiydi. Hemen ardından Türk Telekom greve gitti, büyük şehirlerin internet bağlantıları bıçakla kesildi. Bu iki olay, aralarında hiçbir bağlantı yok gibi görünse de, iletişim olanaklarımızın ne kadar eften püften sebeplerle yok olabildiğini görmemizi sağladı. 
Yağmur, rüzgar, grev, keyif, kaza, bayram provası gibi nedenlerle kolayca kullanılamaz hale gelen yol, TV yayınları, internet, telefon gibi iletişim yollarından mahrum kalmamız geçtiğimiz ay bol bol “kafa dinlememizi” sağladı. Biz de bu kafa sakinliğini yeni araştırmalar yapmak, yeni sırlar ortaya çıkarmak ve yeni 


yıla daha iyi hazırlanmak için kullandık. 


Uzmanların sırlarını keşfedin 

Gelişen teknoloji ve bilgisayar kullanımının artması daha çok insanın bilgisayarla ilgilenmesini ve kendini daha bir uzman hissetmesini sağladı. İnternetin özgür yapısı da az çok bilgisayarın klavyesinden tutmuş herkesin kırk yıllık profesör edasıyla atıp tutabilmesine yol açtı. Oradan buradan duydukları doğru yanlış bilgilerin paramparça ettiği kafalar megalomani ve aşırı özgüven sahibi kişilerde olunca çoğu insan duyduğu neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edemez oldu. PCnet bu nedenle genel modaya uyup, sırf prim kazanmak için yanlışı da doğru gibi göstermek yerine sadece doğru bilgilerden oluşan, faydalı ve tutarlı yayıncılığına devam ediyor. 

Bu sayımızın kapak konusunu uzmanların bilgisayar tecrübelerine ayırdık. Doğruluğu kanıtlanmış, faydalı ipuçlarının yanında yıllardır bu alanda emeği olan çalışma arkadaşlarımızın kişisel yöntemlerine de yazımızda yer verdik. Kapak konumuzdaki bilgiler sizin de bir bilgisayar uzmanı olmanızın yolunu açabilir. Uzman 


olamasanız bile en azından uzman taklidi yapan blöfçülerin yanlış tavsiyelerinden korunmanızı sağlayabilir. 


Her donanım bir gün yetersiz gelir 

Yeni bir bilgisayar ya da donanım alırken bize danışanların hayali “öyle bir şey alayım ki, bir beş sene beni idare etsin”, Oysa her bilgisayar kullanıcısı bir bilgisayarın ömrünün en fazla iki yıl olduğunu bilir. Disk kapasiteleri, bellekler yetmez, ekran kartları yeni oyunları oynatamaz... Piyasadaki en yüksek kapasiteli taşınabilir medya çalar kısa süre sonra koleksiyonunuza küçük gelmeye başlayabilir. Bu sayımızda MP3 çalarınıza daha fazla şarkı sığdırabilmenin yolunu açıklıyoruz. Diğer eskiyen donanımlardan nasıl verim 


almaya devam edebileceğinizi de sonraki sayılarımızda işlemeye devam edeceğiz. 


Ödevler, çeviriler 

Her dergi yazarı, ödevlerini yapmasını isteyen öğrencilerin e-posta mesajlarından sıkılmıştır. Oysa tembelliği bırakıp biraz araştırma yapan öğrenciler aradıkları kaynakları internette bulabilirler. İnternette bulunan bilginin güvenilir olup olmadığından emin olamamak bu araştırmaları baltalayan en büyük etken. Biz de ödev ve tezlerinizde yardımcı olacak kaynakları bu sayımızda sizler için derledik. Birçok kişiye yardımcı olacağını düşündüğümüz İngilizceden Türkçeye çeviri yapan yazılım ve siteler de bu sayımızın konuları 


arasında yer alıyor. 


Bedava eğitim merkezi 
PCnet okul bölümü hızla büyümeye devam ediyor. Üstelik herkesin bildiği konuları tekrarlamıyor, en yeni teknolojiler konusunda eğitim sağlıyoruz. Flash'ın pabucunu dama atacağına kesin gözüyle bakılan 


Silverlight hakkında bir eğitime yer veren dünyadaki ilk dergi olmanın da gururunu yaşıyoruz. 


Arka sayfalar 

Her sayfası birbirinden değerli bilgiler içeren PCnet'in arka sayfalarını yabana atmayın. Hatta bu ay PCnet'i okumaya en arkadan başlayın. Oldukça faydalı bilgiler içeren “Nasıl yapılır” ve “Okul” bölümlerimiz sırtını arka kapağa yaslamış, sizleri bekliyor. 


Kendinize ve PC'nize iyi bakın. 
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Reklam indeksi 


FİRMA İSMİ SAYFA NO 


ANİ ATA a a a a AKİ 
ENEL) RE Gl GN 25 
ANILAN a yy EN A 5I 
YE e İM e lr A e e AK 
YAN e e eee e e ei İN 109-111 
BİG ONİMİ İN İMES e e Gk 5I 
BEST ŞİKİ a ça ar ra lc a el YA 75 
| ANA A YY 21 
BİLESİİN Ga e adar am a lar rl aa aaa an an aa 89 
BİYE JEAN ar a a aa azm ra a anaya eda Maya 55 
KAN İM EE EA YE ar e 9 
AİN DİN YAZ a e Kl ka a aa 55) 
ASPİR a a Nea a a va A 113-119-123 e) ZA Yİ A e O 9I 
Sİ A pe e e 38 
DERİN BER EREN A ae A alem e e 21 
BA O LİNEA Rİ 97 
le el esk e EK TE 
Eh) EKSYİBİ İŞİM 133 
ES DİN İN 45 
BELEN aka a ra a a a ki 144-145 
KE EN e EN 227-223 
ARAM ERBAİN Ke e MN e 3 
EİN GG EE A a 22) 
EE SA Merak a ak a NE 125 
KEİ EYİCE A e e e e m Ga el Mk il A 59 
e Gl AS RR REK ENİ e 47 
GAS ASS) Pal a a AZ a İN NR 55 
GOSEL ESİM 550 aaa ap bk a in ale DE ra A ga e Dani 137 
MAY REAMİNE e e e a a a aaa lal a ee 74 
SENİNLE LER İŞ YY ESR ze er en e e 225-226 
İNE KİN 0) çe) | a AR a NN 65 
a NİZ e e een ey maz eN le me Yİ NA 141 
KEY EE | İS a are e e la a al a ear kaça ap an 85 
AN re e Se ME EY e 6l 
EZA TED ay a a ayara a e e üye la MO ON 6/ 

PE MA ee) a emer Ki EE MA 7) 

Sİ a ar a yay e la 39-43 

ESS ERA KE Rİ Ea ag e lala e am 8/ 

EROS ara ala a a Kala a ra Bİ 

VEİSERSİS AET RYAN ra Ne a 15 

RL Ee ZE ÖK 

EN EN YEN YE 33) 

ATLA ED NA a a arada Gl kana a re li 83 

KD Bİ 166-167 

KB e ee e e e e 13 
İD e e Mek 127 
GÖ İNS EEE aa a aya a ka a 75 
Ozel iBİLİ SİMENA LZ AN ke AY 19 
ZN  ye ın aaya  a  aNal ye NK k U 63 
ASİ RİNİN ZAN e a e al ay e e a zl le İLE ee ADN Be GG e ey ei an peru fab Da 75-93 
ERA A İLERİYİ A PRE a e e ça e Ml a a 2 
lm İL e e 17-23 
MİRA İn e A e Tİ Ml e e 2 
e O Yİ e 107 
SİMİ re e a a yi a lr Mn ARD 135 
SN e e e İK e e 5 
SD NİYE KANLA 20 a ak ra e a Alve lari 35 

RR A 20) 
SN GİY A a e a al ei REM 105 
TURA NLEL y  e a  e  lama gla yş Ol GÖ) İNLER 1) A e 3l 


içindekiler 


kasım 2007 


dür 


UZMANLARIN 
SIRLARINI | 
KEŞFEDİN 


Bilgisayar uzmanları en faydalı yazılımları bilir, en değerli püf noktalarını zihnine kazır. Uzmanların sırlarını öğrenin, siz de bilgisayarın ustası olun! 


8 DVD ve CD içeriği 
Kasım DVD'si ve Resim Düzenleme Araçları CD'si. 


12 Güncel 


Bilgisayar dünyasından yenilik ve etkinlikler. 


Cepte teknoloji 


Ceplerimizdeki minik yardımcılar. 


22 Intel'den mobidevrim teknolojileri ln 
32nm SRAM bellek, çevre dostu 45nm işlemciler ve endüstrinin WiMAX'e verdiği destek dikkatleri çekti. 


30 CeBIT Eurasia 2007 


PCnet editörlerinin bakış açısıyla bilişim fuarı. 


Dijital fotoğraf 


Fotoğraf makinesi almadan önce uğramanız gereken sayfa. 


xe KN o o 2 ET e 


En gözde ürünleri sizin için derleyip inceledik. 
42 Oyuncaklar 


Teknoloji harikası ürünler. TESTİ DVD yazıcılar DVD yazıcılar kozlarını masaya vuruyor. 


50 Popüler bağlantılarda son gelişmeler 


USB, SATA ve HDMI ile ilgili son gelişmeler. TEST 2: Taşınabilir kameralar 


56 Lazer TV gerçek oluyor Artık dizi filminizi kendiniz çekebilirsiniz. 
DLP teknolojisini temel alan ve lamba yerine lazer kullanarak DLP'nin eksiklerini kapatan yeni televizyonlar TEST 3: TV kartları 2008'den itibaren hayatımıza girecek. Dahili TV kartlarını her yönüyle tanıyacaksınız. 
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içindekiler iğ 
2007 kasım 


YAZILIM a, 


148 Ayın yazılımları 


Az yer kaplayan, çok işe yarayan yazılımlar. 


152 IBM Lotus Symphony ve Microsoft Office 


Ofis yazılımları arasındaki mücadeleye devam ediyor. 


1 56 Bilgisayarla tercüme 


Bilgisayarlar insanları ne kadar anlayabilir? 


160 Winamp 5.5 
10. yaşını kutlayan Winamp, yepyeni özellikler hediye ediyor. 


162 Flash vs Silverlight ip n 
Silverlight, Flash'ın pabucunu dama atabilecek mi? Bilgisayarla tercüme 


Arkadaşlarınızı Facebook'la bulun 
Tüm arkadaşlarınızı bulup gelişmelerden haberdar olun. 


Öğrencilere kaynaklar 
En iyi ödevi hazırlamak için internet silahını nasıl kullanmalı? 


Ayın web siteleri 
Mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerli web siteleri. 


KTK a, 


180 Linux'unuzu yapın EE 
İstediğiniz gibi bir Linux bulamıyorsanız, onu kendiniz yapın. Arkadaşla rınızı Facebook la bulun 


OYUN yy 


182 En yeni oyunlar 
Enemy Territory: Ouake Wars, FIFA 08, Stranglehold 


LİR 
: DOCX fatihi olun 
)6 Yönetmen olma zamanı 


k 


DeepBurner Free 1.8 


JU MP3'e veda zamanı 


EECU 


202 Uzmana Sorun 


Bilgisayar dünyasıyla ilgili kafanıza takılan sorular ve cevapları. 


206 Tarayıcı ipuçları 


İstediğiniz belgeyi bir seferde doğru şekilde kolayca tarayın. 


UpdatePanel mucizesi 

Expression Encoder ve Silverlight Windows Uygulamalarında Animasyonlar Güle güle FrontPage! 

Vektörel tasarım ve XAML tek merkezde 


Enemy Territory: Ouake Wars 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dvd / cd 


içerik 


Kasım 2007 DVD'si az 


Bilgisayarınızda kendi filmlerinizi yapmanızı sağlayacak video düzenleme yazılımları, kota canavarı dev oyun demoları ve birçok ilgi çekici program PCnet DVD'sinde. 


Önemli günlerde ya da yalnızca kendiniz montajlayabilir ve kendi eğlence için kaydettiğiniz video filmlerinizi yaratabilirsiniz. Her ay görüntülerini tekrar ele alarak kendi olduğu gibi bu ay da oyun dünyasının filmlerinizi yaratmanın şimdi tam en yeni demolarına DVD”'mizde yer 


zamanı. Sizin için bir araya getirdiğimiz verdik. Özellikle kotalı ADSL video düzenleme yazılımlarını kullanıcılarının zevkle takip ettiği kullanarak çektiğiniz görüntüleri “Oyunlar” bölümünde bu ay on farklı 


oyunun oynanabilir demosu 


bulunuyor. En güncel oyunları indirme uğraşına girmeden, kota derdi olmadan deneyebilirsiniz. 

DVD'mizin bu ayki bonusu, 

— mayi başından sonuna açık kaynak 
EMİ FA kodlu araçlarla hazırlanmış 
0 Alginç bir animasyon olan 

Elephants Dream. 1024 piksel yatay çözünürlüğe sahip HD 


anenS5UŞE 


animasyonu zevkle 


izleyeceğinizi umuyoruz. 


Video düzenleme * CinemaForge 2.0.6 Ayın yazılımları Güncel oyun demoları yazılımları * Cole2k Media Codec Pack * DivX Installer * Age of Empires lll: The Asian * Mestesis Standard 6.0.9 (32Bit) * File Format Converters Dynasties * AMV Studio 5 * Dema DivxFix 1.0BI * MediaCoder * Escape From Paradise City * AVI2Clipboard 215 * Sothink Movie DVD Maker * PE Builder * FEAR. Perseus Mandate 
* AVI Constructor Pack 6.4 * Easy Video Splitter * Keynote * FIFA Manager 08 
* Avi Resize Tool 1 * free Fast MPEGCut2.3.21 *Gimp 2.217 * Sega Rally Revo * FadeToBlack 2.3 * IBM Lotus Symphony * Thriliville: Off the Rails 


* AviSplit Classic 1.42 yk * Football Manager 2008 
* CombiMovie 1.2 NA *X Motor Racing 

* OpenFX 15 Ny * Painkiller Overdose 

* OT Movie NoteTaker for z Te * TimeShift 

* Windows 5 


*teb 7S4 Video Editing 
Software 0.94 

* Video Fixer 3.23 

* VirtualDubMod 
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7 haber 
ii yorum 


3G: Girls, Games, Gamble! 


Üçüncü Guşak'ın Türkiye ziyareti, teknoloji cinnetinin fotoğrafı, üstün Alman teknolojisinin yeni icadı ve Google'da en 'agani naganigi' aramaları yapan ülkeler... Hepsi ve daha fazlası bu köşede! 


Erdal KAPLANSEREN erdal ©PCnet.com.tr 


ıllardan beri hasretle beklediğimiz 3G 

(rt cenereyşın) nihayet ülkemize de 

geldi. Ama sadece rüzgârı, nemi... Mutlaka genel bir bilginiz vardır bu konuda. Telekomünikasyon Kurumu ihale açtı, Turkcell dışında katılan olmadı, TK ihaleyi Turkcell'e verdi, bir hafta sonra vazgeçti, Ulaştırma Bakanı “daha erken” dedi vesaire vesaire... Günün sonunda elimizde Üçüncü Guşak (3G için en güzel açılımın bu olduğuna arkadaşım Serhat Ayan ile karar vermiş bulunuyoruz. Hem Türkçe, hem de 3G klişesini bozmuyoruz) namına koca bir sıfırdan başka bir şey kalmadı. Meselenin hazin yanı ne biliyor musunuz sevgili okurlar? Tüm operatörlerin üst düzey yönetimi ihalenin yapılacağı salonun girişinde beklerlerken, Turkcell teklif zarfını gidip bırakıyor kutuya; Avea beklemede kalıyor; Vodafone ben oynamıyorum diyip sahadan uzaklaşınca, Avea da peşine takılıp gidiyor. 
Bu yaşananlar içinde biz teknoloji tutkunlarını ve yayıncıları üzen konu ise gerek devlet tarafındaki yetkililerin, gerekse Vodafone genel müdürrünün “3G Türkiye'ye bol gelir” yönündeki açık- 


lamaları oldu. Her zamanki hikâye işte: Numara 


İbo burda her şey var mı? 


taşınabilirliği! Halbuki 3G lisans anlaşmasının şartlarından biri zaten 1.5 sene içinde numara taşınabilirliğinin sağlanması. Yani Turkcell bu konuda istemese de uygulamaya geçecek. 

Türkiye'de 3G tutmazmış, hızlı internet neyimize yetmiyormuş, daha GSM altyapısı bile yeterli seviyede değilmiş... Bırakınız efendiler bu sayıklamaları. 3G'nin Türkiye'de tıkır tıkır çalışmasını sağlayacak üç tane G var: Girls (kızlar), Games (oyunlar) ve Gamble (kumar). Kumardan kastı- 


mız elbette toto, loto, iddia, at yarışı gibi devle- 


tin denetiminde düzenlenen şans oyunları. 


Üç-beş sene evvel milli basketçimiz İbrahim GoodIuay ile sevimli bir siyahi arkadaşın (adını Serdar Kuzuloğlu'na sordum o dahi bilmiyor, hesabedin artık) oynadığı bir mağaza reklamı vardı, hatırlarsınız. Katlarda umarsızca dolaşıyorlardı, ne buldularsa deniyorlardı, bir yandan da adını hatırlayamadığım ve aramaya üşendiğim arkadaş “İbo buda he şe va mı?” diyip duruyordu. Mağaza yayla gibi, ne ararsak var. İbo da çaresiz “var be var, daha sorma” diyordu. O zamanlar enteresan geliyordu ama şimdi ülkemiz alışveriş merkezi cenneti oldu. Son yılların trendi ise teknoloji marketleri. İrili ufaklı markaları saymazsak, ülkemizde Teknosa, Bimeks, Vatan, 


Darty, Electro World, Gold ve Teknolojix gibi zincir mağazalar her geçen gün yeni dükkânlar açarak insanımıza teknoloji aşılıyorlar. Ve son olarak, MediaMarkt! O ne açılıştı öyle... 
İnsanımızın teknoloji tutkusunu gözleri önüne serdiler. Fakat aldığım çok güçlü bilgilere göre, o delifişek kalabalık arasında büyük çoğunluk, ürünleri daha sonra kendi dükkânlarında satmak için 5'er 10'ar kişilik gruplar halinde gelen satıcılardan oluşuyordu ve yandaki fotoğrafta gördüğünüz gibi enteresan görüntüler ortaya çıktı. Bu fotoğraftaki kişi de öyle bir coşmuş ki, sanırsınız Nirvana konserinde crowd surfing yapıyor. Yazıyı anlamlı bir finalle noktalamak 


gerek: İbo ile siyahi (dikkat ettiyseniz zenci demiyorum) arkadaş bu mağazaya o hengamede gitselerdi eminim her şeyi bulacaklardı. Ama sanırım adabımuaşeret namına, esnaflık namına pek çok şeyden de feragat etmeleri gerekecekti. 
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haber yorum iz 


essence 


Japon işi değil Alman işi 


Türk gençleri üzerinde, bilhassa video ku- 


şağı için önemli yere sahip olan Alman endüstrisi, içerik gücüne teknoloji gücünü de ekleyerek yeni bir sanayi kolu için kolları sıvadı. “Seks Robotu” adıyla tanıtılan bu makinelerin şimdilik sadece kadın modeli üretilmiş. Almanya'daki beyaz eşya satıcıları (beyaz kadın ticareti) bu makineden isteyenlere “ağabeycim (haydaaaa... ben 'abicim” yazdım, Office kafasına göre “'ağabeycim” diye düzeltti, hayret bi olay) 2500 euronu alırım” diyorlarmış. Bu robot arkadaş, ağız ve burnundan nefes alabiliyormuş. Beraber olduğu er kişinin vücut ısısını da kaparak gerçek bir cinsel deneyim yaşatan kadın robotun silikondan imal edilmiş olması, orgazm esnasında vücut ısısının artması ve ayaklarının soğuması Almanların bu 


işe epeyce kafa yorduğunu gösteriyor. 


Bir de Bluetooth'u olsaydı 

Milliyet'te geçtiğimiz hafta çıkan haber şöyle başlıyor: “Beş yıl içinde robotlarla seks yapabilecek. Belçikalı profesör David Levy, insanların 5 yıl içinde robotlarla seks yapabileceğini, 2050'de ise evlenebileceğini söyledi.” Haberde iki robot modeline de yer verilmiş. Androidworld şirketinin ürettiği 


Valerie ile Japon O2 şirketinin Repliee boy 


gösteriyor. Bu yeni model robotların eski modellerden farkıysa ev işlerine de yardım edebilmeleri. Ayrıca internetten alışveriş ya- 


pıyor ve çat pat da olsa konuşuyor. 


Savaşan robotlar, sevişen robotlar Hızlı hızlı atan altın gibi bir kalbe sahip olan seks robotu, uzaktan kumanda ile idare edilebiliyormuş. Fakat bu özelliğin ne için kullanılabileceğini ben kafamda canlandıramadım. Terliğini mi getirtecek adamımız anlamadım ki. Seks Robotu müşteri taleplerine göre sanayide modifiye edilebiliyormuş. Örneğin iri göğüs veya çekik göz isteyenler için bazı seçenekler sunuluyormuş. 
Robot askerlerle ilgili haberleri yıllardır yazıyoruz. Şu anda Irak'ta ilk modelleri savaştırılmaya başlandı bile. Asimov'un Robot Yasaları'nda robotların insan öldürmemesi konusunda bir madde bulunuyor. Yıllardır bu yasa ihlal ediliyor. 
Şimdi de aklımıza gelen soru şu ki, Robot Yasaları'nda robotların cinsel istismarıyla ilgili bir madde yok! Robot teknolojisindeki ilk uygulamaların savaşma ve sevişme üzerinde kurgulanması ne kadar da ilginç bir tesadüf değil mi? Tesadüf değil tabi. 


Sizin aklınıza da 68'lerin ünlü sloganı geldi 


değil mi: “Savaşma Seviş!” diyen slogan. 


Google'ın azgınları 
Her sene Google o meşhur “kim en çok neyi aradı" raporunu yayımlıyor ve ülkemiz uluslararası arenada yine büyük başarısını gözler önüne seriyor. 
Dünyalı internet kullanıcılarının “malım mülküm Google'a feda olsun” duygusuyla kullandığı (en azından ben bu denli seviyorum) Google, arama istatistiklerinden derlediği raporunda, “sex” sözcüğünü içeren aramalardaki yoğunlukları ülkelere göre sıralamış. 
Gelişmişlik raporlarında ortalarda ve sonlarda görmeye alıştığımız cennet ülkemiz, ilk üçte (rakamla 3)! Bizimle birlikte azgınlık sıralamasının ilk sıralarında ter döken diğer ülkeler ise Hindistan ve Mısır imiş. Ne güzel. 


Battlestar Galactica'daki bu üç güzel robotun üretilmesini istemek en doğal hakkımız. 
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BİLGİSAYAR DÜNYASINDAN YENİLİK VE ETKİNLİKLER 


Nintendo teknoloji devlerine kafa tutuyor 


Nintendo, kaderini değiştirip Sony ve Microsoft'u geride bırakarak son zamanların parlayan yıldızı olmayı başardı. 


Dünyanın en eski ve en köklü oyun mevcut finansal yıldaki işletme kârını 2.6 
konsolu ve oyun yaratıcısı şirketlerinden milyar euro olarak açıklayacağını Nintendo, DS ve Wii'nin rüzgarını da öngörüyor. Bu değer, firmanın bu yıl 
arkasına alarak, birçok önemli için yaptığı projeksiyondan yüzde 10 
pazarında rakiplerini geride bırakırken, daha yüksek. 2007 yılı sonu itibarıyla Wii 
Japon borsasında Toyota ve satışlarının, ilk tahminlerin yüzde 18 
Mitsubishi'nin arkasından en değerli üzerinde gerçekleşerek, 16.5 milyona üçüncü şirket olmayı başardı. Öte ulaşması bekleniyor. Benzer biçimde, yandan, şirket taşınabilir müzik çalar taşınabilir oyun konsolu pazarında ürünlerine yatırımı artırarak, Sony ve rakibi Sony'nin PSP'sini döven Microsoft gibi dev rakiplerine, Apple Nintendo DS ise yüzde 18'lik artış 
gibi bir şirleti de ekliyor. Bilindiği gibi, tahmininin üzerine çıkarak, 26 
konsol üreticilerinin en büyük sıkıntısı milyonluk bir satışı yakalayacak 


kârlılık. Sony ve Microsoft'un öngörüsü açıkça ifade edildi. 


konsol ürünlerini pek çok Sony ve Microsoft'un, pazarda zararına sattığı önceki nesil konsollarda malumunuz. Reuters uyguladıkları fiyat verilerinden yararlanan düşürme taktiği ise bu 


analistler Nintendo'nun 


*& defa hiçbir işe yaramadı. 
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Sony PS3'te indirim rüzgarı 
Yapılan pazar araştırmaları gösterdi ki, PlayStation 3'lerin beklenin çok altında bir satış grafiği çizmesinde en önemli etken yüksek fiyatı. Şirket uzun dönemli bir fiyat indirme stratejisi geliştirerek Japonya, Avrupa ve Amerika pazarlarında eski güneşli günlerine dönme hayalleri kuruyor. İlk etapta şirket, piyasada satılmakta olan 20 ve 60 GB'lık modellerinde fiyatlarını aşağı çekti. Bu indirimle birlikte 20 GB'lık PS3 380 dolara 
satılırken, 60 GB'lık modelin fiyatı 470 
dolara kadar düşecek. Bir diğer önemli bilgi ise Sony'nin 40 GB'lık modelini bu ay içinde pazara sunacak olması. Üstelik bu model de 340 dolar gibi cazip bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk alternatifiyle sunulacak model Kasım ortalarında Japonya'da satılmaya başlanacak ve çok kısa süre içinde diğer bölgelere de ulaştırılacak. 

Sony'nin atılım stratejisi içinde, yeni oyunlar çıkararak eski müşteri kitlesini geri çekmek de var. Yine bu ay içinde Sony'nin oyun konusunda anlaşmalar yapması gündemde. Zira Microsoft son bir senedir pek çok oyun şirketini kıskaca alarak kendisine bağladı. 40 GB'lık yeni PS3'le ilgili gizlenemeyecek bir olumsuz yan var ki, o da PS2 oyunlarını desteklemiyor oluşu. Bu durum tüketici tercihi üzerinde ne kadar etkili olur bilinmez. 


> haber 
Gi) güncel 


Bilge Adam'dan yeni uzmanlıklar 


| 


Microsoft, CompTTA, Cisco, Adobe, Autodesk ve HP gibi dünya devlerinin, en önemli ve prestijli sertifikalarına sahip Bilge Adam Kurumsal danışmanları, yetkinliklerini artıracak bir sertifikayı daha kazandı. Bilişim Teknolojileri konularında eğitim, çözüm ve danışmanlık hizmeti veren firma şimdi de, dünya çapında kabul görmüş en ileri düzey sertifikasyonlardan dördüncüsü olarak gösterilen MASE (Master Accredited System Engineer for HP ProlLiant Servers) sertifikasına sahip danışmanlarının sayısını ikiye çıkardı. Yüksek erişilebilirlik, veri depolama ve sunucu sistemlerini felaketten koruma gibi konularda üstün bilgi ve tecrübe gerektiren MASE Proljant Server sertifikası tüm dünyada, bir sistem mühendisinin HP sertifikalarında ulaşabileceği son nokta olarak görülüyor. Bu sertifikaya sahip profesyoneller, ProLiant Sunucu ailesi ile kurulan Cluster sistemleri ile bu sistemler için gerekli olan veri depolama yapıları konusundaki 


uzmanlıklarını kanıtlamış oluyor. Ayrıca bu sertifika özellikle sunucu 


sistemleri ve felaketten korunma konularında uzmanlık kazandırıyor. 


Mobil cihazlara güneş şarjı 


Yeni Acer Aspire'ı Sürekli yanımızda taşıdığımız cep telefonu, MP3 çalar, dijital fotoğraf Arena getirdi makinesi, taşınabilir oyun konsolu ve benzeri mobil cihazlar için şarj sorununu Türkiye'nin teknoloji sağlayıcısı Arena ortadan kaldıran FreeLoader Türkiye'de de satışa sunuldu. Taşınabilir bir güç Bilgisayar, distribütörü olduğu Acer sistemi olan FreeLoader, dışarıda ve özellikle medeniyetten uzaktayken ortaya 


Bilgisayar'ın, yeni Gemstone tasarımına sahip Aspire 59206 dizüstü bilgisayarının dağıtımına başladı. Koyu renk ve parıltılı dış yüzey, inci grisi iç kısım, gölgeli logo, parlak hatlar, dolby surround hoparlör ve medya tuşlarını 


çıkan şarj ihtiyacını karşılıyor. Üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde enerji üretiliyor. Ürünü USB'den veya elektrik ile de şarj edebilmek mümkün. 
Hafif ve ince tasarımı ile kolaylıkla taşınabilen ürünü şarj ettikten sonra yedek pil olarak kullanmak mümkün oluyor. Freeloader bir kere şarj edildiğinde 


ıPod'a 18 saat, cep telefonuna 44 saat, taşınabilir oyun konsoluna 2.5 saat ve 


gösteren neon medya akışı çizgisi, cep bilgisayarına 22 saatlik enerji sağlayabiliyor. Ayrıca ürünü kullanılmadan yeni Acer Aspire'ın dış görünümünü mekletildiğinde dahi 3 aya kadar şarjı saklıyor. Paslanmayan alüminyum özel oluşturuyor. NVIDIA GeForce 8600M GT yüzeye sahip olan ürün farklı renk seçenekleri ile satışa sunulmş durumda. 


GPU ile yüksek çözünürlüklü oyunları, 


eğlenceyi ve yaratıcı uygulamalarını yüksek görüntü kalitesi ile tamamlayan bilgisayar, Intel© Core? 
Duo mobil işlemciye sahip. 
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Netron Bilişim Akademisi (NBA), Kadıköy Altıyol'daki yeni şubesinin açılışını 
kampanyayla kutluyor. Bugüne dek 50 
binden fazla mezun veren NBA, Kadıköy Altıyol'daki şubesine özel olarak tüm eğitimlerde yüzde 30 indirim uyguluyor. 
Ayrıca sistem, yazılım, web-grafik, CCNA-CCAP eğitimlerine kayıt yaptıran herkese, bilişim alanında görev yapanların en büyük ihtiyacı olan Teknik İngilizce Eğitimi 
ücretsiz olarak sunuluyor. Kampanya 15 
Kasım 2007 tarihinde sona eriyor. NBA'da bilişim eğitimi alanlar, eğitim öncesi ve sonrasında sunulan yoğun kariyer desteğinden de yararlanabiliyorlar. Böylece, NBA öğrencileri hem en kaliteli bilişim eğitimini alıyor hem de ülkemizin önde gelen kurumlarında staj ve sonrasında ise 


iş bulma olanağına kavuşuyorlar. 


Dünyaca ünlü İngiliz rock müzik grubu Radiohead, yeni çıkardığı In Rainbows albümünü sadece internetten satmaya başladı. Farklı olan uygulama ise grubun şarkılarının fiyatlandırmasını tüketicilere bırakması. Dinleyici, gönlünden ne koparsa ödüyor. Müzik endüstrisi bu uygulamadan oldukça rahatsız. Bazı çevreler ise Radiohead'in uygulamasını yüreklendirecek açıklamalarda bulunuyor. Fakat görünen o ki satışlar hiç de beklendiği gibi gitmiyor. 
Gruptan rakam konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Radiohead'in yedinci stüdyo albümü In Rainbows'u Radiohead.com sitesinden siz de indirebilir ve gönlünüzden ne koparsa ödeyebilirsiniz. 
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Evinizde, salonunuzda ya da oturma odanızdaki televizyonun altında, tam DVD oynatıcınızın durduğu yerde çok şık küçük bir kutu hayal edin. Şimdi bu kutunun en ileri bilgisayar teknolojisine sahip olduğunu ve onunla televizyon yayınlarını kaydedip internete bağlanabileceğinizi, film ve müzik deposu olarak kullanabileceğiniz düşünün. Tamamen eğlence odaklı olan Beko markalı yeni bilgisayar miniBIG, büyük ekran LCD ya da plazma televizyona bağlanarak bu hayali gerçek kılıyor. miniBIG'in şık ve sessiz kasası sayesinde tüketiciler, oturma odalarında fan gürültüsü olmadan bilgisayar keyfini yaşarken, kablosuz klavye ve 


uzaktan kumanda ile rahatça oturarak eğlencenin tadına varacaklar. Ayrıca DVD 


filmlerinizi yüksek kalitede izleyebileceğiniz gibi, televizyon yayınlarını da 


kaydedebileceksiniz. Kablosuz olarak internete bağlanmak da mümkün. 


Philips, dünyanın önde gelen tasarımcılarıyla birlikte çalışarak hazırladığı “Seduction by light/Işığın Baştan Çıkarıcılığı” kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği tanıtımlarla sunulan Aurca, ekrandaki renklerle yüksek uyum yakalayan ve sürekli değişken ışık parlaklığı ile görüntüyü yakından kuşatarak televizyon izleme deneyimini görsel bir şova dönüştürüyor. 
Görüntü kalitesinin yanı sıra iyi bir ses performansı da sunan Aurea,ışık uzaktan kumandasıyla, ışık seviyesini kapalı, rahat ya da dinamik olarak 


ayarlayarak salonunuzda rengarenk ışık oyunları sergilemeye aday. 


> haber 
Ba güncel 


WIMAX için mobil ittifak 
Intel, Nokia ve Nokia Siemens Networks, mobil WiMAX kablosuz ürünlerinin global olarak, birlikte ve diğer ürünlerle iyi çalışmasını sağlamak amacıyla bir işbirli$i yaptı. 


Nokia Siemens Networks, Intel ve Nokia, Intel'in dizüstü ve mobil internet cihazları için çıkacak olan silikonunun, Nokia WiMAX cihazları ve Nokla Siemens Networks WIMAX altyapı ekipmanlarının birarada çalışabilirliklerini test ettiğini duyurdu. Nokia, özellikle aralarında Nokia Nseries İnternet Tabletler'in de bulunduğu mobil internet ve tüketici elektroniği cihazları için tasarlanmış olan Intel'in “Baxter Peak” kod adlı WiMAN silikon ürününü kullanacağını açıkladı. İnternet tabletleri, 2008'de çıkması beklenen ilk WiMAX özellikli açık internet cihazları arasında yer alacak. Mobil WiMAX, film ve multimedya içeriği gibi büyük miktarlardaki 


verilere erişimde Megabit'ler seviyesinde yüksek hızlar ve uzak mesafelerde verilere erişmek için geniş bir menzil sağlayan, genişbantlı kablosuz bir teknoloji. Birbiriyle uyumluluğu açısından test edilmiş olan WiMAX cihazları, tüketicilerin her zaman bağlantıda kalan mobil deneyim için nerede olurlarsa olsunlar, internet cihazları ile ağdan ağa gezinmelerini kolaylaştırmaya yardım edecek. Birden fazla endüstri iş ortağı arasındaki ilk birarada çalışabilirlik testleri, her bir firmanın kendi ürünlerinde WIMAX Forumu'nun gereksinimlerini başarılı bir şekilde sağlaması için gerekli olan zamanı azaltacak. Böylece 


ürünlerin pazara çıkış süreleri de kısalacak. 


HABERLER 


Online içeriklere kullanım güvencesi 
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Windows XP SP3'te beta süreci başladı 


Hatırlanacağı üzere, Microsoft kısa bir süre önce Windows Vista için sınırlı sayıda bir kullanıcıya Windows Vista için bir beta testi başlatmıştı. Şirketin bu kadar kısa süre içinde XP'ye üçüncü servis paketi testlerine de başlaması forumlardaki tartışmaları alevlendirdi. Windows XP SP3'ün 2008 y?l?n?n ilk yar?s? içinde yay?nlanmas? öngörüşüyor. Halihazırda Windows Vista SPI ve Windows Server 


2008 için beta testi yapan kullanıcılara bir açıklama gönderen Microsoft, Win- 


e 


Windows”*” 
Service Pack.j 


dows XP SP3'ün beta sürümünü açtıklarını duyurdu. Açıklamada, SP3'ün XP için son yama olduğu belirtildi. Windows XP 2001'de piyasaya sürülmüştü ve halihazırda en yaygın kulanılan işletim sistemi durumunda. Yeni servis paketinde radikal bir değişiklik yok. Windows Update'te sunulan gün- 


celemelerin toplamının bu servis paketinde bu- 


lunması öngörülüyor. 


Ei 
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Testler yalan söylemez! 


San Fransisco'daki IDF etkinliğinde PC platformunda sekiz çekirdek ile dört çekirdeği, dizüstünde Santa Rosa ile Montevina'yı kapıştırdık. 


< 


— 


iy, - 
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İşlemci 
Anakart 
Ekran kartı 
Bellek 
Sabit disk 


3DMark 06 V1.1.0 Pro - CPU 
3DMark 06 V1.1.0 - Toplam 


Cinebench R10 Beta (CPU Benchmark) 
| me 4.0 Express rev 4.3.3.9999 Beta (saniye) 


Dört ve sekiz çekirdekli 


ev IDF buluşmasının ikinci günündeyiz. Daha San Francisco'ya geleli 3 gün olmuş. Saat farkına yeni yeni uyum sağlamaya çalışıyoruz. İTÜ'deki doktora dersinden bir tanesini kayıt sırasında hatalı seçmişim, moral sıfır. Tam da son dönemde yapılacak hata degil. “Türkiye'ye dönünce dilekçe verir, düzeltirim...” diye söyleniyorum kendi kendime. Fakat moralimi düzeltecek bir olay olacak az sonra. Türkiye'de saatler gece yarısını gösterirken ve bütün meslektaşlarımız yataklarında mışıl mışıl uyurken, bizler özel hazırlanmış sistemlerde bir Penryn testini yapacak olmanın büyük bir heyecanını yaşıyoruz. Intel mühendisleri ile birlikte dünyanın dört bir yanından gelen IT editörleri için hazırlanmış test odasına doğru yürüyoruz. 
Az sonra Penryn işlemcisini test etme fırsatı bulacağız. Intel, Kasım 2007 içinde Penryn'i sundugunda, bu işlemci dünyanın seri üretilen ilk 45 
nm işlemcisi olacak. Gelecek yıl hazır olacak 45 
nm'lik Silverthorne işlemci ailesi ile birlikte Penryn de, el tipi internet bilgisayarlarından üst seviyedeki sunuculara kadar geniş bir yelpazede çeşitli bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak için, küçük boyutlu, düşük enerjili ve yüksek 


performanslı olacak. 


2 x Penryn (12 MB önbellek, 3.40 GHZ, 1600MHz FSB) 


“Skulltrail” dual socket 

2 x NVIDIA Geforce 8800GTX 

2X2 6BDDR2-800 CL5 FBDIMM 

Seagate Barracuda 320 GB 7200.10 7200RPM 


Odada bizi Intel'in tüm işlemcilerini test eden ekipten üç deneyimli uzman karşılıyor. Daha önceden odada gerekli her türlü platform ve altyapı oluşturulmuş. Test odasına dört - beş kişiden oluşan küçük gruplar halinde girip testi gerçekleştirebiliyoruz. Farklı ülkelerden deneyimli test editörü dostlarımız da var. Türkiye'dense sadece iki kişiyiz. Intel mühendisleri önceden hazırladıkları test platformunu gösteriyorlar. 2 adet 


PC platformu test için hazırlanmış bile. 


8 çekirdek ile 4 çekirdek kapışması 
Birinci PC platformu 12 MB önbelleğe, 3 GHz 
saat hızına ve 1333 MHz FSB desteğine sahip, 45 


nm Hi-k işlemci teknolojisi desteğini arkasına 


alan bir Penryn işlemciyi içeriyor. Bu PC siste- 


Penryn (8 MB önbellek, 3.00 GHZ, 1333 MHZFSB) Bearlake X38 

IXNVIDIA Geforce 88006TX 

2 X1GB Corsair CM3X1024-1333C9DHX 
Seagate Barracuda 320 GB 7200.10 7200RPM 


11899 
11810 
72 
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minde ayrıca anakart olarak Intel X38 yongalı bir model, ekran kartı olarak Geforce 8800 GTX, sabit disk olarak Seagate Barracuda 320 GB 7200.10 
sabit diski ve 2x1 GB Corsair GCM3X1024 - 1333C9DHX bellek kullanılmış. Oldukça iyi bir 


sistem öyle değil mi? Kararınızı vermeden önce bir de ikinci sisteme bir göz atalım isterseniz. 

İkinci PC platformu tam bir performans canavarı. Bu PC sisteminde bir değil iki adet 45 nm işlemciden oluşan 12 MB ön bellekli, 3.40 GHz saat hızına ve 1600 MHz FSB desteğine sahip Harpertown işlemcisi yer alıyor. IDF'te üzerinde bir hayli durulan Skulltrail isimli yeni yonga setine sahip olan bu PC platformunda iki tane Geforce 8800GTX grafik kartı, sabit disk olarak Seagate Barracuda 320 GB 7200.10 ve 2 adet 2 GB DDR2- 
800 FBDIMM bellek mevcut. 

Penryn işlemcilerinin, enerjinin verimli kullanımında iyileşme sağlarken, performansta da yüzde 20 kadar artış sağlamasını bekleniyor. IMmtel'in 


yenilikçi 45 nm'lik silikon işleme teknolojisi, en 


Mobil işlemcilerin 


Model 
İşlemci 
Ekran kartı 
Bellek 
Sabit disk 


TMPGEnc 4.0 Express rev 4.3.3.9999 Beta (saniye) DivX 6.6.1 with VirtualDub (saniye) 


Dell Latitude D830 

Penryn (6 MB, 2.8 GHZ, 800 MHz) 
Intel GMA X3100 

2 x16B DDR2-667 

Fujitsu 80GB 5400 RPM 


gelişmiş sistemlerde kullanılan yüksek performanslı, çok çekirdekli ve çok özellikli işlemciler sağlamanın yanı sıra, yenilikçi küçük cihazlar için de ucuz ve son derece düşük güç kullanan işlemciler sunulmasına izin veriyor. 

Intel mühendisleri birlikte bu ortamda testleri yapma şansına erişiyoruz, fakat ne yazık ki süremiz oldukça kısıtlı. Dışarıda dünyanın dört bir yanından gelen diğer editörler bekliyor. Hızla 3DMark 06 V1.1.0 Pro, Cinebench R10 Beta, TMPGEnc 4.0 Express rev 4.3.3.9999 Beta benchmark yazılım uygulamaları üzerinde testlerimizi yapıyoruz. Sonuçları hızla not alıp fotoğraflarını çekiyorum. 

Bu testte dört çekirdekli bir masaüstü sistemi ile 16 adet işlem birimine sahip 8 çekirdekli bir Xeon işlemcisi karşılaştırılmış oldu. 4 ve 8 çekirdekli iki sistemin performansını çok net bir şekil- 


de karşılaştırmış olduk. 


Santa Rosa ve Montevina kapışması Ardından dizüstü testi için dizüstü bilgisayarların başına gidiyoruz. Burada da iki farklı sistem var. Bir tanesi Intel Core 2 Duo T7800 (4 MB önbellek, 2.60 GHZ, 800 MHz FSB) işlemcili bir Dell Latitude D830 dizüstü, Intel'in Santa Rosa platformunda. Her iki dizüstü sisteminde de Dell Lattude D830 anakart, Intel GMA X3100 grafik kartı, 2xl GB DDR2 bellek ve Fujitsu 80 GB 5400 rpm sabit disk mevcut. Diğer dizüstü platformununsa işlemcisi diğerinden farklı. Burada 45 nm Hi-k Intel işlemci teknolojisini arkasına alan (4 MB önbellek, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) bir işlemci var. 
Dizüstü sistemlerinde de TMPGEnc 4.0 Express ve VirtualDun ile Dix 6.6.1 testlerini çalıştırıyo- 


ruz. Sonuçları tablodan görebilirsiniz. 


Intel mühendisleri Skulltrail 


platformunu tanıtırken. 


Dell Latitude D830 
Intel GMA X3100 


2 Xx16GB DDR2-66/ 
Fujitsu 806B 5400 RPM 


38.9 


Merom (Core2Duo 17800, 4 MB, 2.6 GHZ, 800 MHz) 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ntel'in 18-20 Eylül tarihleri arasında San İ Francisco kentinde düzenlediği tel Geliştiriciler Forumu (Intel Developer Forum -IDRF), bilindiği gibi dünyadaki sayılı büyük teknoloji buluşmalarından biri. PCnet dergisi olarak San Francisco'daydık. En son teknolojileri siz değerli PCnet okurları için yerinde inceleme fırsatı bulduk. 

Üç gün boyunca IDF'te Intel'in üst düzey yöneticileri, geleceğin teknoloji yol haritasına dair çok önemli açıklamalarda bulundular. Yeni mikromimarıi tasarımları, çevre dostu ürünler ve üretim teknolojileri gibi birçok yeniliği Intel'in 


en üst düzeydeki yetkililerinin ağzından dinle- 


mek ve izleyici kitlesinin heyecanına orada or- 


22 Pcnet KASIM 2007 


mobidevrim teknolojileri 


IDF buluşmasında, 32 nm SRAM bellek, çevre dostu 45 nm işlemciler 


ve endüstrinin WiIMAX'e verdiği destek dikkatleri çekti. 


tak olmak büyük bir keyifti. Intel Başkanı ve CE-O'su Paul Otellini, büyük buluşmanın ilk gününde önemli bir konuşma yaptı; Intel'in artan ürün geliştirme hızını yeni ürün, yonga tasarımı ve üretim teknolojilerini açıkladı. Daha IDF'in ilk gününde yeni mikromimarisi Nehalem, ilk 32nm SRAM bellek, çevre dostu 45nm işlemciler ve endüstrinin WiIMAX'e verdiği destek öne çıktı. Otellini, endüstrinin 32 nanometre (nm) teknolojisi kullanılarak üretilmiş ilk çalışan işlemci örneğini bizzat gösterdi. 

Otellini ayrıca, devrim niteliğindeki high-k metal geçit transistörü teknolojisine dayanan 45 
nm'lik Penryn işlemcilerini çıkardıklarında, bilgisayar kullanıcılarının yakın vadede elde edecekleri avantajları da açıkladı. Endüstrinin ilk 
45 nm'lik işlemcisi Kasım ayında piyasada olacak. Şirket ayrıca, gelecek yıl kullanılacak olan Nehalem kod adlı yeni nesil işlemci mimarisini 


de tanıttı. 


2008'de Nehalem ile tanışmaya hazır olun! 

Otellini, Intel'in Nehalem işlemcisinin kamur- ya açık ilk tanıtımını yaparken yılın ikinci yarısında yeni işlemci tasarımları sunma planlarının aksamadan ilerlediğini belirtti. İlk kez Intel Başkanı ve CEO'su Otellini tarafından IDF'te tanr- 


mw haber 
MEM DF 2007 


Bİ intel Başkanı Paul 
Otellini Penryn Wafer'ını bizzat gösteriyor. 


© 32 nm teknolojisi için 2009'u bekleyeceğiz 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ulan Nehalem, 45 nm Hi-k işlemci teknolojisinin avantajlarını sonuna kadar kullanan tümüyle yeni bir ölçeklenebilir işlemci ve dinamik sistem tasarımı. 731 milyon transistör barındıran Nehalem, Intel Core mikromimarisini güçlendirmenin yanı sıra eşzamanlı çoklu kullanım ve çok düzeyli bir önbellek mimarisine sahip. Nehalem'in mevcut rakip işlemcilerden üç kat daha fazla tepe bellek bant genişliği sağlayacağı öngörülüyor. IDF'te ayrıca Nehalem'in işlemci çekirdeklerine yüksek hızda sistem veri yolu olanağı tanıyan İntel OuickPath mimarisine endüstrinin geniş destek verdiği açıklandı. Nehalem'in üretimine ise 2008'in ikinci yarısında başlanması planlanıyor. Nehalem mimarisi, Intel'in performans ve Watt başına performans testlerinde- ki liderliğini pekiştirmenin yanı sıra OuickPath İnterconnect sistem mimarisini kullanan ilk Intel işlemcisi olma özelliğini taşıyor. Ouickpath, genel sistem performansını önemli ölçüde iyi- 


leştirmek için, entegre bellek denetleyici tekno- 


lojisini ve sistem parçalarının arasında daha iyileştirilmiş iletişim bağlantılarını içerecek. 
Intel'in işlemci tasarımı ve üretim teknolojisini desteklemesi ile sağlanan bu ek performans, sadece bilgi işlem alanında kendini göstermeyecek, daha fazla gerçek yaşam eğlencesine ve gerçekçi grafik özelliklerine yol açacak. Sonuçta, sanal bilgi işlem ve grafik gibi önemli teknolojileri geliştirmek için işlemcilerin gücünün kulla- 


nılmasına daha fazla önem verilecek. 


Intel Dijital Ofis Başkan Yardımcısı Pat Gelsinger IDF'in ilk gününde endüstriyi işlemci ve platform alanındaki yenilikler konusunda bilgilendirirken, işlemci tasarımı sürecinde uygulanan Intel Tick-Tock sisteminden de bahsetti. Gelsinger, Intel'in yakında çıkacak olan 45nm işlemcilerinin yanı sıra bilgi işlemde verimli enerji kullanımı, sanallaştırma ve son dönemdeki mimari girişimlere de değindi. 

IDF'te ilk kez yaptığı açıklamalar arasında Intel'in daha ince ve hafif taşınabilir bilgisayarlara yönelik 25 Watt'lık (W) mobil çift çekirdekli işlemcisi Penryn de yer alıyor. 2008'in ortalarında çıkacak 25 W Penryn işlemcisi, “Montevina” kod adlı yeni nesil Centrino işlemci teknolojisi 


için de seçenek oluşturacak. 


Intel Mobilite Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü David Perlmutter da IDF'te mobil bilgi işlemdeki son eğilimleri açık- 


ladı. Perlmutter, performans, pil ömrü, küçük 


haber 
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Bİ intel Başkan 
Yardımcısı Pat Gelsinger 
“Skulltrail” kod adlı oyun canavarını tanıtıyor. 


Devler el sıkıştı, mobil cihazlar yolda 


yapı ve kablosuz iletişim gibi mobil niteliklere sahip dizüstü bilgisayarlar için çıkacak Intel plat formları ve bu niteliklerin yeni tip cihazlara ve kullanım modellerine nasıl genişletileceği üzerinde durdu. Ayrıca, mobil WiMAX de dahil ol mak üzere kablosuz ağ bağlantılarının geleceğinden bahsetti. Bilişim teknolojilerinde, “daha küçük, daha hızlı ve daha fazla enerji tasarruflu” söylemi altında tüketicilerin de, İnternet'i eğlence, iş ve içerik ağırlıklı kişiselleştirme için kullanmak üzere gittikçe bu teknoloji kombinasyonuna yöneldiğini vurguladı. 

Aralarında Acer, Asus, Lenovo, Panasonic ve Toshiba'nın da bulunduğu orijinal parça üreticisi (OEM) firmaları 2008'de Montevina tabanlı taşınabilir bilgisayarlarda WIMAX'in on-board olacağını açıkladı. WMAX'in çok megabitlik hız- 


ların yanı sıra diğer kablosuz geniş bant tekno- 


performans ihtiyacının hiç durmadan 


Endüstride artan devinimin bir işareti olarak Chandrasekher, Intel'in “Tüm İnternet Cebinizde” vizyonunu benimseyen 25'den fazla endüstri liderinin, UMPC ve MID kategorilerine yatırım yaptıklarını ve zamanla ürünlerini çıkarmalarının beklendiğini duyurdu. Bu şirketler arasında Aigo, Clarion, Fujitsu, Harman-Becker, Hitachi, Lenovo, LG Electronics, NEC, Panasonic, Samsung ve Toshiba gibi sistem üreticileri ve Clearwire, KDDI, Korea Telecom, NTT DoCoMo ve Sprint gibi servis sağlayıcılar var.Intel Mobil Platformlar Grubu Genel Müdürü Mooly Eden mobil dünyada 


26 PcCnet KASIM 2007 


artacağını söylüyor. Bir diğer önemli konunun ise güvenlik olacağının altını ısrarla çizen Eden, her zaman bağlı olmanın artık bir olmazsa olmaz olacağını söylüyor. WiIMAX gömülü internet cihazlarının hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacağını belirten Eden, bu konuda birçok farklı marka ve modelde cihazlarla tanışmaya kendimizi hazırlamamızı söylüyor. Yakın gelecekte internete GSM, Wi-Fi veya WiMAX ile bağlanabilen avuç içi cihazların ceplerimizde yerini alacağını söyleyen Eden, “Bizler Intel olarak şu anda tüm dikkatimizi ve enerjimizi WiMAX'e odaklamış durumdayız" diyor. 


lojilerine göre daha geniş kapsama alanı sağlaması bekleniyor. 

Perlmutter, Intel'in 2008 ortasında çıkarmayı hedeflediği yeni nesil “Montevina” işlemci teknolojisini gösterdi. Montevina, yeni 45 nm yüksek-k IMmtel “Penryn” mobil işlemciyi ve DDR3 bellek desteğine sahip yeni nesil yonga setini içeriyor. Bu, daha geniş kablosuz genişbant erişimi için entegre Wi-Fi ve WiMAX kablosuz teknolo-Ji seçeneklerini sunan Mmtel'in ilk Centrino işlemci teknolojisi olacak. Ayrıca tüketiciler için entegre HD-DVD /Blu-ray desteğine ve kurumlar için yeni nesil veri yönetilebilirliği ile güvenlik özelliklerine de sahip olacak. Yaklaşık yüzde 
40 daha küçük komponentlerle birlikte Montevina, sub-dizüstü bilgisayarlardan tam boyutlulara kadar geniş bir dizüstü bilgisayar tasarım yelpazesi için ideal olacak. 

“Menlow” ile mobil internet hepimizi saracak 

Intel Ultra Mobilite Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Anand Chandrasekher, IDF'te iletişim, eğlence, bilgilenme ve mobil haldeyken de üretken olma konusunda mobil kullanıcıların artan ihtiyaçlarından bahsetti. Ghandrasekher, Mmtel'in, işlemci ve yonga setinin güç performansını oldukça azaltan düşük güçlü TA platformlarını kullanarak mobil kullanıcılar için tüm İnternet'i özgürleştirme stratejisinden bahsetti. Ayrıca konuşması sırasında bir dizi duyuru ve demo ile ekosistemde artan hızlanmayı da gösterdi. 

Chandrasekher, 2008'in ilk yarısında çıkarılması planlanan Intel Menlow platformundan bahsetti. Platform, yeni bir 45 nm high-k düşük güç mikromimarisine dayanan “Silverthorne” kod adlı işlemci ve tek yongalı bir tasarıma dayanan “Poulsbo” kod adlı yeni bir yonga setini kullanıyor. Düşük güçte büyük performans gösterecek olan Menlow platformu, 74 mm x 143 
mm'lik ana karta sığabilmesiyle, kullanıcının da cebine girebilecek kadar küçük boyutlara izin verirken tam İnternet deneyimi de sağlıyor. 
Ghandrasekher, Silverthorne'un bugünün düşük enerji tüketen işlemcilerine (ilk silikonlara dayandığı düşünülen) kıyasla 10 kat daha düşük enerji kullanımını nasıl sağlayacağını gösterdi. 
Ayrıca, Mobil İnternet Cihazları (MID) ve Ultra Mobil Kişisel Bilgisayarlar (UMPC) için Wi-Fi, 


yeni nesil 45 nm mikromimarili Wafer, 
Pat Gelsinger ile Jim 
Brayton'ın ellerinde. 


haber 
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İİ Nehalem kod adlı 


O'su olan Mark Shuttleworth'u sahneye davet etti ve şirketin MID alanına girdiğini söyledi. 
Shuttleworth, Ubuntu OS'un esnekliğini ve Canonical'ın bu kategori için güvenilir, küçük tabanlı ve oldukça esnek bir işletim sistemi için attğı adımları anlattı. Ayrıca şirketin müşterilerine farklı bir deneyim sunmak için, eşsiz bir kul lanıcı arayüzü, uygulamalar ve içerik yaratma konularındaki nasıl planlar yaptığından bahsetti 


ve Intel Menlow temelli bir MID platformu üze- 


3G ve WIMAX gibi standartlaştırılmış iletişim seçeneklerinden de bahsetti. 
Yazılım dünyası da boş durmuyor elbette. 


Chandrasekher, Canonical'ın Kurucusu ve CE- 


© Intel vPro ile tam güvenlik 


Intel, işletmeler ve BT sektörü için masaüstü bilgisayarların güvenlik sistemlerini daha da güçlendiren, korsan saldırılara, virüs ataklarına ve diğer tehditlere karşı daha iyi koruma sağlayan en yeni Intel vPro işlemci teknolojisini tanıtırken, çok işlemcili (MP) sunucular için özel olarak tasarlanan endüstrinin ilk dört çekirdekli işlemcilerini piyasaya çıkardı. Artık daha önceleri yapılması pek de mümkün olmayan işler mümkün hale geliyor. Örneğin; işletim sistemi çökmüş ya da sabit diski çalışmayan bir bilgisayarı uzaktan ayağa kaldırmak ve tamir etmek artık mümkün oluyor. Intel vPro işlemci teknolojisi, sonuç olarak, hem para hem de zaman kaybına neden olan zorunlu masa başı ziyaretlerini azaltıyor ve bilgisayarları istendiği zaman güvenli bir 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şekilde uzaktan açıp kapatma imkanı sunarak, enerji tasarrufu sağlıyor. Bu da işletmelere maliyetlerini azaltma fırsatı yaratıyor. Kod adı Weybridge olan en son Intel vPro işlemci teknolojisinde yer alan diğer güvenlik özelliklerinin arasında yazılım tabanlı saldırıları, virüs ataklarını ve benzeri diğer tehlikeleri filtrelemek ve bunlardan korunmak da yer alıyor. Intel Trusted Execution Teknolojisi (TXT), ürün ile birlikte gelen yepyeni bir teknoloji. 
Intel TXT, sanallaştırılmış ortamlardaki verilerin bile korunmasını sağlıyor. Yeni nesil Intel AMT-Active Management Teknolojisi ise bilgisayar yönetimini en üst noktaya taşıyor. Intel AMI, işletim sistemi çökmüş ya da kapalı bilgisayarların bile envanter bilgilerine ulaşılmasını ve tamir edilmesini sağlıyor. 


rinde Ubuntu Mobile'ın bir ön-alfa sürümünü gösterdi. Yazılım dünyasından bir diğer önemli oyuncu olan Adobe de sahnede yerini aldı. 
Chandrasekher, sahneye Adobe'nin Mobil ve Cihaz Çözümleri İş Birimi'nden sorumlu olan Kıdemli Başkan Yardımcısı Al Ramadan'ı davet ett. Ramadan, zengin İnternet uygulamalarına erişimi genişletecek olan çapraz bir işletim sistemi runtime'ı olan Adobe ATR'ı anlattı ve MID'ler ve Adobe AIR uygulamaları kombinasyonunun, kullanıcılara yeni deneyimler sunacağını açıkladı. Ramadan ayrıca, Adobe Media Player'ı (AMP) ve onun ücretli içeriğe dayanan eğlenceyi yeni MID cihazlarına nasıl taşıdığını gösterdi. Ayrıca, Adobe AIR'in gelecekte Windows ve Linux temelli Menlow platformlarını destek- 


leyeceğini vurguladı. 


Az enerji temiz çevre 

Chandrasekher, bir Yonga Üzerinde Sistem (SOC) ve bir İletişim Merkezi içeren 2009'da çıkacak Mmtel “Moorestown” platformuna da kısaca değindi. SOC, işlemciyi, grafiği, videoyu ve bellek denetleyiciyi tek bir yongada entegre ediyor ve 45 nm'nin sunduğu avantajları kullanıyor. İletişim Merkezi, depolama, özellikler ve kablosuz entegrasyon için 1/O özellikleri sağlıyor ve mimari çok düşük enerji ile çalışmaya izin veriyor. Ghandrasekher, MID platformuna dayanan Mooretown platformunun, Menlow temelli bir platforma kıyasla enerji kullanımını 10 
kat düşüreceğini duyurdu. 

Intel'in gelecek 45nm işlemcileri hafniyum tabanlı high-k ve metal geçit transistör teknolojisinin sunduğu avantajlar sayesinde 2008'den itibaren hiç kurşun ve halojen içermeyeceğinden, enerji verimliliği ve çevre açısından daha da olumlu özellikler getiriyor. Intel, mobil İnternet cihazlarına yönelik “Menlow” platformundan başlayarak 45nm işlemcileri ve 6önm yonga seti ürünlerini önümüzdeki yılın sonuna kadar halojensiz paketleme teknolojisine dönüştürecek. 
Halojensiz ürünlere geçiş, Intel'in potansiyel açıdan hassas malzeme kullanımını azaltarak çevreye fayda sağlamanın yanı sıra ürün, işlemci ve teknolojilerinin çevresel izlerini en aza indirgemeye yönelik sürekli çabalarına yeni bir halka 


daha ekliyor. 


ama. maa. a A, 
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“8 HDR. curasla 


er yıl düzenlenen CeBIT Bilişim fua- 

H rı, bu sene de 2-7 Ekim tarihleri arasında, 70 ülkeden toplam 900'ü aşkın firmaya ev sahipliği yaptı. Son yılların parlayan yıldızları olan doğu şirketlerinin batıya, batı şirketlerinin de doğuya ulaşmasını sağlayarak 

adeta bir köprü görevini üstlenen fuarı yaklaşık 

140 bin ziyaretçi dolaştı. PCnet ailesi olarak biz 
de oradaydık. 

Genel anlamda birçok katılımcı firma fuarda yer almaktan memnun olsa da, ziyaretçiler açısından aynı sözleri dile getirmek pek mümkün olmadı. Donanım tarafında Intel'in 8 çekirdekli işlemcilerini görmenin hayalini kuran, en yeni ekran kartlarını müthiş sistemlerde yakından tanımak isteyen ve dahası yeni nesil onlarca ana- kartı merak eden ziyaretçiler, birçok aksesuar ve çevre birimi ürünün arasında kaybolup gittiler. 
Toshiba, HP, Asus, GIGABYTE, MSI ve akla gelebilecek birçok donanım devi şirket fuarda yoktu. CeBIT artık donanım sevenlere hitap eden bir fuar olmaktan çıkmış gibi duruyordu. Fotoğraf makineleri, müzik çalarlar, yazıcılar, tarayr- 


cılar gibi ürünleri de pek görmek mümkün de- 


ğildi. Bilgisayara ilgi duyanlar daha çok dizüstü bilgisayarları -yerli markalarımız olmasaydı onları da görmek hayli zor olacaktı.- görerek meraklarını giderdiler. Lafın kısası “Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Teknolojileri” açısından Ce-BIT bu sene daha da çok kan kaybetmişti. Çevre birimi ve aksesuar tarafındaysa adeta patlama vardı. Her yer fare, webcam, ses sistemi, klavye, bellek kartı ve USB aksesuarlarla doluydu. 

Yazılım tarafında, bu yılki CeBIT oldukça hareketli ve dolu dolu geçti diyebiliriz. Çünkü bu yıl geçen yıllara nazaran çok daha fazla yazılım firması fuarda yerini almıştı. Bunlar arasında her ne kadar büyük başlardan bazıları siluet gibi kalmış olsa da, özellikle otomasyon tarafında çalışan irili ufaklı yazılım firmaları ve bolca navigasyon yazılımı üreticisi standlarıyla CeBTT'i şenlendirmeyi başardılar. 

Tüm bunların yanı sıra, web tabanlı ve gömülü sistemler üzerine çözüm üreten yazılım firmalarını da unutmamak gerek. Özellikle platform ve mekan bağımsız çalışmaların daha çok prim yaptığı günümüz dünyasında, bu tarz projelere 


yatırım yapan firmaların artmakta olduğunu bil-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G7 Cem YILMAZ ve Paul 
DOANY fuarda görüntülü konuşma yaptı. 


mek de ayrı bir sevinç kaynağı. 

Bu arada ülkemiz yazılım pazarındaki sayıları hızla artan güvenlik çözümleri sağlayan firmaların gövde gösterisi de oldukça etkileyiciydi. 
Özellikle Türkiye pazarına yeni giren AVG'yi de fuarda görmek çok ilginçti. Bu durum 2008'de bizi çok daha hare- 


ketli bir anti virüs pazarının beklediği yönünde ışıkları yaktı. CeBIT 2007'nin internet tarafı ne yazık ki pek de olmasını umduğumuz gibi değil di. Biz irili ufaklı birçok yeni internet hizmetin- den haberdar olmayı beklerken fuarda karşımıza çıkan yalnızca bilinen büyük internet şirketlerinin sıradan tanıtım organizasyonlarıydı. Tabii bu noktada Türk Telekom'un VDSI2 ve IPTV 


müjdelerini unutmamak gerekiyor. 


Şirket, Ocak 2008'de pazara sunacağı VDSL2 hızlı internet hizmetini ilk kez CeBIT Bilişim'de tanıttı. İlk etapta 30 megabit hızla pazara sunulacak olan VDSL2'nin hızı 70 megabite kadar çıkabiliyor. VDSL2 hizmeti pazara sunulacağı ilk anda 100.000 müşteriye ulaşacak. Fuarı renklendiren olaylardan biri de Cem Yılmaz'ın Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany ile yaptığı gö- 


rüntülü telefon görüşmesiydi. Telekom'un ya- 


© Hoş geldin Mustek 


kın zamanda kullanıma sunacağı görüntülü telefon büyük ilgi gördü. Yine şirketin fuarda tanıtımını yaptığı IPTV teknolojisi sayesinde kullanıcılar geniş bant internet altyapısını kullanarak televizyon izlerken aynı anda telefonla konuşup internetten bilgi alabilecek. IPTV ile hayatımıza girecek Video on demand (İste ve izle) konsepti izleyicilere televizyon içeriğinde seçme yapma özgürlüğü tanıyacağından büyük bir de-Şişime işaret ediyor. 

Fuar bittiğinde sayaçlar geçen yılki 153 bin rakamından 140 bine inmiş durumdaydı. Fuar alanını terk eden ziyaretçilerin bir kısmının yüzü gülse de tebessüm oranı geçtiğimiz senelere oranla daha artmıştı. Kimileri verdiği bilet parasının karşılığını ne derece aldığını sorgularken, kimileri de İzmir'deki evine dönmenin zamanının geldiğini, ona “Fuar nasıldı?” diye soracaklara ne cevap vereceğini düşünüyordu. Tabii yeni birkaç teknolojiyi gören, iş hayatında yeni bir ortaklığın ilk adımını atan ve bizler gibi birçok firmayla tanışıp mutlu ayrılanlar da yok değildi. 
Ancak fuar alanında arada bir durup “nerede o çocukluğumuzdaki fuarlar?” diye düşünemeden edemedik. İşin ilginç yanı artık çocuklara teknoloji de yasak. 15 yaşın altında olan ve harçlıklarını biriktirerek fuar bileti alan teknoloji meraklılarının ancak fuara velileriyle beraber girmesi ve tabii velilerin de bilet alması- gerekiyor. 
Hafta içi veliniz çalışıyorsa, ya da ramazan ayı diye hafta sonu curcunanın içerisine girmek istemiyorsa teknolojiyi sevmek size yasak. Tek yön- 


tem gişe sırasında bir büyüğün yanına sığınarak 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Bİ Kesintisiz güç kaynakları artık bişgisayarların kasasının içinde yer alabilecek. 


CeBIT Bilişim Eurasia 2007 


durumu izah etmek olsa gerek. Her şeye rağmen yine de eğlenceli ve bol şaşırmalı bir fuar geçir- 


medik diyemeyiz. 


Fuarda sürekli iletişim içerisinde olduğumuz bir donanım firmasıyla görüştük. Kendilerinin aslında bu fuara katılmayı düşünmediklerini, ancak işbirliği içerisinde bulundukları Alman firmanın mutlaka fuarda yer almak istediği bilgisini öğrendik. Almanya, fuar gibi etkinliklere katlarak ürünlerini tanıtmak ve marka bilinirliğini artırmak isteyen firmalarına bu konuda ek bir bütçeyle yardımcı oluyormuş. 

Ülkemize baktığımızdaysa kendi gücüyle bir yere gelen ve gerçekten düşündürücü masrafların altına girerek ürününü tanıtmaya ve marka değerini yükseltmeye çalışan yerli firmaları görmekteyiz. Dahası birçok yerli firmamız da ithal ettiği yeni ürünleri gümrüğe takıldığı için standının boş gözüktüğünden şikayetçi. Kendi ser- 


mayeleriyle fuarda yer alıp dünya devleriyle ay- 


© Piranha standına giren çıkamıyor! 


nı salonlarda aynı ziyaretçilerin gözü önüne çıkan firmaların gerçekten de desteğe ihtiyacı var. 
Fuara katılamayan ve bu ülkeye gerçekten kaliteli ürünleri getiren firmaların da... 

Doğu ve batıyı, Avrupa ve Asya'yı birleştiren fuarımız için destek olamasak bile köstek olmamak gerekiyor. Aksi durumda seneye fuar bitti-Şinde sayaçlar ve bazı kimseler için önemli olan diğer rakamsal veriler çok daha az değerleri gös- 


terecek. 


İyisiyle kötüsüyle yine hareketli bir fuar sezonu geçirdik. Fuara katılmayan firmaların yeri de boş değildi elbette. Birçok yeni firmayla tanışma şansı elde ettik. Birçok yeni ürün ve teknolojiyi de yakından inceledik. Mucitlerimizin, modding ve overclock rekortmeni bazı arkadaşlarımızın yaptığı bazı çalışmalar da görmeye de- 


Şerdi. 


Elektronik yüksek mühendisi Sergin Özenç'in Exper standında sergilediği buluşu gerçekten de alkışı hak ediyordu. Sergin Bey, elektrikler gittikten sonra bilgisayarı yaklaşık 20 dakika süreyle besleyecek bir aküyü güç kaynağına entegre etmeyi başarmış. Bu sayede elektrikler gittiğinde çalışmalarınız yarıda kalmıyor ya da oyuna tekrar son kaydettiğiniz yerden başlamak z0- runda kalmıyorsunuz. Dahası Sergin Bey aküyü 


kasa içerisine monte ettirdiği için ortalıkta kala-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Panasonic 
Toughbook ürünleri yakında Türkiye'de de satılacak. 


DigiFrame firması, adından da anlaşılabileceği gibi birbirinden güzel dijital fotoğraf çerçeveleriyle fuardaki yerini aldı. Dahili SD / MMC / MS kart okuyucuya sahip olan ve slayt gösterme süreleri ayarlanabilen fotoğraf çerçevelerini sergileyen firma, kullanıcıların beğenilerine yönelik ahşap, 


balık yaratan bir KGK da olmuyor. Sergin Bey bu özel sistemde yer alan güç kaynaklarının Türkiye'de üretildiğini ve ilerleyen günlerde oyuncu sistemleri için de Exper'in bilgisayarlarında 


bu teknolojinin yer alacağını dile getiriyor. 


Türkiye Panasonic'e kavuşuyor! 

Dünya çapında ses getiren ToughBook dizüstü bilgisayarları Pancom standında yakından tanıma şansı elde ettik. Türkiye'de yakında satışına başlanacak olan yeni ToughBook bilgisayarlarda hem ultra-taşınabilir modeller, hem de ultra-dayanıklı modeller yer alıyor. 

Özellikle ultra-taşınabilir modellerin diğer markalara göre çok daha sağlam olduğunu söyleyen Pancom yetkilileri, ultra-dayanıklılık kategorisindeki modellerde de her zaman olduğu gibi yine rakiplerinin olmadığından bahsediyor. 
Hafif olmalarının yanı sıra pil süresi olarak da şaşırtıcı değerler ortaya koyan Panasonic Tough-Book ürünlerini yakın bir zamanda test merke- 


zimize de konuk edeceğiz. 


okuma-yazma hızı bulunan ürünlerini, kolye görünümlü USB belleklerini ve yüksek hıza sahip SDHC belleklerini tanıtan ATP firması, aynı zamanda standart bellek kartlarının ve kendi belleklerinin içyapılarını da göstererek dayanıklılık konusundaki çalışmalarını gözler önüne serdi. 


beyaz ya da daha farklı renklere sahip ürünlerle ilgi topladı. Digirrame'in standında yer alan diğer ürünler de bellek kartı pazarında iddialı markalardan biri olan ATP oldu. Compact Hash tipinde 300x, yani diğer bir deyişle 45 MB / sn 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Nec'den 200 dolarlık 
ClassMate dizüstü 

Özel Bilgi İşlem'in standındaki en ilgi çekici ürünse Intel'in 12 yaş altı çocuklara hitap eden ClassMate dizüstü bilgisayarı oldu. Önümüzdeki aylarda yaklaşık 200 dolarlık fiyatla piyasaya çıkacak olan bu ürün, daha çok Mmtel ve Nec'in eğitim projeleriyle alakalı ihalelerinde kullanırlacak. Yani ürünleri mağazalardan bizzat bu fiyatla almak ne yazık ki mümkün olmayacak. 

7 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip 
olan ürün 1.5 kg'dan daha hafif. Linux için 1 
GB, Windows için de 2 GB'lık flaş diskle satışa sunulacak üründe 256 MB kapasitede DDR2 bellek yer alıyor. Oldukça hoş tasarlanmış olan ClassMate'in en önemli özelliklerinden birisi, A4 büyüklüğündeki bir kağıdı özel bir aksesuarı sayesinde bir çizim pedine dönüştürmesi. Kağıt üzerine konulan algılayıcı önünde kalemle yapılan hareketler doğrudan bilgisayara aktarılabiliyor. 

Üstelik bu algılayıcı kağıt üzerine yapılacak en hassas dokunuşların bile kusursuzca bilgisayara aktarılmasını sağlıyor. ClassMate, kablosuz ağ desteğiyle internete de girmeye izin verirken, ebeveyn kontrolü ve anti-virüs gibi korumaları 


da beraberinde getirecek. 


Aidata'dan AMD Black Edition işlemcili oyun bilgisayarı 

Yerli bilgisayar üreticilerimizden Aidata'nın ise fuarda AMD'nin sınırlı sayıda üretilmiş Black Edition işlemcilerini içeren Multima Pro bilgisayarları ve ev sinemasına yönelik sunduğu ürünleri ilgi topladı. Türkiye'ye ilk etapta sadece 65 
adet getirildiğini belirten ve bu işlemcilerin büyük bir çoğunluğunu satın alarak Multima Pro bilgisayarlarının bazı modellerinde kullandıklarını söyleyen Aidata yetkilileri, oyun canavarı sistemlerinin gücünü 3200 MHz hızında çalışan bu AMD Athlon X2 6400: işlemciden aldığını belirtiyorlar. 

Firma bu işlemciyi içeren bilgisayarlarında ayrıca 2 GB bellek, 500 GB sabit disk ve 512 MB ekran kartı gibi üst düzey bileşenleri de kullanryor. Yetkililer, LCD TV ve DVD oynatıcı gibi ürünlerle yakında bu sektörde de söz sahibi ola- 


caklarını dile getiriyorlar. 
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İİ HardwArena ekibi 
0X6850 işlemciyi -200 dereceye kadar soğuttu. 


Distribütörlüğünü yürüttüğü markaların yeni ürünlerini görkemli bir standda ve yarışmalar eşliğinde tanıtan Segment 


Fuarın parlayan yıldızı: SilverStone 

Donanım meraklılarının en çok zaman ayırdığı yerlerden birisi kuşkusuz SilverStone'un standıydı. SilverStone'un birbirinden ilginç ve kaliteli kasalarının sergilendiği, ayrıca kazr-kazanla hediyelerin dağıtıldığı standda, hafta sonu www.HardwArena.com ekibi bir overclock şovu da gerçekleştirdi. 

Overclock duayeni Ahmet Taruz ve ekibinin şovunda Intel Core 2 Extreme 06850 işlemci, - 
200 dereceye kadar soğutularak 5.0 GHZ hız sınırını aşmayı başardı. Dünya çapında birçok rekoru bulanan ekibin yaşattığı heyecan dolu dakikalar gerçekten de görülmeye değerdi. SilverStone standında yer alan Firebal yetkilerinden Timuçin Edman'sa overclock ve modding alanında Türkiye'de en iyi olduklarını, müşterilerine her zaman en iyi ürünleri yurtdışıyla aynı anda 


sunmaya çalıştıklarından bahsetti. 


Ev sineması için KGK 
Kesintisiz güç kaynağı konusunda deneyim sa- 


hibi firmalarımızdan ARTTronic, fuara dair bir- 


CoolerMaster'in çeşitli VuMetre'lerini de bu bölgede kullandım. Zamanım olsaydı kasa içerisinde üç farklı sıvı soğutma 


Bilgisayar, kuşkusuz modifiye ustası Haluk Sekendiz'in yaklaşık 2000 USD harcayarak yaptığı mod'lanmış kasayla fuarın ilgi odağı oldu. XClio'nun A380 model kasasını orijinal Lamborghini boyasıyla boyadığını söyleyen Sekendiz, 14 cm çapındaki plastik boruları da bu kasaya monte etmiş ve bu boruların ön yüzünde Feel Hurricane kasaların ön panelinde yer alan fanları kullanmış. Haluk Bey, kasa içerisinde yer alan sıvı soğutma sisteminin aslında boru içerisinde yer aldığını ve böylece ekstradan yer kaplamadığının da altını çizerek ekleme yapıyor: “XClio'nun üzerine Feel Hurricane'in ön kapağını yerleştirdim. 
Ayrıca kasanın kapağını delerek 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sistemi kullanacaktım ve her bir borudan farklı renk sıvı geçmesini sağlayacaktım. 
Bu arada sistemi çalıştırmak için Phantom F4 anahtarlıklı kontağı çevirmeniz yeterli.” 


CUULER 


çok yeniliğinin olduğunu ancak son kullanıcıyı ilgilendiren en önemli ürünlerinden birinin Homelight olduğunu dile getirdi. 

Ev sineması sistemlerinin görüntüsüne uygun olarak tasarlanan Homelight ürünü 42 inç büyüklüğündeki bir LCD televizyonu yaklaşık 1.5 
saat boyunca çalıştırabiliyor. Homelight'ın sık sık elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde tercih edilebileceğinin altını çizen yetkililer, ürüne bağ-Lı olan elektrikli cihazların voltaj dalgalanmalarına karşı da korunduğunu belirtiyorlar. Yaklaşan kış aylarıyla beraber gelmesi muhtemel elektrik kesintilerini göz önüne aldığınızda ARTronic Homelight hem maçlar, hem de diziler için 


ideal görünüyor. 


Fuarın faresini Megavizyon'da bulduk! 

Yazımızın başında çevre birimi ürünlerinin fuardaki fazlalığının biraz can sıktığından bahsetmiştük ama Megavizyon sergilediği ürünlerle kendisinin bu sınıfta olmadığını gösterdi. Firmanın çevre birimi markası SkyPAL.'da fuarın en küçük faresi yer alıyordu. 

Bir kibrit kutusundan daha küçük boyutlarda olan bu fare, değil dizüstü bilgisayarınızın çantasında pantolonunuzun cebinde bile kolaylıkla taşınabiliyor. Öte yandan fuarın faresiyse şu ana kadar alışılagelmiş tüm fare tasarımlarının dışına çıkan başka bir fareydi. Balıksırtına benzer şekilde tasarlanmış olan bu üründeyse kullanım sırasında avuç içi, fare yüzeyine dik olarak temas ediyor. Oldukça rahat bir kullanım sağlayan ürün, gerçekten de oldukça başarılıydı. Megavizyon, aynı zamanda SonicGear ve JWIN markalı birbirinden başarılı ürünleri de standında sergiledi. 


Forex'in izdiham yaratan kampanyası 

Uzun süredir Princo gibi optik medya konusunda güvenilir bir markanın Türkiye dağıtıcılığını yapan Rota İthalat, ağırlıklı olarak Forex markalı ürünlerini fuarda sergiledi. 

LCD monitörünüzü, arada bir bilgisayar olmadan yüksek çözünürlükte bir televizyon olarak kullanmanızı sağlayan TV Box ürünlerinden, çakmaktan araç içi FM verici sistemlere kadar birçok ürününü tanıtan firma, oldukça iyi ve hareketli bir fuar geçirdiğini söylüyor. 


— haber 
Zi CeBIT Bilişim Eurasia 2007 


Teknoloji şöleninde ünlüler geçidi 


Televizyon, spor, sinema ve sahnelerin yıldız isimleri hem yeni teknolojileri gördü, hem de standlardaki etkinliklere katılarak hayranlarıyla buluştu. 


Fuarın en hareketli standlarından biri Panasonic'inkiydi. Yüksek kaliteli görüntü 


teknolojilerinin sergilendiği standda, BKM Mutfak oyuncularından Eser Yenenler HABERLER 


ve Ersin Korkut'un sunucu olarak gösterileri sundu. Ayrıca ünlü fotoğrafçı Zeynel 


Abidin Ağgül ve süper model Tülin Şahin gerçek bir fotoğraf stüdyosunu Cep telefonu ve avuçiçi bilgisayarlarla 


bir poster üzerinden bilgiye erişmeye 


ve ödeme yapmaya olanak tanıyan profesyonel bir stüdyoda, profesyonel bir modelin fotoğraflarını çektiler. "Akıllı Poster" Visa tarafından fuarda 


canlandırdı. Bu stüdyoda tamamen Panasonic'in dijital fotoğraf makineleri 


kullanıldı. Fuar ziyaretçisi olan amatör fotoğrafçılar da fırsattan istifade edip 


tanıtıldı. Akıllı posterler, cep telefonları ya da avuçiçi bilgisayarlarla çeşitli bilgilere erişimin yanı sıra ödeme yapmaya da olanak tanıyor. NFC (Yakın Alan İletişimi) uyumlu cihazlar aracılığıyla bağlantı kurulabilen Akıllı Poster üzerinden, örneğin bir sinema rehberine ulaşılabiliyor, bir şarkı indirilebiliyor ya da bir konser bileti alınabiliyor. 
Yakın Alan İletişimi (NFC), telefon, avuçiçi bilgisayar, fotoğraf makinesi, müzik çalar gibi cihazlara entegre edilebiliyor. 


Japon elektronik devi Sony, organik ışık yayan diyot (OLED) teknolojisi kullanarak geliştirdiği ultra ince 


EE z televizyonunu da ilk defa CeBIT Bilişim Sınıflar ıçın gezgın laboratuvar izleyicilerine tanıttı. İki ay sonra 


E Bilei f listiril R FAR , k piyasaya sunulacak ürün sadece 3 
Xper bılgısayar tara ından geliştirilen Gezgin Sını acı sayesinde artı santimetre inceliğinde. Kendisini 


aydınlatan ve arkadan ışığı ihtiyacı 


her sınıf bir bilgisayar laboratuvarına dönüşebilecek. Tekerlekli bir dolap 


şeklindeki aracın içinde 20 adet dizüstü bilgisayar bulunuyor. Ders işleyen bulunmayan organik görüntü ekranı, sınıfta kullanılamak üzere bu bilgisayarlar sürekli iki levha arasında çok ince bir organik olarak şarj ediliyor. Bilgisayarın içindeki malzeme katmanından oluşuyor ve 1.5 terabaytlık sabit diskte ise eğitim likit kristal ekranlardan daha az 


elektrik tüketiyor. 


yazılımlar, oyunlar, filmler ve örnek uygulamalar bulunuyor. Öğretmenler bu diskteki bilgileri akıllı tahtalara bağlayarak ders işleyebiliyor. Intel ve Exper işbirliğiyle üretilen özel sektör okullarını öncelikle hedef alıyor. 


prototoip aşamasında. bu dizüstü 


bilgisayarlar masalara diziliyor. 
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MODERN DÜNYANIN TEKNOLOJİK OYUNCAKLARI l 


Teknolojik boya 


birden çok işe yarıyor! 


Binaların dış cepheleri | | genellikle birkaç Ded 


imileri bilgisayarını modifiye eder ve bu durumda 


senede bir boyanır. Boya , , , en iyi çözüm büyük bir kasa alıp özelleştirme 


hem dış ortam seçeneklerini sonuna kadar açmaktır. Aksine 


şartlarından korur le bazılarıysa az yer kaplayan, sessiz ve şık bilgisayarlara görünüm sağlar. N : 
Araştırmacıların çalışmaları yönelir. Yıllardır bu alanda çalışmalar yapan ve başarılı SFF'ler üreten Shuttle, yeni modellerini aralıksız olarak 


E| sayesinde bu listeye bir sunmaya devam ediyor. Elbette bunun altındaki 


özellik daha eklemek üzereyiz. Boya tanecikleri GR a . . 
7 nedenlerden biri güncellenen işlemciler ve yongasetleri 
arasına yerleştirilecek 
Intel'in G33 yongaseti temel alınarak geliştirilmiş olan 


“guantum noktaları” 


sayesinde güneş ışınları XPC SG33G5M, en yeni Intel işlemcileri destekliyor. 


G33'ün temelinde bir de bütünleşik görüntü devresi var. Toplam 4 GB'a kadar 


elektrik enerjisi haline getirilebilecek. Böylece evin > e il , enerjisi kısmen de olsa DDR2-800 bellek kullanılabiliyor. Esas etkileyici özellikse HDCP şifreleme özelliği güneşten sağlanabilecek. olan HDMI çıkışı. Bu çıkışı kullanarak tek kabloyla LCD TV'nize ya da ei çoğu Büz monitörünüze dijital görüntü ve ses aktarabilirsiniz. Estetik görüntüye katkısı olan ehirde evlerin çatısında sai le ii Vi işe bileşenlerden biri ön paneldeki vakum flörosan ekran (VFD). Kolay kullanım için yarıyorlar. Elbette bu özel pakete uzaktan kumanda dahil edilmiş. e.c ; ' 


teknolojik boyayı evler dışında arabalara, giysilere ve hatta cep telefonlarına bile uygulamak mümkün olabilir. Teknoloji oturursa evlerin daha sık boyandığına şahit olacağız. 
Ayrıca petrol kullanımı azalacağı için çevreye yayılan gazlar da azalacak. 


Viğyi 
LEE 
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© teknoloji oyuncaklar 


Wi-Fi bağlantı kurabilen plazma IV 


amsung'un Wi-Fi özelliğini içeren ilk 

televizyonları 94 serisi plazma TV'ler oldu. 

Bu özelliğin eklenmesiyle kablo karmaşasının azalması hedefleniyor. Wi-Fi alıcı sayesinde Blu-ray ve HD DVD okuyucu cihazlardan televizyona ses ve görüntü aktarabilmek mümkün. 
Kablosuz ağ standartlarının sınırlandırmaları nedeniyle Wi-Fi üzerinden aktarımda görüntü kalitesi 1080i seviyesini geçemiyor. Bu desteği içeren televizyonlar ilk etapta 50 ve 58 inç genişliğinde üretilecek. Her ikisi için kontrast oranı 15.000:1 gibi yüksek bir değer. Wi-Fi bağlantı olsa da üç tane HDMI girişi ve bir USB girişi kullanılmış. 50 inçlik model 3600 USD, 58 inçlik modelse 5300 USD 


olacak. 


Zal man i ın akı | | Kablosuz ev hayali sonunda gerçek oluyor. 
kontrolcüsü ZM-MFC2 


rafik kartlarının gücü yanında enerji tüketimi de katlanarak artıyor. Hele bir de SLI / CrossFire dizisi kurduysanız yüksek güçlü bir PSU almaktan başka 


çareniz yok. Sistemde neler oluyor ve neden bu kadar çok 


gürültü var diye düşünüyorsanız size önerebileceğimiz en iyi çözüm güç kontrolcüsü. Zalman ZM-MFC2 sistemdeki sıcaklıkları flörosan ekranda gösteriyor, fan hızlarını sıcaklığa bağlı olarak otomatik biçimde düzenleyebiliyor ve bu sayede gürültüyü en az seviyeye indiriyor. Benzer cihazlara kıyasla üstün olan yanıysa güç tüketimini de sürekli olarak takip edip kullanıcıya bildirebilmesi. PSU ile priz arasına bağlanan kontrolcüden gelen bilgiler aynı ekranda gösteriliyor. Cihaz 
800 Watt'a kadar güç 
ölçümü yapabiliyor. Bu sayede sisteminizin boşta ve yük altında güç tüketimini net biçimde izleme imkanına kavuşuyorsunuz. www.philips.com.tr 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pi teknoloji oyuncaklar 


Alienware'den RAIDO SSD 
Batarya ömründen çok performans ön planda. 


amamen flash tabanlı olan SSD'ler sabit disklerin yerini almak için 

gün sayıyor. Şimdilik fiyatlar yüksek ama zamanla bu sorun da 

aşılacak. Dizüstü bilgisayarda oyun keyfi denince akla gelen ilk firmalardan biri olan Alienware performansı en üst seviyeye taşımak için opsiyonel olarak SSD kullanmaya başladı. İlk olarak Area-51 m5550, Area-51 m9750 ve Aurora m9700 modellerinde sunulmaya başlanan bu opsiyonla birlikte kullanıcılar üç seçenekten birini seçebiliyor. Bunlar; 32 GB SSD, 32 GB SSD ve 200 GB 7200 devir sabit disk, 2 x 32 GB SSD RAIDO. İlk seçenek sanırız depolama sıkıntısı yaratabilir. 


İkinci seçenek performans ve depolama dengesini kuruyor. Son seçenekse hem performans hem de orta karar depolama alanı getiriyor. Unutmamak lazım ki boyutları nedeniyle Area-51 m5550 için sadece ilk seçenek geçerli. RATDO SSD 
opsiyonunun getirdiği fiyat farkı 920 


USD! www.alienware.com 


Ses stüdyonuza iPod desteği 


Binlerce şarkıya kolayca erişim imkanı. 


es sistemleri söz konusu olduğunda kaliteden ödün vermek mümkün 

değil. Çünkü böyle bir taktik tüm emekleri ve yatırımları heba edebilir. 

İyi bir ses sistemi kurduktan sonra düzenlenecek veya mikslenecek parçaları bir araya getirip düzenlemek kalıyor. Yeni nesil 160 GB kapasiteli bir iPod Classic alıp 40 bin şarkıyı bir araya getirebilir ve istediğiniz şarkıyı kolayca bulabilirsiniz. Bu fikirden yola çıkan Alesis firması tarafından geliştirilen ıMultiMix 9R mikser standartlarla uyumlu bir kasaya sahip ve kolayca stüdyo cihazları arasına eklenebiliyor. Basit konserlerde bile rahatça kullanılabilen bu mikser DJ'lere kolaylık sağlayacak gibi görünüyor. 7-kanal desteği olan mikserle diğer kaynaklardan gelen sesi de başarılı biçimde yönetebilirsiniz. 
iMulüMix 9R'de kompozit tip görüntü çıkışı bile var. Bu da demek oluyor ki iPod içindeki videoları projektörle parti ortamında sunabilirsiniz. 


www.alesis.com 


reyi 
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© Deterjansız çamaşır makinesi 


Kirleri yoketmek için iyonları kullanıyor. 


Artık ev hanımları için son teknoloji ürünü bir çamaşır makinesi daha var diyebiliriz. 
Daha önceleri LG'den buharlı ve Sanyo'dan ozonlu çamaşır makinesi gelmişti. Haier 
WasH20 çamaşır makinesiyse kirli çamaşırları temizlemek için deterjana ihtiyaç duymuyor ve suyu OH ve Hs iyonlarına ayırıyor. OH- iyonları kirleri mıknatıs gibi topluyor, H* 
iyonlarıysa sterilizasyon işlemini gerçekleştiriyor. 
Pratikte harika bir çözüm gibi görünüyor. 6 kilogram çamaşırı yaklaşık yarım saatte temizleyebilen cihaz kirli çamaşırlara mis gibi bir koku veriyor mu hiç fikrimiz yok. 
Ancak kirli çamaşırlar sonuçta hala aynı kokuya sahip olarak kalıyorsa şaşırmamak lazım. 
Fransa'da 999 USD fiyatla satışa sunuldu. 


www.haler.com 


3 teknoloji 
Mİ oyuncaklar 


YouTube meraklılarına 


Sony NSC-GCI ile çek ve anında ya 


amera alan kullanıcıları iki ana kategoriye ayırabiliriz. En ince 

detaylara dikkat edip teknik özelliklerle dolu olan kameraları 

seçenler ile tek tuşa basayım çeksin, sonra da kolayca TV ekranında izlettirsin diyenler. Eğer siz de detaylara aşırı önem vermeyen ve hemen sonuca ulaşmak isteyenlerden biriyseniz Sony NSC-GCI ilginizi çekebilir. Kameranın ana odak noktası yapılan çekimlerin YouTube ortamında paylaşıma hazır olmasını sağlamak. Boyutları 


oldukça küçük olan cihaz kayıt için Memory Stick DUO kartları 


kullanıyor. Çekim sırasında kalite seçenekleri 320 x 240 © 15 kare (OVGA) ve 640 x 480 © 30 kare (VGA). 5 MP'lik ni ii fotoğraf 


makinesi olarak da kullanılabiliyor. 


5 TB'lık LaCie Biggest 


) profesyonelleri için tasarlandı 


'TB'lık sabit disklerin piyasaya sürülmesiyle birlikte 

depolama alanı rekorları yeniden altüst oldu. Genelde 

böyle bir diskin bir tanesi bile çoğumuz için fazlasıyla büyük. Fakat konu video düzenleme olduğunda diskleri kısa 
sürede dolu görmek mümkün. LaCie Biggest 525 sunduğu 5 
TB depolama alanıyla video profesyonellerinin gönlünü fethediyor. Kasa içinde RATD dizisi haline getirilmiş beş ayrı sabit disk var. I TB'lık disklerin getirdiği performansa darbe indirmemek için eSATA bağlantısı kullanılmış. Bilgisayarında eSATA girişi olmayanlar için eSATA — SATA dönüştürücüsü de var. 5 TB yetmez diyenler dört tane Biggest S2S'den alıp PCle kart yardımıyla biraraya getirebiliyor. RATDO dışında RAJIDI, 0-1 ve BOD da destekleniyor. 


www.yamaha.com 


a ül üm GL 
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Popüler Bağlantılarda 


YAA Udi C U 5SYİ ya içerik aktarmada söz sahibi olan HL gelişmeleri mercek altına aldık.! 


SB 1.1'den USB 2.0'a geçişi 
| | tamamlayalı epey zaman oldu. Hala 


bazı ürünler USB 1.1 kullanıyor olsa 


Görkem YILDIRIM gorkemePCnet.com.ir 


da bunun altında yatan neden yüksek bant genişliğini gerek duymuyor olmaları diyebiliriz. Geriye dönük uyumluluk sayesinde bilgisayarında USB 2.0 portları olan kullanıcılar USB 2.0 ve USB 1.1 cihazları sorunsuzca kullanabiliyor. Kasaya yapılan eklemelerde dikkatli olmakta fayda var. 
Çünkü çoğu USB hub markasız olarak satılıyor ve içlerinde ne olduğu belirsiz yongalar var. Hatta kimi zaman yonga da yok ve sadece dörtlü elektrik prizi gibi sadece kablo ve fişten meydana geliyorlar. Böyle durumlarda tek USB portuna dört cihaz bağlamış oluyorsunuz ki bu hub harici güç adaptörü kullanmıyorsa dört cihazın çektiği 


akımı tek porta bindirerek anakartınızdaki bu 


portu yakmanız an meselesi olabilir. 


© WUSB 1.1 çok yakında bizlerle 
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USB'de kablo ezin eğil) 
Geçtiğimiz aylardâ versiyonu WUSB'den bahsetmiştik. WiFiile ağları kablosuz hale getirdik. Bluetooth ile cep telefonu kablosunu kenara attık. Radyo sinyalleriyle fareleri ve klavyeleri özgürleştirdik. Şimdiyse etraftaki diğer kabloları ortadan kaldırmak için başka yollar geliştiriliyor. Buna en güzel örnek WUSB teknolojisi. Bu teknolojiyle birlikte USB hub 
10 metre mesafe içinde kablosuz olarak 
kullanıma sunulabiliyor. İlk 3 metrede USB 2.0'a göre hız kaybı yok. 3 metre ile 10 metre arasındaysa aktarım hızı 110 Mbps yani saniyede 13.75 MB. Bu gibi değerler teorik olduğu için bu rakamı bir kenara bırakıp gerçek uygulamalarda hızın 5 MB/saniyeyi pek geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Anlaşıldığı gibi kablosuz özgürlük derken hızdan ödün vermek zorunda kalıyoruz. Hele hele harici sabit diskler için kabul edilemeyecek derecede düşük bir hız. Normal USB 2.0 bağlantısını kullandığımızda bile 60 MB/saniye teorik hız yetersiz kalabiliyor. Çünkü 3.5 inçlik harici disklerin bir kısmında okuma hızı neredeyse 
50 MB/saniye ama USB 2.0'ın bize sunduğu 
30 MB/saniye civarı 
bir değer. Bu nedenden ötürü eSATA geliştirildi ve kullanıma sunuldu. 
eSATA ile aktarım hızı 3 Gbps seviyesine 


kadar çıkabiliyor. 


m teknoloji bağlantı arabirimleri 


Samsung, Sony, NEC, SiBeam, LG, Toshiba ve Panasonic 2005 yılında bir araya gelerek WirelessHD grubunu kurmuştu. 
Amaç HD ses ve görüntü aktarımı için 


kablosuz standartları oluşturmaktı. 
WirelessHD, UWB yerine 60 GHZ frekansında çalışıyor. Bu derece yüksek frekans kullanmaktaki amaç HD içeriği hiç sıkıştırma yapmadan aktarabilmek. 
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SATA — eSATA karmaşası baş ağrıtıyor 

Konu eSATA'ya gelmişken bu bağlantı türüyle ilgili bazı önemli bilgileri iletmekte fayda var. Aslında SATA ve harici versiyonu olan eSATA aynı temellere dayanıyor. İkisi arasındaki en belirgin fark fişlerin farklı olması. Anakart üzerindeki SATA bağlantısının göbeği L harfi şeklindedir. Fakat fişin çıkmasını engelleyen bir önlem yoktur. 
Genellikle anakart arka paneline konan eSATA yuvadaysa göbek kısmı düzdür ve fiş sıkı biçimde oturur. Anakart arka panelinde €eSAT'A çıkışı yoksa uygun modüllerle anakart üzerindeki SATA bağlantısı kasa arkasına yönlendirilebiliyor. Bu durumda kasa arkasındaki SATA giriş ya da eSAT'A giriş farklı olduğu için karmaşa doğabiliyor. Çünkü yeni nesil harici disklerde USB 2.0 bağlantı yanında SATA ya da eSATA bağlantı da var. Kasanızın arkasındaki bağlantı türü ve sabit diskteki giriş türüne göre özel bir kablo bulmanız gerekebilir. Hem harici diskte hem de anakart arkasında eSATA varsa eSATA kablosu sorununuzu çözer. Diskteki ve kasa arkasındaki fişler farklı cinsteyse bir ucu SATA diğer ucuysa eSATA olan kablolardan birini almanız lazım. Bu kablolarda özel bir devre yok. Çünkü taşınan sinyal aynı. Ancak unutmamalı ki, hem SATA hem de eSATA çıkışı güç beslemesine sahip değil. Bu nedenle kasaya bağlanacak cihazın adaptörü olmalı ya da kasa arkasına güç çıkışı aktarılmalı. 
Gigabyte'ın lüks modelleriyle birlikte kasa arkasına hem SATA hem de güç çıkışı veren panel veriliyor. SATA /eSATA ile hız limiti şimdilik 3 Gbps. 


WirelessHD ile 60 GHz frekansında kullanılan bant genişliği 7 GHZ gibi oldukça yüksek bir değer. UWB aralığında çalışan Zero Wire HDMI ve WHDI için veri aktarım hızı 300 Mbps ilen WirelessHD için bu değer 5 Gbps. Her alanda olduğu gibi HDMI bağlantının kablosuz hale geçmesi sırasında da rekabet gözlenecek. 


Optik kabloları kullanmaya hazır olun USB 3.0 ile 4.8 Gbps gibi inanılmaz yüksek 


bir hıza ulaşmak için ara bağlantıların da özel 


olması gerekiyor. Uzmanlar ilk etapta bakır kablonun deneneceğini söylüyorlar. Ancak daha sonraları bakır kablo yerine optik kablo kullanımı yaygınlaştırılacak. Optik paralel bağlantı için kullanılan kablonun içi ayna gibi bir kaplamaya sahip ve veri aktarımı için ışık kullanılıyor. Tahmin edilebileceği gibi bu kablo pahalı ve çok hassas. Pahalı olduğu için genellikle çok uzun üretilmiyor. Intel için pek çok bileşen üreten Foxconn, bakır tip USB 3.0 
kabloları üreten ilk firma olmayı başardı. 
Yonga seti ve kontrolcü üreticileri USB 3.0 
desteğini ne zaman sunacak henüz belli değil. 
USB destek grubu üyeleri bile USB 3.0'ın 2008 
sonuna doğru netlik kazanacağını düşünüyor. 
Intel ve HP, Microsoft, NEC, NXP Semiconductors ve Texas Instruments gibi diğer firmalar USB 3.0'ı desteklemek için ortak çalışma grubu kurdular. Mmtel'in belirttiğine göre USB 3.0 sadece yüksek hız için değil, aynı zamanda düşük güç tüketimi ve geliştirilmiş protokol verimliliği için de optimize ediliyor. Intel bu esnada WUSB'ye verdiği önemi de vurgulamadan edemiyor. 
USB 3.0 geliştirmelerine paralel olarak WUSB çalışmaları da sürüyor olacak. Şu anda görünen gerçek WUSB için 1.1 sürümün geliştirilmekte olduğu. Daha önceden söylediğimiz gibi ilk 3 metre içinde 480 Mbps olan veri aktarım hızının I Gbps seviyesine çekilmesi hedefleniyor. Intel'in teknolojisi stratejilerini belirleyen Jeff Ravencraft, dijital çağın yüksek hızı bir zorunluluk haline 


ği teknoloji bağlantı arabirimleri 


Veri aktarım hızını 
10 kat artıracak USB 
3.0'ı dört gözle bekliyoruz. 


getirdiğini ifade ediyor. mtel, HP ve Microsoft gibi firmalardan oluşan USB destek grubu, WUSB 1.1'in hız dışında uyumluluk ve gelişmiş güç yönetimi getireceğini belirtiyor. Diğer yandan 6 GHZ üstü ultra yüksek frekansların (UWB) kullanılabilmesi mümkün. WUSB 1.1'de “Near Field Communication (NFG)” adlı yakın alan iletişimi özelliğinin bulunması hedefleniyor. NFC sayesinde kullanıcılar cihazları yan yana getirdikten sonra tek tuşa tıklayarak eşleştirme ve ardından veri aktarımı yapabilecek. Örneğin çekim sonrası dijital fotoğraf makinenizi PC masası üzerine koyup, derhal fotoğrafları aktarmaya başlayabilirsiniz. 


WUSB 1.1 çok yakında bizlerle 
Şu anda WUSB cihazlar sinyalleri USB 2.0 
standartlarıyla uyumlu hale dönüştürme 


Bir yandan kablosuz özgürlük çalışmaları yürütülürken diğer yandan da hız arttırıcı denemeler yapılıyor. İşte bu araştırmaların sonucu olarak USB 3.0 
yeniliği ortaya çıktı. Eylül ayı içinde Intel'in düzenlediği IDF etkinliği USB 3.0'ın resmi olarak görücüye çıktığı ilk yer oldu. Yeni versiyonun 2008 yılının ikinci yarısında kullanıma sunulması bekleniyor. USB 3.0 geriye uyumlu olması sayesinde geçişi kolaylaştıracak. 
Benzer durum USB 2.0 için geçerli olmuştu. USB 2.0 uyumlu cihazlar USB 3.0 portlarla birlikte kullanılabilecek 


ama hız 480 Mbps değerini aşamayacak. 


Yeni standardın getireceği hız değeri 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resmen dudak uçuklatıyor. USB 3.0 ile birlikte USB 2.0'daki hız 10 katına çıkıyor ve 4.8 Gbps seviyesine ulaşıyor. Daha farklı biçimde ifade edersek saniyede 
600 MB veri aktarmak demek. Şu andaki 
harici birimler bu hızda veri okuma ve yazma kapasitesine sahip değil. Ancak bilgisayar içindeki PCI ve PCle kartlar ile DDR2 bellekler kasa dışına çıkarılırsa bu tür hızlar gerekli olabilir. Yine de USB tarafından bakmak gerekirse 2.0'dan 3.0'a geçişle birlikte eSATA karşısında alınan mağlubiyet tekrar galibiyet haline getirilebilir ve USB 3.0 harici disklerin üretilmesi teşvik 

edilebilir. 


işlemini gerçekleştiriyor. WUSB cihaz ve WUSB hub arası iletişim radyo sinyalleriyle yapılıyor ama diğer işlemler için USB 2.0 
dönüşümü uygulanıyor. Bluetooth, dosya aktarım için değil eşleştirme için geliştirilmiş bir teknoloji. Bu yüzden Bluetooth'un yeni versiyonlarının WUSB ile boy ölçüşecek seviyeye ulaşması beklenmiyor. Yine de cep telefonları için Bluetooth kullanılmaya devam edecek çünkü aktarılan verinin boyutu aşırı derecede büyük değil. Asıl hızlı geliştirmesi gereken bir diğer bağlantı türüyse HDMI. Şu anda çok sayıda DVD oynatıcı, LCD TV, oyun konsolu, monitör ve grafik kartı HDMI bağlantısını içeriyor. Elbette HDMI ince bir kablo kullanarak dijital ses ve görüntüyü ilettiği için takdir topluyor ama bu yeterli değil. HDMI kablosunu ortadan kaldırmak amacıyla Wireless HDMI geliştirme çalışmaları başladı. 


Wireless HDMI için sınır 10 metre Wireless HDMI için belirlenmiş olan ticari adlardan biri WHDI yani “Wireless High Definition Mmterface”. Bu sistemi temel alan ilk yongayı geliştiren firma Amimon. Firmanın geliştirdiği yongayı TV, projektör ve diğer tüketici elektroniği cihazlarını üretenler hemen satın alabiliyor. Yonga yardımıyla 
sıkıştırılmamış 720p ve 1080i HD içerik 5 
GHz'lik sinyallerle 30 metre mesafeye kadar iletilebiliyor. Bu aktarım sırasında 20 MHz bant genişliği işgal ediliyor. HDMI kabloyla yapılan bağlantı ve WHDI ile yapılan aktarım sonucunda bir farklılık gözlenmiyor. 1080p HD içeriğin kablosuz aktarımı içinse aynı yongadan iki tane kullanmak ve 40 MHz bant genişliği işgal etmek zorunlu oluyor. 802.11n bile bu tür büyük boyutlu veri akışı için yeterli değil. Wi-Fi'da esas olan daha geniş kapsama alanı ve daha düşük aktarım hızı. WHDI sistemini ürünlerinde kullanmayı planlayan firmalardan bazıları Loewe, Funai ve Sanyo. 
WHDI devreleri LCD TV'ler ve HD DVD / Blu-ray oynatıcılar içine yerleştirmek dışında cihazlardaki HDMI bağlantılarını WHDI haline getiren adaptörler geliştirmek de 


mümkün. 


teknoloji 


görüntü arabirimleri 


Lazer TV gerçek oluyor 


DLP teknolojisini temel alan ve lamba yerine lazer kullanarak DLP'nin eksiklerini kapatan yeni televizyonlar 2008'den itibaren hayatımıza girecek. 


Görkem YILDIRIM gorkem©pcnet.com.tr 


DLP teknolojisinde yer alan lambaların yerini üç farklı renk veren lazerler alıyor. 
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CD TV'lerin iyice yaygınlık kazandığı şu İL, günlerde bir yandan Plazma TV'ler kan 

kaybediyor, diğer yandan yeni teknolo-Jiler üzerindeki çalışmalar yürütülüyor. Lazer TV alanında çalışmalar yürüten Japon firması Mitsubishi, CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) dahil pek çok fuar sırasında Lazer TV ile ilgili gelişmeleri vurguladı. Lazer TV'nin çalışma prensibi, üç ana renk olan kırmızı-yeşil-maviyi ayrı birer lazer aracılığıyla gönderip ekrandaki görüntüyü oluşturmak üzerine kurulu. Bu sistemde televizyon gövdesi çok ince olabiliyor. Tahmin edilebileceği gibi lazer ışınları kullanıldığı için renkler son derece net ve parlaklık oldukça yüksek. İlk Lazer TV örneklerinden biri Texas Instruments tarafından geliştirilen ve projektörlerde yaygın biçimde kullanılan 
DLP teknolo- 
Jisini kullanıyor. Ayrıca 
HDTV sinyal- 


lerini işleme- 


ye yarayan bir devre var. Gövde çok ince oldu-Şundan ve ekran için cam yerine özel sert plastk kullanıldığından, Lazer TV'nin ağırlığı aynı genişlikli Plazma TV'lerin yarısı kadar. 
Lambanın yerini lazer ısını alıyor 

Katı durumlu lazerlerin ömrü projektörlerdekilambalar gibi kısa değil. Bilindiği gibi projektörlerin lambaları belirli bir saat (2000-4000 saat) kullanımdan sonra sönükleşiyor ve değişime gidiliyor. Lazer TV'ler için biçilen ortalama ömür ise 50 bin saat. Plazma TV'lerin bilinen en büyük dezavantajlarından biri, çok fazla elektrik enerjisi tüketiyor olmaları. Lazer TV bu anlamda da önde. Tahminlere göre güç tüketimi Plazma TV'lere kıyasla yüzde 70 daha düşük. Üretimin 2008 yılı içinde gerçekleşmesi ve fiyatların LCD TV'lerle eşdeğer olması bekleniyor. Mitsubishi'nin bu alandaki çalışmalarda iki önemli yardımcısı var. Bunlardan biri lazer uzmanı Novalux, diğeriyse optoelektronik üreticisi Arasor. 
Avustralya bazlı Arasor firması, 52 inç Mitsubishi WD-52627 projeksiyonlu televizyonu kendi geliştirdikleri optik yongalar ve lazerle modifiye ettikten sonra üstünlükleri göstermek için Sidney'de bir şov düzenledi. Bu şov sırasında Mitsubishi'nin hemen sağında 52 inç genişlikli Sam- 


sung Plazma TV yer alıyordu. Doğal çözünürlük- 


leri 1920x1080 piksel olan her iki televizyona HD 1080p formatlı aynı video görüntüsü gönderildiğinde modifiyeli projeksiyon TV'deki görüntünün çok daha parlak ve renklerin canlılrğı hemen belli oluyordu. 

Bu karşılaştırmada kullanılan televizyonun modifiye bir ürün olduğunu unutmayıp, piyasaya sürülecek Lazer TV'lerin sunacağı kalitenin bundan daha yüksek olacağını akıldan çıkarmamak lazım. Renk aralığı yaklaşık yüzde 75 civarı artıyor ve güç tüketimi azalıyor. İlk etapta göze çarpan sorun, renkler arası geçişte yaşanan gökkuşağı etkisi. Bu sorunu DLP tabanlı projektör kullananlar iyi bilir. Renkte bozulmalar yaratan bu sorun kimi zaman oldukça can sıkıcı olabiliyor. 
Diğer yandan Mitsubishi yetkilileri bu sorunun çözüleceğini ve piyasaya sürülecek Lazer TV'lerde böyle bir etki olmayacağını ifade ediyorlar. 
Sistem aslında projektörün biçim değiştirmiş halini andırıyor. 

DLP tabanlı projektörler perdeye yansıtma yapıyor. Projeksiyon TV'lerde de arkadaki kaynaktan ön yüzeye yansıtma yapılıyor ama renkler bu kadar keskin değil ve siyahlarda grileşme sorunu var. Lazer aksamlar devreye girince netlik arüyor ve renk derinliği yükseliyor. 

Novalux'un tahminlerine göre piyasaya sürülecek Lazer TV'lerde derinlik 10—15 cm arası olacak. Novalux bir yandan da Epson ile birlikte çalışarak profesyonel HD projektörleri üretmek 


için çaba gösteriyor. 


S.E.D.'in adı da geçiyor 

Araştırma sonuçlarına göre tüketiciler bu günlerde üç sene önce aldıkları televizyonların iki katı büyüklüğündeki modelleri tercih ediyor. Sadece A.B.D.'de her yıl 5 milyon HDTV satışı gerçekleşiyor. Çünkü HDTV kanalların sayısı oldukça arttı, Microsoft Xbox 360 ve Sony PS3 gibi oyun konsolları iyiden iyiye yaygınlaştı. HD DVD ve Blu-ray oynatıcılar da giderek yaygınlaşıyor. 
Benzer biçimde fuarlarda tanıtım yapan diğer üreticiler Toshiba ve Canon'du. Bu iki Japon firmasıysa Lazer TV yerine S.E.D. (Surface-conducton Electron-emitter Display) adını verdikleri teknolojiyi savunuyor. S.E.D. geliştirilirken GRT'lerin en iyi özelliği olan elektron emme tek- 


nolojisiyle dijital düz panel teknolojisi biraraya 


getirilmiş. S.E.D. TV'nin ilk örneği 100.000:1 kontrast oranını yakalayarak epey önemli bir adım atmış oldu. 

Lazer TV'ye bir diğer rakipse Karbon Nanotüp TV. Da Ling firmasının ürettiği Karbon Nanotüp TV'de temel olarak CRT sistemi kullanılıyor olsa da cihaz LCD TV'ler kadar ince. Sergilenen ilk örnek 25 inç genişliğindeydi. Karbon Nanotüp TV şu an için S.E.D. kadar ciddi bir seçenek olarak kabul edilmiyor. 

Lazer TV'de epey emeği olan Arasor, ilk etapta Fujitsu, Pioneer, Samsung ve Philips'e teklif götürdüyse de bu üreticilerden destek alamadı. 
Çünkü çoğu üretici LCD TV ve Plazma TV üre- tüm tesisleri için epey yatırım yapmış durumda ve bu yatırımı çöpe atmak istemiyor. Lazer TV'ler kağıt üstünde çok daha başarılı bir tablo çizse de, üretim için biraz daha beklemek gerekecek 


gibi görünüyor. 


teknoloji PR a 


| Kırmızı lazer 
diyodunun rengini değiştirmek için frekans bindirme gibi yöntemler uygulanıyor. 


©) Mitsubishi'yi Sony takip etti 
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modelde 2 
çıkıyor. RIM ge değişiklikler yapar 
getirmeyi başarmış. 81 
kaydı da bulunuyor. O formatlarıysa WMV, H.2 


olan tarafsa tüm bu yenilikle 


boyutun artmamış olması ve 10” 


mm seviyesinde kalması. 


www.blackberry.com 


Finlanda gerçekleşen anlaşma sonrasında GPS üreticisi Navteg'in Nokia'ya satışı gerçekleşmiş oldu. 
Cep telefonu arenasında GPS'in önemi giderek artıyor. 
Zaten genel görünüm pek çok özelliğin yeterli 
olgunluğa eriştiğini gösteriyor. VGA kameralar 5 
megapiksel seviyesine ulaştı bile. Şimdi sıradaki adım, telefonlara yer bulan ve yol tarif eden GPS destekli sistemleri eklemek. Cep telefonu vazgeçilmez hale geldiği için araçla yol alırken ya da yaya olarak dolaşırken bir çırpıda adres bulmak büyük kolaylık 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sağlıyor. Cep bilgisayarlarının bir kısmı ne zamandır GPS devreleriyle satılıyor. Bu devreler içinde en popüler olanı SiRFstar Ill. 1985 yılında Şikago'da | kurulmuş olan Navteg, harita temini ve yönlendirme yazılımlarına odaklanmış durumda. Şu anda 30 ülkede 

168 ofise ve 3 bin çalışana sahip. www.traffic.com 

sitesinin de sahibi olan firma trafik bilgisini etkileşimli 

olarak sunabiliyor. Bu satın alma Nokia'nın konumunu 

daha da sağlamlaştıracak. 

www.nokia.com.İr  www.navteg.com | : 


#5. Navıcon' 


mobil cepteki yardımcılar 


Asus'un GPS alıcılı yeni gözdesi P52/'de sadece 3G eksik kalmış! 


Asus'un yenileme yaptığı modellerden bir diğeri P526 cep bilgisayarı oldu. Bu model güncellenerek ortaya çıkarılan P527'nin kozu dahili GPS alıcısı. Güncelleme sonrasında 3G desteğinin eklenmesini beklerdik ama bu değişiklik gerçekleşmedi. Cihazda yer alan GPS alıcının modeli SiRFstar HI. Asus P527, büyük olmayan boyutları ve tuş takımıyla cep bilgisayarından çok cep telefonunu andırıyor. Buna rağmen dokunmatik ekranın genişliği 2.6 inç ve çözünürlüğü 240 x 320 piksel. 125 gram ağırlıklı cihazda dört bant GSM desteği dışında EDGE internet bağlantısı bulunuyor. Diğer kablosuz bağlantı seçenekleriyse Bluetooth 2.0 ve Wi-Fi 802.11g. Arkada 


Ki ten e yer alan kamera 2 megapiksellik alıcısıyla ne çok iyi ne Rh le” 


pal liusklğs özelliklerden biri FM radyo devresi. Windows Mobile 6 İri asğ | coopeaposyaı) 


de çok kötü. Kullanıcıların ilgisini çekecek ek 


işletim sistemini kullanan cihazın belleğini arttırmak 


için microSD kartları kullanabilirsiniz. ww 


HP'den iki yeni PDA: 
iPAO 110 ve 210 


9600 dpi tarama yapabiliyor. 


P'nin yeni PDA'leri GSM özelliği 
H içermiyor ama güçlü özellikleriyle 

performans meraklılarını hedef alıyor. 
Yeni iPAO 110 ve 210'un ortak özelliği 624 Mhz hızında çalışan Marvell PXA310 işlemci. Bu işlemciye eşlik eden belleğin 64 MB olması şaşırtıcı. Çünkü işletim sistemi Windows Mobile 
6 olduğundan belleği kısa sürede dolu hale 
getirmek olası. Dokunmatik ekranın boyutu modeller arasındaki en belirgin fark. iPAO 110'u 3.5 inç genişlikli ve 240 x 320 piksel çözünürlüklü ekran işgal ederken üst model olan iPAO 210'da tam tamına 4 inç genişlikli ve 
480 x 640 piksel çözünürlüklü bir ekran var. Bu 
ekranın son derece net olduğunu tahmin ediyoruz. Her iki modelde de Wi-Fi alıcısı ve 
Bluetooth 2.0 devresi var. Fiyatlar sırasıyla 299 
USD ve 399 USD olacak deniliyor. 


com.tr jpg 
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7 mobil 
cepteki yardımcılar 


Serenata karşınızda 


Hi-Fi denince akla gelen ilk firmalardan biri olan Bang&Olufsen, cep telefonu alanında oldukça söz sahibi Samsung ile işbirliğine girerek Serene modelini geliştirmişti. Şimdiyse ikinci ortak ürün olan Serenata adlı müzik telefonunu tanıtıldı. Bang&Olufsen ürünlerinin pek çoğunu tasarlayan David Lewis'in imzasını taşıyan telefonda dairesel kontrol birimi dokunmatik ekranın altına değil de üstüne yerleştirilmiş. Telefonda üç bant GSM ve HSDPA bağlantı desteği dışında 256 bin renk destekli TFT ekran ve 4 GB dahili bellek var. 
Bellek kartı eklenemiyor ve kamera bulunmuyor. Bluetooth olsa da WiFi desteği mevcut değil. Zaten Serenata özellikleriyle değil, 


tasarımıyla öne çıkmaya çaba gösteriyor. 


www.samsung.com.tr ve Www.serenata.com 


Apple sonunda tepkisini ortaya koydu 


Piyasaya sürülür sürülmez oldukça büyük ilgi gören iPhone, geçen ilk iki ayın ardından 200 USD fiyat indirimine tabii tutulunca ilk sahipleri fena biçimde bozulmuştu. Neyse ki Steve Jobs bu kullanıcılara hediye kuponu sunarak gönüllerini aldı. AT&T şebekesiyle çalışacak şekilde kilitli olan iPhone'u önce donanımsal sonra da yazılımsal yolla kıranlar olmuştu. Bu işlemler karşısında hiç tepki vermeyen Apple, sunduğu 1.1.1 
sürüm güncellemeyle yapacağını yaptı. Güncellemeyi yapan kırık iPhone sahipleri telefonlarının GSM özelliğinin çalışmaz hale geldiğini - TG S / 3 0 ta n it İ d İ gördüler. Çare tekrar AT&T SIM kart ile aktivasyondu. iPhone bu olaydan 

sonra tuğla gibi bir hal aldığı için iBrick de denmeye başlandı. 

Sevindirici olansa kırma yazılımını geliştirenlerin bu kez 1.11 

güncellemesini içeren modeller için bir çözüm bulmuş olması. Bu HTC 5730 çok kullanışlı bir cep bilgisayarı ve telefon. 
rekabet nereye gider bilinmiyor ama bundan sonra kırık iPhone kullananlar resmi güncellemeleri yüklemeye çekinecek gibi görünüyor. 
www.apple.com.ir 


Çünkü sürgülü bir gövdeye sahip ve tam donanımlı klavyesini gerekli olmadığında saklayabiliyor. Klavyesi gizlendiğinde klasik bir cep telefonu görünümüne bürünen S730'un çift kamerası var, çünkü dünyanın her yerinde çalışan 3G alıcısı içeriyor. Cihaza güç veren işlemci 400 Mhz hızında çalışan Oualcomm MSM7200. İşletim sistemi Windows Mobile 6. 64 MB RAM ve 256 MB ROM belleğe yer verilerek performans sorunu yaşanması engellenmiş. Ek depolama içinse microSD kart yuvası mevcut. HSDPA bağlantısıyla yapılan veri alışverişi yanında Wi-Fi ağlarla bağlantı da kurulabiliyor. 120 gram ağırlığındaki 


cihazın ekranı 2.4 inç genişliğinde ve dokunmatik. 


www.europe.htc.com 
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DİJİTAL FOTOĞRAF DÜNYASI 


ne 5 


Güzelliği sudan geliyor 


Olympus'un şoka, suya ve donmaya dayanıklı yeni ürünü raflardaki yerini aldı. 


arlak gümüş, gece siyahı, güneş turuncusu ve P deniz mavisi olmak üzere dört ayrı renkte 

tüketicilerin beğenisine sunulan bu dijital fotoğraf makinesi, estetik tasarımı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Dayanıklı ürünleriyle haklı bir üne sahip olan Olympus'un yeni modeli yp 790 SW, 1.5 metre yükseklikten düşmeye, 3 metreye kadar su basıncına ve eksi 10 dereceye kadar donmaya dayanıklı pi tough serisinin yeni bir üyesi. Her türlü aktif yaşam tarzına uyum sağlayan cihaz, dayanıklılık özelliğinin yanı sıra göz alıcı tasarımı ile de dikkat çekiyor. 790 SW aynı zamanda “Yüz Tanıma Teknolojisi” gibi birçok heyecan verici yeniliği de beraberinde getiriyor. 3X optik yakınlaştırma (38-1 14mm'ye denk) özelliği, fotoğraf makinesinin dışında takılı herhangi bir parça bulunmamasını sağlayan 'inner-folded light” sistemi ile 
de kullanıcıya daha çok rahatlık sağlıyor. Olympus lı 790 
SW'i istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Şoka, suya ve donmaya karşı dayanıklı yapısı sayesinde dağ bisikleti yaparken de, yüzerken de kayak kayarken de yanınızda bulundurabilirsiniz. Hayatın her zorluğunun üstesinden gelen bu fotoğraf makinesi sayesinde artık endişe duymanıza gerek kalmıyor. 7.1 Megapiksellik makine 


ustalıklı tasarımının yanı sıra fotoğrafçılıkta hiçbir 


şeyden taviz vermiyor. 


© Bir piyanonun tuşlarına dokunur gibi. 8 


Samsung'un satışa sunduğu dünyanın en ince mono lazer yazıcısı ML-1630 ve çok fonksiyonlu yazıcısı SCX-4500, fonsiyonun yanına yüksek standartlı bir tasarımı da koydu. Samsung'un yeni yazıcıları, kuyruklu piyano tasarımı ve baskı kalitesiyle oldukça etkileyici bir tablo çiziyor. Minimalist çizgisiyle öne çıkan zarif ve ince tasarıma sahip ML-1630 ve SCX-4500 mavi LED ışıkları 


ve dokunmatik tuşlarıyla sadece şık ve sade bir görüntü sunmakla kalmayıp, yüksek performansıyla tasarımı teknoloji ile bütünlüyorlar, MI- 
1630, sadece 1 cm kalınlığa sahip ve dakikada 16 sayfaya 1200x1600 dpi çözünürlüğünde baskı alma olanağı sunuyor. SCX-4500 de özellikle sınırlı alanlarda ve masaüstü için ideal kullanım avantajı kazandırıyor. Bu yazıcı, 600x600 dpi çözünürlüğünde baskı almayı ve 600x2400 dpi optik tarama sağlarken, yüksek hızlı USB 2.0 bağlantıyı da destekliyor. 
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il megapiksel 
İf 


Onun tasarım ödülü var 


BenO bu sene bir rekora imza atarak, yaşam tarzı tasarımlı ürünleriyle 2007 İyi Tasarım Ödülleri'ni (namı diğer “G-Ödülü”) topladı. Ödül alan ürünler arasında likit kristal ekran, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu ve projektör bulunuyor. Bu sayfamızın sayımızın konuğu olan ürün ise elbette BenO'nun E1000 dijital fotoğraf makinesi. 10 megapiksel çözünürlük ile ilk etapta dikkat çekse de, yüz tan?ma ve otomatik netlemedeki başarısıyla takdire değer. Ödülü almasındaki etken ise yakıcı dış görünüşü. E1000 ile fotoğraf haricinde, MPEG format?nda 848x480 piksel 


çözünürlükte videolar çekilebiliyor. 


66 PCnet KASIM 2007 


Teknoloji alanındaki pazar araştırmalarıyla ünlü IDC şirketinin yaptığı araştırmada, satışların her sene katlanacağı ve 2011 yılında dünya genelinde 138 milyon dijital fotoğraf makinesinin satılacağı öngörüldü. 
Teknoloji mağazalarında tüketicilerin en fazla igi gösterdiği ürün gruplarından biri olan dijital fotoğraf makineleri, tüketici elektroniğinin parlayan yıldızı oldu. Pazar araştırmaları yapan IDC'nin kullanıcıların dijital fotoğraf makinesi tercihlerini belirlemek için yaptığı araştırmada, kullanıcıların eski modelleri yenileriyle değiştirdiği ve sürekli bir sirkülasyonun olduğu pazarda üretimin beklenenin iki kat üzerinde gerçekleştiği ileri sürüldü. 
Düşük model bir fotoğraf makinesi ile işe başlayanların sonradan terfi ettirme eğilimi gösterdiğini ortaya koyan çalışmanın sonuçlarına göre yüzde 7.5 
olarak tahmin edilen üretim artışı yüzde 15 olarak gerçekleşti. IDC analisti Chris Chute'ün yaptığı değerlendirmeye göre sadece bir elektronik cihaz olmaktan çıkan dijital fotoğraf makineleri artık yavaş yavaş bir moda unsuru olma yolunda ilerliyor. Özellikle iPod ve süper ince cep telefonlarının popülarite kazanmasıyla ortaya çıkan elektronik cihazların moda unsuruna dönüşmesi fenomeninin, dijital fotoğraf makineleri için de geçerli olduğunu ifade eden Chute özellikle gelir düzeyi yüksek ülkelerde en ciddi artışın gözlemlendiğini ifade etti. Giriş seviyesinden profesyonel seviyeye kadar bir çok fotoğraf makinesinin dahil edildiği fiyat ortalaması hesaplaması sonucunda ortaya çıkan 
307 dolarlık tutarın, geçtiğimiz yıla 
göre yüzde 13 daha düşük olduğunu ifade eden Chute Canon, 2011 yılında 
dijital fotoğraf makinesi satışlarının 138 
milyona ulaşmasını beklediklerini ekledi. 


L | uzmanların sırlarını öğrenin 


Selim ŞUMLU 


webmaster©PCığii)m.ir 


Bilgisayar uzmanları en faydalı yazılımları bilir, en değerli püf noktalarını zihnine kazır. Uzmanların sırlarını öğrenin, siz de bilgisayarın ustası olun! 
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iz onlara ister bilgisayar uzmanı deyin, 

S ister deneyimli kullanıcı, ister usta... Bazı kişiler bilgisayarı adeta hatmetmiştir 

ve her durumda ne yapılması gerektiğini bilirler. Hiç kimse bilgisayar uzmanı olarak doğmaz. 

Bilgisayar uzmanı olmanın sihirli bir formülü de 

yoktur. Bilgisayarlar konusunda uzmanlaşmanın 

tek yolu, bilgisayarı ve onunla ilişkili her şeyi yakından tanımaktan geçer. 

Bilgisayar uzmanlarını normal kullanıcılardan ayıran şey, yalnızca bilgisayarı kullanmayı değil, bilgisayarın nasıl çalıştığını merak edip öğrenmeleridir. Uzmanlar doğrudan çözüme gitmeyi sevmezler, sorunların kaynaklarını öğrenmek isterler. Onlar için hangi grafik kartının daha hızlı olduğu önemli değildir; önemli olan, bir grafik kartını diğerinden daha hızlı kılan özelliklerin neler olduğunu bilmektir. En önemlisi de, bir bilgisayar uzmanına ait bilgisayarın hiçbir zaman ilk kurulduğu gibi durmamasıdır. Uzmanlar, adeta bir heykeltıraş gibi kendi bilgisayarlarını şekillendirerek ihtiyaçlarına tam olarak uygun PC'yi yaratır ve kullanırlar. 

Elbette, “uzman” kategorisine giren PCnet editörlerinin de bilgisayarlarını kişiselleştirmek ve kendi kullanım alışkanlıklarına göre optimize etmek için faydalandığı pek çok sırrı var. Hatta her PCnet editörünün adeta birer püf noktası ve faydalı yazılım deposu olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğimiz bazı ince ayarlar sayesinde birkaç dakika içinde bilgisayarınızın performansını artürmak mümkünden, bazı önerilerimizin uygulanması da bir miktar zaman ve çaba gerektirebiliyor. Bu ay bizzat PCnet editörlerinin deneyimlerinden faydalanarak bir araya getirdiğimiz püf noktaları, ince ayarlar ve yazılım önerilerin- den oluşan bu yazı sizi bir gecede bilgisayar uzmanına dönüştüremeyebilir ama çok ciddi bir 


yolu kısa sürede kat edeceğiniz kesin! 


© Güvenlik 
Kırılamaz şifreler oluşturun 

Hiçbir bilgisayar uzmanının hiçbir şifresi dogum tarihi, annesinin kızlık soyadı, evcil hayvanının ismi ya da günlük yaşamla ilgili herhangi bir şey değildir. Güvenli bir şifre en az 8 karakterden oluşmalı ve harf, sayı ve noktalama işa- 


retleri içermelidir. Şifreniz tahmin edilemeye- 


kapak konusu ğe 


uzmanların sırlarını öğrenin 


cek kadar karmaşık olmalı, ama sizin hatırlamanızı kolaylaştıracak bazı çağrışımlar da yapmalıdır. Kısaltmalar yaparak ve bazı harflerin yerine rakam ya da noktalama işaretleri koyarak iyi bir şifre oluşturabilirsiniz. 

Birkaç örnek vermek gerekirse: 

Doğan Burda PCnet: d&burPCn37 

Kahvaltıda balina yedim: k4hv6B41!n4 


USB bellek 
Flash belleğe kolay yedekleme 

Her bilgisayar uzmanının en az bir veri kaybı hatırası vardır. Hafızalardan kolay silinmeyen bu acı hatıralar bize yedeklemenin önemini öğretmiştir. Yedekleme yapmaya başlamak için sizin de başınıza böyle bir olay gelmesini beklemeniz gerekmiyor. ww.goodsync.com adresinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz GoodSync yazılımı önemli dosyalarınızı masaüstü PC'nizle dizüstünüz, flaş belleğiniz ya da harici diskiniz arasında otomatik olarak senkronize edebiliyor. 
Çift taraflı çalışan yazılımın eşitleme algoritması, her iki diske de her zaman dosyanın en gün- 


cel sürümünün kopyalanmasını sağlıyor. 


© Yer imleri 
Sık kullanılanlarınızı del.icio.us'da paylasın 

Tarayıcınızın 'yer imleri" listesine eklediğiniz sitelere bütün bilgisayarlarınızdan (örn. ev, iş, dizüstü) ulaşabilseniz hoş olmaz mıydı? Peki ya 


da sadece kendi bilgisayarlarınızdan değil, bü- 


Lİ imi 
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Erdal Kaplanseren 


kapak konusu 


uzmanların sırlarını öğrenin 


tün bilgisayarlardan ve her zaman yer imlerinize ulaşabileceğinizi söylesek? Internet Explorer ve Firefox için geliştirilen del.icio.us eklentisi, yer imlerinizi del.icio.us üzerine kaydederek onlara her yerden ulaşabilmenizi sağlıyor. 
http:/ /del.icio.us adresine girip siteye kaydolduktan sonra del.icio.us sizi tarayıcınıza uygun eklentiye yönlendirecek ve kullanımını da kısaca anlatacaktır. İlgili eklenti herhangi bir tarayıcıda kurulu olmasa bile del.icio.us'a kaydettiğiniz tüm adreslere yine bu adresten kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak kullanabileceğiniz Yahoo! Toolbar'da da del.icio.us desteğinin bulunduğunu, Google Araç Çubuğu'nunsa kendine has bir bookmark özelliği barındırdığını 


hatırlatalım. 


— Verimlilik 

Dizüstünüz ikinci ekranınız olsun Bizim gibi kullanıcıların masaüstünde açık 

olan pencere sayısı genellikle on ve onun katlarıyla ifade edilir. 20 inç bir ekranda bile bu pencerelerin sadece birkaç tanesi yan yana açılabilir. Daha fazla masaüstü alanı kazanmak ve da- 


ha rahat çalışabilmek için bazen maliyetine kat- 


© Disksiz çalışmanın dayanılmaz hafifliği 


Disksiz çalışmanın dayanılmaz hafifliği Sabit diskin ilk sözcüğü yakında hayatımızdaki anlamını yitirecek. Zira kısa süre sonra hosting şirketlerinden web alanı alır gibi kendimize disk alanları kiralayıp her türlü cihazla bu alana bağlanabileceğiz. Böylelikle disksiz çalışma, tam anlamıyla gerçekleşmiş olacak. Ne kadar da muhteşem bir şey değil mi? Müzik, film, doküman ve envai çeşit dosyalarımızı, herhangi bir yerden ve herhangi bir cihaz üzerinden bu disk alanına bağlanarak kullanabileceğiz. Bu hizmet tipinin yaygınlaşması için özellikle de WiMAX gibi kablosuz internet teknolojilerinin yaygınlaşarak gelişmesini beklememiz gerekecek. 

Gerçek anlamda bir disksiz yaşam için henüz sabırlı olmamız gerekiyor. Fakat günümüz olanaklarıyla da disksiz yaşamın ne büyük bir konfor olduğunu tadabiliriz. Benim bilgisayar yaşantımda 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önemli bir yeri olan Google'ın Gmail hizmetini size anlatıyorum. Şirketin ücretsiz e-posta servisi tam bir derya. 
Gmail'e üye olduktan sonra Ayarlar/Hesaplar kısmına girerek iş veya okul gibi POP3 tabanlı e-posta hesaplarınızı burada tanımlıyorsunuz. Bu sayede Gmail hesabınız, diğer e-posta hesaplarınıza gelen postaları düzenli olarak indiriyor. Tüm postalarınızı tek noktada toplamak büyük kolaylık sağlıyor. 
Ben bu hizmeti 6 aydır kullanıyorum ve Gmail, benim sadık bir kullanıcı olduğumu fark ettiği için sürekli kapasite ekliyor. Şu anda Gmail sayfamın altında “4225 MB kotan?z?n şu anda 2809 MB (9066) kadar?n? kullan?yorsunuz" ibaresi yer alıyor. Yılbaşından itibaren bu kotanın 5- 
10 6B arasında bir yerlere kadar 
artırılması gündemde. Üstelik müthiş bir virüs tarama ve spam yönetimi de Gmail servisi içinde bulunuyor. 


lanıp bilgisayarımıza ikinci bir ekran bağlamayı tercih ederiz. Ama elinizde pek sık kullanmadı-Şınız bir dizüstü bilgisayar varsa, MaxiVista yazılımıyla dizüstünüzün ekranını Windows'a ikinci bir ekran olarak tanıtabilirsiniz. Deneme sürümü www.maxivista.com adresinden indirilebilen yazılım Windows 2000, XP ve Vista'yı destekliyor ama ne yazık ki Vista'nın Aero arabirimin- de çalışmıyor (yalnızca klasik arabirim destekle- 


niyor). 


2 İşlem avı 
Başlangıçta açılan programları yakından tanıyın 

Bilgisayarınıza her açtığınızda birkaç program siz fark etmeden arka planda çalışmaya başlar. 
Bu programların bazıları Windows'un çalışması için zaruri olmasına rağmen bazıları da tamamen gereksiz olup değerli RAM”inizi sömürmekten başka bir işe yaramazlar. 

Microsoft tarafından geliştirilen anti-spyware yazılımı Windows Defender, başlangıçta çalışan programları inceleyip devre dışı bırakabileceğiniz Yazılım Gezgini adlı bir işleve sahiptir. Windows Vista ile birlikte gelen Windows Defender'ın XP sürümünü www.microsoft.com adresinden ücretsiz indirebilirsiniz. Windows Defender'ı çalıştırdıktan sonra Araçlar menüsünden Yazılım Gezgini'ne girin. Yazılım Gezgini, programları geliştiricisine göre sıralar ve SpyNet topluluğu tarafından yapılan sınıflandırmaları gösterir. Yanında “Kabul Edildi” yazan programların güvenilirliği onaylanmış demektir, ama bu bazı programların gereksiz olmadığı anlamına gelmez. Kurulduğu zaman başlangıç klasörüne kendisini ekleyen binlerce yazılım bulunduğundan burada bir liste vermemizin imkanı yok, ama size gerekli görünmeyen ya da kullanmadığınız- 


dan emin olduğunuz programları “Devre Dışı 


MaxiVista kablosuz ağ üzerinde bile çalışabiliyor. 


PC güvenliği 


E-posta eklerini açmayın 

Almayı beklemediğiniz e-posta eklerini (özellikle İngilizce bir mesajla birlikte gelmişlerse) arkadaşlarınızdan ge- 


liyormuş gibi görünse dahi açmayın. 


Bunlar genellikle virüsler veya zararlı 


TURKİYEDE 


m. yazılımlar tarafından otomatik oluştu- 
>) Windows Defender'ı casus yazılımları 


avlamak için de kullanabilirsiniz. rulan, çalıştırıldığı zaman sizin sistemi- 


nize de bulaşan kötücül dosyalardır. 


Bırak” düğmesiyle devre dışı bırakabilir- 


siniz. Windows'u yeniden başlattığınız- Varsayılan yazılımları da her şey yolunda gidiyorsa sorun yok kullan mayın demektir; ama eksik bir şeylerle karşıla- Hackerlar en çok kullanılan yazılım- 


şıyorsanız telaşa kapılmayın, aynı yolu iz- (o lardaki güvenlik açıklarını tespit etmeleyip programı yeniden etkinleştirmeniz o ye çalışırlar. Internet Explorer ya da 


yeterli olacaktır. Outlook Express/ Windows Mail eski- 


#4 - 

o sinden çok daha güvenli olsa bile yeni 

Sabit disk alanı güvenlik açıkları sürekli tespit edilme- 


ye devam edilmektedir. Firefox'a (Www.mozilla.com) geçerek webden ge-Sabit diskinizin tamamını düzenli ola- (o len tehlikelerin büyük bir kısmından rak yedekliyorsanız ya da riski göze alıp (o arınabilirsiniz. Yine de IEyi tercih edi- biraz sabit disk alanı kazanmak istiyorsa- o yorsanız Windows Update'i sık sık konnız Windows'un Sistem Geri Yükleme O trol ederek yeni güncelleştirmeleri yük- WAKE UP YOUR INTERNET özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Win- (o lemeyi unutmayın. e t ti e dows XP kullanıyorsanız Bilgisayarım'a i n e rn e İ n | sağ tıklayıp Özellikleri açın. Sistem Ge- Kimseye güvenmeyin ri Yükleme sekmesine girip tüm sürücü- İnternette sürekli olarak size beler için geri yüklemeyi kapatın. Windows O dava bir şeyler vaat eden reklamlarla Vista kullanıyorsanız Başlat menüsünde- O karşılaşırsınız. Bu “bedava”ların aslın- ki Bilgisayar'a sağ tıklayıp Özellikleri'i o da çoğu zaman bir bedeli vardır. Karşıaçın. Sol bölmeden Sistem Koruması'nı O laştığınız teklif gerçek olamayacak kaseçip tüm sürücüler için geri yüklemeyi (o dar uçuk görünüyorsa büyük ihtimalle kapatın. altında bir bit yeniği vardır. Bu şekilde 


karşılaştığınız yazılımları indirmeden, 


sitelere üye olmadan ya da ürünü satın 


almadan önce şartları dikkatle incele- 


menizi ve markayı Google'da araştırma- Çevirmeli bağlantılarda 10, si ei GPRSte 8, ADSL ve KABLO'da 
: 5 kata kadar daha hızlı ! 
Adreslere dikkat 
Gerçek bir uzman, hiçbir koruma —— İlk 2000 
yazılımı kullanmasa bile phishing site- Kara YA yerin -İ Mn sane Kİ sistem Geri Yükleme sisteminizi belli bir ta- | lerine ve e-postalarına kanmaz. Phis. Çİ? sd 0 mİ günde, i eniledikleri sürece adet Vo rihe geri götürebilir ama bu yöntem çoğu zararlı hing sitelerini ayırt etmenin yolu elbet- 3 N 9 | 2620 indirim vi sar 90! 
yazılıma karşı etkili değildir. KV | indlr 


te adreslere bakmaktan geçiyor. Tıkla- 


şimdi hızlanmak için : www.onspeedtr.com p> 


Selim Sumlu 


uzmanların 


Kapak konusu 


sırlarını öğrenin 


manız istenen adres x-bank.com.tr yerine x-ban- 


kasi.com gibi benzer bir adres olabilir. Bunlara kanmayın ve bankanızın sitesine ya da ticari işlem yapacağınız herhangi bir siteye girerken ad- 


resi her zaman tarayıcınıza kendi elinizle yazın. 


Dolandırıcılar genelde hata yapar 
5 Deneyimlerimize göre dolandırıcılardan 
gelen e-postalar veya onlar tarafından hazırlanan web siteleri çoğu zaman dilbilgisi ve yazım hataları içermekte. Eğer bir site size profesyonel görünmüyorsa içgüdülerinize güvenin ve ne o siteden alışveriş yapın ne de kişisel bilgilerinizi 


paylaşın. 


Tıklamadan önce düşünün 

Zararlı yazılımların yayılmasına sebep olan sitelerin başında porno ve korsan materyal (warez) siteleri gelir. Sisteminize bir malware bulaşması için mutlaka bu sitelerden bir şey indirmeniz gerekmez; tarayıcınızın tüm güvenlik yamaları yüklenmemişse siteye girdiğiniz anda bile bilgisayarınıza sızılabilir. O nedenle bu tip siteleri ziyaret ederken ve bir şey indirirken dikkatli olmakta ve antivirüs yazılımını sürekli devre- 


de tutmakta fayda var. 


#95 Anti-virüs kurmadan korunmak 


Dizüstü bilgisayarımda anti-virüs yazılımı bulunmasına rağmen masaüstü PC'mde anlık koruma sağlayan bir anti-virüs 


kullanmıyorum. Elbette böyle bir riski göze almak için bilinçli olmak, tehlikenin nereden gelebileceğini kestirebilmek ve online anti-virüs araçlarıyla düzenli 


kurduğum an Sistem Geri Yükleme'yi, UAC'yi ve Uzaktan Yardım'ı devre dışı bırakıyorum ama ilk yüklediğim yazılımlardan biri veri kurtarma yazılımı oluyor. Windows açılmadığındaysa bazen Knoppix verilerimi zahmetsizce kurtarmama yardım ediyor. 


tarama yapmak gerekiyor. Windows'u 
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— Dual-boot 
Tek PC'de hem XP hem Vista 
Windows XP ve Vista'yı aynı bilgisayara kurup 


önyükleme anında istediğiniz sistemi seçmek (dual-boot) oldukça basit olup, çoğu uzmanın da tercih ettiği bir yöntemdir. Zira Vista'yı ne kadar sevsek de bazen karşılaştığımız uyumluluk sorunları bizi zaman zaman XP kullanmaya mecbur bırakabiliyor. Dual-boot bir sistem kurmanın tek şartı, işletim sistemlerini doğru sırayla yüklemek. Vista yüklü bir bilgisayara sonradan XP yüklerseniz Vista'ya erişiminiz kaybolur. Genel kural, işletim sistemlerini her zaman eskiden yeniye doğru yüklemektir. Sisteminizde şu anda Vista yüklüyse ve sabit diskiniz tek bir bölümden oluşuyorsa yedeklerinizi alıp diski iki bölüme ayırmalı, sonra da ilk bölüme XP kurmalısınız (bölümlendirmeyi XP kurulumu sırasında yapabilirsiniz). XP yüklendikten sonra ikinci sabit disk bölümüne de Vista'yı yükleyebilirsiniz. Kurulumdan sonra sistemi başlattığınızda, her önyükleme sırasında işletim sistemi seçim ekranıyla karşılaşacaksınız. Buradan istediğiniz 


sistemi seçip başlatabilirsiniz. 


© Başlangıç ayarları msconfig ile Windows önyükleme ayarlarını değiştirin 

Bilgisayarınızda birden fazla işletim sistemi yüklüyse her sistem açılışında bir seçim ekranıyla karşılaşırsınız. Bu ekranın bekleme süresini veya seçeneklerini değiştirmeniz mümkün. Bunun için Başlat > Çalıştır kutusuna “msconfig” yazın. Açılan araçla önyükleme seçeneklerini düzenleyebileceğiniz gibi Windows hizmetlerini (servis) açıp kapatabilir, veya test amacıyla Windows'un bir dahaki açılışta kısıtlı olarak yüklen- 


mesini isteyebilirsiniz. 


— Uygulama optimizasyonu 
Uygulamaların araç çubuklarını özelleştirin 

Herhangi bir Windows programında bir araç çubuğu varsa büyük ihtimalle o çubuk üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bu sayede sizin işinizi kolaylaştıracak olmasına rağmen bir yerlerde gizlenmiş düğmeleri keşfedebilir, hiç kullanmadı- 


ğınız düğmeleri de ortadan kaldırabilirsiniz. 


Bİ Araç çubuklarına sağ 
| tıkladığınızda 
TÜBKİYE EEE görünen 

Sal A REEAS) , : 
mele nina “özelleştir/customiz meram rm e” benzeri 

ei rm komutlarla çubuğu 
Siz - ME ve düzenleyebilirsiniz. 


Araç çubuğuna sağ tıkladığınızda genellikle o çubukta kullanılabilecek bütün düğmelerin bir listesi görünür. 
Önünde onay işareti olan öğelere tıklayıp o düğmeyi araç çubuğundan kaldırabilir ya da işaretsiz öğelere tıklayıp 


çubuğa eklenmelerini sağlayabilirsiniz. 


© Modem optimizasyonu | 
Router'ınızın firmware'ini güncelleyin ENLEM 

Router'larda ve router özelliği bulunan ADSL modemlerde firmware (bellenim) adı verilen gömülü bir işle- tüm sistemi bulunur. Siz 'router'ınızı yeni satın almış olsanız bile içindeki “firmware'in eski bir sürüm olması muhtemeldir. Firmware güncellemesi genellikle internet hızınızı artırmak ama router/modeminize yeni özellikler eklenmesini, hataların giderilmesini ve cihazın daha kararlı çalışmasını sağlayabilir. Elinizdeki ürüne ait yeni bir firmware sürümü yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek için üreticinin web sitesine girip download ya da support bölümüne göz atın. Mevcut firmware sürümünüzü genellikle routerın yönetim panelinde görebilirsiniz. Daha yeni bir firmware yayınlanmışsa bunu nasıl yüklemeniz gerektiği routerınızın kullanım kılavuzun- da ve ilgili web sitesinde anlatılmış olmalıdır. 


Firmware.tif 


© Yedekleme stratejisi 
Verilerinizi nasıl koruyabilirsiniz? 

Size şaşırtıcı gelebilir ama, biz sık sık bütün sistemimizi yedeklemeyiz. Elbette bu hiç yedekleme yapmadığımız anlamına gelmiyor. Önemli olan, nelerin ne zaman yedekleneceği önceden planlanmış bir yedekleme stratejisi oluşturmaktır. Yoksa haftada bir bütün diski yeniden yedeklemek altından kalkılacak bir iş değildir. Windows Vista'yla birlikte gelen bir yedekleme aracı olmasınarağmen bu araç oldukça yetersizdir. İşe yarar yedekleme yazılımlarınınsa ücretli olduğunu belirtmeliyiz. 30 
günlük deneme sürümünü www.2brightsparks.com adresinden indirebileceğiniz SyncBackSE bu konuda en 


başarılı yazılımlardan biri. Tam sürüm Nero paketini kul- 


Www.İr.creative.com 


Daron Dedeoğlu 


np Yedeklenmeyen er ya da geç veriler yok olmaya mahkumdur. 


kapak konusu 


uzmanların sırlarını öğrenin 


lanıyorsanız paketle birlikte gelen Nero 
BackltUp yazılımını da başarılı bulduğumuzu söyleyelim. 

Biz yedekleme yaparken yüklü programları, 
Windows klasörünü ve sistem dosyalarını yedeklemeyiz. Windows çöktükten sonra yeniden kurulsa bile aynı Windows'tur, ama kişisel dosyalarınız asla geri gelmez. O yüzden Belgelerim gibi kişisel dosyalarrnızı içeren klasörleri, fotoğraflarınızı ve müziklerinizi yedeklemenizi tavsiye ederiz. Kaliteli yedekleme yazılımlarında mutlaka artırımlı (incremental) yedekleme modu bulunur. Bu mod, ilk tam yedeklemeden sonraki yedeklemelerde yalnızca değiştirilmiş ve yeni dosyaları yedekleye- 


rek size zaman kazandırır. 


— MP3 etiketleme 

Müzik dosyalarınızı 

MediaMonkey ile arşivleyin 
MediaMonkey (www.mediamonkey.com) mürzik koleksiyonunuzu yönetmenizi kolaylaştıran 

bedava bir yazılımdır. MediaMonkey'le başta 

MP3 olmak üzere çoğu müzik dosyası formatının etiket bilgilerini kolayca düzenleyebilir, hat- 


ta eksik bilgilerin Amazon'dan otomatik olarak 


© Tek bilgisayar çok sistem 
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Bolca meraklı ve bir o kadar da yazılım editörüyseniz, her ay bilgisayarınızı dergi bitiminde formatlamanız gerekir. Ne de olsa okurlarınızla paylaşacağınız bir dolu yazılımınız vardır ve hepsi tek tek kurulup denenmeyi bekler... Tahmin edebileceğiniz üzere bu kadar kur/kaldırı emektar Windows kaldıramaz, şişer de şişer... 
Ancak ben, bu sorunu son yıllarda oldukça olgunlaşan sanallaştırma yazılımları sayesinde rahatça aşıyorum. Tek yaptığım, her ay yazılarımda kullanacağım programları kurup deneyecebileceğim sanal bir bilgisayar oluşturmak. Bu sayede, olan sanal PC'me oluyor ve sonuçta asıl sistemim şişmekten, ben de her 25 günde bir format atmaktan kurtuluyorum. Windows tarafında en 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başarılı sanallaştırma yazılımı bence Vmware. Çünkü gerçekten hemen her ihtiyacı sorunsuzca karşılayabiliyor. 
Üstelik beraberinde getirdiği araçlarla hiç zorlanmadan sürücü problemlerinizi aşabiliyorsunuz. Üstelik tamamen ücretsiz ve süre kısıtlamasız olan Vmware Player sayesinde oluşturduğum imajları da defalarca kullanabiliyorum. Linux tarafındaysa VirtualBox gerçekten çok başarılı. O kadar ki bazen yazılımlarımı Pardus altında oluşturduğum sanal Windows'lar üzerinde test edebiliyorum. 
Bu anlamda sanallaştırma teknolojilerine korkunç bir zaman tasarrufu borçluyum. 
Bence CPU, sabit disk ve belleği biraz bol olan her kullanıcıya bu lüksü tatmalarını öneriyorum. Hayatları çok kolaylaşacak. 


indirilip topluca işlenmesini sağlayabilirsiniz. Yazılımın CD'den MP3 ripleme, ses formatlarını birbirine dönüştürme, iPod'dan dosya kopyalama ve müzik çalma gibi özellikleri de bulunuyor. Ancak programı varsayılan müzik çalarınız olarak kullanmak istemiyorsanız kurulum sırasında tüm dosya türlerinin önündeki işareti kal- 


dırmayı unutmayın. 


Fan regülasyonu 
SpeedFan ile kasa sıcaklığını ve gürültüsünü kontrol edin 

Sıradan bir PC kullanıcısı kasa fanları ne kadar gürültü çıkarırsa çıkarsın onlara dokunmaz, ayrıca bilgisayarın ekstra soğutmaya ihtiyacı olup olmadığını da anlayamaz. Uzmanlar ise donanım sıcaklıklarını takip etmek ve gerekirse fan hızlarını otomatik olarak değiştirmek için bedava bir yazılım olan SpeedFan'ı kullanır (www.al- 


mico.com /speedfan.php). 


— Acil durum koruması 
Bilgisayarınızı UPS ile canlandırın Kesintisiz güç kaynağı (UPS) her uzmanın gücüne güç katar. UPS, PC'nizle elektrik şebekesi arasına bağlanan yedek bir aküdür. Elektrik kesildiğinde veya gerilimde bir dalgalanma oldurğunda UPS anında devreye girer ve size önemli dosyalarınızı kaydedip acil işlerinizi tamamlamaya yetecek kadar zaman kazandırır. UPS'ler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için git.pcnet.com.tr/21 adresindeki makalemizi 


okuyabilirsiniz. 


— Wi-Fi ölçümü 
Ocheck'le kablosuz performansınızı ölçün 
Kablosuz ağınızın salyangoz hızında çalıştığını düşünmenize rağmen emin olamıyor musu- 


nuz? Ucretsiz ağ performansı ölçüm aracı 


l 


— İÇİ Kaliteli bir UPS tüm bileşenlerinizin elektrik dengesizliği nedeniyle hasar görmesini engeller. 


e 


Kıvanç Tanrıkulu 


ali konusu uzmanların sırlarını öğrenin 


Ocheck'le ağınızın gerçek hızını tespit edebilirsiniz. 
git.pcnet.com.tr/22 adresin- 
> | den indireceğiniz Ocheck'in bir kopyasını routera kabloyla bağlı bilgisayara, bir kopyasını da ağa kablosuz bağlanan bil gisayara kurun. Endpoint llis- 


tesinden “localhost'u seçip 


İRİ BartPE ile kurtarma 
CD'si oluşturmak için 
Windows CD'sine de ihtiyacınız olacağını unutmayın. 


Endpoint 2'ye de kablosuz 
PC'nin IP adresini girin. Protocol listesinden TCP'yi, Options listesinden de Throughput'u seçin. Testte kullanılacak veri miktarını Data Sıze alanına girip Run'a tıklayın. Tespit edilen hız routerınızın sağlaması gereken hıza yakın görünmüyorsa, router ayarlarınızda, anten ve router konumunda değişiklik yapıp testi tekrarlayabi- 


lirsiniz. 


© Kriz anı 
BartPE diski olusturun 

Her uzmanın elinde, işletim sisteminin çökmesi gibi kriz anlarında başvurulacak bazı yardımcı araçlar bulunmalıdır. Bu iş için en faydalı araçlardan biri, önceden hazırlanmış bir Bart-PE CD'sidir. BartPE CD'si, ücretsiz BartPE Builder (www.nu2.nu/pebuilder/) yazılımıyla hazırlayacağınız, CD'den boot edilebilen bir Windows CD'sidir. En temel haliyle BartPE size sis- 


tem dosyalarınıza ve ağınıza erişebileceğiniz, kul- 


3 İ Etkili arama ve uzaktan erişim hayat kurtarır 


Dışardan bakanların bilgisayarımda fark ettiği ilk şey, darmadağın masaüstümdür. 
Gerçek hayatta pek dağınık biri olmasam da yoğun çalışma temposunda masaüstümü düzenlemekle zaman kaybetmek istemem. Genellikle bir ay boyunca masaüstünde biriken dosyalarımı “Bitti-Depo” isimli klasörüme savurur ve temizliği tek hamleyle tamamlarım. Bu yüzden Vista'nın arama özelliği benim için çok önemli. Windows XP kullandığım dönemlerde bunu yapamıyordum, zira XP'nin arama özelliği neredeyse kullanılamaz haldeydi. Vista'daysa aradığınızı bulmanız çok kolay ve çabuk oluyor. Dergi hazırlarken ofisten uzakta 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çalışmaya devam etmek zorunda kalırsanız işiniz kabusa dönebilir. Yanınıza aldığınız bir dizüstü bilgisayarla istediğiniz yerde çalışabilirsiniz fakat ne yazık ki, dergide kullandığımız sunucuyu koltuğumun altına alıp Ankara'ya götüremiyorum. :) Bunun için bulduğum çözüm adresinde. Bu hizmet sayesinde kilometrelerce uzaktan ofisteki bilgisayarıma bağlanıp işime kaldığım yerden devam edebiliyorum. 
Ofiste çalışırken bazı zamanlarda Ankara'daki kardeşimin bilgisayarına bağlanıp sorunları çözdüğümü de eklemeliyim. Logmein uzaktan yardım için de oldukça kullanışlı bir uygulama. 


lanışlı bir grafik arabirimi sunar, ama yazılımın asıl güzel yanı CD'nize kendi seçtiğiniz yazılımları da ekleyebilmenizdir. BartPE'nin desteklediği anti virüs yazılımları, kurtarma uygulamaları ve disk bölümlendirme araçları gibi popüler yazılımları CD'nize ekleyerek kendi tam dona- 


nımlı kurtarma CD'nizi yaratabilirsiniz. 


— Ağ güvenliği 
Varsayılan parolaları değiştirin 

Yeni satın aldığınız kablosuz router, ADSL modem gibi bir cihazın webden ulaşılan bir kontrol paneli varsa, admin /admin gibi tahmin edilememesi imkansız bir kullanıcı adıyla parolası da vardır. Her marka ve modele ait varsayılan router parolaları internet kolaylıkla bulunabilir, o nedenle kontrol panelinize girdiğiniz anda bu parolayı değiştirmeniz gerekir. İlk girişte sistem parolayı otomatik olarak değiştirmenizi istemiyorsa, kullanım kılavuzuna bakarak değişikliği nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenin. Routerınız ele geçirildiği taktirde sisteminize sızılması, kişisel bilgilerinize erişilmesi veya internet bağlantnızın sizden habersiz, kötü amaçlarla kullanıl- 


ması kolaylaşır. 


 Önyüklemeyi hızlandırın 
Optik sürücüyü atlayın 

Bilgisayar açılırken hangi sistemin açılacağını tespit etmek için BIOS'ta belirtilen sıralamaya uygun olarak bazı sürücüleri okur. Eskiden bu sıralama disket sürücüyle başlardı, modern bilgisayarlardaysa genelde optik sürücü ilk sırada yer alıyor. Bu sıralamayı görüp değiştirmek için (genelde sistem açılışı sırasında FI ya da del'e basarak) BIOS'a girip “boot order” veya benzeri ayarı bulun. Bu sıralama CDROM veya Floppy ile başlıyorsa bilgisayarınızı her açtığınızda bu sürücü okunduğu için birkaç saniye kaybediyorsunuz demektir. İlk sıraya hard drive seçeneği- 


ni getirip ayarları kaydedin. 


— BIOS'a ince ayar 

Gereksiz aygıt ve portları kapatın Günümüzde paralel porttan bağlanan bir yazısı ya da seri modem bulmak hemen hemen imkansız ama anakartınız bu portları varsayılan ola- 


rak çalışır durumda tutar. Elbette kullanmadı- 


ği kapak konusu 


uzmanların sırlarını öğrenin 


> Xdrive Desktop yazılımı belgelerinizin otomatik olarak 


Xdrive'a yedeklenmesini sağlayabilir. 


ınız bu portları devre dışı birakabilirsiniz. PC'niz açılırken gereken tuşa basıp BIOS yapılandırmasına girdikten sonra portların listelendiği bölümü arayın. Genellikle bu ayarlar Onboard Devices baş- 


lığı altındadır. Kullandığınız- 


dan eminseniz bütünleşik ses, grafik yongası, disket sürücü gibi bileşenleri de devre dışı bırakabilirsiniz. Kapatılacak bileşenleri “disable” moduna getirip 


ayarları kaydedin. 


— Windows güvenliği 
Bilinçsiz kullanıcılara kısıtlı hesap Bilgisayarınızı güvenlik tehditlerinden koruyacak birikime sahip olabilirsiniz ama PC'nizi kullanan herkes aynı durumda olmayabilir. Ailenizdeki bilinçsiz kullanıcıların yanı sıra misafirliğe gelen yumurcaklar da sisteminizin her yanını kurcalamaktan pek hoşlanır. Bu kullanıcıların sisteminize ciddi zarar vermesini önlemek için aile bireylerinize birer “kısıtlı hesap” açabilir, misafirleriniz de için de “guest/konuk” hesabını aktif hale getirebilirsiniz. Bu hesaplarla yönetsel fonksiyonları gerçekleştirme imkanı ol- 


madığından faciayı en az zararla atlatabilirsiniz. 


© Veri kurtarma 
Kurtarma yazılımını ihtiyaç duymadan önce kurun 

Gerekli bir dosyayı ne zaman yanlışlıkla silece-Şiniz ne ya da sildiğiniz bir dosyaya ihtiyaç duyacağınız belli olmaz. Böyle durumlarda ya bir 


kurtarma yazılımı yüklemeniz ya da sabit diski 


© Çözüm internette 


Hiçbir sorun ilk defa sizin başınıza gelmiyordur ve büyük ihtimalle o sorunu daha önce yaşayan birileri çözümünü de bulmuştur. Sizin bu çözümleri bulacağınız yerse elbette internet. Doğru arama taktikleri ve biraz yabancı dil bilgisi sizi çoğu zaman çözüme götürür. Aldığınız bir hatayla ilgili çözüm arıyorsanız hata 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mesajının tamamını tırnak içine alarak Google'da aratın. Bir yazılım veya donanımla ilgili sorun yaşıyorsanız üreticisinin sitesine, varsa forumlarına bakın. Size her şeyi biliyormuş gibi görünen bilgisayar uzmanları aslında birer araştırma uzmanıdır. Çözümü “bilmiyor” olabilirsiniz, ama “bulabiliyorsanız” sorun yok demektir. 


başka bir PC'ye bağlamanız gerekir. Kayıp yaşanan diske herhangi bir şey yüklemek riskli oldu-Şundan, veri kurtarma yazılımınızı veri kaybetmeden önce yükleyin. Recover My Files (www.recovermyfiles.com, 70 dolar) bu konuda çok başarılı ama küçük işler için bedava PC Inspector File Recovery de işinizi görür 


(git.pcnet.com.tr/24). 


© Temizlik 
Gereksiz yazılımları silin 

Markalı bir masaüstü veya dizüstü PC satın aldığınızda, Windows ilk açıldığında onlarca yazılımın yüklü geldiğini görebilirsiniz. Yazılım üreticilerinden birkaç kuruş kazanmak uğruna size sorulmadan sisteminize yüklenen bu yazılımlar PC'nizin performansını azaltır. Kullanmayacağınız yazılımları Program Ekle veya Kaldır menüsünden elle kaldırabileceğiniz gibi, bu işi otomatikleştiren PC Decrapi?er'ı (www.pcdecrapifier.com), bedava da kullanabilirsiniz. PC Decrapi?er sisteminizdeki çöp yazılımların çoğunu anında kaldırarak sizi daha hızlı ve temiz bir Windows'la baş başa bırakır. 


© DOS'a giriş 
Komut satırını öğrenin 

Bilgisayarla tanışmanız Windows XP veya Vista çağında olduysa DOS'un ne olduğunu bilmiyor olabilir, hatta hiç komut satırı görmemiş olabilirsiniz. Komut satırı arabirimine Windows Kurtarma Konsolu dışında pek ihtiyaç duyaca-Şınızı sanmıyoruz ama birkaç komutu öğrenmenizde fayda var. Başlat>Çalıştır kutusunda “cmd” yazarak komut satırı arabirimine ulaşabilirsiniz. 
> Sürücü köküne gitmek için cd/ yazın. Her komut satırının başında, o an içinde bulundurgunuz klasörün yolu yazar. Bir klasörü girmek için cd klasöradı yazabilirsiniz. 
>» Bir üst klasöre çıkmak için cd.. yazabilirsiniz. 
> Dosyaların listesini görmek için dir yazın. 
> PCnet adında bir klasör oluşturmak için md PCnet yazabilirsiniz. 
> pcnet.txt adlı bir dosyası silmek için rm pcnet.txt yazabilirsiniz. 

Daha fazla DOS komutu öğrenmek isterseniz git.pcnet.com.tr/25 adresindeki PDF belgesi si- 


ze yardımcı olabilir. 


Nusret ERTURAN ©“ 
nusret©PCnet.com.tr 


Hızlı, küçük, ekonomik sunucular 


Farklı matematik hızlandırıcı ve yardımcı işlemci çözümleri sayesinde yeni kuşak sunucuların çehresi değişmeye başladı. 


üç tüketimi, masaüstü ve dizüstü bilgif sayar kullanıcılıları için çoğunlukla göz ardı edilen bir konudur. Ama iş yüzlerce sunucu ünite içeren bilgi işlem merkezlerine gelince, işlemci başına düşen I W kadar düşük güç tüketimi bile anlamlı hale gelebiliyor. Çok işlemcili sunucular ve süper bilgisayarların sahip olma maliyetlerinde, güç tüketiminin önemli ölçüde etkisi var. Küçük miktardaki tasarruflar bile senelik elektrik faturalarına olumlu biçimde yansıyor. Bu nedenle sunucuların kayar nokta işlem performansından (frame pointer) söz edilirken hatırlanması gereken bir unsur olarak işlem başına düşen güç 


tüketimi karşımıza çıkıyor. Benzer şekilde sunucu- 


YENİ NESİL MATEMATİK HIZLANDIRICILAR YÜKSEK PERFORMANSLI VERİ İŞLEM PAZARINI 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HAREKETLENDİRDİ. 


ların ebadı ve sunucuların bulunduğu mekanın iklimlendirmesi oldukça önemli detaylar. Sunucuların hızlı, küçük ve ekonomik olması sunucuda kullanılan teknolojiyle ilgili. Son yıllarda matematik hızlandırıcılar ve yardımcı işlemciler alanında ilginç çözümler piyasaya sürülmeye başlandı. 
NVIDIA'nın yüksek performanslı veri işlem pazarına yönelik Tesla platformu farklı ebatlarda yüksek performanslı veri işlem çözümleri sunuyor. Masaüstü bilgisayarlar için genişletme kartından raflı sunucu modüllerine kadar farklı biçimlerde üretilmiş Tesla platformu yüksek işlem gücüyle dikkat çekiyor. Masaüstü bilgisayarlar için genişletme kartı olarak tasarlana Tesla D870 çözümü NVIDI-A'nın 8000 serisi grafik kartıyla benzer görünüm- de. Soğutucusunun yapısı ve PCI Express x16 genişletme yuvasına tanıtılması yünüyle ilk bakışta 


Tesla kartları eğlence amaçlı grafik kartlarıyla ka- 


rıştırılabiliyor. Doğal olarak grafik monitör çıkışları bulunmayan Tesla D870, iki adet x16 genişletme yuvası kullanıyor. Tesla D870 matematik hızlandırıcı aslında G80 mimarisine sahip bir grafik işlemci. Grafik işlemciler mimarileri gereği çok hızlı kayar nokta işlemi yapabiliyor. 

GPU'ların kayar nokta işlem performansları genel amaçlı işlemcilerle (CPU'larla) kıyaslanmayacak kadar fazla. Örnek vermek gerekirse, 4 GPU kullanan Tesla S870 sunucu saniyede ? trilyon (2 Teraflop) kayar nokta işlemi yapabiliyor. Tek işlemcili Tesla C870 matematik hızlandırıcı kart için bu değer saniyede 518 milyar (518 Gigaflops) işlem. 
Dört çekirdekli Intel Xeon 5355 işlemci ortalama 
64 milyar (64 Gigaflops) kayar nokta işlemi yapabiliyor. 2 trilyon kayar nokta işlemi yapan Tesla, 550W'lık tüketimiyle performans/güç etkinliği yüksek sunucular arasına girmeyi başarıyor. 2001 yılından beri matematik hızlandırıcılar alanında çalışan ClearSpeed firması, son yıllarda piyasaya sürdüğü ürünlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Firmanın Advance E620 matematik hızlandırıcısı, PCI Express x8 arabirimini kullanıyor. Saniyede 66 milyar sürdürülebilir DGEMM kayar nokta işlemi yapabilen Advance E620 iki adet CSX600 işlemci kullanıyor. 66 milyar işlemlik performansına rağmen 
33 W tüketebilmesi bu matematik işlemciyle çalışan sunucuları güç konusunda oldukça tutumlu hale getirebiliyor. 96 çekirdekli CSX600 işlemcilerde 129 milyon transistör bulunuyor ve güç tüketimi 10 vat civarında. Tek çekirdeği aktif 3 
GHz'lik bir x64 sunucusu Monte Carlo simülasyonunu | dakikada bitirebilirken ClearSpeed Advance E620 matematik hızlandırıcıyla aynı işlemi 3 saniyede bitirebiliyor. 4 bileşenli bir sunucuya E620 kartlar eklendiğinde 8 bileşenli sunucunun harcadığı gücün yarısını harcayarak aynı işlem perfor- 


mansını sağlıyor. 


Pamir KIZILTUĞ pamir&©PCnet.com.tr İ 


Üç, iki, bir, sıfır! 


Bilişim sektörü, CeBIT Eurasia 200/ fuarının ardından yine sezona hızlı bir başlangıç yaptı. 


Cnet ailesi olarak geçtiğimiz ayın ilk haf P tasını CeBIT fuarına ayırdık; gerek okuyucularımızla, gerekse sektörümüze yön veren birçok önemli firmayla görüştük. Firmaların ülkemiz pazarına sunacağı yeni ürünleri yakından tanıma şansı elde ettik ve ilerleyen günlerde ne tip ürünlerle, pazarda ne gibi bir yol izleyeceklerini öğrendik. Görünen o ki, gerçekten de Türkiye'yi bilişim açısından oldukça parlak günler bekliyor. 
Sadece donanım tarafında değil, mobil ürünlerde, tüketici elektroniğinde, ev sinemasında ve daha birçok ürün kategorisinde artık pazarda ciddi sayıda oyuncu olacak. Bol çeşit ve rekabet en çok kullanıcıların işine yarayacak avantajlar sunuyor. 
Giddi anlamda ürün çeşitliliği ve rekabetçi fiyatlar, öncelikle birçok teknoloji aşığını tekno-marketlerin kapısında sabahlamaktan kurtaracak. 
Her ne kadar fuardaki en hareketli kısım mobil iletişim firmalarının kurduğu devasa stantlar olsa da, aslında yenilikçi birçok markanın da bu alanda yakın bir zamanda söz sahibi olacağını söyleyebilmemiz mümkün. Örneğin; Piranha markası. Günümüze kadar daha çok webcam'leri ve müzik çalarları ile tanıdığımız firma, şu günlerde fuarda tanıtmış olduğu cep telefonu ve araç içi GPS sistemleriyle de pazarda söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Firmanın Twix isimli cep telefonu oldukça başarılı bir üründü. Aynı şekilde firmanın GPS alıcısı da fuarın hem en uygun fiyatlı hem de en kaliteli ürünlerinden biriydi. Önümüzdeki günlerde pazara yeni sunulacak tüm bu kaliteli ürünleri test merkezimizde ağırlayacağız. Tabii söz konusu sadece Piranha firması değil, daha birçok ürün grubunda pazara hareket katacak ve rekabeti artıracak firmadan bahsetmek mümkün. Emin olun fuarda şaşırdığımız ve beğendiğimiz her şeyi bu satırlara yazacak olsaydık, yazımızın sonu için en az 


2-3 yaprak daha çevirmeniz gerekecekti. 


İlk haberler ATI ve NVIDIA'dan 

Ekran kartı devleri uzun bir zamandır sessizliğe bürünmüştü. ATI'ın HD2900 Pro grafik kartları yurtdışıyla neredeyse aynı zamanda ülkemiz pazarına girdi ve NVIDIA'nın 320 MB'lık 8800 GTS'ini yüksek sınıftaki uygun performans tahtından aşağıya indirdi. Yeni canavar, NVIDIA'nın bu eski bombasından sadece 20 Dolar daha pahalı. Performans ise hem kağıt üzerinde, hem de uygulamalarda açık ara. HD2900 Pro'lar OC edilerek kolaylıkla HD2900 XT seviyesinde performansa ulaşabiliyorlar. Yani yaklaşık 100 Dolar'lık bir kar sağlıyorlar. 
Demek istediğimiz dergimize ve bana bol miktarda gelen “Hangi ekran kartı?” sorularının cevabı bu ay için şimdilik HD2900 Pro. Tabii NVIDIA da 
boş durmuyor. Bu modelin rakibi GeForce 8800 
GT yolda. Fakat bu model için bellek bant genişliğini 256 bit olacağı yönünde söylentiler var. Çünkü bazı firmalar web sitelerinde bu modelin detaylı özelliklerini yayınladılar ve hemen sonrasında kaldırdılar. GeForce 8800 GT şayet 256 bit olursa HD2900 Pro karşısında performans iddiasına sa- 


hip olmayabilir, ancak bu durumda ürünün fiyatı- 


na bakarak notunu vermek gerekiyor. 


Teknolojik hasatlar başlıyor 

Bu ay gelen haberlerden biri oldukça şaşırtıcıydı. 
Western Digital, dikey kayıt teknolojisini oldukça geliştirerek 3.5 inç yapısında ve 3 TB kapasiteli sabit disk üretimini başarmış. Ürünlerin 2010 gibi piyasaya çıkacağından bahsediliyor. Dedikodular doğruysa firma bu diskte kullanılan her bir plaka- da 640 GB verinin kayıtlı tutulduğunu söylüyor. Yani bu disk görünüşe göre 5 plaka içerecek. Isınma ne durumda olur bilinmez, solid state diskler 2010'a kadar ne yapar ne eder, bilemiyoruz. Siz teknolojiyle kalın yeter; daha 2010'a çok var. Yeter 


ki meyveler toplansın, yatırımların karşılığı alınsın. 


Anakart: Foxconn P35A 
İşlemci: Intel Core 2 Duo E6420 Bellek: A-Data 2x2 GB 

DDR2 667 MHZ 

Ekran Kartı: MSI NX8800 

GTX OC Liguid 

Sabit Disk: 2 x Seagate 
ST3250410A (250 GB), 2x 
Hitachi HDS721075KLA330 
(750 GB) 

Optik Sürücü; LG-GSA-H55L 
Güç Kaynağı: SilverStone 
ST5OEF 500W 

Kasa: Akasa AK-ZEN-Oİ-WH 
Monitör: Philips 220WS8 
İşlemci Fanı: Alphacool Cool 
Answer Extreme 

Multimedya Set: Microsoft 
Naturel Ergonomic Keyboard 


Kl vl.0, Microsoft Habu 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donanım 


GIGABYTE GA-P31-53L 


3 serisinin uygun fiyatlı çözümü P31 karşınızda! 


: Arena, E-Sistem, Kont 
: (212) 364 64 64 
(212) 454 99 00 
(216) 528 55 00 
< Www.arena.com.tr, Www.e-sistem.com.ir www.kont.com.tr 


İşlemci |: Intel LGA 775 
Bellek :4xDDR2 

VGA : PCle x16 yuva 
Ses : Realtek ALC888 
Sürücü :4XxSATAİI * PATA 


Puan 


945P / PL yonga setlerinin yerini alan 
P31 yonga seti, uygun fiyatlı anakartlarda bulunuyor. 
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IGABYTE'ın Intel 

P31 yonga 

setini içeren GA-P31-S31. modeli, 1333 MHz FSB hızına sahip bir işlemci tercih edecekler için P35 yonga setine sahip anakartlara göre daha uygun fiyatlı bir çözüm olma özelliğini taşıyor. Intel'in önceki nesil 
945P /PL kuzey köprüsünün yerini alan P31 kuzey köprüsünün sunduğu en büyük avantajlardan biri, kuşkusuz giriş seviyesindeki anakartlar için sistem veri yolu hızını yaklaşık yüzde 25 oranında artırarak yeni nesil işlemcilerin ihtiyaç duyacağı 1333 
MHz'lik hızı sağlıyor olması. Öte yandan bellek desteğinin de hız açısından artması, bu yeni yonga setinin sağladığı diğer önemli avantajların arasında yer alıyor. Intel 945P /PL kuzey köprüsüne sahip eski nesil anakartlarda en fazla 667 
MHz'lik DDR2 belleklerin çalıştırılmasına destek verilirken, P31'deyse standartlara göre en fazla 800 MHz'lik belleklerin çalıştırılması mümkün olabiliyor. GIGABYTE ise bu anlamda rakip- 


lerinden farklı olarak sahip olduğu ek teknoloji- 


lerle en fazla 1066 MHZz'lik belleklerin çalıştırılmasına destek veriyor. Bu da sisteminizden ekstra performans almanızı sağlıyor. GIGABYTE 'ın üzerinde yer alan PCle grafik kartı yuvası x16 bant genişliğine sahip. Bu yuvaya ek olarak anakart üzerinde üç adet PCle xl ve yine üç adet PCI yuvası yer alıyor. Fazla sayıda dahili donanıma sahip olan kullanıcılar için anakartta bu arabirimlerin bolca yer alması büyük önem taşıyor. Çünkü günümüzdeki en önemli sıkıntılardan biri de anakart üzerindeki arabirimlerin az sayıda olması. 
Maliyetlerin belli seviyede tutulması için Mmtel, P31 kuzey köprüsüyle beraber ICH7 güney köprüsünü kullanıcılara sunuyor. Bu güney köprüsü dört adet SATATI, IDE, kart arabirimlerinin (PCI/PCle) ve son olarak sekiz adet USB 2.0 çıkışının kontrolünü yapabiliyor. Tamamen katı kapasitör içeren anakartın sahip olduğu Realtek ALC888 ses yongası 8 kanal analog ses çıkışına ek olarak optik ve S/PDIF bağlantıları destekliyor. FireWire arabirimine sahip olmayan GIGABYTE 'ta yer alan Realtek RTL8111B ethernet bağdaştırıcısının sundu-Şu bant genişliğiyse 1000 Mbps seviyesinde. 

Intel P31 yonga setli GA-P31-S31, modeliyle giriş seviyesi bir ürünü oldukça bol özelliklerle sunan GIGABYTE , sonradan geliştirilmeye açık bir sistem kurmak isteyenler için uygun fiyatlı tercihle- 


rin arasında yer alıyor. 


HIS HD2900 Pro 


Fiyat/performans dengesini altüst ediyor. 


Firma : Mascom 
Tel 2 (212) 312 50 00 
Web : Www.mascom.com.tr 


Puan 6060004 


Grafik işlemci : 600 MHz 
Bellek miktarı: 512 MB 

Bellek 21600 MHz GDDR3 
CrossFire : Var 

Soğutma 2 Aktif 


Özel güç kaynaklarında bulunan 
8 pin bağlantı, sürücü 
panelindeki overclock menüsünü aktifleştiriyor. 


TI ve NVIDIA arasındaki rekabet bir sü-A redir sessizliğe bürünmüştü. En üst seviye performansı sunan GeForce 
8800 Ultra modelleri karşısında beklenen başarıyı gösteremeyen Radeon HD2900 XT'den sonra bir üst model olmayan ama 512 MB 
GDDR3 bellek yerine I GB 
GDDRA4 bellek içeren bir versiyon daha üretildi ama resmi olarak lansman yapılmadı. ATI daha çok HD2600 ve HD2400 ile orta segmente yoğunlaştı. Şu günlerde ortam tekrar hareketlendi; çünkü ATI'dan HD2900 Pro modeli 
geldi ve kısa süre sonra NVIDIA'dan GeForce 8800 
GT gelecek. Konumlandırma açısından HD2900 X1'nin hemen altında yer alan HD2900 Pro performans olarak bu modele çok yakın ve fiyatı daha düşük. Söylentiler, yüksek frekansa çıkamayan HD2900 XT yongalarının HD2900 Pro olarak etiketlenip değerlendirilmiş olması yönünde olsa da bu ispatlanmış değil. Ancak bizim de gördüğümüz kadarıyla HIS HD2900 Pro, genel görünümüyle HD2900 XT'den farksız. HD2900 Pro'nun sınırlı sayıda üretilmiş olması nedeniyle piyasaya sürülecek kartların kısa süre içinde tükeneceğini tahmin ediyoruz. Çünkü overclock edi- 


lebiliyor ve XT'nin performansını aratmaz bir kart 


haline gelebiliyor. İnternette çeşitli forumlarda HD2900 Pro'yu HD2900 XT haline getiren özel 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BIOS'lar var ama bunlar riskli ve sorun çıkarsa garantiniz gidebilir. HIS'ın yolladığı karta baktıgımızda 512 MB GDDR3 bellek içerdiğini ve 512 
bit bellek veriyolu kullandığını görüyoruz. HD2900 XT'de olduğu gibi 320 shader işlemcisi içeren kartın yegane farkları saat frekansları. Yonga frekansı 600 MHz ve bellek frekansı 1600 MHz. HD2900 
XT'deki değerler ise sırasıyla 740 MHz ve 1650 
MHZ. Bellekleri 1600 MHz'den 1650 MHz'e çekmek hiç dert değil. Diğer yandan görüntü yongasını da 740 MHz seviyesine çıkarabildik. Standart haldeyken 8800 civarı olan 3DMark06 skoru overclock sonrası 10 bin değerini aştı ve bizi memnun etti. PCle x16 bağlantısını kullanan kart, sahip olduğu büyük soğutucu nedeniyle çift yuva işgal ediyor. Ayrıca biri 6 pin, diğeri 8 pin olmak üzere çift ek güç girişi içeriyor. Bunların her ikisine birden 6 pin güç bağlantısı yapmak da mümkün. 
Kartta DirectX 10 desteği var. DirectX 10.1 ve PCI- e 2.0 desteği yeni nesil kartlarla bize ulaşacak. 
Kutudan iki adet DVI'dan D-Sub'a dönüştürücü, DVUdan HDMI'a dönüştürücü, HDTV ve VIVO bağlantı kablolarıyla CrossFire köprüsü çıkıyor. 
HDMI dönüştürücüyle dijital ses ve görüntüyü aktarmak büyük kolaylık. Keşke HDMI kablosu da pakete dahil olsaydı, çünkü onu temin etmek biraz zor. Mantıklı fiyatı ve HD2900 XT seviyesine çekilebilen performansı nedeniyle kartı rahatlıkla 


tavsiye edebiliriz. 


Sol GX600 


Klavyenin üzerindeki Turbo tuşu, 
2.2 GHz hızındaki işlemciyi şahlandırıyor. 
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SI'ın yeni bombası GX600 


hem yüksek performanslı, 


M 


dizüstü sahip olmak isteyenlere hitap 


hem de göz kamaştıran bir 


ediyor. Her bir bileşeni özenle seçilmiş 
olan ürün, ilk etapta Intel'in Core 2 
alan 17500 


işlemcisiyle fark yaratmayı başarıyor. 


Duo serisinde yer 
2.2 GHz çalışma frekansına sahip olan bu işlemci, 4 MB ikinci seviye 

ön bellek içeriyor ve 800 MHz FSB hızını destekliyor. MSI, sistemini uçuran bu canavar işlemciyi her ikisi de I GB kapasitede ve 
677 MHz hızındaki belleklerle beslemeyi uygun 
görmüş. Ürünün rakip ürünlerden en önemli farklılıklarından birisi Turbo tuşu sayesinde yaklaşık yüzde 20 oranında artan sistem performansı. Bu tuş pili koruma amacıyla ancak elektrik bağlantısı olduğunda kullanılabiliyor ve işlemcinin veri yolu hızını 1000 MHz'e yakın bir değere ulaştırıyor. Böylece hem sistem performansında, hem de sistem üzerinde çalıştırılan oyun, grafik ve video düzenleme 


yazılımlarındaki hız, hissedilir bir şekilde artıyor. 


Oyuncular da göz önüne alınarak tasarlanan üründe sıklıkla kullanılan W, A, S, D tuşları ve yön tuşları ile fonksiyon (F) tuşları klavye üzerinde farklı renklerle belirtilmiş. Bu sayede tuşları klavye üzerinde bulmak kolaylaşıyor. MSI'ın bu noktada 15.4 inç bir ekrana sahip olduğu halde entegre bir numerik tuş takımına da sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü genelde bu ekran büyüklüğüne sahip olan ürünlerde bu özellik sunulmuyor. MSI, ayrıca 1680x1050 piksel çözünürlüğünde ve yansıma yapmayan özel kaplamalı LCD ekranı ve 
512 MB kapasitede NVIDIA GeForce 8600 GT 
ekran kartıyla bir oyuncunun beklediği her şeyi de fazlasıyla sunabiliyor. Üstelik üründe HD-DVD okuyabilen bir çift katman DVD yazıcının yer alması da ekrandan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlıyor. Üzerinde dahili 4.1 ses sistemi bulunduran ürün, Piano Black adı verilen parlak ve siyah bir kasaya sahip. Gövde üzerinde ve kapakta çeşitli alev desenleri yer alıyor. Ayrıca kapaktaki MSI logosu da oldukça ilgi çekici bir şekilde tercih edilmiş. Bu da her nerede olursanız olun ürünü kullanırken tüm gözlerin size çevrilmesini sağlıyor. MSI, e-SATA arabirimi, HDMI çıkışı, çantası, oyuncu faresi, özel kulaklığı ve daha saymakla bitmeyecek özellikleriyle 


gerçekten farklı olduğunu gösteriyor. 


SanDisk Extreme Ducati Edition 


Tasarımı ve hızıyla göz dolduruyor. 


MotoGP'den koparak test merkezimize ulaşmayı başaran SanDisk Extreme Ducati Edition USB bellek, sıra dışı görüntüsüyle beğeni topluyor. Gövdesinde kullanılan sağlam metal malzeme ve parlak kırmızı renkle Ducati'nin yarış motosikletlerini andıran üründe, arka tarafa çalışma sırasında yanıp sönen kırmızı renk bir LED yerleştirilmiş ve böylece başarılı bir fren lambası görünümü elde edilmiş. Ürünün göz alıcı gövdesi üzerinde 


Ducati'nin logosu da bulunuyor. 


SanDisk'in, daha çok profesyonel seviyedeki 16.3 MB'lık yazma değerleriyle gerçekten de 136 
GF bellek kartlarında kullandığı Extreme bellek piyasadaki birçok ürüne kıyasla daha yüksek bir a Ge E yongalarını içeren ürün, okuma ve yazma hızı performans grafiği çiziyor. Aynı fiyat ve hız Web :wwwiuranli.comir açısından Ducati'nin pistlerdeki başarısına seviyesindeki bazı rakiplerine göre oldukça Puan 660606 yakışır değerler ortaya koyuyor. RescuePro yüksek bir fiyata sahip olan ürün, karizmatik ve a Mİ Deluxe 4.1 veri kurtarma yazılımıyla birlikte hızlı bir belleğe sahip olmak isteyenler için Okuma hızı :16.3MB/sn 


U3 Desteği : Yok gelen SanDisk, yaklaşık 27.3 MB'lık okuma ve alışveriş listesinde yer alabilir. kili 


Sony Cyber-shot DSC-H3 


Yüksek yakınlaştırmalı H serisi şimdi daha kompakt! 


Sony Cyber-shot DSC-H3, tercih edeceği dijital —İ diki fotoğraf makinesinde yüksek optik yakınlaşma değerine önem veren kullanıcılara hitap ediyor. 
10X optik yakınlaştırma değerine göre oldukça küçük bir gövdeye sahip olan ürün, 250 gramlık ağırlığıyla da kompakt sınıftaki ürünlere kafa tutuyor. 8.1 MP fotoğraf çekimini destekleyen üründe, manuel ayarlarla kullanım için de oldukça gelişmiş seçenekler sunuluyor. ISO değeri 3200'e kadar yükseltilebiliyor ve bu 


sayede özellikle gece çekimlerinde flaşın 14 Firma (| :Sony 
Tel 2444 16 69 


Web < WWW.SonY.com.İr 


Puan 660004 


metrelik mesafede etkili olması sağlanıyor. 


1/2000 saniyeye kadar çekim hızı bulunan fotoğrafların dikeyde 1080 piksel olarak 


makinede öte yandan yüz tanıma ve titreşim televizyonlara aktarılmasına ve bu sayede yüksek çözünürlük TE engelleme gibi faydalı teknolojiler de görevini kalitede slayt gösterileri yapmanıza izin veriyor. Yakınlaşma yali başarıyla yerine getiriyor. Çekim kalitesinden Sahip olduğu Bionz görüntü işlemcisiyle oldukça Hafıza R ii oldukça memnun kaldığımız Sony, kutusundan kaliteli sonuçlar ortaya çıkaran ürün, kaliteli bir Ri o e gelen kompozit televizyon bağlantısı sayesinde alternatif olarak piyasada kendini gösteriyor. 
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donanım 


Genius ErgoMedia 500 


Artık çok daha şanslısınız! 


Genius ErgoMedia 500 Gaming Pad, oyunlar için ergonomik bir klavye arayıp da bulamayanlar için adeta biçilmiş kaftan niteliğinde. Bilgisayarla USB arabirimi üzerinden bağlantı kuran ürün, sol ele uygun olarak tasarlanmış ve sıklıkla kullanılan yön tuşlarına ek olarak Shift, Space, Alt, Tab ve Ctrl gibi tuşları da üzerinde bulunduruyor. 
Yönlendirme tuşlarının dışında başparmak seviyesindeki D-Pad'i, oyunlarda kahramanınızı yönlendirirken kullanabilmeniz mümkün. 
Bunun yanı sıra üründe kaydırma tekerleği bulunduruyor olması, sıkça silah değiştirmeyi seven FPS canavarlarının oldukça seveceği bir özellik olarak göze çarpıyor. Uzun süreli kullanımlar sonrasında bile elinizi ağrıtmayan ürün, üzerindeki kulaklık ve mikrofon bağlantısı 


sayesinde de her seferinde kasadaki ses 


arabirimleriyle uğraşmaya son veriyor. Profil tanımlama, tuşlara ek fonksiyonlar atama ve saymakla bitmeyecek daha birçok özelliğe sahip olan Genius'ta tuşların açılıp kapatılabilen mavi bir aydınlatmaya sahip olması da özellikle gece karanlıkta oyun oynamayı sevenlerin işini 


kolaylaştıracak bir özellik. 
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Firma : Çözüm, Kont 

Tel :(216) 540 64 74 
(216) 528 55 00 

Web < WWW.coZum.com'ir www.kont.com.tr 


Puan 660606 


Bağlantı < USB 
Tuş sayısı SUN 
Aydınlatma : Var 


Asus BC-1205PT1 BD Combo 


5x hızında Blu-ray medya yazabiliyor. 


GB”lar dolusu arşivi yedeklemek isteyenler için Blu-ray medya kullanmak, düşen medya fiyatları da göz önüne alındığında gün geçtikçe daha kârlı hale geliyor. Asus da bu anlamda 5x hızında Blu-ray medya yazabilen ürünüyle pazardaki iddiasını ortaya koyuyor. 5x hızında yazılabilen medyalar yaygınlaşmaya başlayınca hız avantajıyla 2x'lik rakiplerini geride bırakacak olan ürünün ayrıca SATA arabirimini desteklemesi de hoş bir özellik olarak belirtilebilir. Böylece kasa içerisindeki IDE kablolarına tamamen elveda diyebilmeniz mümkün. Asus'un tek katmanlı — ve * DVD 


medyalar için desteklediği yazma hızı 12x 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seviyesinde. Tekrar yazılabilen DVD medyalar 


için ise okuma ve yazma hızı 6x olarak 


belirtiliyor. Ürünün bir diğer güzel özelliği de DVD-RAM tipindeki medyaları okuma desteğinin bulunması. Yedeklemeniz gereken TB”larca veri varsa Asus'u gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz; çünkü SATA arabirimi, 

5x hızında Blu-ray yazma hızı ve her şeyden 

önce fiyatı ürünün rakipleri karşısındaki 


önemli avantajları. 


Firma : Boğaziçi, Çizgi 

Tel :(212) 33110 00 
(212) 356 70 70 

Web : www.bogazici.com.tr WWW.CİZGİ.COM.İr 


dir YY Y | 


Önbellek :4MB 
Bağlantı arabirimi (o: SATA 
Medya etiketleme (o : Yok 
Ekstra ön panel : Yok 


Platinyum Portable Energy 


Güneş enerjisiyle şarj zamanı! 


Platinyum'un kolaylıkla taşınabilen güneş enerjili şarj cihazı, her nerede olursanız olun, güneşin parlak ışığını gördüğünüz sürece müzik çalar, video oynatıcı, fotoğraf makinesi ve bazı taşınabilir oyun konsollarını şarj etmenizi sağlıyor. İçerisinde 2000 mA kapasitesinde bir batarya bulunduran ürün, bu bataryayı USB bağlantısıyla 3-4 saatte, güneş panelleri takıldığındaysa 8-10 saatte şarj edebiliyor. 
Ürünün içerisinde bir batarya bulunduruyor oluşu, güneş olmayan ortamlarda bile teknolojik oyuncakları şarj etme şansı veriyor. 

Kutusundan birçok cep telefonuna uyumlu olan adaptör bağlantılarıyla gelen Platinyum Portable Energy, yaklaşık bir saat içerisinde cep telefonunuzu tamamen şarj edebiliyor. Üstelik 


ürün tam dolu olduğunda bu işlemi birkaç kez 


tekrarlayabilmeniz de mümkün. Pilin kapasitesi şarj ettiğiniz ürünlerde yer alan batarya türüne göre değişiklik gösteriyor. Sık sık seyahat edenlere ve tatile çıkanlara hitap eden Platinyum Portable Energy, gerçekten de teknoloji aşıklarının yanından ayırmaması 


gereken bir ürün. 
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Firma : Platinyum 
Tel :(212) 509 02 41 
Web : www.platinyum.com 


Çıkış voltajı o :5.5 V 500 mA 
Batarya 23.7 V,2000 mA 
Telefon uyumu: Motorola 


Puan 


Nokia, Samsung 
Sony-Ericsson 
USB şarj : Var 


Forex UTV380 


USB bellek boyutlarında TV kartı 


Bilgisayara USB 2.0 arabirimi üzerinden bağlanan Forex UTV380 TV kartı, masaüstü bilgisayarların yanı sıra dizüstü bilgisayarlarda da kullanılabiliyor. Bir USB flash bellekle yaklaşık aynı boyutlarda olan ürün, dizüstü bilgisayarınızın çantasına kolaylıkla sığabiliyor ve aynı sırada kutusundan çıkan USB uzatma kablosu kullanıldığında masaüstünüzde hiçbir kalabalık yaratmadan yayınları bilgisayarınıza taşıyor. Oldukça şık bir görünüme sahip olan ürünün kutusundan, oldukça fonksiyonel bir uzaktan kumanda da çıkıyor. Üzerinde kompozit video ve ses bağlantıları bulunduran Forex UTV380, bu sayede video kameralar ve video kaset oynatıcılardan görüntü kaydı yapılmasını sağlıyor. Kayıt yapmasanız bile bu arabirimlere DVD oynatıcı ya da oyun konsollarını bağlayarak 


görüntü girişi yapabilmeniz mümkün. Oldukça 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f UÜ! 


anlaşılabilir ve kolay kullanılabilir bir yazılımla gelen ürün, zaman özellikli kayıt ve video düzenleme gibi kullanışlı seçenekleri de yazılımıyla beraber sunuyor. Forex gerçekten de 


piyasadaki en başarılı ürünlerden biri. 


Firma :Rotaİthalat 
Tel : (216) 470 94 44 
Web < Mww.forex.com.r 


< DVB-C 
:USB20 


Puan 


Yayın desteği 
Bağlantı 
Uzaktan kumanda : Var 
: Kompozit 


Görüntü girişi 


S5-Link 500W Power İnverter 


Evinizi arabanıza getiriyor! 


Çakmak girişinden güç çeken, rakiplerine kıyasla oldukça yüksek bir güç çıkışı sunan S-Link Power Inverter, kutusundan gelen akü bağlantı kabloları sayesinde doğrudan aküye bağlanarak güç çekiyor ve bu sayede 500 Watt gibi yüksek bir gücü besleyebiliyor. Gücün yüksek olması da küçük elektronik aletlere ek olarak daha birçok ürünü yolculuk sırasında ya da piknikte çalıştırmanıza imkan veriyor. 

Akü bağlantısı gerektirdiğinden dolayı montajını ancak bir ustaya yaptırabileceğiniz S-Link'in kuru ve nem olmayan bir ortamda 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Firma 
Tel ll) 


muhafaza edilmesi gerekiyor. Güç çıkışlarıysa 


220V priz bağlantısı ve USB çıkışı olarak 


cep telefonu da olabilir- şarj edebiliyor. S-Link, bunların dışında tüplü bir televizyonu, araç 


kullanıcılara sunuluyor. Bu sayede seyahat içinde kullanılabilecek elektrik süpürgelerini, 


esnasında bir kişi dizüstü bilgisayarla oyun vantilatörleri, taşınabilir DVD oynatıcıları ve akla 


oynarken, bir yandan da diğer bir kişi USB gelebilecek tüm elektrikli cihazları araç içinde Yapı 


üzerinden enerji ihtiyacı duyan bir ürünü -bu bir kullanabilmeyi sağlıyor. 


Puan 


Güç çıkışı 
Bağlantı 
Çıkışlar 


: Segment 
: (212) 266 62 90 
< WWw.segment.com.ir 


:500W 

: Akü üzerinden 
:220V priz, USB 
: Alüminyum 


MSI P31 Neo 


P31 için uygun fiyatlı bir model. 


MSP'ın Intel tarafındaki yeni nesil yonga setini içeren P31 Neo modeli, kuracağı sistem için uygun fiyatlı bir anakart arayanlara hitap ediyor. 
1333 MHz FSB hızına sahip olan MSI, üzerinde 
dört adet bellek yuvası bulunduruyor ve her yuvada en fazla 800 MHz hızında 1 GB'lık 


modüllerin çalıştırılmasına destek veriliyor. Bu 


arr LELE 


da sistemde toplamda 4 GB kapasitede bellek çalıştırabileceğinizi gösteriyor. 

MSI'da yer alan güney köprüsü, ürün giriş seviyesi kullanıcılara hitap ettiği için ICH7'den yana tercih edilmiş. Bu güney köprüsü, ICH7R güney köprüsüne sahip bazı modellerden RAID ei desteğini sunmamasıyla ayrılıyor. Uründe yer 


alan dört adet SATA II sabit disk arabiriminin ve 


bir işlemci ve bellek tercih edecekler için gerekli 


altyapıyı uygun bir fiyata sunuyor. Piyasadaki P35 


İşlemci 
Bellek 


IDE kanalının kontrolleri de bu yongaya GA 


yongalı anakartların ekstra özelliklerini 


Ses 
Sürücü 


emanet. RAID yapmayacaklar için bu bir sorun kullanmayı düşünmüyorsanız MSI'ın bu başarılı 


teşkil etmiyor. MSI, P31 Neo modelinde güncel ürününü güvenle tercih edebilirsiniz. 
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Puan 


: Datagate, Koyuncu 

:(212) 33215 00 
(212) 528 88 88 

< Www.msi.com.ir 


: İntel LGA 775 
:4XxDDR2 

: PCle xl6 yuva 

: Realtek ALC888 
24 Xx SATATI * PATA 


Inca IWS-510 Wireless Set 


Kablosuzluğun keyfini sürün. 


Inca'nın IWS-510 kablosuz multimedya seti, çalışma masanıza hem şık, hem de rahat bir klavyefare ikilisi getiriyor. Bilgisayarla 2.4 GHz'lik radyo dalgaları üzerinden kablosuz olarak haberleşen sette, USB bellek boyutlarında bir alıcı bulunuyor ve bu alıcıyı bilgisayarınıza taktığınız gibi klavye ve fare ikilisi tüm fonksiyonlarıyla çalışmaya başlıyor. Seti oluşturan klavye, 32'si multimedya olmak üzere toplamda 136 tuş içeriyor. 
Rakiplerinden farklı olarak üzerinde pil göstergesi bulunduran klavyenin, kaydırma tekerleğine sahip olması da bu sınıftaki rakipleri karşısındaki önemli bir artı. 

Setteki fareyse hem sağ, hem de sol elde 


kullanıma uygun olarak tasarlanmış. 800 dpi 


GE 


çözünürlüğe ve optik algılayıcıya sahip olan farenin bu noktada elleri terletmeyen ve oldukça kaliteli bir malzemeyle üretilmiş olduğunu belirtmek gerekiyor. Yaklaşık 10 metre üzerinden etkili çalışabilen farede 3 tuş ve bir kaydırma tekeri yer alıyor. Kalitesinin yanı sıra fiyatı açısından da kullanıcı dostu olan Inca, güvenle tercih edilebilecek kablosuz setlerin 


arasında kendini gösteriyor. 
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Firma : Pasifik Bilgisayar 
Tel o: (212)21288 65 
Web : www.pasifikbilgisayar.com 


Puan 660006 
:2.4GHZRF 


Bağlantı 
Klavye 2136 tuşlu 

(32 multimedya) 
Fare 23 tuşlu optik 
Şarj aleti o : Yok 


Creative Zen 
Yeni nesil Zen, karşımızda! 


Creative'in her zaman piyasayı sarsmayı başaran Zen ailesi, şimdi de yeni modeliyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bir kredi kartından daha küçük boyutlara sahip olan Zen, sadece 65 gram ağırlığa sahip. Üstelik ürün bu ağırlıkta 2.5 inç büyüklüğünde LCD ekran, FM radyo, ses kayıt, SD/MMC kartlarla hafıza artırabilme gibi önemli özellikleri sunmayı da başarıyor. Zen'de yer alan ekran gerçekten de oldukça parlak ve başarılı. Bu ekranda 320x240 piksel çözünürlükte videolar ve hafızaya kayıtlı olan fotoğraflar izlenebiliyor. Hatta filmlerin altyazısı bile kolaylıkla görüntülenebiliyor. 
Ürünün kesintisiz video oynatma süresi 7-8 saat arasında değişiklik gösteriyor. Sürekli müzik ya da radyo dinlendiğinde ise bu süre 25 saate kadar uzuyor. Zen'in Microsoft Outlook'la 


senkronize olup, kişi listesi ve görevler gibi 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bilgileri de hafızasına aktarabilmesi, hareketli bir iş yaşamına sahip kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Her ürününde olduğu gibi bu ürününde de üstün bir ses kalitesi sunan Creative, 2.5 inç ekranlı ürünler arasındaki rekabetten Zen 


sayesinde galip çıkmaya kararlı gözüküyor. 


Firma o: Multimedya 
Tel : (212) 479 46 46 
Web : www.multimedya.com 


Puan 660004 


Kapasite :46B 

Ekran :2.5 inçLCD 
FMradyo oO:Var 

Ek hafıza (o :SD/MMC 

Ses desteği : MP3, WMA, AAC 


HTC Touch 


iPhone'nun en büyük rakibi 


Dokunmatik ekranlı akıllı telefonların rekabet içerisinde olduğu şu günlerde HTC Touch, göz alıcı tasarımı ve etkileyici özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. Ön yüzünün büyük bir kısmını kaplayan 320x240 piksel çözünürlükte ve 2.8 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekrana sahip olan HTC Touch, Microsoft'un Windows Mobile 6.0 işletim sistemini kullanıyor. Üç bant GSM şebekesi desteği bulunan ürün, 64 MB RAM'e ve 128 MB ROM-'a sahip. Üründeki işlemciyse 200 MHz hızında görev yapıyor. Bazı PDA”lere göre bu hız biraz düşük olsa da, ürünün sağladığı 200 saat bekleme süresi için gerekli. Bluetooth 2.0, Wi-Fi (802.11 b/g), GPRS Glass 10 ve EDGE tipindeki kablosuz bağlantıları destekleyen ürünün üzerinde 2 MP'lik bir kamera da yer alıyor. Ancak ürün yeni yeni 


tanışmaya başlayacağımız şebeke destekli üçüncü 


kuşak iletişim desteğini sunmuyor. HTC'nin ayrıca hafızasının Micro SD kartlar yardımıyla artırılabildiğini belirtmek gerekiyor. Şık, özellik zengini ve kaliteli bir akıllı telefon arıyorsanız, HTC'nin bu göz alıcı güzellikteki ürününe göz 


atmanızda fayda var. 


624 


Firma : HTC 
Web  : www.htctouch.com 


Puan 66006 


Şebeke : GSM 900 / 1800 / 1900 
Kamera :2.0 MP 
Ekran :2.8 inç 65K 
Bellek :64 MBRAM* 
128 MB ROM 
Batarya: Li-ion 1100 mAh 


Altec Lansing FX5051 


Dahili 5.1 ses kartına sahip. 


Ses sistemleri konusunda en deneyimli markalardan biri olan Altec Lansing, FX5051 modelinde piyasadaki diğer tüm ses sistemlerinden farklı olarak dahili 5.1 ses kartı özelliği sunuyor. Bilgisayardan subwoofer üzerinde yer alan USB arabirimine yapılan bağlantı sonucunda bilgisayarınızdaki ses kartını işgal etmeden ve masanızın arkasını kablo salatasına dönüştürmeden kolayca Altec Lansing'i kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu özellik 5.1 ses çıkışı olmayan dizüstü bilgisayarlar için de 
oldukça hoş. 28 W subwoofer ve uydu başına 12 
W RMS ses çıkış gücüne sahip olan ürün, toplamda 88 W gibi yeterli seviyede bir güç çıkışına ulaşabiliyor. Sistemdeki subwoofer ahşaptan üretilmiş ve 6.5 inç boyutunda oldukça güçlü bir sürücüye sahip. Uydular ise orta ve 


yüksek frekanstaki sesler için iki ayrı sürücü 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içeriyorlar. Firmanın kutu içeriğine uyduları duvara asmak için kullanabileceğiniz aparatları da dahil etmesi oldukça hoş. Özellikle dahili 5.1 
ses kartı, bilhassa dizüstü bilgisayar kullanıcıları 


için oldukça kullanışlı olacaktır. 


Firma : Multimedya 
Tel Oo : (212) 4794646 
Web (: www.multimedya.com 


Puan 6600606 


Ses desteği: 5.1 

Toplam güç : 88 W 

Subwoofer : 6.5 inç, 28 Watt 
Uydular (o :18 mm tweeter 
40 mm mid, 12 Watt 

:30 Hz -20 KHz 


Frekans 
Kumanda :Var 


GSmart 1350 


Multimedyayı ve GPS'i buluşturuyor. 


Ürettiği modellerle akıllı telefon çizgisine 
yepyeni bir boyut kazandıran GSmart, 1350 
modeliyle de meraklıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Entegre GPS alıcısı ve Navlürk yazılımı sayesinde bir yol bilgisayarı olarak da kullanabileceğiniz ürün, 2.6 inç büyüklüğünde ve 640x480 piksel çözünürlüğünde bir dokunmatik ekrana sahip. Windows Mobile 6.0 
işletim sistemini içeren ürünün en önemli 


özelliklerinden biri, Marvell'in 520 MHz 


hızındaki PXA270 işlemcisini kullanıyor olması. 799 
Yüksek hızdaki bu işlemci gerek DivX izleme gibi Firma : Gençcell 
Tel :(212) 472 85 85 


multimedya uygulamalarında, gerekse ürünün Hafıza istendiği takdirde Mini SD destekli bellek Web :wwwgenccellicom 


kullanımı sırasında performansını fazlasıyla belli kartı yuvası kullanılarak artırılabiliyor. 2.0 MP ve Puan 60064 


ediyor. 1300 mAh'lık Li-ion bataryası sayesinde flaşlı bir kameraya sahip olan ürünü, hem tam Şebeke : 6SM 850/900 / 
1800 / 1900 
160 saat bekleme ve 4.5 saat konuşma süresi gibi teşekküllü bir cep bilgisayarı, hem de bir Kamera : Flaşlı 2.0 MP 
> - : , , Ekran :2.6inç256K oldukça yüksek değerler ortaya koyan GSmart multimedya canavarı olarak nitelendirmek IN 264 iü RAM * 256 MB ROM 


Batarya: Li-ion 1300 mAh 


1350, 64 MB RAM'e ve 256 MB ROM'a sahip. mümkün. 


Creative Zen Wav 
Diskoteği yanınızda taşıyın! 


Creative'in Zen ailesinin yeni üyesi Zen Wav, yüksek ses çıkış gücüne sahip dahili stereo hoparlörleriyle kendini ön plana çıkaran bir ürün. Dahili hoparlör içeren ve bu boyuttaki rakiplerine kıyasla Creative'in ses kalitesi oldukça yüksek. Ürün, kutusundan gelen, akustik yayılımı sağlayan ses standıyla da ses kalitesini pekiştiriyor. Creative Zen Wav, 1.5 inç 


büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip. Bu 


ekranda AVI uzantılı video dosyalarını ve çekmiş 


olduğunuz fotoğrafları görüntüleyebilmeniz 


179 


Firma : Multimedya 


mümkün. Ekran çözünürlüğü biraz düşük olsa 


da üründe kolayca e-kitap okunabildiğini Tel O : (212) 4794646 , ; ği e ; 5 IN Web o : www.multimedya.com 
belirtmekte fayda var. FM radyoya sahip olan ve profili ve bas sesleri güçlendirme özelliğiyle 5 
an 

32 adet kanal hafızası bulunan Creative'de Creative, kulaklıkla dinlendiğinde de oldukça iyi & va 

2 Kapasite o:26B 
dahili mikrofon ve harici ses kaynaklarından sonuçlar ortaya koyuyor. Urünün 30 saat Ekran 215 inç LCD 

FMradyo :V 

Line-in bağlantısı sayesinde ses kaydı da kulaklıkla ve 20 saat hoparlörle olan çalışma Ek e e yapılabiliyor. Sese dair sunduğu 9 ekolayzır süresi de rakiplerine göre oldukça başarılı. külli MA 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ii test: DVD yazıcılar 


burdan yak 


Pamir KIZILTUĞ. 20x değerine Kadar hızlanan DVD e yazıcılar, yeni nesil optik depolama teknolojileri öncesinde son kozlarını masaya vuruyor. 
f 
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VD yazıcılar da artık gelişim sürecini 

tamamlamış durumda. Süreç başından 

sonuna kadar ele alındığında CD yazıcılara benzer bir durum ortaya çıktığı rahatlıkla görülebiliyor. CD yazıcıların hızları uzun süre 52x hızında seyretti. Zaman zaman bazı firmalar farklı teknolojilerle bu limit hızın üzerine çıkmayı başardı, fakat titreşimden dolayı artan veri kayıpları ve piyasada uygun medya bulabilme sıkıntıları ürünler için ideal sınırın 52x değerinde olduğunu gösterdi. Dikkat ederseniz CD yazıcılar 3-4 yıldan bu güne hep aynı hızlara sahipler. Yerlerini de yavaş yavaş ucuzlayan DVD yazıcılara bırakıyorlar. Yeni topladığı sisteme optik sürücü alacaklar 10-15 dolarlık farkı gözardı ederek tercihini DVD yazıcılardan yana yapıyor. Bildiğiniz gibi DVD yazıcılar aynı zamanda CD yazma özelliğini de destekliyorlar. Bu da CD yazıcıların artık tercih edilmemesine sebep 


oluyor. 


Asırı hız yapmayın 

DVD yazıcılarda şu an parlak bir dönem söz konusu. $ ve — format kargaşası üreticilerin her iki formatı da destekleyen ürünleri piyasaya çıkarmasından hemen sonra sona erdi ve yazma hızı değeri 16x seviyesine kadar yükseldi. Şimdiyse piyasada daha hızlı yazım yapabileceğini iddia eden 18x ve hatta 20x ürünleri görebilmek mümkün. Ancak bu ürünler tıpkı CD yazıcı üreten bazı firmaların sektörü alevlendirmek için piyasaya sunduğu ürünler gibi gereksiz biçimde hızlılar ve bu yüzden onlarca problemi de peşlerinde getiriyorlar. Problem derken, piyasadaki optik yazıcılarda bir durum asla söz konusu değil. 18x ve 20x yazılabilen medyaları bulmak hayli zor. Bulsanız bile 20x hızında yazılan bir medya oldukça verimsiz oluyor, okuyucular bu hızda yazılmış olan bir medyayı okumakta zorlanıyor ve veriyi geri okuyamama yüzdesi oldukça artıyor. Hal böyle olunca da DVD yazıcılar için ideal yazıma hızının 16x olduğunu söyleyebilmek mümkün. Tabi tam güvenlik için daha düşük hızlar da tercih edilebilir. Yazım hızı arttkça optik sürücünün içerisindeki motor, medyayı daha hızlı döndürmek zorunda kalıyor. Bu da ister istemez titreşim oluşturuyor. Titreşim 


de lazer ve medya yüzeyi arasındaki mesafe ara- 


test 


lığını değiştirebileceği gibi aynı sırada gürültü problemini de beraberinde getiriyor. Elbette titreşimin asıl sebebi sadece optik sürücülerin hızlanması değil. Kullanılan medyaların kalitesini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özensizce üretilen medyalar tam anlamıyla simetrik bir yapıya sahip olmadığından titreşimi ve güvenli olmayan veri yazımını beraberinde getiri- 


yor. 


20x ciddi bir hız! 

DVD yazıcılar her ne kadar 20x değerine kadar hızlanmış olsa da bu hızı küçümsememek gerekiyor. CD yazıcılardaki her bir x değeri saniyede 150 KB aktarılabileceğini gösteriyor. Yani 52x hızında yazım yapabilen bir CD yazıcı, aslında teorik olarak saniyede 7800 KB veri transferi yapabiliyor. 20x hızındaki bir DVD yazıcıdaysa her bir x değeri saniyede 1385 KB veri transferi yapılabileceğini gösteriyor. 20x hızındaki bir DVD yazıcı da bu durumda teorik olarak saniyede 27700 KB veri aktarabilmeli. 

Tek bir sabit disk içeren -RAJD 0 gibi uygulamaların olmadığı: sistemler için bahsi geçen 20x değeri cidden oldukça yüksek. Sabit diskler genelde saniyede 55 MB okuma hızına sahipler. 
Medya yazımı sırasında diskte hem okuma, hem yazma yapılacağından üstüne bir de işletim sis- 


teminin tükettiği kaynaklar eklenince gerçekten 


© Nasıl test ettik? 


: DVD yazıcılar 


Test sistemimizi Foxconn P35A anakart, Intel Core 2 Duo E6420 işlemci, 2 x A-Data 1GB 800 MHz DDR2 bellek, MSI NX8800 GIX OC Liguid ekran kartı, 250 GB Seagate ST3250410AS sabit disk, SilverStone ST5OEF 500 Watt güç kaynağı ve ZeroTherm BTF80 işlemci soğutucusundan oluşturduk. İşletim sistemi olarak son güncellemeleri yapılmış, Türkçe Windows XP SP2 ve 
medya yazma programı olarak da Nero 8 
Ultra Edition 8.11.0 tercih ettik. Çeşitli sistem araçlarıyla teste katılan DVD yazıcıların desteklediği teknolojileri ve hızları not ederek hız ölçümlerini gerçekleştirdik. Nero'nun CD-DVD Speed 4.7.0.2 aracını kullanarak çeşitli dosyalardan oluşan tek bir DVD üzerinde 


tüm DVD yazıcılarla okuma testi gerçekleştirdik. Yazma testlerini ise CD medyalar için 679 MB'lık, tek katman DVD'ler için 4.39 GB'lık, çift katman medyalar için de 7.8 GB'lık bir kalıp dosyasını kullanarak gerçekleştirdik. 
Ürünlerin puanlamasını özelliklerini ve performans testi sonuçlarını göz önüne alarak yaptık. Genel puanda özellikler 
yüzde 30, performans da yüzde 70 
oranında etkili oldu. Özellikler puanı verilirken ürünlerin yazma hızları, desteklediği arabirimler, medya etiketleme desteklerinin olup olmadığına baktık. Performans puanlarıysa her bir sürücünün medya yazım performansları göz önüne alınarak ve ürünlerin birbirleriyle kıyaslaması sonucu verildi. 
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donanım 


Optik sürücüler için her zaman fırmware sürümlerini takip etmeye çalışın. bu sayede sürpriz bir şekilde sürücünüzü hızlandırabilir ve medya uyumu konusunda çeşitli desteklere sahip olmasını sağlayabilirsiniz. 


Medya etiketleme için LightScribe ve 
LabelFlash özelliklerini 


göz önünde bulundurmakta fayda var. 


de bu hızların pratikte bir anlam ifade ettiğini söylemek zor. Basit bir hesap yapıldığında da yazılan medyaların teoride olması gerekenden daha uzun sürede yazıldığı kolaylıkla görülebiliyor. 
Yaptığımız testlerde elimizde 20x sertifikalı medyalar olmamasına rağmen Verbatim'in medyalarında bu hızda yazma yapabildik, ancak yazılan medyaları başka sistemlerde kontrol ettiğimizde gerçekten ciddi okuma problemleri yaşandığına tanıklık ettik. Görünen o ki, 20x sertifikalı medyalar çıkmadan bu hızlar pek bir şey ifade etmiyor. Medyalar çıktığındaysa konuyu bir de veri güvenliği açısından ele almak gerekecek. Biz testlerimizi ideal süre ve veri güvenliği sağlayan 16x hızında yapmayı tercih ettik. Yazma işlemi sonrasında veri güvenliği konusunda da okuma sırasında bir problemle karşılaşmadık. 16x ve 20x seçimi arasında | dakikadan daha az bir yazım süresi farkı olduğu için yazdığınız veriyi riske atmanın şu anda gereksiz olduğunu tekrar belirt- 


mekte fayda var. 


Yeni trend: Medya etiketleme 
Günümüzde optik yazıcılar tarafından sunurlan hoş bir özellik de üreticiye göre biraz farklılıkları bulunan LabelFlash ve LightScribe teknolojileri. İlk etapta bu desteği sunan optik sürücüler sunmayanlara göre biraz daha yüksek fiyatlıydı. Fakat artık bu desteğin arada bir fiyat farkı oluşturmadığını söyleyebilmek mümkün. 
LightScribe ve LabelFlash teknolojilerine sahip olan ürünler, bu teknolojiyi destekleyen medyalar kullanıldığında medyaların ters yüzüne çeşit- 


li grafikler çizebiliyor ve yazılar yazabiliyor. Yaz- 


© Diğer hızlara dikkat! 


Tek katman DVD yazma hızı geçmişten günümüze pek artmış gibi durmasa da asıl artanlar, arka planda kalan hızlar. 


Öncesinde 24x tekrar CD yazma hızına sahip olan DVD yazıcılar artık 32x hızında CD-RW medyalara yazabiliyorlar. Benzer şekilde DVD-RW ve DVD*RW medyalara tekrar yazma hızı da ciddi şekilde artmış 


104 Pcnet KASIM 2007 


durumda. Her ne kadar pek kullanılmasa da DVD-RAM medyaların okuma ve yazma hızlarında da ciddi bir artış söz konusu. 
Asıl önemli olan kısımsa, çift katman medyalara verilen yazım destekleri. Uzun bir süre boyunca 2.4x ve 4x hızında seyreden çift katman medya yazma hızları artık 10x'e kadar ulaşmış durumda. 


dığı medyanın hoş bir şekilde gözükmesini isteyen kullanıcılar için bu son derece hoş bir özellik. Üstelik teknolojide medya yüzeyinde kaplı olan malzeme lazer ışınıyla reaksiyona girdiği için medyanın dengesinin bozulması gibi bir durum da söz konusu değil. Bildiğiniz gibi optik medyaların üzerine yapıştırılan etiketler sürücüde dönüş sırasında medyanın dengesini bozuyor ya da zamanla koparak optik sürücünün içerisinde kalabiliyor. Bu sebeple bu teknolojileri de satın alma öncesinde göz önünde bulundurmak gerekiyor. LightScribe ve LabelFlash desteğini sunan medyalar artık eskiye oranla çok daha uygun fiyatlılar. Örneğin; 10'lu alımlarda adet başına 20-25 kuruş farkla etiketleme desteği veren medyalar alınabiliyor. Üstelik teknolojilerin gelişim süreci, yine tek renk de olsa farklı renkte- ki medya etiketleme çözümlerini kullanıcılarla buluşturuyor. Hediye amaçlı CD ya da DVD yapmayı sevenler, video kamerasıyla çektiği görüntüleri sürekli optik medyalara aktaranlar için bu 


özellik adeta biçilmiş kaftan niteliğinde. 


SATA'ya sans verin 

Yeni nesil DVD yazıcılarda SATA arabirimini destekleyen modellerle de karşılaşabilmeniz mümkün. Normalde IDE arabirimine sahip olan 
DVD yazıcılar 80 pin'lik kablolarla saniyede 66 
MB'lık veri aktarım hızıyla sistemle haberleşiyor. 
SATA destekli modellerse saniyede 150 MB'a kadar veri aktarım hızını destekliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu noktada IDE ve SATA tercih etmeniz performans açısından hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü 16x hızında DVD yazsanız bile arabirimin sadece 3'te 1'lik kısmını aktif olarak kullanabiliyorsunuz. SATA arabirimli ürünlerin tek avantajı sizi inatçı ve kasa içi hava dolaşımı- 


nı olumsuz etkileyen IDE kablolarından kurta- 


rıyor oluşu. 


Philips SPD2412BM « 


Testin en uygun fiyatlı DVD yazıcısı. 


Philips'in SPD2412BM model DVD yazıcısı, 24 dolarlık fiyatıyla teste katılan en uygun fiyatlı ürün olma özelliğine sahip. Tek katman DVD-R ve DVD#R medyalara 18x hızında yazımı destekleyen ürün, çift katman DVD-R DL ve DVD*#R DL medyalara da 8x hızında kayıt yapabiliyor. Tekrar yazılabilen DVD medyalar için belirtilen yazma hızları da DVD-RW için 6x, DVD#RW için 8x seviyesinde. 2 MB önbellek içeren Philips SDP2412BM'nin en önemli özelliklerinden 


Philips SPD6003P 


Fiyatına göre performansta rakip tanımıyor. 


Performansı ve özellikleriyle rakiplerini kıskandırmayı başaran Philips SPD6003P, testte kendisinden 2 dolar kadar daha uygun fiyatlı olan bir diğer Philips ürünü SPD2412BM'ye göre daha mantıklı bir tercih. 
Kutulu olarak satılan ve kutusundan tam sürüm Nero 7 yazılımıyla birlikte gelen ürün, sırf bu sebeplerden bile, aradaki 2 dolarlık fiyat farkını kapatabiliyor. Ürünün asıl çekici kılan yön ise göze daha hoş gelen bir tasarıma 


sahip olması ve LightScribe teknolojisiyle 


biri kuşkusuz 12x hızında 
DVD-RAM okuma ve yazma özelliğinin bulunması. Testte yer alan bazı ürünlere göre yüksek 


sayılabilecek olan bu değer, Philips'in 24 


Firma : Arena, Boğaziçi, Index 
Tel (o :(212)3646464 
(212) 33110 00 
(212) 331 2121 
Web :www.arena.comir, www.bogazici.com.r, 
Www.index.com.tr 


sunduğu uygun fiyat göz önüne alındığında 


gerçekten övgüyü hak ediyor. Ürünün tek katman DVD”lere yazma testinde rakiplerine göre biraz farkı bulunsa da, bu küçük değerlere satın almayı etkileyecek bir kriter 


olarak bakmamak gerekiyor. 


2 


medya etiketleme özelliğini desteklemesi. 
Bu noktada ürünün kutusundan gelen Nero 


yazılımının LightScribe eklentisine 


i : RE > balli Firma : Arena, Boğaziçi, nd sahip olan özel bir sürüm olduğunu da m e 


i i : (212) 33110 00 
belirtmek gerekiyor. Tek katman DVD-R ve (212) 3312121 


Web : www.arena.comir, www.bogazici.com.tr, www.index.com.tr 


DVD-#R medyalara 18x hızında yazım yapabilen ürünün, yine diğer Philips modeli gibi I2x hızında DVD-RAM okuma ve yazma 


desteği bulunuyor. 


Lite-on DH-20A3P 


Yüksek performansıyla göz dolduruyor. 


Testimizdeki tek Lite-on modeli olan DH- 
20A3P, tek katman medyalara 20x hızında kayıt yapabilen en uygun fiyatlı ürün olma özelliğini taşıyor. Kendisinden daha uygun fiyatlı rakiplerine kıyasla arada çok küçük bir fiyat farkı bulunduran ürün, ortaya koyduğu performans sonuçları açısından da övgüyü hak ediyor. Çift katman DVD-R DL ve DVD#R DL medyalara 8x hızında yazmayı destekleyen ürün, sisteme İDE arabirimi üzerinden 


bağlanıyor ve 2 MB büyüklüğünde önbellek 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ge 


içeriyor. Birçok rakibinde Li 


olduğu gibi Lite-on'da da 

DVD-RAM medyalara verilen 

desteğin I12x okuma ve 12x yazma i hızı şeklinde olduğunu belirtmek 

gerekiyor. Farklı medyalarla yapılan farklı 


21-5 


Firma : Datagate 
Tel (o :(212)3321500 


20x hızında bir DVD yazıcı almak ve bu iş için Web :www.datagate.com.ir 


yazma uygulamalarına göre testin en yüksek 


puanlı ürünlerinin arasında yer alan Lite-on, 


fazla masrafa girmemek isteyen kullanıcılar p uan için gerçekten de kaliteli bir tercih. 


Sony NEC Optiarc AD-7170A 


Sony ve NEC ortaklığının başarılı ürünü. 


Optik sürücü alanında dev olan Sony ve NEC markalarının güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan Optarc AD-7170A, performans testlerinden aldığı sonuçlara göre testin en iyi ürünlerinden biri olmayı başarıyor. 
Bilgisayara IDE arabiriminden bağlanan ürün, tek katmanlı DVD-R ve DVD#R medyalara en fazla 18x hızında yazabiliyor. Ürünün çift katmanlı medyalara yazma hızı ise DVD#R DL tüpindeki medyalar için 8x, DVD-R DL 


üpindeki medyalar için de 6x seviyesinde. 


> 


Testteki diğer ürünlerle i kıyaslandığında Optiarc'ın bu noktada 8x değerini sunan diğer ürünlerden daha yavaş kalacağından 


bahsedebilmek mümkün. Benzer şekilde 


ürün tekrar yazılabilen DVD-*RW medyalara 29 
8x, DVD-RW medyalara da 6x hızında yazım Firma : Arena, Sky Bilişim Tel (| :(212)3646464 


(216) 526 3131 
Web  : www.arena.comir 
Www.sky.com.tr 


yapabiliyor. Test sürecindeki medya uyumu ve yazma performansıyla beğenimizi kazanan Optiarc, güvenilmesi gereken markaların 


arasında yer alıyor. 


Samsung WriteMaster SH-S202 


Çift katman DVD'lere 12x hızında yazabiliyor. 


Tek katman DVD-R ve DVD*R tipindeki medyalara 20x hızında kayıt yapan bir ürün istiyorsanız, tercih edebileceğiniz uygun fiyatlı alternatiflerden bir diğeri de Samsung'un WriteMaster SH-202 modeli. IDE arabiriminden bilgisayara bağlanan ve 2 MB kapasitede önbelleğe sahip olan Samsung'un, testte yer alan tüm rakiplerine göre en büyük avantajı çift katman DVD-R DL ve DVD#AR DL medyalara tam 12x hızında yazımı 


desteklemesi. Teste katılan ürünler 


çoğunlukla her iki i medya tipi için 8x hızı destekliyorlar ve Samsung bu 


durumda rakiplerine göre büyük 


Li avantaj sahibi oluyor. 
Samsung WriteMaster SH-S202, tekrar 31 
yazılabilen DVD-RW medyalara 6x, DVDARW O Şem 


(216) 528 88 88 
Web <www.kont.com.tr www.koyuncu.com.tr 


medyalara ise 8x hızında yazabiliyor. Ayrıca ürünün DVD-RAM tipindeki medyaları 12x 


hızında okuma ve yazma desteğinin 


bulunduğunu da belirtmek gerekiyor. 


Samsung WriteMaster SH-S5203 


Uygun fiyatlı bir SATA alternatifi. 


Testteki diğer bir Samsung modeli olan WriteMaster SH-S202 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Samsung WriteMaster SH-S203, bilgisayarla seri arabirim üzerinden iletişim kuruyor. Bu modelle arasında sadece 
1 dolar fiyat farkı bulunan ürün, geniş ve 
inatçı IDE kablolarına sonsuza dek elveda demek isteyenler için testteki en uygun fiyatlı seçenek. Tabi ürün uygun fiyatının yanında birçok albenili özelliği de beraberinde 


getiriyor. 
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Samsung WriteMaster 
SH-S203 çift katmanlı DVD-R 
DL ve DVD3R DL medyaları 12x hızında yazabilmesiyle kendini ön E plana çıkarıyor. 2 MB önbellek içeren ' 
ürün, tek katmanlı medyalara da 20x hızında 32 


Firma : Kont, Koyuncu 

Tel (o : (216) 5285500 
(216) 528 88 88 

Web : www.kont.com.tr Wwww.koyuncu.com.tr 


yazım yapabiliyor. Eğer yeni bir DVD yazıcı alacaksanız ve tercihinizi SATA arabirimli bir üründen yana kullanacaksanız Samsung, WriteMaster SH-S203 modeliyle size bu 


anlamda en uygun çözümü sunuyor. 


Sony NEC Optiarc AD-7173S 


Hem SATA, hem de LabelFlash özelliği sunuyor. N 


Testte SATA arabirimli modellerden bir diğeri de Sony NEC Optiarc AD-7173S. Tek katmanlı DVD-R ve DVD#R medyalara 18x hızında yazımı destekleyen ürün, LabelFlash ile medya etiketleme teknolojisini de beraberinde getiriyor. Ayrıca DVD-RAM tüpindeki medyaların 12x hızında okunup yazılmasını destekleyen üründe, çift katmanlı DVD-R DL ve DVD*#R DL medyalar için desteklenen yazım hızı da 8x seviyesinde. Bu 


da özellikle ürünü 20x tek katman ve 12x çift 


LG GSA-H54N 


18x hız için yüksek bir fiyata sahip. 


18x hızında tek katman DVD yazmayı destekleyen modellerden biri olan LG GSA-H54N, 2 MB önbelleğe sahip ve IDE arabirimi üzerinden anakartla iletişim kuruyor. Ürün, Samsung'un 12x hızında çift katmanlı medya yazabilen modelleri hariç tutulursa, 10x çift katman DVD-R DL ve DVD*$R DL yazma değerleriyle bu tip medyalar için oldukça yüksek hızlardan birini destekliyor. DVD-RAM yazma hızı açısından karşılaştırıldığındaysa 5x 


değeri rakipler karşısında biraz düşük kalıyor. 


LG GSA-HS55N 


LG GSA-H54N'ye göre daha avantajlı. 


Bilgisayarla IDE arabirimi üzerinden iletişim sağlayan LG GSA-H55N, testteki diğer bir LG modeli olan GSA-H54N ile aynı fiyata sahip olmasına rağmen daha avantajlı özellikleriyle öne çıkıyor. Öncelikle bu modelden 20x hızında tek katmanlı DVD-R ve DVD-R yazma desteğiyle ayrılan ürün, DVD-RAM tipindeki medyalar için de 12x hız desteğini sunuyor. LG, yine diğer modelde olduğu gibi Samsung'un 12x hızında çift 


katman medya yazma desteği bulunan 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katman yazma hızı sunan 

Samsung WriteMaster SH-S203 i karşısında zorluyor. Fakat Optiarc, 

farklı olarak medya etiketleme gibi hoş bir teknolojiyi sunduğu için bu anlamda 


rakibinin önüne geçmeyi başarıyor. 2 MB 33 


Firma : Arena, Sky Bilişim 

Tel : (212) 364 64 64 
(216) 526 3131 

Web :www.arena.comir 
Www.sky.com.tr 


kapasitede önbelleğe sahip bulunan Optiarc, farklı özelliklerinin yanı sıra yaptığımız medya yazma testlerinde de oldukça iyi sonuçlar ortaya çıkararak testin gurur tablosuna adını 


Puan altın harflerle yazdırmayı başarıyor. 


Hatta bu modelin 

testteki en düşük DVD- 

RAM okuma ve yazma hızlarını desteklediğinden bahsedebilmek 


de mümkün. Tekrar yazılabilen i. 

DVD4#RW medyalar için 8x, DVD-RW 36 

medyalar için de 6x değerlerini destekleyen lie e ee Tel :(212) 3311000 


(212) 336 61 00 
Web :Www.bogazici.com.tr www.ufotek.com.tr 


ürünün kendisinden avantajlı ve daha uygun fiyatlı birçok rakibi var. LG GSA-H54N'yi 


yüksek performanslı bir DVD yazıcı olmasına 


karşın rakiplerinin gerisinde kalıyor. 


ürünleri göz ardı edilirse, 

10x hız değeriyle çift katman 

medyalar için en yüksek hızı sunan modellerin arasında yer alıyor.LG GSA-H55N'nin diğer bir önemli avantajı 


da SecurDisc adında bir teknolojiyi 


Firma : Boğaziçi, Ufotek 

Tel o :(212)3311000 
(212) 336 61 00 

Web :www.bogazici.com.tr www.ufotek.com.tr 


destekliyor oluşu. LG ve Nero işbirliğiyle geliştirilen bu teknoloji, yazılan medyaların ancak şifre doğrulaması ya da dijital imzalı 


kimlik denetimi sonucunda okunabilmesini 


sağlayarak sıkı bir güvenlik önlemi sağlıyor. 


LG GSA-HGOZN 


Performansıyla rakiplerini kıskandırıyor. 


Testte sergilediği yüksek performans değerleriyle kendini gösteren LG GSA-HG62N, 
SATA arabirimiyle bilgisayara bağlanıyor ve 2 
MB kapasitede önbellek içeriyor. Tek katman DVD-R ve DVD#R medyalar için 18x değerini destekleyen ürün, aslında LG'nin testteki diğer bir modeli olan GSA-H54N ile oldukça benzer özelliklere sahip. Tüm LG modellerinde olduğu gibi bu modelde de çift katmanlı DVD-R DL ve DVD*$R DL yazma hızlarının 10x gibi yüksek bir seviyede 


Asus DRW-1814BLT 


SATA arabirimi ve LightScribe Asus'ta. 


Asus DRW-1814BLT, Philips'in SPD6003P modelinden sonra LightScribe teknolojisiyle medya etiketleme desteğini sunan bir diğer model. 2 MB önbelleğe sahip olan Asus, bilgisayarla SATA arabirimi üzerinden iletişim kuruyor. Ürünün 41 dolarlık fiyatı ilk başta biraz düşündürüyor, ancak ürünün kutulu olarak satıldığı hesaba katıldığında kutusuz gelen ve kendisinden birkaç dolar daha uygun fiyatlı olan birçok modelden aslında daha 


avantajlı olduğunu söyleyebilmek mümkün. 


olduğunu belirtmekte 

fayda var. Tekrar yazılabilen 

DVD-RW medyalar için 6x, 

DVD4#RW medyalar için de 8x hızını destekleyen ürün, DVD-RAM medyalar için de ancak 6x hız desteği sunabiliyor. Bu noktada da eğer DVD-RAM değerleri sizin için önemliyse LG'nin GSA-H55N modelini tercih etmeniz gerekiyor. Yaptığımız testlerde yüksek değerler ortaya çıkaran LG, SATA arabirimli bir DVD yazıcı almak isteyenler için ideal. 


Çünkü kutudan bağlantı 

için kullanılacak vidaların ve kabloların dışında bir CD çantası geliyor. Bu CD çantasında Verbatim marka iki adet LightScribe medya ve yine Philips'te olduğu gibi Nero'nun LightScribe destekli tam sürümü geliyor. Medya yazma testleri sonucunda oldukça iyi değerler ortaya koyan Asus, SATA arabirimli bir ürün tercih edecekler için gerçekten başarılı. Fakat 


LG'nin elinden tacını alamıyor. 


TEAC DV-W518GM 


Yüksek fiyatıyla şansını kaybediyor. 


Manyetik depolama konusunda yılların verdiği bir tecrübeye sahip olan Teac, iş optik depolamaya geldiğinde ortaya gayet iştah açıcı sonuçlar koyabiliyor, fakat ürünün fiyatı 
rakiplerine göre biraz yukarda kalıyor. 50 
dolarlık fiyata sahip olan ürün, gerçekten de yazım değerleri ve medya uyumu açısından oldukça başarılı. Teac tek katmanlı DVD-R ve DVD-#R medyalara 18x hızında yazabiliyor. 
Çift katmanlı DVD-R DL ve DVD#R DL 


medyaların her ikisi için de desteklenen değer 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8x seviyesinde. 12x dağ 
DVD-RAM desteğiyle de bi rakiplerinin gerisinde kalmayı yeğlemeyen ürün, LightScribe veya  ** İ LabelFlash gibi etiketleme . 
teknolojilerini desteklemiyor ve IDE arabiriminden anakartla bağlantı sağlıyor. 
Kutulu olarak satılan ürünün, diğer rakipleri gibi kutusundan Nero 7, ses kablosu, vidaları ve kullanım kılavuzu geliyor. Teac yüksek 


fiyatlı, ancak kaliteli bir ürün. 


A 


39 


Firma : Boğaziçi, Ufotek 
Tel (o :(212)3311000 
(212) 336 6100 
<wWww.bogazici.com.İr www.ufotek.com.tr 


Web 


Firma o: Boğaziçi, Çizgi 
Tel :(212) 33110 00 
(212) 356 7070 
<Www.bogazici.com.İr 
WWWw.cİZgİ.com.İr 


Web 


Firma : Panpa 
Tel :(216) 428 1120 
Web :www.panpa.comir 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donanım 


test: taşınabilir kameralar 


Üç, iki, bir... Motor! 


Nusret ERTURAN nusret©PCnet.com.ir 


açlara, aile toplantılarına, eşle dostla gittiğimiz her yere video kameralarını götürürüz. Okul gezileri, yaş günleri ve düğünler bir video kamaranın eksikliğini fark ettiğimiz zamanlardır. Aileye yeni kaulan bireylerin ilk görüntülerini kaydetmek ve paylaşmak veya uzun yıllardır planlana bir tatili 


ek için video kameraya i 


mayan kim$elerin bile bir kamera satı dığı sıkça gör . Çoğumuz için vazgeçilm arasında gir lan taşınabilir kameraları de- 


amca veya kullandığımız genel ismiylet ilir kameralar mercek, optik algılayıcı 


ayıt edici olmak üzere 3 temel bik 


< 


İİ! 


en 


# 
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1 e. 
| 
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i 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oluşur. Günümüzde dijital teknoloji kullanıldıgından dördüncü olarak dijital sinyal işleyicileri temel bileşenler arasına dâhil etmek yerinde olacaktır. Nereye bakarsak bakalım gözüme ulaşan görüntülerin tümü ya ışık kaynaklarından gelen ışınlar ya da bir ışık kaynağından diğer ob- 


jJelere çarpıp yansıyarak gözümüze ulaşan ışın- test: taşınabilir kameralar 


lardır. Görüntü, mercek adı verilen optik düzenle algılayıcı üzerine düşecek biçimde yönlendirilir ve odaklanır. Algılayıcı üzerinde düşen ışı- 
$ı elektrik sinyallere çeviren bir yapıdır. Optik algılayıcıda üretilen sinyaller analogdur. Algılayıcıda üretilen görüntüye ait sinyaller pikseller halinde işlemcide yorumlanmak üzere DSP yongasına gönderilir. DSP kısaltması dijital sinyal işlemcisini temsil eder ve algılayıcıya ulaşan görüntüyü dijital görüntü haline dönüştürmekle görevlidir. Taşınabilir kameralarda son bileşen video kayıt ünitesidir. Analog teknolojili eski kameralardaki bu ünite, manyetik teyp bandı kullanan video kayıt edici /ça- larların küçültülmüş haliydi. 


Dijital teknolojinin gelmesiy- 


le farklı medyalara yazan taşınabilir kameralar üretildi. Dijital veriyi bellek kartına, sabit disk sürücüye yazan ürünler icat edildi. Daha sonra 
DVD yazan kameralar üretildi ve yaygınlaştı. 8 
cm'lik boş medyaları kullanan bu kameralarda video kayıt ünitesi küçük bir DVD yazıcıdır. Küçük manyetik kasetlere dijital veri kaydı yapan 


Mini DV kameralara da tüketicilerin tercih et- 


tükleri ürünler arasında. 


Yeni nesil 


kameralarla yönetmen koltuğu sizin. 
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donanım test: taşınabilir kameralar 


Canon DC 50 (Â 


Çekimlerinizi DVD'ye yapın. 


Farklı formatlarda bile olsa yaptığımız video çekimlerini çoğunlukla DVD'lere yazıyoruz. Videoları saklamada böyle bir alışkanlığımız olduğunu varsayarsak önce çekim yapıp sonra DVD'de saklamaktansa videoları direkt DVD'ye yazmanın daha pratik uygumla olduğu ortada. Kamera kullanmanın en kolay biçimini keşfetmek isteyenlere DVD'ye direkt kayıt yapan Canon DC 50 ile deneme çekimi yapmasını öneririz. Hayatın sürprizlerle olduğunu unutmamak gerekir kameraya ne zaman ihtiyaç duyacağınız hiç belli olmaz. Fakat kameraların bekleme konumundan çekime hazır hale gelmesi çok zaman alabildiğinden çekilmesi gereken sürpriz anlar genellikle kayıtlarda yer almayabiliyor. DC 50'de kullanılan çabuk 


başlama özelliği ürünün anında açılmasını 


Canon MD 130 


1000x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. 


Canon firması camcorder olarak de bilinen mini kameralarda oldukça geniş ürün çeşitliliğine sahip. Canon MD 130, kamera grubu içinde mini DV kasetlere video kaydı yapan kompakt ürünler arasında yer alıyor. 
Geniş format çekim yapan üründe 2.7 inçlik geniş format LCD ön izleme ekranı bulunuyor. İsteğe bağlı olarak kullanabileceğiniz 0.35 inçlik geniş format görüntü sağlayan elektronik vizör sayesinde kadrajınızdan hiçbir şey kaçmayacak. 
Yakınlaştırma, odaklama gibi kamera kontrol fonksiyonlarını uzaktan yönetme imkanı sunan DV Messenger özelliği üründe bulunuyor. DV Messenger özelliği sayesinde Microsoft Live Messenger yazımında Canon kameranızla konferans görüşme yapılabilirsiniz. Önceden yapılmış kayıtlara 


başa alıp tekrar izlemek, ileri sarma gibi 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sağlayarak vakit kaybetmeden video kaydının başlanmasını sağlıyor. Temel renklerde filtre içeren 
5.39 milyon piksellik optik algılayıcısıyla Canon DC 50 bu segmentdeki kameralarda eşi görülmedik görüntü kalitesi sağlıyor. Algılayıcının yüksek çözünürlüklü 


olması ürünü fotoğraf çekme konusunda da 


829 


Üretici o: Canon 
Firma (o: Erkayalar 


üründe destekleniyor. Yüksek çözünürlüklü Tel : (212) 519 2385 
Web : WWW.canon.com 


iddialı hale getiriyor. Güçlü yakınlaştırıcı 


merceği sayesinde 35x'e ulaşan yakınlaştırma 


görüntü verisini işlemek için özel olarak Canon DC 50 kamera mini SD bellek kartlarıyla uyumlu. 


tasarlanmış DIGIC DV 1 görüntü işlemcisi 


hem video hem de fotoğraflarda ürüne katma 


Puan 


değer sağlıyor. 


özellikler DV messenger yazımının uzaktan kontrol işlevi kapsamında bulunuyor. 35x optik, 

1000x dijital yakınlaştırma üründe destekleniyor. Secure Digital bellek kartlarıyla uyumlu olan ürün yüksek kapasite ve hız Üretici (| <Canon 


sağlayan SDHC bellek kartı türünü de lr bie 85 


destekliyor. Ürün derli toplu ele oturan Me eteicenon.com 16:9 formatında yüksek çözünürlüklü geniş erkan görüntü kaydı yapılabiliyor. 


kullanıcı dostu tasarıma sahip. Üründe kullanılan DIGIC DV görüntü işlemcisi video kaydı yapılırken bile fotoğraf 


Puan 


çekilebilmesine imkan tanıyor. 


test: taşınabilir kameralar 


Sony DCR-DVD306E 


Çift katman DVD'leri destekliyor. 


Video kameralar ve fotoğraf makinelerinde kullanılan merceklerin başarısı doğal olarak ürünün kalitesini etkiliyor. 
Lenslerin görüntü kalitesinde oynadığı önemli rolü bilen Sony firması Sony DCR-DVD306E kamerada olduğu gibi ürünlerinde Carl Zeiss üretimi lens kullanıyor. Sony DCR-DVD306E kamera Carl Zeiss Vario-Sonnar T lens sayesinde daha iyi çözünürlük ve kontrast sağlayabildiği gibi 25x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Sony kameralarda görmeye alıştığımız Advanced HAD CCD optik algılayıcısı | megapiksellik çözünürlük sağlıyor. 6 kanal Dolby Digital çevresel ses kaydı yapabilen ürün görüntüde olduğu kadar ses konusunda da iddialı. Sony'e özel H serisi 
Infolityum stamina pilleri sayesinde ürün 9 


saate kadar video kayıt yapabiliyor. Ama H 


Panasonic SDR-H250 


Çekimlerde “kaset bitti” dönemi sona erdi. 


Elektroniğin her alanda olduğu gibi dijital teknoloji kameraların da çehresini değiştirdi. 
Önce analog videokasetlerin yerini dijital kasetler aldı, optik yazıcıların taşınabilir hale gelmesiyle DVD yazıcılı kameralar üretildi. 
Sabit disk sürücülerinin küçülmesi ve veri depolama kapasitelerinin katlanarak artması sonucunda diske yazan kameralar piyasaya çıktı. Sabit disk sürücülü kameralar bize göre günümüzün en modern çözümleri. Panasonic SDR-H250, kullanıcısına video kayıt ederken kaset veya DVD bitmesi kaygısı yaşatmayan HDD kameralardan biri. 27 saatlik çekim 
yapılabilmesine imkân tanıyan kamerada 30 
GB veri depolama kapasitesinde disk kullanıyor. HDD kameraların genelinde farklı olarak ürün SD ve SDHC bellek kartına video yazdırma desteğine sahip. Çoğunlukla 


profesyonel amaçlı kameralarda kullanılan 3- 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serisi InfoLityum pillerin seçenek olarak satışa sunulduğunu hatırlatmak isteriz. 8 cm'lik 
DVD'lere kayıt yapan Sony DCR- 
DVD306E kamera disk başına 60 dakikalık kayıt tapabiliyor. Çift katman DVD”lere görüntü kaydı yapabilen ürün bir DVD'ye 110 dakika görüntü kaydı yapabiliyor. Çekim yaparken konuyu 


880 


Üretici (o: Sony 

Firma (o : Sony Türkiye 

elektronik vizörü veya LCD ekranda Tel : (216) 513 98 33 
) <WWW.Sony.com.tr 

kadrajınıza alabilirsiniz. LCD ekranın 

2000x kadar dijital 


çerçevesine yerleştirilmiş yakınlaştırma kontrol yakınlaştırma destekleniyor. 


ve kayıt başlatma /bitime tuşları kullanım 


Puan 


kolaylığı sağlıyor. 


CCD teknolojisi Panasonic SDR-H250 


kamerada kullanılıyor. Görüntüde yüksek Üretici : Panasonic 

Firma : Tekofaks 

Telefon : (212) 4443334 

Web O: wwww.tekofaks.comir 


renk tutarlılığı sağlayan 3-CCD teknolojisinde doğadaki temel renkler olan kımızı, yeşil ve mavi için ayrı ayır CCD optik algılayıcı 


512 MB SD kart * Panasonic 


kullanır. Optik olarak temel renkler ayrıldığı Çanta * yedek pil hediyeli 


için kamera gerçeğine çok yakın renk verisini 


Puan 


540 bin piksellik bu üç algılayıcıdan elde eder. 


test: fanlar 


Creative DiVi CAM v29D. 


5.0 MP CCD optik algılayıcı kullanıyor. 


2.5 inçlik LCD ekranı sayesinde kadrajınızdan hiçbir şey kaçmayacak ve gerektiğinde çektiğiniz görüntüleri rahatça izleyebileceğiniz. DiVi CAM 525D kamera SD bellek kart yuvasına sahip fakat 2GB'a kadar SD kart desteklemesi kullanıcısı için iyi bir haber değil. Ürün 32 MB dâhili bellekle geliyor. Video/ses girişi sayesinde herhangi 


bir video kaynağından direkt kayıt yapabiliyor. 


640 x 480 veya 320 x 240 (OVGA) 
çözünürlüğünde saniyede 30 kare videolar kayıt edebilen ürün MPEG 4 video formatını da destekler. Web kamera özelliğine sahip 


üründe saniyede 30 kare 640 x 480, 320 x 240, 


160 x 120 çözünürlüklü görüntü elde 
edilebiliyor. Hareketli görüntülerde Xvid formatını destekleyen ürün sabit görüntüleri 


JPEG dosya formatını kullanıyor. Müzik çalar 


olarak da kullanabileceğiniz 
Creative DiVi CAM 525D kamera WAV ve MP3 dosya biçimlerini destekliyor. Üründe yer alan CCD optik algılayıcı 
5 Milyon piksellik 
çözünürlük sağlıyor. 
Ürünü fotoğraf makinesi olarak kullandığınızda 
algılayıcıdan 2592 x 1944 (5 megapiksel), 1600 
x 1200 (2M Piksel) doğal çözünürlük sağlıyor. 
Ölçekleme yöntemiyle 3856 x 2892 (11 megapiksel) çözünürlük elde ediliyor. Üründe bulunan dâhili hoparlör sayesinde kayıt ettiğiniz görüntü ve ses kayıtlarınızı yanınızda 


kulaklık olmasa da dinleyebilirsiniz. 


Creative DiVi CAM 51 6 


Creative'den hepsi bir arada çözüm. 


Tümleşik devrelerin küçülmesi ve daha marifetli hale gelmesiyle yeni nesil kameralar veri depolama, MP3 çalar ve stereo ses kaydı gibi ek özellikler de kazandılar. Creative firmasını zengin ürün gamında “all in one kamera” olarak tanımlayabileceğimiz bu çok işlevli taşınabilir cihazlar oldukça büyük yer tutuyor. Creative DiVi CAM 516 kamera portatif görüntü kayıt edici özelliğinin yanı sıra MP3 çalar, ses kaydedici ve webcam gibi diğer özelliklere sahip. 1 /1.8 inçlik CCD algılayıcısı 5.1 milyon piksel üretebiliyor. Şık görünümüyle dikkat çeken ürün siyah, gümüş ve açık mavi renk alternatiflerine sahip. 4 adet AAA pil ile çalışan ürünün video kayıt süresi kullanılan pillerin gücüne ve SD bellek kartının kapasitesine bağlı. 32MB dâhili 
belleğe sahip Creative DiVi CAM 516 


kameranın veri depolama kapasitesi Secure 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Digital (SD) bellek kartı destekleyen genişleme yuvası ile arttırılabiliyor. PC bağlantısının düşük hızlı USB 1.1 
arabirimiyle yapılıyor olması dosya transferini zahmetli 

hale getiriyor. 640 x 480 (VGA) ve 320 x 240 
(OVGA) çözünürlüğünde saniyede 30 kare görüntü kaydı yapabilen Creative kamera ölçekleme yöntemiyle 4000 x 3000 piksellik fotoğraf çekebiliyor. 


239 


Üretici ( : Creative 

Firma ( : Multimedya /Kont 
Koyuncu 

:(212) 479 46 46 
(216) 528 55 00 
(216) 528 88 88 

Web < WWW.creative.com 


Telefon 


1100 mAh gücünde lityum iyon 
şarj edilebilir pil kullanıyor. 


Puan 


179 


Üretici ( : Creative 

Firma ( : Multimedya /Kont 
Koyuncu 

:(212) 479 46 46 
(216) 528 55 00 
(216) 528 88 88 

Web < WWw.creative.com 


Telefon 


17 inçlik LCD önizleme ekranı 
480 x 240 piksellik doğal 
çözünürlüğü destekliyor. 


Puan test: taşınabilir kameralar 


Samsung VP-MX10AP 


Yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. 


Ürün el oturan derli toplu bir tasarıma sahip olduğu gibi 280 gram ağırlığıyla oldukça hafif. Kendi ekseninde 135 derece dönebilen optik algılayıcısı sayesinde çekimleri istenilen açıdan kolayca yapabilmeniz mümkün. 
Sarsılamadan dolayı video kaydında oluşacak bulanık görüntü ve titremelerini düzelten görüntü sabitleyici Samsung kamerada bulunuyor. Günümüzde kameralardaki bellek kartı desteği çoğunlukla dijital fotoğrafları yazmak için bir genişletme çözümü olarak kullanılıyor. Yüksek veri depolama kapasitesi ve hız sunan SDHC bellek kart türü piyasaya sürüldüğünden beri taşınabilir cihazlar için alternatif bir veri depolama çözümü oldu. 
Beklide yeni bir tür olarak nitelendirilebilecek sadece bellek kartına 


yazan kameralar SDHC belleklerle gündeme 


Sanyo Xacti HD1A 


Avuç içine sığan HD kamera. 


5.1 milyon piksel optik algılayıcıya sahip Sanyo Xacti HDIA sağladığı net ve yüksek çözünürlüklü görüntüyle kullanıcıların beğenisini toplayacak niteliklere sahip. 80 x 
119 x 36 mm boyutlarında ve 235 gr 
ağrılığındaki ürün avuç içine oturan derli toplu tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 
Sanyo Xacti HDIA, 2006-2007 döneminde performansı ve tasarımıyla EISA en iyi kamera ödülüne layık görülmüş. Ürün HD-SHO süper yüksek ve HD-HO yüksek kalite modunda 
1280 x 720 piksellik yüksek tanımlı görüntü 
sağlıyor. Ürünle çekilen videoları standart çözünürlüklü televizyonlarda izleyebilmenizi sağlamak için çeşitli kalite seviyelerinde 640 x 
480 piksellik standart çözünürlük de 
destekleniyor. Mevcut çözünürlük ve kalite seçeneklerinin yanı sıra yaptığınız çekimleri 


internette paylaşacağınız varsayılarak 320 x 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geldi. Şimdilik 

32 GB'akadara »” 
veri depolama kapasitesini sağlayan SDHC bellek türü sayesinde artık Samsung VP- 
MXI0AP'gibi kameralar disk, DVD veya HDD veri depolama çözümlerine ihtiyaç duymuyorlar. Dokunmatik ekranı sayesinde menüde gezinmek kamerada gerekli ayarları yapmak çok kolay. 3 saniye içinde çekim yapmaya hazır olan ürün çevrenizdeki ani gelişen olayları vakit kaybetmeden kayıt etmenize imkân tanıyor. 34x optik yakınlaştırma yapabilen üründe sarsıntıdan kaynaklanan bulanık görüntü problemi 


titreşim engelleyici teknolojiyle çözülüyor. 


240 piksellik 
Web-HO isimli yüksek kaliteli internet çözünürlük seçeneği ürünün menüsüne dâhil edilmiş. Ürün yüksek tanımlı 
HD-SHO modunda 

2 GB'lık SD bellek 
kartına 28 dakikalık 
HD video yazabiliyor. 
Aynı bellek kartına internet video modundayken yedi buçuk saatin üzerinde kayıt yapabiliyor. ISO standardı MPEG-4 videolarda veri sıkıştırma standardı kullandığı için az veriyle yüksek görüntü detayı sağlayabiliyor. 


Üretici : Samsung 

Firma :Kont 

Telefon : (216) 528 55 00 

ll ) <WWWw.samsung.com 


Üründe desteklenen “3D Noise Reduction” teknolojisiyle görüntüler filtre ediliyor. 


Puan 


Üretici (o :Sanyo 

Firma : Astel 

Telefon (o : (216) 4668282 
Web < WWW.sanyo.com 


48 kHz örnekleme oranlı gelişmiş 
AAC (Advanced Audio Coding) veri sıkıştırma yöntemi kullanıyor. 
Sesler çok başarılı. 


Puan test: fanlar 


Sanyo Xacti VPC-CA65 


MPEG4 AVC/H.264 formatlarında kayıt yapıyor. 


Beyaz, turkuaz ve sarı renk seçenekleriyle satışa sunulan Sanyo Xacti VPC-CA65 kamera şık tasarımı ve ele oturan küçük kasasıyla göz dolduruyor. 70 x 111 x 40 mm boyutlarındaki ürün 236 gram ağırlığıyla oldukça hafif. Kaset veya DVD okuyucu /yazıcı bir mekanizma yerine videoları bellek kartına yazıyor olması ürünü oldukça hafif hale getiriyor. SD bellek türünün yanı sıra 8 GB gibi yüksek kapasite ve hızlardaki SDHC bellek türünü desteklemesi büyük boyutlardaki video için gereken veri alanını sağlıyor. Farklı açılarda izleme imkânı sunan hareketli 2,5 inç LCD ekranında 150,000 pikselden oluşuyor. Ürünle birlikte 
80 dakikalık video kayıt için yeterli güç 
sağlayan lityum iyon şarjlı pil geliyor. Sanyo Xacti VPC.CA65 kameranın perakende 


kutusunda şarj cihazı, lityum iyon şarjlı pil, 


Canon MD 101 


Uygun fiyatlı MiniDV kamera. 


Taşınabilir kameralarda tüketicinin en çok önemsediği özellik kolay kullanımdır. Canon MD 101 kamera tüketicilerin hassas oldukları konuya yönelik kullanıcı dostu özellikleri bünyesinde barındırıyor. Tek tuşa basarak etkinleştirebilinen kolay çekim modu sayesinde ürün kutusundan çıkar çıkmaz çekime hazır hale geliyor. Ayrıca çekim modları ve kameranın diğer ayar menülerinde gezinmenizi kolaylaştıracak kullanıcı dostu kontrol çubuğu LCD ekran çevresinde yer alıyor. 35x oranlı optik yakınlaştırma sayesinde görüntü kalitesinden ödün vermeden konunun en yakın çekimlerini yapabilmek mümkün. Açık hava gibi ses kaynağından gelen sesin düşük gürültünün yüksek olduğu ortamlarda yapılan video kayıtları genellikle sessiz film tadındadır. 


Kameraların dâhili mikrofonunu yetersiz 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USB, ses/video ara kablosu, mercek koruyucusu, taşıyıcı bileklik, taşıma torbası bulunuyor. >. 
Windows Vista ve Mac işletim sistemleriyle uyumlu ürün Adobe 
Premiere Elements 3.0, 
Adobe Photoshop Album starter edition, Ouick 
Time 7.1, ilunes 7.1, Xacti 


ekran yakalama yazılım hediyeleriyle geliyor. 


Görüntü sabitleyici ve görüntü gürültüsü önleme teknolojilerini üründe yer verilmiş. 


Ses kayıtlarında rüzgar gürültüsünü 


engelleyerek kayıt kalitesini arttıran teknoloji 


Sanyo kamerada kullanılmış. 


kaldığı böylesi durumlar ve röportaj tarzı çekimler için Canon MD 101 kamerada yer alan harici mikrofon girişi çok iş görüyor. 
Üründe 2.7 inçlik geniş format LCD ekran kullanılmış. İsteğe bağlı olarak ürünün 0.35 
inçlik elektronik vizörünü kullanarak bataryadan tasarruf etmek de mümkün. 
Kompakt ve hafif tasarımlı Canon MD 101 
kamera kalitesine kıyasla 279 EURO'luk etiketiyle uygun fiyatlı. 


762 


Üretici | : Sanyo 

Firma (o : Astel 

Telefon : (216) 46682 82 
Web 2 MWW.sanyo.com 


15 metre derinliğe kadar suya 
dayanıklı kasa kullanılmış. 


Puan 


Üretici o :Canon 

Firma : Erkayalar 

Tel : (212) 519 23 85 
Web < WWW.canon.com 


1/6 inçlik CCD algılayıcısı 
800 bin (540 bin etkin) piksel 
üretebiliyor. 


Puan test: taşınabilir kameralar 


Test sonuçları ve özellikler 


Genel Bilgiler 


Pçnet Fiyat/Performans Ödülü 


Fiyat 847 YIL 762 YIL 119 DOLAR 239 DOLAR Firma Astel Astel Multimedya / Kont / Koyuncu Multimedya / Kont / Koyuncu 
Telefon (216) 499 62 99 (216) 499 62 99 (212) 419 46 46 / (216) 528 55 00 (212) 479 46 46 / (216) 528 55 00 
(216) 528 88 88 (216) 528 88 88 
Web sitesi WMM.Sanyo.com UWW.Sanyo.com www.creative.com www.creative.com Algılayıcı türü 0) 01) CD 01) Algılayıcı çözünürlüğü (piksel) 5. milyon 6.31 milyon 5. milyon 5.0 milyon 
Video yakalama çözünürlüğü 1280x720 640 x 480 640 x 480 640 x 480 
Video en yüksek kare/sn 30 kare / sn 30 kare / sn 30 kare / sn 30 kare / sn 
Ölçeklemeyle çözünürlük (fotoğraf) Ölçekleme yok Ölçekleme yok 4000 x 3000 3856 x 2892 
En yüksek çözünürlük (fotoğraf) 3680 x 2760 3680 Xx 2760 2592 x 1944 2592 x 1944 
Optik yakınlaştırma 10X DX Yok Yok Dijital yakınlaştırma 10X 10 4X 8X 
LCD ebadı 2.2 inç 2.5 inç 17 inç 2.5 inç Önizleme ekranı Katlanabilir Katlanabilir Katlanabilir Katlanabilir Bellek Bellek kartı Bellek kartı 32 MB dahili bellek * bellek kartı 32 MB dahili bellek * bellek kartı Arabirim USB 2.0 USB 20 USB 11 USB TI Doğrudan çıktı alma PictBridge PictBridge PictBridge PictBridge Video formatı MPEGA MPEGA MPEGA Avid Video dosya uzantısı AVI AVI A NM Resim formatı JPG JPG JPG JPG 
MP3 çalar Yok Yok Var Var 
Web kamera Yok Yok Va Va 
Radyo Yok Yok Yok Yok 
Ses kayıt Var Var Va Va 
Dahili mikrofon Var Var Va Var 
Yazılım CD'leri Var Var Va Va 
Piller Lityum İyon Lityum İyon (720 mAh) Ax ANA Lityum İyon (1100m4h) Bellek kartı Secure Digital (SD * SDHC) Secure Digital (SD * SDHC) MMC / SD (En yüksek 1 68) MMC / SD (En yüksek 2 68) Boyutlar 80x119 x36 mm 70x111X40 mm 57X88x35 mm 70x107x30mm Ağırlık 235 gr 236 gr 9001 210 gr Pçnet Fiyat/Performans Ödülü 

Video kalitesi 70 6) 65 4 63 
Ses, aksesuar, teknoloji, ebat 20 18 16 b 16 
Fiyat/Performans 10 1 8 10 10 

100 94 89 87 89 
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Plnet En İyi Performans test: taşınabilir kameralar 


PCnet Editörün Seçimi 


508 YIL 219 EURO 354 EURO 829 EURO 880 YIL 1699 YIL 
Kont Erkayalar trkayalar trkayalar Sony Türkiye Erkayalar (216) 528 55 00 (212) 519 23 85 (212) 519 23 85 (212) 519 23 85 (216) 513 98 33 (212) 4443334 WuM.samsung.com uWu.canon.com wuu.canon.com wwu.canon.com WUM.SONY.COM.İr www.tekofaks.com.tr 
0) CD 0) 0) ce 3-C0D 
400 bin 800 bin (540 bin etkin) 800 bin (540 bin etkin) 5.39 milyon 1 milyon 800 bin (630 bin etkin) 
720x516 720x516 720x516 720x516 720 x 516 720x516 
30 kare / sn 30 kare / sn 30 kare / sn 30 kare / sn 30 kare / sn 30 kare / sn 
Ölçekleme yok Ölçekleme yok Ölçekleme yok Ölçekleme yok Ölçekleme yok Ölçekleme yok 
3680 x 2760 1024 x 768 1024 x 768 2560 x 1944 1152 x 864 2048 x 1512 
34X 30X 30X 10X 25X 10x 
1200X 1000X 1000X 200X 2000X 700X 
2.1 inç dokunmatik 21 inç 21 inç 21 inç 2.1 inç dokunmatik 21 inç dokunmatik Katlanabilir Katlanabilir Katlanabilir Katlanabilir Katlanabilir Katlanabilir 
Bellek kartı Bellek kartı Bellek kartı 8cm DD 8cm DVD-R/ “RM / #RW/ #RDL HDD 30 68 
USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 
PictBridge PictBridge PictBridge PictBridge PictBridge PictBridge 

PEGA DV DV PEG? MPEG? MPEG? 
AYI AVI AYI AYI AI AI 
JPG JPG JPG JPG JPG JPG 
Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
Var Var Va Var Var Var 
Var Var Va Var Var Var 
Var Var Va Var Var Var 
Lityum İyon Lityum İyon (530 mAh) Lityum İyon Lityum İyon Lityum İyon Lityum İyon (1320m4h) MMC / Secure Digital(SD * SDHC) MMC / Secure Digital(SD * SDHC) Secure Digital(SD * SDHC) Yok Memory Stick Duo Secure Digital 60x625 x12imm 57X92 x119 mm 57X92 x119 mm 62X90 x130mm 54,5 X89x130,5 mm 83X76Xx121mm 
280 gr 315 gr 380 gr 480 gr 450 gr 500 gr 

Pcnet En İyi Performans Pçnet Editörün Seçimi 

16 1 16 I 16 n 
9 gi 8 6 7 5 
89 90 89 9l 89 9 
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donanım 


Bilgisayarda 


Bilgisayarların sıkıcı olduğu düşünenler bu ay test ettiğimiz TV kartlarını görünce fikir değiştirecekler. 
Dahili TV kartlarını her yönüyle tanıyacaksınız. 


Nusret ERTURAN asaüstü bilgisayarlarına giderek artan işnusret©PLnet.com.ir e ğ 
M lem gücü büyük veri gruplarının hızlı ve 


sorunsuz biçimde işleyebilmelerini sağlıyor. Kasa kapağının altında saniyede milyarlarca kayar nokta işlemci yapabilecek düzeyinde büyük işlem gücü bulunması özellikle multimedya içeriğinin 


kullanılmasında işe yarıyor. Bilgisayarlarımız artık vi- 
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(© Nasıl Çalışır? 


TV kartlarında video dekoderi olarak bilinen 


analog video sinyalini veriye çeviren A/D çevirici 


bulunur. Video dekodere ulaşan sinyalin yüksek kalitede dijital görüntü olarak bilgisayara aktarılmasında A/D çeviricinin başarısı çok önemlidir. Dekoder, analog video sinyalini bir seri bitmap görüntüye dönüştürerek dijitalleştirir. TV kartlarının genelinde hareketli görüntü yakalama özelliği bulunur, S-Video veya kompozit video sinyallerinin dekodere iletilmesiyle TV kartlarında görüntü yakalama özelliği sağlanır. 


yakalama özelliği sağlanır. Tabii TV kartlarının işi sadece analog dijital çevrimle bitmiyor. TV yayınlarının yakalanması için başka devre elemanları da TV kartı üzerinde yer alır. Radyo dalgaları üzerinden aktarılan analog TV yayınlarının video sinyaline çevrilmesi gerekir. 
Antenden gelen radyo sinyallerini video sinyaline dönüştürme görevi tunere aittir. 

TV kartlarında PAL, SECAM, NTSC gibi farklı renk sistemleri kullanılıyor. PAL sistemini kullanan TV 
yayınlarında 625 satır bulunur. 625 satırdan 50 
satırı teleteks bilgisi içeren görüntüde kullanılır. 


mümkündür. 575 izlenebilir yatay satır TV kartında 768 parçaya bölünür ve her parçanın renk bilgisi hesaplanır. TV yayınlarında en yaygın ekran oranı 4:3 olduğundan bu orana denk gelen 768 yatay, 575 düşey piksellik ekran ölçüsü TV kartlarında kullanılır. Piksellere ait renk bilgisiyle birlikte her bir görüntü karesi için 441,600 (768 x 575) piksellik veri TV kartının video dekoderinde üretilir. 

Görüntü akıcılığını sağlamak üzere TV kartları dakikada 25-30 kare bitmap görüntü oluşturur. 
Dekoder yongasında üretilen ham görüntü verisi 


Bitmap görüntüler tek kare olarak kayıt edildiğinde TV kartlarında sabit görüntü 


Teleteks satırlarını saymazsak yayında 575 
izlenebilir satır yer aldığını söylemek 


modern video veri sıkıştırma formatlarıyla sıkıştırılarak sabit disk sürücüde saklanabilir. 


deo ses ve resim işleme konusunda eskisinden daha büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin daha iyi kullanılmasını sağlayacak multimedya donanımlarının başında TV kartlarını saymak mümkün. IV kartlarını bilgisayarlarımızda televizyon izlemenin yanı sıra hareketli görüntü kaydı için kullanılabildiğini unutmamak gerekiyor. 
Her türlü harici video kaynağından görüntü kayıt etmemizi sağlayan TV kartları PVR (Personal 


Video Recorder) adı verilen bu özelliği ile ner- 


deyse sınırsız miktarda multimedya içeriği oluşturabiliyor. Eski VHS veya BETA analog videokasetlerini, kamera kayıtlarını IV kartlarının görüntü yakalama özelliği kullanarak dijital ortama aktaran birçok kullanıcı var. Hem dijital hem de analog sinyallerle TV karlarında ulaşan yüzlerce yerli ve yabancı kanal buluyor. Gerek video yakalama gerekse TV alıcısı özelliğiyle TV kartları bilgisayarlarınızı bir eğlence üssüne çevirebilir. 


Avermedia DVB-S Pro 


Uyumlu yayınlarla HDTV destekliyor. 


Avermedia AVerTV DVB-S Pro TV kartıyla DVB-S uydu yayınlarının yüksek görüntü kalitesi bilgisayarınızın masaüstüne taşınıyor. 
Ücretiz uydu kanlarlının tümünü izleyebileceğiniz bu üründe uydudan internet erişim servisleri destekleniyor. Windows XP Media Center Edition (MCE) 2005 işletim sistemiyle uyumlu olan üründe zaman kaydırma, zamanlayıcılı veya isteğe bağlı kayıt özelliği bulunuyor. Silikon tunere sahip ürün Philips SAA7135HL yongasetini kullanıyor. 
Alışagelmiş hantal tunerlerin yerine küçük bir yongadan oluşan silikon tuner kullandığından AVerIV DVB-S Pro oldukça düşük profilli bir kart. Fakat küçük ebadı sizi yanıltmasın, DVB-S Pro işlevi büyük bir ürün. Çanak anten LNB/'sinden ürüne HD'IV formatında 


sinyallerin gelmesi durumunda Avermedia AVerTV DVB-S Pro yüksek tanımlı yayınları bilgisayarınıza aktarabiliyor. 
Ürünle HDTV yayınlarını izleyebilmeniz, kayıt ve zaman kaydırma için 


gereken en düşük PC 


yapılandırması 3 GHz Intel Pentium 65 DOLAR : ç : : Üretici : Avermedia 
4 işlemciye sahip olmalı. Avermedia İİ : Kont / Multimedya 
5 Tel :(216) 528 55 00 
AVerTV DVB-S Pro TV kartı sayesinde (212) 479 46 46 
Web : Www.avermedia.com 


videokaset çalar, kamera, oyun konsollu gibi 


Kullanıcı dostu özellikler taşıyan yeni nesil AVerTV6 yazılımı çok başarılı. 


Puan e 


harici görüntü /ses kaynaklarından kayıt yapabilirsiniz. Ürünün perakende kutusunda çoklu video giriş kablosu, pilleriyle birlikte 


uzaktan kumanda bulunuyor. 


Avermedia Studio 303 


10 bitlik video çözümleyici kullanıyor. 


Analog TV kartlarının kalbi niteliğindeki video dekoder yongaların başarısı doğal olarak TV kartlarının da kalitesini belirliyor. 
Sıkıştırmasız dijital görüntüde örnekleme oranı analog-dijital çevirici 8 bit örnekler 
yakaladığında her bir renk kanalı için 256 
seviye renk tonu elde edilebiliyor. Bu değer 
10 bit için 1024 seviyedir. İnsan gözü için bu 
fark kolaylıkla ayırt edilebilir özellikte olmasa da, düşük örneklemeli orijinal video tekrar tekrar kodlandığında fark belirginleşebiliyor. 
Avermedia AVerTV Studio 303 TV kartında yer alan Conexant CX23881 dekoder yongası 
10 bitlik örnekleme yapabiliyor. Önceki nesil 
Gonexant video dekoderler ve rakip ürünlerde 8 veya 9 bitlik örnekleme yaptığını hatırlatmak isteriz. A2 ve NICAM gibi ikincil ses yayın formatlarıyla uyumlu bu TV kartıyla 


Avermedia DVB-S--Hybrid 


Karasal analog ve uydu kanallar bir arada. 


Memurlar ve öğretmenler gibi sıkça ev değiştiren kullanıcılar yeni evlerinde hangi yayın türünü kullanacakları konusunda çoğunlukla kararsız kalabiliyorlar. Yeni evlerine kablolu TV yayın hizmeti ulaşıyor mu? Karasal TV yayınları dipol antene düzgün ulaşmıyorsa belki de en iyi çözüm çanak anten kurmak ve yayınları uydulardan izlemek. 
Hangi yayın türünü kullanılacağının kestirmenin güç olduğu böylesi durumlarda Hybrid TV alıcıları en ideal çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Avermedia firması AVerTV serisi TV alıcıları arasında çeşitli melez TV kartları mevcut. Bu ay test merkezimize konuk olan Avermedia AVerTV DVB-S*Hybrid FM hem karasal analog hem de uydudaki dijital yayınları destekliyor. PAL, SECAM veya NTSG renk sistemlerindeki analog yayınları 


izleyebilmenizi sağlayacak ürün kablolu 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çift dilde yayın yapan kanaları izlerken dil seçimi yapabilirsiniz. Ürün TV yayınlarındaki çift kanal sesi başarıyla ses siteminize aktarabildiği gibi 
FM radyo ve FM radyo kanallarında CD kalitesinde kayıt yapabilme özelliğine de sahip. 16 kanal ön 

izleme özelliğine sahip üründe 

MPEG4/2 kayıt yapabilmek mümkün. 

Ürünle gelen kolay kullanımlı yazılım TV kanlarından veya harici video kaynaklarında kayıt yapabildiği gibi kaydedilen videoları geri oynatma özelliğine sahip. 


yayınlarla uyumlu. 
Çift kanal ses desteğine sahip üründe 
FM radyo özelliği bulunuyor. 
Avermedia AVerTV DVB- A 
S-Hybrid FM uydu internet erişim | hizmetlerini destekleyen TV kartı olduğundan servis sağlayıcılardan hizmet almanız halinde yüksek hızlı download yapılabilmesini sağlıyor. 
Windows XP Media Center Edition (MCE) işletim sistemiyle uyumlu olması sayesinde ürün bilgisayarınızı multimedya merkezi 


haline getirebiliyor. 


Üretici : Avermedia 

Firma (:Kont / Multimedya 

Tel 2 (216) 528 55 00 
(212) 479 46 46 

Web < Www.avermedia.com 


16 kanal önizleme özelliğiyle 
kanalları hızlı biçimde turlayabileceksiniz. 


Puan 


85 


Üretici : Avermedia 

Firma : Kont / Multimedya 

Tel 2 (216) 528 55 00 
(212) 479 46 46 

Web o :www.avermedia.com 


Yıldızı yükselen yayın formatları arasında gösterilen karasal dijital kanalları destekliyor. 


Puan 


Lifeview FİyDVB Trio 


Desteklemediği yayın türü nerdeyse yok. 


Elektronikteki gelişmeler paralel olarak daha kaliteli görüntü aktarabilmek adına yeni TV yayın türleri bir bir hayata geçiyor. Analog RF, Analog Kablo, DVB-S, DVB-T gibi birçok yayın türü kullanıldı ve kullanılıyor. Yayın türü artıkça bunlarla uyumlu olması için alıcıları sürekli değiştirmek gerekiyor. Bu ay test merkezimize konuk olan Lifeview FIyDVB Trio TV kartı desteklediği TV yayın çeşitliliğiyle alıcı yenileme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Lifeview FIyDVB Trio TV kartı DVB-S, DVB-T, DVB-C(Kablolu Dijital), Analog RF ve kablo yayın türlerini bilgisayar ekranınıza taşıyor. Kart üzerinde LND, RF, DVB-T RF ve FM olmak üzere dört ayrı anten girişi yer alıyor. Lifeview FIyDVB Trio küçük ebadına rağmen işlevi büyük bir TV kartı. 


Harici ses ve video kaynakları, üzerinde 


uzaktan kumanda algılayıcı girişi, kompozit video, 
S-Video ve stereo ses girişi bulunan çoklu adaptör kablo ile TV kartına bağlanıyor. Ürünle birlikte çok işlevli bir kızıl ötesi 

uzaktan kumanda geliyor. Ürünün kalbi niteliğindeki Philips SAA7131E dekoder yonganın yanı sıra yine Philips üretimi TDA 10046A ve TDA 10086HL yongaları kullanılmış. Ürünle gelen uygulama yazılımı kolay kullanımlı ve işlevsel. Üreticinin web sitesinde cihaz sürücüleri sıkça 


güncelleniyor. 
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Üretici : LifeView 
Firma : Turanlı / Boğaziçi 
Koyuncu 
Tel :(212) 216 0520 
(212) 217 29 29 
(216) 528 88 88 
Web o : www.ifeview.com.tw 
Analog RF ve Analog kablo, Dijital kablo, DVB-S, DVB-T yayın türlerini destekliyor. 


Puan 


Lifeview Fiy TV Platinum Gold 


Kablolu RF yayınlarla uyumlu. 


Lifeview firması bilgisayarlar için ürettiği TV alıcılarında ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. LR304 koduyla satışa sunduğu Fiy TV Platinum Gold TV kartı analog karasal ve analog kablolu yayınları destekliyor. 
Yazılımdan MPEG4, 2, | kayıt özelliğine sahip üründe harici video kaynaklarından hareketli ve sabit görüntü yakalamak mümkün oluyor. 
Fiy TV Platinum Gold ile görüntü içinde görüntü ve görüntü üzerinde görüntü özelliklerini destekleyen oldukça işlevsel bir uygulama yazılımı geliyor. 16 kanal önizleme özeliği sayesinde diğer kanalarda ne var diye merak etmeniz gerekmeyecek. Fiy TV Platinum Gold TV kartında Philips SAA7135HL video dekoderi kullanılmış. Ön panelinde FM ve TV RF girişlerinin yanı sıra harici video kaynaklarının bağlanabildiği çok 


iletkenli adaptör kablo için tasarlanmış bir 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giriş bulunuyor. 
SAA7135HL video dekoderinin tümleşik yapısı ve “ silikon tuner sayesinde TV kartının boyutları küçük tutulabilmiş. Ürünü 

düşük profil kart haline getiren yedek sabitleme mekanizması perakende kutusuna dâhil edilmiş. Düşük profil sabitleyici sayesinde Lifeview Fiy TV Platinum Gold TV kartını mini ATX ve barebone multimedya PC”lerde kullanmak mümkün oluyor. Stereo 


ses destekli üründe FM radyo özelliği var. 


Üretici : LifeView 
Firma : Turanlı / Boğaziçi 
Koyuncu 
Tel : (212) 216 0520 
(212) 217 29 29 
(216) 528 88 88 
Web o: www.lifeview.com.tw 


Yedek sabitleyicisi sayesinde ürünü düşük profil TV kartı olarak kullanabilirsiniz. 


Puan 


K World DVB-T * Analog 2104 


Analog TV kanallarını MPEG 4 olarak kayıt edebiliyor. ği 


Bu ay dijital TV kartı testimize konuk olan dahili çift tunerli K World DVB-T Analog 210i TV kartı hem analog hem de karasal dijital yayınları destekliyor. Son zamanlarda isminden daha sıkça bahsettiremeye başlayan karasal dijital yayınlar sağladığı yüksek görüntü kalitesi ve kurulması güç çanak antenleri gerektirmeyişi nedeniyle ilgiyi üzerinde topluyor. Yukarıda saydığımız avantajlar sayesinde DVB-T yayınlar zamanla radyo frekansı kullanan analog RF yayınlar kadar yaygınlaşabilir. DVB-T yaygınlaşana kadar analog RF ve analog kablolu yayınları K World DVB-T Analog 2101 ile izleyebilir kanal sayısı artığında da ürünü DVB-T alıcısı olarak kullanabilirsiniz. Ürün, zaman durdurma ve öteleme özelliklerini 


destekleyen HyperMedia uygulama yazılımıyla 


Gigabyte GT- 


Çevre dostu RoHS IV kartı. 


Anakart üreticisi olarak haklı ün yapmış Tayvanlı elektronik firması Gigabyte multimedya ürün gurubuna TV kartı çeşitlerini de katmaya başladı. Firma analog kablo, analog RF ve karasal dijital TV kanalları izlemeniz için PCI arabirimli Gigabyte GT-PTV-TAF-RH TV kartını tasarlamış. Gigabyte GTI-PTV-TAF-RH TV kartı, kurulum CD'si, kurulum ve kullanım kılavuzu, çoklu video/ses giriş çıkış kablosu, uzaktan kumanda ve DVB-T anteni ürünün perakende kutusunda yer alıyor. Kutuda yer alan dokümanlar arasında ürünün Windows Media Center Edition (MCE) işletim sistemiyle uyumluluk sertifikasına sahip olduğunu görüyoruz. Yazılımdan MPEG 4 formatında video kayıt özelliğine sahip ürün dijital vericiden indirdiği DVB-S görüntü verisini 


diske yazabiliyor. Bu sayede yayının görüntü 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geliyor. Windows 
MediaCenter Edition 
(MGE) işletim sistemiyle uyumlu “g5 olan ürün MPEG 4,2, 1 video 


sıkıştırma formatlarında kayıt yapabiliyor. 


Kullanıcı isteğine bağlı veya programlı kayıt 79 

özelliklerine sahip üründe bilgisayarı kapatma VE Yi Irma : 

işlevi bulunuyor. Çok kanallı ön izleme Tel : (216) 5263131 


ği © : Web < Www.kworld.com.tW yapılabilen üründe 16:9 ve 43 oranlı izleme 


FM radyolu ürün PCI 2.2 arabirimi üzerinden sisteme tanıtılıyor. 


seçenekleri kullanıcısına sunuluyor. Pencere 


içinde pencere (PIP) ve Pencere üzerinde 


pencere(POP) özelliği üründe mevcut. 


PTV-TAF-RH 


kalitesinden hiçbir kayıp olmaksınız televizyon kanalarını bilgisayara kayıt edilebiliyor. 
Analog yayın kayıt ederken MPEG 2 ve 


1 gibi yaygın video veri sıkıştırma formatlarını 


kullanabilmek mümkün. Kullanıcının 60 

belirlediği tarih ve saatte programlı kayıt Üretici : Gigabyte 

” e e Mİ Firma :Arena özelliği üründe kullanılan yazılımda Tel (| :(212)3646464 


: ib ADE Web — :wuwwgigabytecomt destekleniyor. Yazılımın desteklediği diğer a 


Karasal dijital ve analog kanallarda zaman kaydırma özelliğini destekliyor. 


özellikler arasında elektronik yayın kılavuzu ve teleteks bulunuyor. Harici kaynaklardan 


görüntü ve ses kaydı için S-Video, kompozit 


Puan 


Video ve stereo ses girişleri bulunuyor. 


Pinnacle PC TV 1101 


Çok işlevli Media Center yazılımıyla geliyor. 


PC kasasında sessiz sakin duran TV AM kartların varlığını çoğunlukla uygulama yi . 


yazılımını çalıştırdığımız zaman hatırlarız. TV 


kartlarının vitrini niteliğindeki uygulama yazılımlarının işlevsel ve kullanıcı dostu olması 


beklenir. Pinnacle Media Center yazılımının 


sağladığı özellikleri, Pinnacle PC TV 110i TV veya DVD'ye kartın en önemli artıları arasında saymak yazabiliyorsunuz. Bs mümkün. Yazılımı ürüne PVR ve zaman Görüntü kaydını direkt : 


kaydırma özelliklerini kazandırıyor. Video DVD'ye yazdırma özelliği de 


kaydını DivX formatında yapmak mümkün. destekleniyor. TV kanlarında stereo ses Titan TV elektronik program kılavuzu ve FM radyo özelliği bulunan Pinnacle PC TV sayesinde önceden belirlediğiniz zamanda 110i TV kartında radyo kanallarını dinlemek, programlı kayıt üründe destekleniyor. ötelemek(zaman kaydırma özelliği) veya kayıt Pinnacle Media Center yazılımı ile müzik etmek mümkün. Üründe Internet radyosu çalmak, fotoğraf albümünüzdeki resimleri desteği bulunuyor. Ürünün panelinde çok gözden geçirmeniz mümkün. İsterseniz kayıt iletkenli video/ses girişi ve iki “F-connector” 


ettiğiniz televizyon programlarını bu yazılımlı tipi anten girişi yer alıyor. 


Pinnacle PCTMV 310i 


Kullanıcı dostu özelliklerle donatılmış. 


Dijital ve analog kanalların hepsini 


bilgisayarınıza taşıyan Pinnacle PCTV 310i TV kartı kullanıcı dostu özellikleriyle göz dolduruyor. Ürünle birlikte gelen MediaCenter uygulama yazılımı kolay kullanımlı ve çok işlevli. Analog veya dijital TV yayınlarını bu yazılım sayesinde izlediğiniz gibi kayıt edebilmeniz mümkün. MediaCenter videoları MPEG 2/1 ve DivX formatında kayıt 


edebiliyor. Üçüncü parti yazılımları 


DVD yazabilen yazılımla gelen üründe direkt DVD'ye video kayıt özelliği bulunuyor. 
FM radyolu Pinnacle PCTV 310i TV kartı 


sadece ses aktaran TV kanallarından dijital 


kullanarak kaydedilen videoların formatını 

değiştirebilirsiniz. Programlı veya kullanıcı 

isteğine göre kayıt seçenekleri bulunuyor. Bu radyo ve internet radyo özelliğini de yazılım zaman kaydırma özelliğini destekliyor. Elektronik program kılavuzu ve desteklediği gibi yayın akışı süren TV teleteks işlevinin yanı sıra yayının da kanlarını durdurabiliyor, geri ve ileri desteklemesi halinde üründe dijital alt yazı alabiliyor. Hızlı kanal tarama ve seri kanal desteği bulunuyor. S-video ve kompozit değiştirebilme özelliği ile zevkli bir TV bağlantıyla harici video kaynaklarından deneyimini PC sahiplerine sunuyor. CD ve görüntü kaydı yapabilirsiniz. 
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88 


Üretici : Pinnacle 

Firma :SKY 

Telefon : (216) 5263131 

Web :www.pinnaclesys.com 


FCC, CE sertifikalarının yanı sıra Microsoft'tan WHOL sertifikasına sahip. 


Puan 


126 


Üretici : Pinnacle 

Firma :SKY 

Telefon : (216) 5263131 

Web (: www.pinnaclesys.com 


Uzaktan kumanda destekli yazılımıyla fotoğraflarınız, videolarınız ve müzikleriniz üzerinde mutlak hakimiyet kuracaksınız. 


Puan 


Pinnacle PCTV Sat Pro 450i 


Dolby Digital ses desteğine sahip. 


Pinnacle firmasının PCIV serisinde çok sayıda TV kartı bulunuyor. Bu serinin en gelişmiş dahili TV kartlarından biri olan PCIV Sat Pro 450i, bu ay test merkezimize konuk oluyor. Pinnacle PCTV Sat Pro 450i PCI dahili uydu TV kartıyla bilgisayarınızda kaliteli dijital yayının keyfine varacaksınız. 
Başarılı Pinnacle MediaCenter yazılımı dördüncü nesil versiyonunu artık daha rahat ve sorunsuz bir şekilde TV izleyebileceksiniz. 
Yazılımda desteklenen zaman kaydırma (TimeShifting) özelliğiyle canlı yayınını durdurup tekrar izlemek mümkün olabiliyor. 
Favori IV programlarınızı bilgisayarınıza MPEG2 veya DivX formatında kayıt edebilirsiniz. PlayStation Portable (PSP) veya iPod ile uyumlu MPEG-4 formatında video 


kayıt edebilen ürünle taşınabilir cihazlarınıza 


GIGABYTE GT-PTV-AF-R 


Windows XP MCE sertifikalı 


Kredi kartı büyüklüğündeki uzaktan kumandası küçük olmakla birlikte işlev zenginliğinden ödün vermiyor. 28 tuşlu kumanda üzerinden multimedya dosyalarının kontrolünden canlı yayından sabit görüntü yakalamaya kadar birçok işlevi yürütülebiliyor. 
Ürünün perakende kutusunda yer alan aksesuarlar arasıda F konnektör dönüştürücü, RCA soketli dipol tipte FM anten, kızlı ötesi uzaktan kumanda algılayıcısı, çoklu video giriş kablosu, uzaktan kumanda, kullanım kılavuzu, garanti belgesi, sürücü ve yazılımların bulunduğu bir CD olarak sıralanabilir. 
Yazılımlar arasında Cyberlink PowerCinema 5 
DVD oynatıcı yazılımının da bulunduğunu hatırlatmak isteriz. İnsan sağlığına zarar veren maddelerin elektronik cihazlarda kullanımını engelleyen Avrupa birliğinin RoHS 


standardına uyumlu ürünleri piyasanın 


140 Pcnet KASIM 2007 


Nt 


sürekli en iyi içeriği sağlayabileceksiniz. Direkt 
DVD ye kayıt imkanı sunan 
Pinnacle MediaCenter 4.0 
yazılımı sayesinde diskiniz video dosyalarıyla dolup taşmayacak ve bilgisayarınızda veri depolama alanı 

sıkıntısı yaşamayacaksınız. Ürün PC'de dijital uydu TV ve dijital radyo keyfi sunmakla kalmayıp “AutoPowerON” ve “AutoPowerOFF” özelliği de sunuyor. Bu özellik sayesinde PCTV Sat Pro 450i daha önceden programlanmış video kaydına başlamadan önce otomatik olarak bilgisayarı açıp, kayıttan sonra 


kapatabiliyor. 


tanınmış markalarında görüyoruz. 
GIGABYTE'in çevre dostu bu TV karll RoHS standardına uygun olarak üretiliyor. GIGABYTE GTI-PTV-AF-RH TV kartı NISC, PAL, SECAM renk formatlarını destekleyen analog karasal ve analog kablo yayınlarını destekliyor. Çok işlevli tümleşik devreler ve silikon tuner kullanılması nedeniyle devre elemanından tasarruf sağlanmış ve bu sayede Gigabyte TV kartının pertinaksı küçük tutulabilmiş. 


113 


Üretici : Pinnacle 

Firma : SKY 

Telefon: (216) 5263131 

Web :www.pinnaclesys.com 


Kayıt zamanı geldiğinde PC'yi açabiliyor, bittiğinde kapatabiliyor 


37 


Üretici : Gigabyte 

Firma (o :Arena 

Tel : (212) 364 64 64 

Web :www.gigabyte.com.tr 


Üründe Philips SAATI3İE video dekoder yongası kullanılmış. 


Puan 


Test sonuçları ve özellikler 


Genel bilgiler PCnet Editörün Seçimi 

Üretici Avermedia Avermedia Avermedia LifeView LifeView 

Fiyat 65 DOLAR 59 DOLAR 65 DOLAR 53.90 DOLAR 113 DOLAR 

Firma Kont / Multimedya Kont / Multimedya Kont / Multimedya Turanlı / Boğaziçi / Koyuncu Turanlı / Boğaziçi / Koyuncu 

Telefon (216) 528 55 00 (216) 528 55 00 (216) 528 55 00 (212) 216 05 20 / (212) 2172929 o (212)2160520/ (212) 2172929 
(212) 479 46 46 (212) 479 46 46 (212) 479 46 46 (216) 528 88 88 (216) 528 88 88 

Web sitesi www.avermedia.com www.avermedia.com www.avermedia.com wwuifeview.com.iW wwmifeview.com.iW 

Arabirim PCI PCI PCI PCI PCI 

Analog RF Yok Var Var Var Var 

Analog kablo Yok Var Var Var Var 

DVT-S Var Yok Var Yok Var 

DVB-T Yok Yok Yok Yok Var 

DVB-L Var Yok Var Yok Var 

Tuner tipi Silikon Devre Silikon Silikon Silikon 

En yüksek video çözünürlüğü 168X514 708 Xx 514 768 Xx 514 768 Xx 514 768 Xx 514 

Renk sistemi Yok (DVB) PAL B/6, NTSC, SECAM PAL B/6, NTSC, SECAM PAL B/6, NTSC, SECAM PAL B/6, NTSC, SECAM 

Stereo ses Var Var Var Var Var 

Resim yakalama Var Var Var Var Var 

Video yakalama Var Var Var Var Var 

Donanımdan kodlama Yok Yok Var Yok Yok 

Resim yakalama formatı JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG 

Video yakalama formatı MPEG 2,1,4 MPEG 2,1,4 MPEG 2,1,4 MPEG 2,1,4 MPEG 2,1,4 

Programlı kayıt Var Var Var Var Var 

Uzaktan kumanda Var Var Var Yok Var 

Radyo Var Var Var Var Va 

TW anten girişi 75 Ohm koaksiyel 75 Ohm koaksiyel 75 Ohm koaksiyel 75 Ohm koaksiyel 76 Ohm koaksiyel 

Video girişi (Komposit) Var Var Var Var Va 

Video girişi (S-Video) Var Var Var Var Var 

Ses çıkışı Var Var Var Var Var 

Ses çirişi Var Var Var Var Var 

Sürücüler Windows 2000, XP, XP MCE Windows 2000, XP, XP MCE Windows 2000, XP, XP MCE Windows 98 SE, 2000, XP, XPMCE (Windows 2000, XP 

Değerlendirme 

Görüntü ve kayıt kalitesi 9 48 46 49 46 49 

Yazılım, kullanım kolaylığı, ek özellikler 40 oo 36 36 31 36 39 

Fiyat/Performans 0 8 9 7 9 5 

TOPLAM m 2 9 g3 di b) 
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donanım 


KWorld 


7 
SK 


DOLAR 
Y 


(216) 5263131 


ww. kworİd.com.İW 


PE 
Va 


l r 


Var 
Yok 


Va 


I 


Yok 


Sil 


ikon 


768 X 5174 


PA 


L B/G, NTSC, SECAM 


E6 


MPEG2,1,4 


Ohm koaksiyel 


indows 2000, XP, XP MCE 


Pcnet Fiyat/Performans Plnet En İyi Performans 

Gigabyte Pinnacle Gigabyte Pinnacle Pinnacle 

37 DOLAR 88 DOLAR 60 DOLAR 126 DOLAR 113 DOLAR 

Arena SKY Arena SKY SKY 

(212) 364 64 64 (216) 5263131 (212) 364 64 64 (216) 5263131 (216) 5263131 

www.gigabyte.com.ir www.pinnaclesys.com www.gigabyte.com.ir www.pinnaclesys.com www.pinnaclesys.com a a a e e e 

PCI PEI PCI PCI PCI 

Var Var Var Var Yok 

Var Var Var Var Yok 

Yok Yok Yok Yok Var 

Yok Yok Var Var Yok 

Yok Yok Yok Yok Var 

Silikon Silikon Silikon Silikon Silikon 

108x574 708X574 708x574 108x574 108x574 

PAL B/6, NTSC, SECAM PAL B/6, NTSC, SECAM PAL B/6, NTSC, SECAM PAL B/6, NTSC, SECAM Yok (DVB) 

Var Va Var Var Var 

Var Var Var Var Var 

Var Va Var Var Var 

Yok Yok Yok Yok Yok 

JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG 

MPEG2,1,4 MPEG 2, 1,4, DivX MPEG2,1,4 MPEG2,1,4, DivX MPEG 2, 1,4, DivX 

Va Va Va Va Va 

Var Var Va Var Var 

Va Va Va Va Va 

75 Ohm koaksiyel 76 Ohm koaksiyel 76 Ohm koaksiyel 75 Ohm koaksiyel 76 Ohm koaksiyel 

Va Va Va Va Va 

Var Var Va Var Var 

Va Va Va Va Var 

Var Var Va Var Var 

Windows 2000, XP, XP MCE, Windows 2000, XP, XP MCE Windows 2000, XP, XP MCE, Windows XP, XP MCE 2005 Windows 2000, XP, XP MCE 

Vista 32/64 bit Vista 32/64 bit 


36 


36 


Kl 


3 
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Sisteminizi sıvı soğutmanın sessizliği ve üstün performansıyla tanıştırmanın zamanı geldi. 


Alphacool Cool 
Answer Extreme''in en önemli avantajı kuruluma ve kullanıma hazır bir 


sistem olması. 


İh — da 


er geçen gün erime noktasına biraz daha yaklaşan işlemciler ve omuzlarındaki yükleri sürekli artan köprü yongaları, sistemlerdeki ısı üreten kaynakların başında yer alıyor. Isı üreten bu noktaları soğutmak için kullanılacak fanlar da aslında bilgisayarınızı bir yandan serinliğe kavuştururken, diğer yandan da gürültüyü ve zamanla kasa içerisinde birikecek yüklü miktarda tozu beraberinde getiriyor. 
Su an olmasa bile ilerleyen zamanlarda tüm bu sıkıntılarla karşılasmamak için şimdiden kaliteli bir sıvı soğutma sistemine yatırım yaparak kafanızı rahatlatabilirsiniz. 
Bunun için de size önereceğimiz ürün; Alphacool'un, montaj! bir işlemci fanını takmak kadar kolay olan Cool Answer Extreme modeli. Üstelik bu ürün kasa içerisinde kullanıma uygun olarak tasarlandığı için etrafın kablo ve hortumlarla karma karışık olmasını da engelliyor. Kutusundan 


kuruluma hazır olarak gelen Alphacool 


in.” Cool Answer Extreme, 120x120 mm'lik ün, “ bir radyatörden, oldukça güçlü bir Y pompadan ve işlemci için kullanaca- 


gınız bakır tabanlı bir soğutma blogundan oluşuyor. Set tüm kablo bağlantıları yapılmış ve içine soğutma sıvısı doldurulmuş olarak geliyor. Bu noktada setteki işlemci soğutma bloğunu AMD ve Intel'in tüm 


işlemci çeşitleriyle beraber kullanabileceğinizi belirt- 


mekte fayda var. Diğer sıvı soğutma setleri gibi sökülüp takılabilen bir hortum yapısına sahip olan Alphacool'un diğer bir önemli özelliğiyse, sisteminin genişletilebilir olması. Yani sisteme sonradan ek radyatörler ve soğutma blokları ekleyerek işlemcinin dışında yonga setleri ve grafik işlemcileri de tek bir pompadan çıkan sıvı sayesinde soğutabilmeniz mümkün. Bir Alman markası olan Alphacool'un pompası, sıvı soğutma konusunda dünyanın lider markalarından biri olan Laing tarafından üretiliyor. 3.5 inç ya da 5.25 inç yuvalara takılacak şekilde tasarlanmış olan bu bileşen, oldukça güçlü ve hat içerisinde son derece seri bir şekilde sıvı dolasımı yapılmasını sağlıyor. Tüm bu işleri pompanın oldukça sessiz bir sekilde yerine getirdiğini de belirtmek gerek. Üründe yer alan radyatörse kasanın arkasında yer alan 120 mm'lik fan yuvalarında kullanılabiliyor. Böylece radyatör için de kasa içerisinde ayrıca bir yer açmak gerekmiyor. Radyatörün üzerinde yer alan Alphacool markalı bir fan da hem radyatörün ısısını dışarı atarak sistemi soğutuyor, hem de kasa içerisinde diğer bileşenlerin oluşturduğu sıcak havayı uzaklastırıyor. 

Son olarak sette yer alan bakır tabanlı soğutma bloğunun da ideal temas için son derece pürüzsüz bir şekilde imal edildiğini söyleyebilmek mümkün. Yüksek performans beklediğiniz sisteminizde soğutma tercihinizi iyi bir fandan yana yapacaksanız, Alphacool'un bu ürününden sonra tekrar düşünmenizde 


fayda var. 


Öncelikle işlemcinizin üzerinde yer alan fanı sökerek, macun kalıntılarını temizleyin. Eğer İşlemciye yeni macun sürdükten sonra soğutma bloğunu uygun olan kitle anakartınıza monte işlemcinin kutusundan gelen fanı kullanıyorsanız anakartınızı kasadan sökmeyeceğiniz için edin. Bu işlem için Alphacool'la birlikte gelen kitapçıklardan faydalanabilirsiniz. Örneğin; Intel şanslısınız. Alphacool'un soğutma bloğunu monte etmek sandığınızdan daha kolay. 


Bloğu anakarta monte ettikten sonra işlemci yüzeyine ideal temas için sıkmamız gereken bir Sırada radyatörün montajı var. Bunun için kasanızdaki 120 mm'lik egzoz fan vida var. Bu vidayı bir L anahtarı yardımıyla sıkarak bloğun işlemci üzerine iyice temas kullanabilirsiniz. Birçok kasada bu yuvalardan var. Yoksa bile 80-120 mm çevirici kitlerle etmesini sağlıyoruz. Bu işlem aynı sırada macunu da iki yüzey arasında daha iyi dağıtacak. radyatör ve soğutucu fandan oluşan bu kiti kasanızla uyumlu hale getirebilmeniz mümkün. 


Montaj sırasında fanın, kasa içerisindeki havayı dışarıya verecek şekilde yerleştirildiğine Simdi sırada sistemin kalbi var; i pompa. Biz pompayı sabitlemek için 5.25 sürücü emin olun. Kasa içindeki havanın dışarıya atılmasını ve radyatörde kanalize edilmiş suyun yuvalarını uygun gördük. Optik si erin vidalandığı bölgelere iki vidayla pompayı soğutulmasını sağlayan bu sistem, yanlış bir bağlantıda cehennem sıcakları yaşatabilir. yerleştirebilirsiniz. İsterseniz keyfinize göre pompa için daha farklı yerler de seçebilirsiniz. 


Son olarak pompanın ve radyatörü soğutan fanın güç soketlerini anakarta bağlayarak sıvı Sonunda sistemimiz sessizliğe büründü. Isı canavarı işlemcimiz artık sadece 31 derece. Sistem soğutma sistemini kullanıma hazır hale getiriyoruz. Satılan birçok anakartta bu bağlantı çalışırken “çıt” bile çıkarmıyor. Arada sırada gelen kabarcık sesleri size artık sıvı bir soğutma noktalarından bolca var. Yoksa da bu iş için Molex dönüştücülerden faydalanabilirsiniz. sistemi kullandığınızı hatırlatarak güvende olduğunuzu mırıldanıyor. 


» Fireball Bilgisayar / ANKARA, www.firebal.net » Bimeks Teknoport Showroom / İSTANBUL, www.bimeks.com.tr * MEGABAYT Bilgisayar / İSTANBUL, Akaretler Sair Nedim Cad. No: 20 / D Beşiktaş, 0212 236 26 78 


* ETERNAL Bilgisayar / ANKARA, Selanik Caddesi No: 82 / 33 Kızılay, 0312 417 99 92, Www.sanalmarketim.com * Fenomen Bilişim Teknoloji / ANTALYA, 0242 243 70 07 
NOKTALARI » Sözenler Bilgisayar / TRABZON, Sanayi Mahallesi Devlet Yolu Caddesi No:21, 0462 325 93 55 


Bu bir advertorial'dır. 


# YAZILIM 


Hangisini seçsek? 


Daron DEDEOĞLU daron©pcnet.com.tr ES 


Bu ay işletim sistemi savaşlarının dönüm noktası olacak. 
Çünkü cephelerin tamamında yeni yüzler var. 


vi şletim sistemleri öyle yazılımlardır ki, on-İ ları ya seversiniz ve kullanırsınız ya da nefret edersiniz ve kullanırsınız. Fakat er ya 

da geç kullandığınız sistemden sıkılır ve etrafınızdaki diğer seçeneklere şöyle bir göz gezdirirsiniz. Bunun nedeni hâlihazırda kullandığınız sistemin ihtiyaçlarınıza cevap verememesi veya 


güvenlik konusunda sınıfta kalması değil, tama- 


men farklılık peşinde koşmanızdan ileri gelir. 
Yani uzun lafın kısası insan gözü arada sıradada Ooo pullamasının ardından Apple da boş durmaya- olsa biraz Janjan aramayı seviyor. caktı ve görselliği Linux'un Compiz Fusion'uy-Konu görsellikten açılınca da her bilgisayar kul o la yarışabilecek türde bir masaüstüyle Leopard”ı lanıcısının ağız birliği ettiği bir işletim sistemi o raflara yolladı. Ancak Leopard'ın tek özelliği var, oda Mac OS. Aslen oturup kurcaladığınız- o görsellik değil. Apple Microsoft'a nazire yapar- da şeffaf ve çok hoş bir animasyonla bezenmiş casına yeni sistemini donatmış da donatmış. Leodock dışında bir albeni göremezsiniz. Hatta blur o pard'la gelen yenilikler saymakla bitmezken pencere kenarlıkları, masaüstüne yağan yağmur- o önemli bulduğumuz birkaç özellikten lar, yerinde duramayan masaüstleri ve halı çırr o bahsedeyim. 
par gibi sallanabilen pencerelerle kıyaslandığın- o Yeniliklerden ilki, Ouick Look özelliği. Bu özel- da oldukça “sade” bir işletim sistemi de diyebi- (o lik sayesinde bir dosyayı hiç açmadan içeriğini liriz. Fakat artık pek de öyle olmayacak. Çünkü Ooo görebiliyor ve kolaylıkla aradığınız dosyayı buiPhone'un gölgesinde kalmaması için çıkışı er- o labiliyorsunuz. Bu özellik ve yenilenen Finder telenen Leopard (Mac OS 10.5) en sonunda du- O sayesinde samanlıkta kaybettiğiniz iğneyi bile rayuruldu. İlk olarak İngilizce sürümü satışa su- (o hatlıkla bulabilirsiniz. 
nulan Leopard, kısa zamanda yerelleşmiş sü- Oo Bir diğer yenilikse Time Machine. Bu özellik asrümleriyle de raflarda yerini alacak. Tabii bu sü- (o len bir yedekleme eklentisi. Yani Leopard'a terrümlerden birisinin de Türkçe olacağını söyle- o fi ettiğinizde bu özelliği bir kez ayarlıyorsunuz meye gerek yok. ve sisteminizde bir sorunla karşılaştığınızda dilediğiniz bir tarihteki sistem yedeğinize dönebi-Leopard 1 numara olabilir mi? liyorsunuz. Aslında bu özellik Windows'tan ta-Elbette ki, Microsoft'un Linux ve Mac OS kar- (o nıdık geliyor ama Mac tarafında çok daha kulşısında ezilmemek için apar topar XP'yi allayıp (o lanışlı olacağı kesin. 


2008'e damgasını vuracak sistemi. Windows 3.1 kullandığımız günleri. 
Fuarın bittiğine. Vista SPI Windows XP SP3 


Bir kutu boş DVD. Heros'taki wireless kızın adını. 


146 Pcnet KASIM 2007 


İşin bir de masaüstü tarafı var. Fakat çok fazla bir beklentiye girmiş olmam gerek ki hayal kırıklığına uğradım. Dediğim gibi ne uçuşan pencereler ne de masaüstüne yağan yağmurlar ne de şeffaflık var... 
Ancak bir Stack var ki sormayın gitsin. Bir araç kullanıcıya bu kadar mı zamandan kazandırır? Dock'un kısayol biriktirme özelliği zaten yeterince kolaylık sağlıyordu ama şimdi stack sayesinde dosya arama derdi sona eriyor. Aradığınız her şeyi stack'ı kaydırarak bulabilirsiniz. 
Günümüzün kirli interneti karanlık tarafına çoluk çoğu çekme derdine düşmüşken, dahili ebeveyn kontrol eklentisi sunmak dahiyane bir fikir değil. 

Bu özellik sayesinde bilgisayarı zamanlayabilir, çocuğunuz için yatma saatini ayarlayabilir hatta interneti bile filtreleyebilirsiniz. Ne kadar harika değil mi? 

Bu saydıklarım benim için e çok öne çıkan adımlardı. Ancak bunların yanı sıra birçok başka yenilik de var Leopard'ta. 
Mesela görüntülü sohbetlerinize arka planlar ekleyebiliyorsunuz ya da Boot- 


Camp artık dahili geliyor vs. vs. 


Peki, ya Linux? 

Leopard, sunduğu bu yenilikler ve Mmtel mimarisi desteğiyle kullanıcıların tek tercihi olur mu diye sorarsanız, direkt olarak hayır diyemesem de zaman gösterecek şeklinde kaypak bir cevapla geçiştirebilirim konuyu. Çünkü artık ev kullanıcı- 


larına iyiden iyiye ısınan Linux tarafında 


da çok farklı değişiklikler oluyor. 


Mesela Ubuntu... 

Her ne kadar Linux fanatikleri uzun yıllardan beri Mandriva, Fedora ya da Suse gibi hedefi ev kullanıcısı olan dağıtımlar kullanıyor olsa da, Windows tarafından hatırı sayılır derecede kullanıcı çalmayı başaran Ubuntu gibi bir efsaneyle karşılaşmamıştık. Ardında milyonlarca doların döndüğü iddia edilen ve her gün degil adeta her dakika biraz daha iyiye giden Ubuntu, yeni neslini duyurdu; 7.10. 
Yeni Ubuntu en yeni Gnome'u beraberinde getiriyor. Bu sayede hem daha hızlı ve performanslı oluyor hem de Gnome ve GIK'nın tüm artılarından yararlanıyor. Yeni Ubuntu'da donanım uyumsuzluğunun tarih olduğu geliştiricilerin söylediği en büyük yenilik. Bu durumu henüz deneme fırsatım olmadı ama bu ay bunu deneyip, Linux sayfalarından önümüzdeki sayıda sizlerle paylaşacağım. Ancak test sürümlerinden denediğim yeni nesil masaüstü arama özelliği ve kur /kal- dır yöneticisi oldukça başarılı. Üstelik 7.04 
üzerinde de gelen “komşu ayarları”nı kopyalayabilme özelliği sayesinde diskinizde bulunan diğer işletim sisteminizde kullandığınız kullanıcı ve ayarları direkt olarak Ubuntu kendi içine de aktarabiliyor. Bu özellik gerçekten çok etkileyici. 
Fakat konu Ubuntu olunca herkesin bekletisi çok daha fazla ve radikal değişiklikler üzerinde yoğunlaşıyor. Benim ki de öyleydi ve aradığımı buldum; yeni nesil Compiz Fusion. Bu masaüstü yöneticisi sayesinde Ubuntu belki de gelmiş geçmiş en görsel işletim sistemi olmayı başarıyor. 
Çünkü önceki sürümlerde görmeye alıştğımız Compiz ve Beryl, ağızları açık brakacak türden efektlere sahip değildi... 
Bunu anlatmak zor, merak edenler Ubuntu'yu deneyerek görmeliler. 

Fakat bir gerçeği de atlamadan bitirmek istemiyorum. Her ne kadar Compiz Fusion adını Gnome ve Ubuntu'yla duyurmuş olsa da Pardus 2007.2 üzerinde de çalıştığı bir gerçek. KDE tutkunu kullanıcıla- 


ra duyurulur. 


yazılım iğ 
S.O.U.R.C.E. 


GK 


Geçtiğimiz ay bizim için oldukça 


yoğun ve hareketliydi. Malumunuz 
CeBIT fuarındaydık. Bitmeyen tükenmeyen curcuna içerisinde o stand senin bu stand benim, gezip durduk. Ancak fuarı bu yıl gezme şansını yakalayan okurlarımızın da fark etmiş olacağı gibi büyük ve global firmalardan çok azı fuarda yerini almıştı. Özellikle donanım tarafı neredeyse birçoğumuzun adını bile duymadığı firmalarla donanmışken, yazılım tarafı oldukça hareketliydi. Bu durum biraz da fuardaki donanım gölgesinin azalmasından kaynaklandı. 
Ama bu yıl yazılım tarafında anti virüs firmalarının gövde gösterisi vardı diyebiliriz. Bu da demek oluyor ki, önümüzdeki yıl en ateşli cephe güvenlik cephesi olacak. Hatta ücretsiz güvenlik yazılımlarının en popüleri AVG bile ücretli sürümleriyle Türkiye pazarında yerini aldı. Bakalım 2008'e bir kala neler olacak? Fuarla ilgili çok geniş ve detaylı bir 


incelemeyi fuar özel dosyamızda 


bulabilirsiniz. 


CeBiT 


Bilişim 


Editör diyor ki 

Uzun lafın kısası 2008 yılı belki de bugüne kadar hiç görmediğimiz türden bir işletim sistemleri savaşına sahne olacak. Benim merak ettiğim konuysa Linux'un pazar payını ne kadar artıracağı ya da Leopard'ın kaç “PC"ye kurulacağından çok Microsoft'un Vista'yı bu yarışa nereden ve nasıl sokacağı yönünde. 


Gelecek ay başka konularla 


görüşmek üzere. 
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e yazılım ücretsiz yazılımlar 


Ayın yazılımları 


Günlük hayatınızda sıklıkla kullanabileceğiniz, az yer kaplayan, 


tümü ücretsiz uygulamaları bu bölümde topladık. 


KidRocket 1.0 


Çocukları internetin karanlık ve zararlı yüzünden koruma zamanı geldi. 


Daron DEDEOĞLU daron©pcnet.com.tr 


Yazılımın DVD' mizdeki 1.0 sürümü ne yazık ki Windows Vista'yla uyumlu değil ama Vista uyumlu olan 1.5 
sürümü çıkmak için gün sayıyor. 


© Cam2PC 


Çocuğunuz bilgisayar başına oturacak yaşa geldiğinde, ebeveynler için çok daha fazla dikkatli olma zamanı geldi demektir. Peki, çocuğunuzu bilgisayar başındayken nasıl koruyacaksınız? Tabii ki işin uzmanı yazılımlarla... İşte bu noktada biz, siz okuyucularımıza ebeveyn kontrol yazılımlarından ve ücretsiz olarak dağıtılan alanında çok popüler olan KidRocket'i tavsiye ediyoruz. 

KidRocket, en basit şekliyle, sizin belirleyeceğiniz kategorilerdeki zararlı içeriği göstermeyen veya filitreleyerek engelleyen bir web tarayıcısı, Elbette ki, bu tarayıcı bilgisayarla yeni tanışmış ya da tanışa- 


cak olan çocuklara yönelik olarak hazır- 


TAMAMI 
DVD'DE 


Burada sizlere tanıttığımız yazılımların tamamını Kasım 
DVD'mizde bulabilir ve sisteminize 


kurabilirsiniz. 


lanmış. Yani belli bir yaşın üzerindeki çocuklarda pek işe yaramayacağı kesin. 
Yazılımın en güzel özelliği ebeveynleri fazlaca zorlamadan ayarlanabiliyor olması. Muadil yazılımların detaylı ayar tablolarına nazaran çok daha basit ve anlaşılır bir yapıya sahip KidRocket. Bunun yanı sıra çocukların gelişimlerini doğru şekilde tamamlayabilmek adına içerisinde matematik ve resim uygulamaları gibi birçok farklı eklentiyi de barındırıyor. Bu sayede çocuklar webde gezinmenin yanı sıra matematik problemleriyle uğraşabiliyor, resimler çizebiliyor ya da yapboz oyunlarıy- 


la vakit geçirebiliyorlar. 


Fotoğraf makinenizden çektiğiniz fotoğrafları bilgisayara aktarmak için ücretsiz bir yazılım. 


yer — 


Fotoğraf makinenizle birlikte gelen fotoğraf aktarma yazılımını beğenmiyorsanız ya da kaybettiyseniz, sizi kurtarabilecek bir yazılımımız var, Cam2PC. Tamamen ücretsiz olarak dağıtılan yazılımın en güzel taraflarından birisi her türlü fotoğraf formatını gösterebiliyor olması. Bu sayede dilerseniz yazılımı resim gösterici özelliğiyle de kullanabiliyorsunuz. 
Yazılımla bir fotoğraf makinesinden imaj almak istediğinizde tek yapmanız gereken, makinenizin 


bağlantı arabirimini belirtmek ve beklemek. Yazılım 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makinenize tarayıp imajlarınızı listelemeye 


başlayacaktır. 


AVS DVD Player 


DVD oynatma yazılımı arayanlar için biçilmiş kaftan. 


Bilgisayarınız üzerinden DVD filmler izliyorsanız, bu işe uygun bir yazılım olmaksızın ne kadar uğraştırıcı ve can sıkıcı bir durum olduğunu bilirsiniz. Kullanılamayan menüler ya da hangi VOB dosyasının hangi bölüme denk geldiğini bilememe gibi birbirinden uğraştırıcı sorun, sizi film izleme keyfinden edebilir. AVS DVD Player tam da bu anda devreye giren başarılı ve ücretsiz bir yazılım. 
Yazılımı kurduktan sonra rahatlıkla DVD'lerinizi menüleriyle 


birlikte oynatabilir hatta dilerseniz destekleyen filmlerinizi 7.1 ses 


desteğiyle izleyebilirsiniz. Yazılımın kendi kendini 


güncelleyebildiğini de ekleyelim. 


e C-0- ME | Birr 


Bin rma ina işsiz maşa; 


Lİ iin Gini 
İlm isi nini 


Pidgin 
Multi platform anlık sohbet yazılımının son sürümü yeni adıyla karşımızda. 


Bir zamanların efsanevi çok oturumlu ve çok protokol destekli anlık sohbet yazılımı Gaim'i bilmeyen, duymayan yoktur heralde. Aynı anda MSN, ICO, Jabber, ALM, Gadu ve IRC gibi birçok popüler sohbet ağına bağlanıp sorunsuzca koyu muhabbetlere dalabildiğiniz ücretsiz ve açık kaynak kodlu Gaim artık şirketleşip adını değiştirdi. Şimdilerde Pidgin olarak anılan yazılım hemen her dili desteklemesi ve platform bağımsız çalışabilmesiyle öne çıkıyor. Yazılımın bir başka güzel özelliği de USB belleğinize kaydedip, cebinize atarak sohbet listenizi dilediğiniz her yere 


götürebilmeniz. Pidgini hala 


denemediyseniz şimdi tam zamanı. 


yazılım iğ ücretsiz yazılımlar 


alçi Bl Baş Bam İ 


WWW.avsmedia.com 


© Comodo Firewall 
Güvenliğiniz için ücretsiz firewall. 


Windows ile birlikte gelen firewall eklentisini yeterli bulmuyor ya da kolay yapılandırılabilir bir firewall yazılımı bulamamaktan şikayet ediyorsanız, işte size güzel bir yazılım, Comodo Firewall.Tamamen ücretsiz olarak dağıtılan bu yazılım özellikle kolay yapılandırılabilir ayarları ve basit kullanıcı arayüzüyla dikkatleri çekiyor. Eğer güvenliğinizi ücretsiz çözümlerle sağlamaktan yanaysanız Comodo Firewall tam size göre diyebiliriz. Ancak yazılımın 


Windows Vista ile uyumlu olmadığını da hemen belirtelim. 


ASCGEN .Net 


Resimlerinizi ASCII karakterlerine dönüştürün. 
Birçok popüler sitede görebileceğiniz ASCII karakterleriyle 


oluşturulmuş resimlerin nasıl yapıldığını hiç merak ettiniz mi? Ya da bu sanata ortak olmayı istediniz mi? Bu resimleri oluşturmanın saatler aldığını ve çok zor olduğunu düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Çünkü seçtiğiniz bir imaj dosyasını ASCLII karakterlerine çevirerek özverili bir çalışmanın eseriymiş gibi gösteren ücretsiz bir yazılım var; ASCGEN .NET. Adından anlayacağınız üzere .NET 2.0 framework dosyalarına ihtiyaç duyarak çalışan yazılım oldukça kolay bir kullanıma sahip. Yapmanız gereken tek şey, Load 
Image düğmesine basmak ve ASCII karakterlerine 


çevireceğiniz imaj dosyasını 


seçmek. İşte bu kadar basit. 
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e yazılım ücretsiz yazılımlar 


DCEnhancer 


Youlube ve benzerlerinden video kaydetmenize yarayan bir yazılıma ihtiyacınız varsa 
Save2PCye bir gözatın. 


Şimdilerin en popüler boş zaman öldürme faaliyeti olarak görülen YouTube ve benzeri video paylaşım siteleri, zaman değerlendirmek ve eğlenmenin dışında webmaster'lara verdiği içerik desteğiyle de öne çıkıyor. Ancak profesyonel bir görünüm adına sitenizin içeriğiniz kendi sunucuzda tutmak istiyorsanız ya da sıradan bir ev kullanıcısı olarak beğendiğiniz YouTube videolarını sabit diskinizde toplamak niyetindeyseniz kullanışlı bir YouTube downloader'a ihtiyacınız var demektir. Tam da bu noktada devreye giren 
Save2PC dilediğiniz videoyu dilediğiniz bir formatta kaydetmenize de imkan veriyor. Tamamen ücretsiz olan yazılım her internet kullanıcısının 


elinin altında bulunmalı. 


m m nr 
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Çektiğiniz fotoğraflarınızın ışık dengesiyle oynayabileceğiniz basit bir rötuş yazılımı. 


Kapalı mekanlarda yaptığınız fotoğraf çekimlerinizin sonuçları genelde karanlık ya da ışık ayarı iyi yapılmamış fotoğraflar olarak karşınıza çıkıyorsa son bir çareniz daha var; DCEnhancer. 


Tamamen ücretsiz olarak 


Binin Beyni | Pare) 


kurup kullanabileceğiniz gg Mirim a Be İm a bu fotoğraf düzenleme Wen KİYEME a Lİ evel önle 


yazılımı profesyonel işlerde kullanılamasa da cep telefonuyla ya da seçmeniz, aydınlanması için yeterli fotoğraf makinesiyle çekilmiş ama ışık geliyor. Eğer sonucu beğenmezseniz yoksunu, karanlık fotoğraflarınız için üzerinde küçük değer farkları yapmanız 


tam bir kurtarıcı diyebiliriz. Fotoğrafı da mümkün. 


© WinHTTrack Website Copier 


Beğendiğiniz web sitelerini sabit diskinize kaydedin. 


O site senin bu site benim gezerken çok hoşunuza giden bir web sitesi görebilir, gerek tasarımını almak gerekse de içeriğini tek tek indirmekle uğraşmak istemeyebilirsiniz. İşte bu gibi durumlara özel bir çözüm sunuyoruz sizlere; WinHT-Track.Açaık kaynak bir yazılım olduğundan tamamen Türkçe arabirime sahip olan WinHTTrack website compiler, adresini girdiğiniz bir siteyi tamamen offli- ne olarak gezebileceğiniz şekilde sabit diskinize kaydedebiliyor. Bunun yanı sıra üye olduğunuz web sitelerini de üyelik bilgilerinizi yazılıma girmek koşuluyla sabit diskinize indirebiliyorsunuz. Özellikle video, ses ya da görsel içerikli web sitelerini kaydetmek için kullanabileceğiniz hoş bir yazılım diyebiliriz. 
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gi yazılım 
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IBM Lotus Symphony 
Microsoft Office'e karşı 


Ofis yazılımları arasındaki mücadeleye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 


Ercüment YILMAZ ercument©pcnet.com.tr 


Programın sekmelerle çalışması birden çok belgeyle çalışırken kolaylık sağlıyor. 


eçtiğimiz günlerde bilişim sektörünün (G belki de en güçlü isimlerinden biri olan 

IBM, çıkardığı ücretsiz ofis paketi Lotus Symphony ile pazarın yüzde 95'ini elinde tutan Microsoft Office'in karşısına çıktı. Bir kelime işlemcisi olan Lotus Symphony Documents, hesap tablosu olan Lotus Symphony Spreadsheets ve sunum işlemcisi olan Lotus Symphony Presentation programlarından oluşan ofis paketi henüz beta aşamasında fakat önünde başarılı bir gelecek bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. En azından IBM'in sitesinde yayımlandığı ilk hafta 100 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşmış olması bunu doğrular nitelikte. Tüm bunlara rağmen ofis yazılımlarının standartlarını belirleyen ve uzun bir dönem Star Office ve Ope- 


nOffice'e rağmen başarısını hiç sekteye uğrat- 


“öpen i mi ©) New Document X © New Presentation : 


iğ hdi ii - Dd el © ii İİ Create » 


madan sürdürebilmiş MS Office karşısında tutunabilmek kuşkusuz kolay değil. Tüm bunlarla beraber maliyetleri azaltmak isteyen iş dünyası uzun dönemde bu durumu tersine çevirebilir, özellikle IBM gibi güçlü bir firmanın da pazara girişi IBM'in destek ve hizmet kalitesi dikkate alındığında bu süreç bir nebze olsun hızlanabilir. Tüm bunlarla birlikte Lotus Symphony'nin çıkışı IMB'in 1990”larda Windows karşısında OS/2'yle rekabetini hatırlatıyor. 

Ülkemizde de dünyadaki gibi açık kaynaklı ofis yazılımına ilgi yavaş yavaş artıyor. Örneğin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye'de en çok OpenOffice kullanan resmi kurumlar arasında. www.openoffice.org.tr /content/vieW / 14/40/ adresinde yer alan bilgiye göre TCMB'nin 2500 çalışanı belgelerini OpenOffice yazılımını kullanarak hazırlıyor. Aynı sitede Türkiye'de açık kaynaklı ofis programlarını kullanan diğer şirket ve resmi kurumların detaylı bilgisi mevcut. Fakat ne olursa olsun şimdiye kadarki tüm bu girişimler Microsoft Office'in pazardaki başarısı karşısında okyanusta küçücük bir damla olarak kendisini gösterdi. 

Tüm bunlarla beraber 2000 yılında IBM'in Linux'u her yönden destekleme kararı alınış olması Linux sunucu yazılımlarına büyük bir ivme kazandırarak birçok bilgi işlem merkezinin sunucularında Linux işletim sistemleri kullanmaya başlamasıyla sonuçlanmıştı. Bu kez de IBM benzer şekilde Lotus Symphony'yi duyurduktan kısa bir süre sonra OpenOffice.org'u da destek- 


leyeceğini açıkladı. Bu destek ilk olarak IBM'in 


) New Spreadsheet * 
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35 programcısını OpenOffice.org'da görevlendirmesiyle kendini gösterdi. 

Lotus Symphony ofis paketi Open Document Format (ODF) standardının avantajlarından yararlanıyor. Star Office ve Open Office gibi ofis paketlerinin de kullandığı bu standart sayesinde hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal kullanıcılar ofis yazılımlarının maliyetini unutma lüksüne sahip oluyorlar. Fakat ODF'nin asıl gücü henüz yeterince fark edilmemiş de olabilir. XML/'e dayanan Open Document Format sayesinde bir kelime işlemci veya hesap tablosun- da hazırladığınız bir belge o belgeyi hazırladığınız programdan bağımsız olarak kullanılabiliyor. Bu sayede belge içerisindeki veriler bilgisayarlar arasında kolaylıkla işlenebiliyor. Çok basit bir örnek vermek gerekirse, bu teknoloji sayesinde bir şirketin Ankara'daki bir şubesinde envanteri gösteren hesap tablosu hazırlandığını varsayarsanız, bu hesap tablosunu şirketin İstanbul'daki ana merkezinin veritabanına bağlayarak verileri güncelleyecek şekilde oluşturmanız mümkün oluyor. Microsoft'un bu alanda boş durduğunu düşünmekse son derece yanlış olur. 
Bilgisayar dünyasının devi otomasyona izin veren bu teknolojiyi Office Open XML formatını geliştirerek karşılamaya çalışıyor. Fakat Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) henüz Office Open XML.''yi bir standart olarak kabul etmedi, Open Document Format'ınsa geçen sene bir standarda dönüşmüş olması en azından bu alanda ODF'nin bir adım önde olduğunu gösteriyor. 

Gelelim IBM'in Lotus Symphony'sinin ev kullanıcıları için neler getirdiğine. Öncelikle Microsoft Office, Star Office ve OpenOffice ile kıyaslanınca aslında özellikleri açısından ev kullanıcıları için çok büyük bir fark beklemenin doğru olmayacağını söylemek gerekir. Kelime işlemcisi, hesap tabloları ve sunum işlemcisi alışıldık ofis paketlerinde ev kullanıcıları için gerekebilecek hemen hemen tüm özellikleri sağlıyor. Fakat MS Office ile kıyaslanınca ileri düzeyde işlemler yapanlar aradıkları bazı özellikleri bulamayabilirler. Bunlara karşın Lotus Sypmhony'nin arayüzünün gerçekten kullanışlı ve kolay anlaşılır olduğunu söyleyebiliriz. Ofis 


paketlerinde çalıştığınız pencerenin hemen üze- 


yazılım ğe 
IBM Lotus Symphony 8 


Click 10 add presentation title 


ayar pa m m LL! T Per ETE iz pe rr i 


rinde yer alan araç çubuklarından başka pencerenin hemen sağ yanında içeriğe duyarlı bir başka araç çubuğu o anda belgenizin içerisinde üzerinde çalıştığını nesneyle ilgili değişiklikleri kolayca yapmanıza imkan sağlıyor. Günümüzde geniş ekranlı ekranların epeyce yaygınlaştığını düşününce, ekranda genişleyen bu yatay alana bu şekilde fonksiyon kazandırmak son derece akıllıca. 

Bunlar dışında yıllar önce ilk olarak Opera ile birlikte çıkan ve günümüzün internet tarayıcılarında artık bir standart haline gelen sekmeler Lotus Symphony'de de mevcut ve Lotus Symphony'yi bir kez çalıştırdıktan sonra aynı pencere içerisinde birden fazla kelime işlemcisi, hesap tablosu ve sunum işlemcisini kullanabiliyorsunuz. Birden fazla belgeyle uğraşacağınız zaman bu özellik sayesinde en azından derli toplu çalışma imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Üstelik belgeler arasında nesneleri sürükleyip bırakabilmeniz veya sekmeleri istediğiniz 


şekilde sıralayabilmeniz büyük kolaylık sağlıyor. 


Lotus Symphony 
Presentations ilk bakışta alışılmıştan farklı bir arayüze sahip olsa da kısa zamanda alışılabiliyor. 
symphony.lotus.com adresinden “gallery” 
bağlantısından sunumlarınız için farklı şablonlar indirebilirsiniz. 
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Bunlardan başka Lotus Symphony, Microsoft 


Office ve PDF dosya formatlarını da destekliyor. 
Tabi, Microsoft Office belgelerinin birçoğunun sorunsuz kullanılabilmesine karşın, gelişmiş özellikler içeren bazı belgelerde (örneğin makrolar kullanılarak hazırlanmış belgeler) sorunlar da yaşanıyor. Yani makro içeren bir .DOC belgesi açtığınızda makrolar çalışmıyor veya özel bazı biçimsel özellikler program tarafından yeniden yorumlanarak asıl belgeden farklı gözüken bir belgeyle karşılaşabiliyorsunuz. PDF for- 


matında kayıt yapabilmenizse PDF hazırlamak 


için ikinci bir yazılım kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak çalışmalarınıza hız kazandı-Tıyor. 

Pek tabii ki, henüz Beta 1 aşamasında olan bu yazılımın eksikleri de mevcut. Fakat bu aşamada bu tip eksikliklerden bahsetmek haksızlık olur. Üstelik IBM, programın resmi sitesinde son derece içten bir açıklamayla şimdiye kadar ilk betayı deneyen ve bazı sorunları IBM'e bildiren kullanıcılara teşekkür ederek Beta 2'de hangi sorunların çözüleceğini söylüyor ve Beta 3 için planlarını anlatıyor. Belli ki IBM'in ekibi, Lotus Symphony'yi hızla geliştirmek için kolları sıvamış durumda. Aynı açıklamada özellikle İngilizce bir program kullanmaktan çekinen kullanır cılar için çalışmaları hızlandırdıkları ve ilk dil paketinin bu yıl sonuna kadar çıkartmayı planladıklarının da müjdesi veriliyor. 

Son olarak Lotus Symphony'nin sistem kaynaklarını gereğinden fazla tüketmesine ve 


zaman zaman olması gerektiği kadar hızlı ça- 


m im — m - — — - — maya ar . rağmen Eer MERİ a yazıle ımlarından çok daha etkileyici olduğunu e o söyleyebiliriz. Elbette tüm yorumları değerpa lendirirken henüz beta aşamasındaki bir ği program hakkında konuşulduğunu unutma-Lotus Symphony H inu mak gerekiyor. Detaylı bir inceleme için 1.0 
lena : “7 İ sürümünün çıkmasını sabırla beklemekten tablolarından : 
bekleyebileceğini : başka çare yok. Resmi olmayan açıklamala- hemen hemen her e o | ragöre, ilk sürüm 2008'in ilk çeyreği içinde özelliği sunuyor. — — ——, Sİ iii! çıkacak. 


Lotus Symphony Documents hangi Oo Lotus Symphony Spreadsheets hangi o Lotus Symphony Presentations hangi dosya formatlarını destekliyor? 


dosya formatlarını destekliyor? dosya formatlarını destekliyor? 
.dot (Microsoft template), xlt (Microsoft template), 

.ott (ODF template), .ots (ODF template), 

stw (IBM Lotus Symphony native format tc (IBM Lotus Symphony native format .Wp (IBM Lotus SmartSuite©), 1123 (IBM Lotus Smartsuite), 


rt, xml 
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.pot (Microsoft template), 


.otp (ODF template), 


.mas (IBM Lotus Smartsuite look template), 


.Sxi (IBM Lotus Symphony native format), 


format template) 


yazılım 
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— ———— makine 


tercüme yazılımları 


Bilgisayarla tercüme... 


Bilgisayarlar insanları ne kadar anlayabilir? 


G: 


miş! fırsatlar Ge ET Meis eşit 


m 0|arak sunulan b bu fırsatlardan herkes e eşit bir şe- 


Sametran Demo'dan bir ekran görüntüsü. 
Programla ilgili detaylı bilgi için www.sametran.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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kilde faydalanamıyor. Gerek iş dünyasında, gerek sosyal veya eğitim hayatında fırsatlardan azami derecede faydalanabilmek için temel şartlardan birisi fırsatları sunanlarla etkileşime geçebilmek. Etkileşime geçebilmeninse en verimli yolu aynı dili konuşmak fakat dünyada bir dil birliği olmadığı için ya insanların İngilizce gibi tüm dünyada çok yaygın olarak konuşulan bir dili öğrenmeleri ya da tercüme hizmetlerinden yararlanmaları gerekiyor. 

Tercümanlar tarafından sunulan tercüme hizmetlerine erişim hem pahalı hem de zaman alrcı olduğundan ve aynı zamanda internetle birlikte basılı medyanın büyük bir kısmının dijital ortama aktarılmış olmasından dolayı bilgisayar destekli tercüme yazılımları alanında gelişmeler hızlanıyor. Üzülerek belirtelim batı ülkelerinde 1950'lerden beri geliştirilen sistemler sayesinde bu alanda epey bir yol alınmışken ülke- 


mizde durum hiç de iç açıcı değil. Tabii bunu 


kısmen de olsa haklı kılacak sebepler var. 


eee sekyamlkanı m herkes . 


Zorluklar neler? 

Bilgisayarlara tercüme yaptırmanın mümkün olup olamayacağını anlamak için öncelikle tercümenin ne kadar zor bir iş olduğunu anlatmak gerekiyor. Zorluklar arasında dil denilen aracın karmaşıklığı, dil kullanılarak ifade edilebilecek konuların çeşitliliği ve sosyokültürel farklar bulunuyor. 

Örneğin “adam büyük” ve “büyük adam?” ifadeleri dilimizde birbirinden farklı şeyler anlatıyor. Bu farkı bir bilgisayar programında tanımlamaksa oldukça zor. Benzer örneklerin ne kadar çok sayıda olabileceğini ve bunları bir kuralla tanımlamanın mümkün olup olamayacağını düşününce zorluk daha net anlaşılabilir. Örneğin “araba büyük” ve “büyük araba” ifadeleri bir önce verdiğimiz örnekte mevcut olan farklılığa sahip değil. Bu gibi birçok durum yüzünden her koşul için bir kural tanımlamak neredeyse imkansız. 

Problemler, işin içerisine deyim, atasözleri, mecaz, kinaye ve benzeri ifadeler girince daha da büyüyor. Fakat problem bunlarla da bitmiyor birçok kelimenin birden fazla anlama gelebileceği durumlarda bilgisayarların doğru kelimeyi bularak doğru tercüme yapabilmesi öncelikle tercüme edilen metnin ne ile ilgili olduğunu anlaması gerektiriyor ki bu da bir makine için gerçekten zor. 

Birbirinden farklı iki program türü 

Tercüme yazılımları iki temel kategoriye ayrılabilir. Bunlardan birincisi tercüme yapacak ki- 


şilere destek olarak kullanılabilecek programlar 


yani bilgisayar destekli tercüme (CAT - Computer Aided Translation) araçları. İkinci kategoriyse tercümana ihtiyaç kalmadan direkt olarak bir metni hedef dile çeviri yapan programlar yani yabancı dillerde ifade edildiği şekliyle makine 


tercümesi araçları. 


CAT (Computer Aided 
Translation) araçları 

İlk kategoriye giren programlar neredeyse tamamen profesyonel tercümanlar tarafından kul lanılıyor. Bu kategorideki programların temel işlevi tercüme edilen cümleleri Tercüme Hafızası (TM - Translation Memory) altında kaydetmek ve kaynak ve hedef dillerde bir veritabanı oluşturarak tercüme işini kolaylaştırmak. Bir örnek vermek gerekirse bu tip programlar bir kelime işlemcisiyle beraber kullanılıyor. Kelime işlemcisinde tercüman tercüme edeceği metni açtktan sonra program sırayla metinde yer alan her bir cümleyi tercümanın önüne ayrı ayrı getiriyor ve tercüme edildikten sonra hafızasına kaydediyor. Örneğin “This isa pencil.” cümlesi “Bu bir kalem.” olarak tercüme edilmişse ve birkaç cümle sonra metinde “Thisisa car.” cümlesi varsa program veritabanından araştırma yaparken aradaki benzerliği fark ederek daha önceden tercüme edilmiş cümleyi tercümanın önüne çıkarıyor, farklı kelimeleri vurguluyor ve tercümana kalan sadece kalem kelimesini car kelimesine karşılık gelen araba kelimesiyle değiştirmek oluyor. Aynı cümlenin asla iki kez çevrilmesinin gerekmemesi ve benzer cümlelerin sadece kısmen çevrilmesinin yeterli olması tercümanlara büyük kolaylık sağlıyor. 

Profesyonel tercümanlar için büyük bir kolaylık sağlayan bu araçlara örnek olarak Trados ve Wordfast verilebilir. Bu programlar tercüman- 


lık yapan profesyoneller için oldukça önemli 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ProÇeviri 1.9 
basit arayüzüyle öne çıkıyor. 
www.proceviri.com. 
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çünkü www.proz.com, wWww.translatorscafe.com, www.traduguide.com, Www.aguarius.net ve benzeri sitelerde sunulan iş fırsatlarını sunan müşteriler işi alacak tercümanların tercümeyi bu tip 


programlarla yapmalarını bekliyor ve hatta bir- 


çok durumda şart koşarak iş sonunda tercümey- 


le birlikte TM yani Translation Memory'nin tes- 


WordFast programı daha önceden tercüme 


lim edilmesini bekliyor. 
edilen cümleleri veya benzerlerini hafızadan çağırarak tercüme işini kolaylaştırıyor. 


Makine tercümesi 


Bu yazının ana konusunu oluşturan makine 


tercümesiyse son derece pratik, hızlı ve ucuz bir tercüme yöntemi gibi görünse de aynı zamanda kulağa gerçek olamayacak kadar da güzel geliyor. Türkçe dışındaki dillerde bile çok az sayıda başarılı ve çok sayıda başarısız örnek barındıran bu kategorinin ev kullanıcılarının pratik bir şekilde kullanmaya başlamalarına kadar bir süre 


daha geliştirilmesi gerektiği ortada. Türkçe'dey- 


se nispeten başarılı sonuçlar alınabilecek prog- 


“Il went to school.” 


Sametran 
Ben, okula gittim. 


Pro çeviri 1.9 
Ben, okula gittim. 


“We've updated our website to serve you better.”: i Proçeviri19 
— Biz, sana hizmet 
“etmesi için bizim 
- websitemizi daha iyi güncelleştirdik. 


Sametran 
Biz, daha iyisi sana hizmet etmek için web sitemizi güncelleştirdik. 


“Please note that the procedure has changed. The evaluation of your application will only be performed if your concept note is provisionally selected. Your application will then undergo the evaluation.” 


Sametran “ Proçeviri19 


Prosedürün 
- değiştirdiği notu 


Lütfen yordamın değiştirdiğini not 


alın. Sadece | memnun et. Senin uygulamanın - uygulamanın değerlendirmesi . sadece yapılacak icra etmiş olacak | olduğu 

eğer geçici | değerlendirme, olarak kavram eğer senin 


notunuz seçilirse. , düşüncense, not 


Uygulamanız, . geçici olarak seçilir. 
değerlendirmeye | Senin uygulaman, yapacak sonra - değerlendirmeye o 


sıkıntı çekecek. - zaman maruz 


» kalacak. 
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Zaman zaman takılmalar da olsa ücretsiz ve kurulum gerektirmeyen hemencevir.com iyi alternatiflerden birisi. 
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Li ER LE A Ri 


vam ça 


İl İn Rİ İRİ ni İl 


mm a ma 


Wi A r. . 
ME EEE ER E.R ii 


ramların sayısı son derece az. 


Makine tercümesi bilgisayarı kullanarak kaynak metindeki bir ifadeyi analiz edip, parçalara ayırdıktan sonra bu parçaları tercüme edip hedef dilde tekrar oluşturmasına dayanıyor. Bunu yapmak için çok kapsamlı sözlükler ve daha önceden tercüme edilmiş ifadelere başvuruyor. 
Makine tercümesinin insanlar tarafından yaprlan tercüme karşısındaki en büyük farkı insanların hedef dile odaklanarak manalı cümleler oluşturmaya çalışması buna karşın bilgisayarların ana odağının kaynak dil olmasıdır. Başka bir değişle insan tercüme yaparken manayı düşünür ve gerekirse yorumlar kullanarak sözcüklere ve cümle yapısına çok fazla bağımlı kalmadan kaynak dilde ifade edilmek istenen manayı hedef dile aktarır. Bu imkana sahip olmayan bilgisayarlar kaynak dilin yapısı ve kelimelerin anlamı üzerine odaklanmak zorunda kalır. Bunun sonucunda makine tercümesi kelimelerin sözlük karşılıklarını ve kısmen tercüme edilen metnin konusunu kullanarak tamamen hatasız bir tercüme yapma şansını baştan yitirir. 

Ülkemizde makine tercümesi yapan programlar sınırlı sayıda, iyi örnekler arasında Sametran, ProÇeviri ve bir internet hizmeti olan hemencevir.com bulunuyor. Bu tip programlardan bazı tercüme örneklerini önceki sayfada bir kutuda veriyoruz, önce çok basit bir cümlenin nasıl tercüme edil diğini arkasından daha karmaşık cümrlelerden örnekler var. Öncelikle bu örneklerle herhangi bir programın diğerinden daha üstün veya daha kötü olduğunu belirtmeye çalışmadığımızı, genel olarak insan tercümesi ve makine tercümesi arasındaki farkları göstermeye çalıştığımızı hatırlatalım. 


Makine tercümesi örneklerinde cüm- 


leler karmaşıklaştıkça hatalar artıyor. 
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İnsan tercümesinde ikinci örnekten itibaren cümleler daha akıcı ve doğal. Bunlardan başka insan tercümesinde orijinal metindeki tüm kelimelerin kullanılmamış ve bazı durumlarda yorumlarla ifade edilen mana Türkçe'ye aktarılmış. Makine tercümesindeki en büyük hata son örnekteki “concept note” kelimelerinden kaynaklanıyor. Kaynak metin bir Avrupa Birliği hibe projesinin kılavuzundan alınma ve “concept note” ifadesinin Türkçe metinlerde “proje özeü” anlamına geldiğini anlamak için bir tercümanın bile önce araştırma yapması gerekiyor. 

İnsan tercümesi ve makine tercümesi arasındaki temel fark insanın bilgisayara kıyasla kelimelerden veya cümle yapısından ziyade anlama yönelmesi. Programların hata yapmasındaki temel sebep de çevirisini yaptığı cümlenin anlamını bir bütün olarak anlamasının mümkün olmaması. Tüm bunlara rağmen bu tip programların tamamen işe yaramaz olduğunu da söylemek istemiyoruz. Tercüme programları az derecede yabancı dil bilen kişilere tercüme ettirilecek metne de bağlı olarak belli bir ölçüde bilgi sağlayabilir veya tercüme yapacak bir kişiye taslak bir tercüme sunarak geriye sadece kontrol ve düzeltme işini bırakabilir. Fakat henüz Türkçe'den bir yabancı dile veya bir yabancı dilden Türkçe'ye tercüme yapan çok iyi programların olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Aslında durum dünyada da çok farklı değil; en azından istatistikler Avrupa ve Amerika'da 90'lı yıllarda tercüme pazarının 300 milyon sayfasının insanlar ve sadece 2,5 milyon sayfasının makineler tarafından yapıldığını gösteriyor. 

Bu tip programlardan en iyi verimi alabilmek için uygulanabilecek bazı kurallar da mevcut. 
Bunlardan birincisi tercüme ettirilecek metnin hatasız olmasını sağlamak. Örneğin bir metinde herhangi bir harf hatası o metnin doğru bir şekilde tercüme edilmesini olanaksız kılıyor. Bunun dışında insanlar için bile tercümesi zor olan ve dilin sanatsal bir şekilde kullanıldığı şiir gibi metinlerin bu tip tercüme programları için hiç uygun olmadığını hatırlamak gerekiyor. 

Ayrıca bazı tercüme programlarında yer alan sözlük seçimi veya tercüme ettirilecek metnin konusunun seçimi tercüme kalitesi üzerinde 


etkili olabiliyor. 


ni yazılım 
Winamp 5.5 


Winamp 5.5 


10. yaşını kutlayan Winamp, müzikseverlere modem bir arabirim ve yepyeni özellikler 


hediye ediyor. 


Selim ŞUMLU webmaster©PCnet.com.tr 


Yeni bir parçaya geçildiği zaman ekranın köşesinde açılan bir balonla bilgilendiriliyorsunuz. 
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undan tam 10 yıl önce, o zamanlar 


“Ortam Yürütücüsü” adıyla anılan Win- 


B 


nı desteklemezken, bu çığır açan ses formatıyla 


dows Media Player henüz MP3 formatı- 


sıkıştırılmış müzikleri dinlememizi sağlayan bir yazılım ortaya çıkmıştı: Winamp. MP3'ün yükselişini göz ardı edemeyen Microsoft, Windows Media Player'a MP3 desteğini ekleyip Windows XP ile birlikte dağıtmaya başlayınca Winamp kan kaybetmeye başladı. Ancak Winamp'ı geliştiren Nullsoft ekibi yılmadı ve Winamp'a video desteği, online müzik ve video izleme, taşınabilir müzik çalar desteği gibi özellikler ekleyerek Winamp'ı bir MP3 çalar olmaktan çıkarıp kapsamlı bir medya oynatıcı haline getirdi. Eski kurtların hiçbir zaman vazgeçmediği Winamp, 10. 
doğum gününde yayınladığı 5.5 sürümüyle arabirimini tamamen yeniliyor ve dişli rakipleri Windows Media Player ile iTunes'a yeniden kafa tutuyor. Winamp'ın tam (full) sürümü her zaman olduğu gibi bedava, herhangi bir reklam ajanı içermiyor ve Www.winamp.com adresinden 


indirilebiliyor. 20 USD karşılığında yükseltme 


yapabileceğiniz Pro sürümünün tek farkıysa da- 


ha hızlı CD yazma ve MP3 rip'leme desteği sunması. 

Winamp 5.5'in başlıca yeni özellikleri şunlar: 

E Tamamen yeniden tasarlanmış kullanıcı arabirimi 

BE Albüm kapağı desteği 

BE Uzaktan video ve müzik oynatma ve paylaşma Ii Media Monitor ile internetten müzik takibi 

BE Dinamik şarkı tavsiyeleri 

I Çok kanallı MP3 Surround desteği 

I Otomatik ID3 etiketleme 

İ Sanatçı ve şarkı bilgileri için bütünleşik web araması 

IE Podcast dizini ve dosya indirme yöneticisi 

E Bütünleşik web tarayıcısı 

BE Yeni görselleştirme eklentisi: Milkdrop 2 

E Tarayıcınızdan Winamp'ı kontrol edebilmeniz 


için Winamp Toolbar. 


Bento 

Winamp 5.5'in en dikkat çekici yeniliği, kuşkusuz “Bento” adı verilen yeni arabirimi. Bento, kontrol düğmelerini, parça bilgilerini, çalma listesini, medya kitaplığını ve tüm diğer seçenekleri tek bir pencerede toplayan şık bir arabirim. 
İlk bakışta oldukça karmaşık görünmesine rağmen kullanışlılığı ve kişiselleştirilebilme yeterliliği sayesinde Bento'ya kolayca alışıyorsunuz. Alışamazsanız Winamp'”ın eski “Modern” veya “Klasik” skin'lerini kullanmaya devam da edebilirsiniz. Bento'yu kabaca iki parça olarak ele almak mümkün. Üst parça, Winamp'ın eskiden beri alışık olduğumuz “oynatıcı” özelliklerini içeriyor ve üç bölmeden oluşuyor: Soldaki bölmede kontrol düğmeleri ve göstergeler, ortada parça 


bilgileri ve albüm kapağı, sağdaki bölmedeyse 


oynatma listesi yer alıyor. Bölme genişliklerini elle düzenlemek mümkün, hatta oynatma listesini hemen sola doğru genişleterek biraz ferahlatabilirsiniz. Üst parçaya kıyasla oldukça fazla yer kaplayan alt parçaysa dört sekmeden oluşuyor: Medya Kitaplığı (Media Library), Video, Görselleştirme (Visualization) ve Tarayıcı (Browser). İhtiyaç duymadığınız zamanlarda sağ alt köşedeki ok düğmesine tıklayarak bu parçayı kapatabilirsiniz. 

Medya Kitaplığı'nın sol bölmesinde göreceğiniz ana başlıklarsa sırasıyla Kişisel Pano, Şimdi Oynatılıyor, Yerel Medya, Uzak Medya, Oynatma Listeleri, Çevrimiçi Servisler, Taşınabilir Aygıtlar, Yer İmleri, Geçmiş, Podcast Dizini ve CD sürücünüz. Dashboard, güncel müzik ve Winamp haberleriyle müzik istatistiklerinize ulaşabileceğiniz kişisel bir sayfa. Edit Content düğmesiyle bu sayfanın içeriğini özelleştirebilirsiniz. 
Bir şarkıyı dinlerken Now Playing'e tıkladığınızdaysa Winamp o albüme ait bilgileri, albüm incelemelerini, sanatçının biyografisini, diskografisini ve ilginizi çekebilecek benzer sanatçıları internetten bulup karşınıza getiriyor. Tabii bu özellik genellikle yalnızca yabancı ve ünlü sanatçılarla ilgili bilgileri bulmada başarılı. Medya kitaplığında gezinirken bir sanatçıya çift tıkladığınızdaysa alt bölmede o sanatçıyla ilgili haber baş- 


lıkları ve fan siteleri görüntüleniyor. 


İnternetin getirdikleri 

Henüz beta aşamasında olan Winamp Remote özelliğiyse oldukça ilgi çekici. Remote Media bölümünden yönetebileceğiniz bu özellik sa- 


yesinde bilgisayarınızdaki video ve müzikleri baş- 


ka bir bilgisayarda web veya Winamp üzerinden, 


cep telefonundan ya da Wii, PS3 ve Xbox 360 


ile dinleyip izlemeniz veya arkadaşlarınızla pay- 


laşmanız mümkün oluyor. Bu ücretsiz hizmetten yararlanmak için kurulum sırasında Winamp Remote'u işaretleyip kurulumun sonunda bir Winamp Remote hesabı açmanız ve geniş bant internet bağlantısına sahip olmanız yeterli. 
Bilgisayarınızda yeterince müzik/video yoksa ya da yeni tatlar denemek istiyorsanız Online Services (Çevrimiçi Servisler) bölümüne göz atın deriz. Bu bölümde yer alan SHOUT cast Radio ve SHOUTcast TV listeleri, çoğu amatör yayın yapan online radyo ve televizyonlardan oluşuyor. Winamp Music bölümündeyse her tarzdan ünlü grup ve sanatçılara ait birkaç bedava şarkı bulabilirsiniz. Browser sekmesinden ulaşabileceğiniz Bento Browser'ınsa müzik blog”larında- ki MP3'leri anında dinletebilmesi dışında pek bir artısı bulunmuyor. Browser'daki zincir simgeli Ouicklinks düğmesine tıklayarak ilginizi çe- 


kebilecek birkaç müzik blog'una ulaşabilirsiniz. 


© iPod desteği hazır 


yazılım 
Winamp 5.5 


Now Playing'e tıklayarak dinlediğiniz albümle ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 


Winamp artık herhangi bir eklentiye gerek kalmadan iPod da dahil olmak üzere çoğu taşınabilir müzik çaları tanıyor ve yönetebiliyor. Bir iPod sahibi olarak “podcast” güncellemelerini almak için beni düzenli şekilde iTunes kullanmaya mecbur eden podcast desteğinin de Winamp 5.5'e eklendiğini görmek sevindirici. Winamp'ın eski sürümleri de video oynatma desteği içeriyordu ama 


video izleme arabirimi pek başarılı değildi. 


Bu sürümde Winamp'ta bir video dosyası açtığında Bento arabirimi otomatik olarak yeniden boyutlandırılıyor ve daha rahat 


bir video keyfi sunuyor. İşin kötü yanıysa, yeniden müzik dinlemek istediğinizde arabirimin eski ölçülerine otomatikman dönmemesi! Bu yüzden, video izlemek için Windows Media Player ya da BS.Player gibi alternatif bir yazılım kullanmak isterseniz sizi ayıplayamayız; çünkü biz de öyle yapıyoruz. Www.winamp.com adresinden indirebileceğiniz kabuklar (skin) ve eklentiler (plug-in) Winamp 5.5 sürümüyle de uyumlu. Bento arabirimi hoşunuza gittiyse ve yalnızca rengini değiştirmek istiyorsanız Options > Color Themes menüsündeki seçenekleri deneyebilirsiniz. 
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gi yazılım animasyon tarihinin maçı 


Flash vs Silverlight 


Microsoft'un Silverlight 1.0 sürümünü duyurması ile beraber Adobe'a ait Flash ile karşılaştırmalar hemen başladı. Ürünlerin tam olarak aynı kulvarda savaşmadığını savunanlar olsa da gelin bu kararı biz beraber verelim. 


Daron YÖNDEM 


Flash geliştirici 

arayüzleri Adobe'un 

Macromedia'yı satın alması ile sağlamlık kazandı. 
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er iki kurumun da geçmiş deneyim- 


lerine bakacak olursak, Microsoft, 


H 


konusunda başarısını kanıtlamış bir şirket. Ta- 


programcılara yönelik araçlar üretme 


sarımcılara yönelik araçlarla ilgili ise bazı sıkıntlar var. Son dönemde Silverlight ile beraber lansmanı yapılan Expression Studio serisiyle radikal değişiklikler yaparak güzel ve emin adımlar atan Microsoft'un karşısında ise yıllardır tasarımcılara araçlar geliştiren Adobe duruyor. 
Artık günlük dilimize bile “Fotoşoplanmıştır o!” 
gibi şekillerle girerek kendini kanıtlayan Adobe'un aslında Flash ile geçmişi çok da uzak geçmişlere dayanmıyor. Adobe'nin Macromedia'yı satın alıp Flash dünyasına girmesinden önce, özellikle geliştirme araçları adına çok sağlıksız 


bir ortam vardı. 


Kaçıncı saniye, kaçıncı kare? 
Karşılaştırmaya başlarken tabii ki ilk akla gelen animasyon sistemleri ile başlayacağız. Animasyon yapısında Flash tarafına baktığımızda tanımlanan her animasyonun toplam kare sayısı üzerinden gittiğini görüyoruz. Animasyonlar ancak “10. Kareden başlar 20.karede biter” şek- 


linde tanımlanabiliyor. Bu durumun yarattığı 


çok ciddi sorunlar var. Flash animasyonlar hazırlarken dosyanızda FPS (Bir saniyede gösterilecek kare sayısı) ayarlayabilirsiniz. Böylece tüm animasyonların saniyede kaç kare gösterimi yapılarak istemcilerde çalışacağını belirleyebilirsiniz, fakat bu durumun hiçbir garantisi yok. Eğer istemci bilgisayarın işlemcisi yeterli değilse veya o an işlemci yükü yüksek ise bir anda animasyonun hızı yavaşlayabilir. Peki, bu Silverlight tarafında olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Fakat bu durum Silverlight tarafında bir animasyonun toplam süresini etkilemiyor. 

Flash'da 10. Kareden başlamak ve 25. Karede sonlanmak üzere düzenlenmiş bir animasyon dosyanın FPS ayarı 15 ise tasarımcı tarafından bir saniye süreceği düşünülerek yerleştirilmiştir. 
Oysa hedef bilgisayar animasyonu göstermekte yavaş davranırsa ve saniyede ancak 7 kare gösterilebilirse, aynı animasyon 2 saniye sürecektir. 
Bu durumda bu zaman senaryosu üzerinden düzenlenmiş tüm sesler, videolar bir anda hizadan çıkabilir. Bu mekanizmayı kontrol etmek gerçekten güç olabiliyor. 

Silverlight tarafındaysa her animasyonun başlangıcı ve sonu saniye cinsinden belirlenir. Saniyede kaç kare gösterileceği ile ilgili tasarımcının endişelenmesine gerek yok. İstemci makinenin performansı ne olursa olsun söz konusu 


animasyon ayarlanan sürede sonlanır. 


XAML mi, Binâtyimi? 

Silverlight'ın tüm animasyon sistemi, nesneler ve çizimler tamamen XAML, yani özünde XML kodları ile oluşturulur ve saklanır. Buna karşılık Flash tarafına baktığımızdaysa tüm çizimler Binary olarak saklanır. Eğer animasyon nesneleri yaratacak veya Silverlight /Flash dosyaları yaratacak bir program yazmaya karar ve- 


rirseniz Silverlight tarafında işiniz çok kolay. 


Tek yapmanız gereken uygun XML kodlarını yaratmak. Oysa Binary dosyalarla uğraşmak gerçekten yorucu. 

Binary formatının diğer kötü yanıysa kaynak dosyalarınızı kaybettiğinizde geri dönüşün çok zor olması. Flash ile bir çalışma yaptığınızda çalışmanızın orijinal halini FLA formatında kaydederek saklamanız gerekir. Yayına açmak içinse SWF formatında bir binary dosya yaratmalısınız. 
Maalesef SWF dosyalarından geriye FLA dosyalarına dönüş yapabilen yazılımlar var olsa da bunların tam performans verdiklerini söylemek doğru olmaz. Diğer yandan Silverlight tarafında bu tarz işlemleri sadece NotePad gibi bir prog- 


ramla bile yapabiliyor olmak ciddi avantaj. 


Ses ve video 

Flash tarafında kullanabileceğimiz farklı video ve ses formatları var. Bu formatlar arasında gerçekten yüksek kaliteli içerik sunma olanağı tanıyanlar da mevcut, fakat bu formatlarda içerik üreten yazılımlar hazırlamak isterseniz tüm formatlarla ilgili ciddi lisans ücretleri söz konursu. Ayrıca bu bahsettiğimiz formatların hiçbiri- nin de yaygın bir kullanımı yok. Silverlight tarafına baktığımızda ilk dikkatimizi çeken WMV (Windows Media Movie) desteği oluyor. En basit şekliyle bilgisayarlarımızda yüklü olan Windows Movie Maker ile WMV içeriği oluşturabiliriz. Daha yüksek kalite isteyenlere ise bir endüstri standardı olan VC-1'ı sunabiliriz. WMV ve WMA sıkıştırma formatlarının kullanımı ile ilgili gerekli her şey SDK (Software Development Kit) olarak ücretsiz bir şekilde dağıtımda. 


İçerik koruma (Digital Rights Management) 

Dijital içerik koruma sistemleri özellikle telif hakkı bulunan video ve müziklerin yayını konusunda hizmet sağlayıcılar için çok önemli. Bu noktada Flash tarafında bir destek yokken, Sik verlight DRM sistemlerini Windows ve Mac üzerinde çalışan Microsoft PlayReady ile destekliyor. Silverlight'ın tam ekran HD kalitesinde video yayınını da desteklediğini düşünürsek yakın gelecek internet üzerinden ücretli sinema hizmetleri verildiğinde Silverlight doğru noktada 


bulunuyor olacak. 


yazılım ğe animasyon tarihinin maçı 


Çok çekirdekli islemci desteği 


Günümüzde artık neredeyse her bilgisayarda 


birden çok çekirdeğe sahip işlemciler yer alıyor. 
Bu noktada, uygulamaların çoklu çekirdek desteğine sahip olması büyük önem kazanıyor. Maalesef Flash'ın böyle bir desteği yok, Silverlight tarafındaysa ister video oynatımında ister animasyonlarda tam destek söz konusu. Ufacık animasyonlar için çoklu çekirdeğe ne gerek var demeyin. Silverlight ile HD kalitesinde video yayrnı alabildiğimizden bahsetmiştik. Bu video yayını üzerine gerçek zamanlı olarak şeffaf animasyonlar yerleştirmek veya birden çok HD kalitesinde video yayınını aynı ekranda iç içe göstermek, bu yayınlar arasında animasyonlarla geçişler sağlamak gibi yüksek işlemci gücü gerektiren olanaklarımız da var. Eminim ki yurtiçi bant genişliğimiz de bu şartları sağladığında çok il- 


ginç hizmetler ile karşılaşacağız. 


ActionScript mi, 
JavaScript mi, .NET mi? 


Flash ile istemci tarafında programlama için 


ActionScript bilgisine sahip olmanız şart. Özel- 


Expression Studio içerisinden Expression 
Blend tasarımcılara hitap eden radikal bir arayüz ile Microsoft'un geliştirici araçlarındaki uzmanlığını birleştiriyor. 
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animasyon tarihinin maçı 


likle Türkiye şartlarına baktığımızda, bu konudaki uzman sayısının gerçekten sınırlı olduğurnu görüyoruz. Buna karşılık Silverlight tarafında şu anda JavaScript bilgisiyle programlama yapmak mümkün. JavaScript hali hazırda her web programcısının az çok bildiği ve kolaylıkla öğrenebileceği bir dil. Tüm bunlara ek olarak Silverlight'ın bir sonraki sürümü olacak 1.1 sürümünde istemci taraflı programlama için, NET dilleri kullanılabilecek. Visual Basic veya G# bik gisi yeterli olacak. 

Tüm .NET geliştiricilerinin seçimlerini Silverlight'tan yana kullanacaklarına kesin gözü ile bakabiliriz. Hali hazırda kendini yıllardır kanıtlamış bir editör olan Visua Studio da bu noktada yerini alarak kolay programlanabilir bir ara- 


yüz sağlayacaktır. 


Bilesenler ve kontroller 

Flash tarafında animasyonlarımızla beraber kullanabileceğimiz zengin veri giriş kontrolleri mevcut. Tüm bu kontroller rahatlıkla ActionScript ile programlanabildiği gibi animasyonlar içerisinde de kullanılabiliyorlar. Silverlight tarafına baktığımızdaysa maalesef 1.0 sürümünde veri girişi ile ilgili herhangi bir kontrol yok. 
Silverlight uygulamalarında şu an Overlay CSS DIV tekniği ile HTML kontrolleri kullanılıyor. 
Arka planda JavaScript ile programlama yapıl dığı için bu HTML kontrollerine sayfada yine JavaScript ile ulaşıyor olmak sıkıntı yaratmıyor fakat maalesef bu kontrolleri animasyonlara dahil etmek mümkün değil. Silverlight'ın bir sonraki sürümünde bu sorunların giderileceği di- 


le getiriliyor. 


Yaygınlık 

Bilgisayarlarımıza baktığımızda artık neredeyse her yerde Flash eklentisi yüklü. Silverlight ise yeni bir ürün olmasından dolayı daha yayılma sürecini yaşıyor. Bu noktada Microsoft'un Windows Update sistemini kullanarak Silverlight da-Şıtımı yapıp yapmayacağı tartışılıyor fakat diğer yandan hala Silverlight'ın Linux eklentisi de hazır değil.Yapılan açıklamalarda Novell ile ortak bir çalışma çerçevesinde yakında Linux 


eklentisinin de geleceği haberler arasında. 


Tasarımcılar ne yapacak? 

Programcılar ile ilgili pek bir sorun yok. Programcıların Microsoft tarafını seçeceğine kesin gözü ile bakabiliriz. Esas mesele ise tasarımcıları ilgilendiriyor. Görsel tasarımcılar ve animasyon tasarımcılarının Silverlight tarafına geçmesi şart ve programcıların tasarımcıları zorlamasından öte bir şeylere ihtiyaç var. Çoğu tasarımcı şu an Adobe ürünleri ile pekişmiş yeteneklere sahip. Expression Studio yazılım paketi ile Microsoft tasarımcılara yaklaşmaya çalışsa da aslında hala programcılara yönelik bir mantıkla ilerliyor ve arayüzlerde hala çok fazla kod var. 
Programcılar nasıl ki tasarım araçlarından kaçarsa tasarımcılar da kod gördüklerinde kaçıyorlar.Bir diğer sorun ise çoğu tasarımcının Mac kullanıyor olması. Şu ana kadar yapılan açıklamalara göre Expression Studio'nun bir Mac sürümü olmayacak. Eğer üçüncü parti bir yazılım şirketi Mac için farklı bir ürün oluşturmaz ise Silverlight uygulamalarının Mac üzerinde oluşturulması mümkün olmayacak ve tasarımcıların Silverlight tarafına geçmesi platform değişikliği 


yüzünden daha da zorlaşacak. 


m a m İm m iş mm 


ö ia mağığı so ya gekeyşe maz il il 
Ma an hen Silverlight mı, Flash mı? 
r#dn Pr 5 zmir m — L , pl 1 Bu, aslında çalıştığınız kurumun vizyonuna pa a bağlı. Eğer zaten zar zor yetenekli tasarımcılar iii mili <<——) buluyoruz derseniz bir süre için Expression Sturie e ik ai ri sm 


dio ile güzel tasarımlar yapan birilerine rastla- 


manız pek mümkün olamayacaktır. 


Diğer yandan programlanabilirlik ve işlevsel- 


da ieşidu ağn a lik bizim için daha önemli diye bir kurumdaysa- ı—- — A 1 nız seçiminiz kesinlikle Silverlight tarafında ola-Gil ii Mi izim caktır. Kazanan kim mi? Rekabet varsa tabi ki 


biz, kullanıcılar. 
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abone form 


PCnet'e şimdi abone olun, kazanın! 


10 sayı fiyatına 12 sayı adresinize gelsin. 


ABONE FORMU KASIM 2007 


adı / soyadı... 
a e | A e A 


mesleği / görevi ................................ doğumtarihi /  / Normal abonelik 59 YTL 


dergiitesimades;- <<< —  . ek 


postalk o d UM Me mene na e e emen mrk Cl) Le e NR van e ee e NE Me şehir... e-posta ...... 


e İM e KG e a e e 


LI havale gönderiyorum İş Bankası Şişli Şubesi Hesap No: 1290-195 O * dekontunuzu bize ulaştırmayı unutmayınız... 4... 


abonelik bedelini kredi kartımdan çekiniz LI visa master eurocard 


kredi kartı no son kullanma tarihi e e ea 


fatura bilgileri (1) adıma düzenleyiniz imza 


firma adına düzenleyiniz 


Tatllraşadrcsi eme meme me en Ea EY me ala e e MEME an ei e Ma eymen yi O imei 


postakodu..............................................................semt.......... 
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* Merkezimize her ayın 20'sine kadar ulaşan abone müracatları ilk çıkacak sayıdan itibaren, 20'sinden sonraki kayıtlar ise bir sonraki ay için geçerlidir 


Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli - İstanbul 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kadar güvendesiniz? 


Sürekli yenilenen virüslere karsı verilen mücadele şimdilik kazanılmış gibi görünüyor ama sadece doğru tekniklerle korunanlar için! 


Güncelleme önemli: 

Güncel tutulmayan bir güvenlik yazılımı ne yazık ki sisteminizi 


koruyamaz. 


| 


drsemişein ildmi-4 i— 


j ip” 
Mariko isis 


rtık internette ya da bilgisayar dergilerinde 

eskisi kadar virüs ve trojan haberlerine 

rastlamıyoruz. Üstelik virüs ve trojanların verdiği maddi zararlar da 3-4 yıl öncesine oranla çok daha az. Hatta yok bile diyebiliriz. 

Peki, bunun nedeni ne? Yani virüs yazan zararlı beyinler bu işlerden vaz mı geçtiler? Yoksa bu tarz uygulamalar yazmak artık eğlenceli gelmiyor mu onlara? Tabii ki hayır! 4 yıl öncesiyle günümüz arasında değişen tek sey bilgisayar kullanıcılarının biraz daha bilinçlenmesi, güvenliğe biraz daha ciddi bakması diyebiliriz. Ancak zararlı beyinler de bu bilinçlenmenin farkında ve artık farklı silahlar gelistirmeye başlıyor ve daha farklı amaçlar güdüyorlar. Bunların basında spy ve malware yazılımlar geliyor. Yani durum çok daha tehlikeli ve sinsi... Bu defa ipin ucunda kullanıcıların kisisel ve paraya çevrilebilir her türden özel bilgisi var. 
Yani işler virüs ve trojan devrindeki kadar basit değil! 


Anti-virüs yazılımım var, rahatım Anti-virüs yazılımlarının daha makul fiyatlara inmesi, Linux ve Mac kullanıcılarının sayısının artması, Firefox'un ActiveX açıklarının devrini noktalaması ve buna benzer daha birçok ayrıntı sayesinde virüs ve trojan yazarları çok daha farklı yollara gitmek durumunda kaldılar. Bu anlamda ev kullanıcılarının açık yanlarını görmeleri çok zaman almadı, çünkü bu açığı aslen virüs yazarları yaratmıştı; virüsler. 

Bilinçli diye tanımladığımız ev kullanıcıları bir antivirüs yazılımı edinmiş, onu sürekli güncel tutmuş ve bilgisayarlarını düzenli olarak taramış kullanıcılar. 
Peki, ama neye karşı? 
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Sadece virüslere ve trojanlara... Geride ise zararlı beyinlerin yeni oyuncakları sinsice beklemekte; rootkit, spyware ve malware'ler... 
Çözümse aslında basit, 


“3 NoD3E 


manbyigu Gem 


sisteminizi sadece virüslere karsı değil, 


trojan, rootkit, spyware ve malware'lere karsı da koruyabilecek türden bir güvenlik paketi seçmeniz. Bu anlamda biz geçen ayki sayımızda 3 aylık deneme sürümünü de verdiğimiz NOD32'yi öneriyoruz. 


Ücretsiz çözümler yeterli değil! 

Halihazırda kullanmakta olduğunuz ücretsiz güvenlik yazılımınızın sisteminizi ne derece güvende tuttuğunu test etmek için, sisteminizi bir de NOD32 ile taramanız yeterli. Bu sırada NOD32'nin aslen ne kadar kolay bir kullanıma sahip olduğunu da görebilirsiniz. 

İse NOD32'yi açıp taranacak sürücüleri seçerek başlayabilirsiniz. Yazılım paketi Türkçe arayüze sahip olduğundan yanlış birşeyler yapmanız da mümkün değil. Kontrol Merkezi'nden tarayacağınız sürücüleri seçip, tarama düğmesine basmanız yeterli. Hatta NOD32 sisteminizi zararlı yazılımlara karşı tararken, siz diğer işlerinizle meşgul olabilirsiniz. Yazı yazabilir, arkadaşlarınızla mesajlasabilir ya da internette sörf yapabilirsiniz. NOD32 sahip olduğu teknoloji sayesinde sisteminizi hiç yormaz ve ağırlastırmaz. 

Teknolojiden saöz açılmışken, NOD32'nin “erken uyarı sistemi”nden de bahsetmek istiyoruz. Bu sistem sayesinde zararlı yazılım olma riski yüksek olan ama henüz virüs veri tabanlarına geçirilerek tescili yapılmamış yazılımlara karşı da korunuyorsunuz. Bu rahatlık başka bir yazılımda bulunmuyor. 
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Kolay ve Türkçe: NOD32 Türkçe arayüzü ve kolay kullanımıyla tam teşşekküllü güvenlik paketlerinin başında geliyor. 
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Sistem kaynağı nimettir! NOD32 sisteminizi tararken siz rahatlıkla başka uygulamarınızla çalışabilirsiniz. 

Çünkü NOD32 sistem kaynaklarının önemini bilir ve sizin için de bolca ayırır. 


Eyvah virüs uyarısı! 

NOD32 sisteminizi tararken bir zararlı yazılım bulduğunda, zararlının nerede bulunduğu, adı ve zararlı yazılımla ilgili bir yoruun da yer aldığı uyarı pencereleri gösterir. Bu pencere üzerinde yer alan “Sil” düğmesiyle zararlıdan hemen kurtulabileceğiniz gibi, onun zararlı bir yazılım olmadığını düşünüyorsanız, siz emin oluncaya kadar karantinaya da atabilirsiniz. Bu sayede güvenliğinizi riske atmazken, önemli olabilecek bir veriyi kaybetme riskine de girmemiş olursunuz. 

NOD32 sisteminizle birlikte kullandığınız ve internet tabanlı olarak çalışan diğer yazılımlarınızı da abluka altında tutuyor. Bu şekilde aldığınız/yolladığınız epostalar üzerinden tehlikeli yazılımlar almanız önlenirken, MSN gibi anlık mesajlaşma protokollerini kullanan sohbet yazılımlarından gelen tehlikelerden de uzak durmus oluyorsunuz. Ne kadar güzel ve güven verici değil mi? Ama tüm bunların sağlıklı bir sekilde çalışabilmesi için sizin üzerinize düşen birtakım görevler de var. Bunların en önemlileri NOD32'yi sürekli güncel tutmanız ve sisteminizi kısa aralıklarla taramadan geçirmeniz diyebiliriz. 

Bunun için de NOD32'nin otomatik güncelleme özelliğini aktif hale getirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. 
Bu sayede sizin ekstradan bir şey yapmanıza gerek kalmadan, NOD32 kendisini otomatik olarak güncelleyecek ve size bununla ilgili bir uyarı verecek. 


Güvenli e-postalar: NOD32 e-posta yazılımınızla senkronize olarak çalışır ve sizi zararlı e-posta eklerinden korur. 


Bu işlemi de siz bilgisayarınızı açtığınız an yapacağından içiniz rahat bir şekilde internetin derin sularında dolaşabilir, internetle çalışan yazılımlarınızı güven içinde kullanabilirsiniz. 


Tek basına güvenlik 

yazılımı yetmez 

Her ne kadar sağlam ve çok yönlü bir güvenlik paketini doğru sekilde kullanmanız durumunda sisteminizi zararlı yazılımlardan koruyabileceğinizi söylesek de tek basına güncel ve tam teşekküllü bir güvenlik yazılımı sizi etkin bir şekilde koruyamayabilir. 


Çünkü yeni nesil zararlı yazılımlar işletim sisteminizin açıklarını en iyi şekilde kullanmak üzere yazılıyorlar. 
Bu noktada kullandığınız işletim sistemini de sürekli güncel tutmalı, özellikle de kritik güvenlik yamalarını çıktığı vakit edinmelisiniz. Tabii bu güncellemeleri etkin bir sekilde edinebilmek için de orijinal bir Windows lisansına ihtiyacınız olacak. Unutmayın ki, zararlı yazılım üreticilerinin en çok nemalandığı kesim kopya ve lisansız Windows kullanıcıları. 
Çünkü onların bilgisayarları virüs, trojan, spy 

ve malware'lerin rahat rahat bulaşıp kendilerine başka kurbanlar bulabilecekleri en uygun ortamların basında geliyor. 

Gelecek ay görüsmek üzere. 


Takdir algilandiı 


Anlaşılır uyarılar: 
NOD32'nin en başarılı taraflarından birisi de “anlaşılır” 
uyarı pencereleri... 


Tek başına güvenlik yazılımı yetmez 


Her ne kadar sağlam ve çok yönlü bir güvenlik yamalarını çıktığı vakit 


güvenlik paketini doğru şekilde kullanmanız edinmelisiniz. Tabii bu güncellemeleri etkin durumunda sisteminizi zararlı yazılımlardan bir şekilde edinebilmek için de orijinal bir koruyabileceğinizi söylesek de tek başına Windows lisansına ihtiyacınız olacak. 
güncel ve tam teşekküllü bir güvenlik Unutmayın ki, zararlı yazılım üreticilerinin en yazılımı sizi etkin bir şekilde çok nemalandığı kesim kopya ve lisansız koruyamayabilir. Çünkü yeni nesil zararlı Windows kullanıcıları. Çünkü onların yazılımlar işletim sisteminizin açıklarını en bilgisayarları virüs, trojan, spy ve iyi şekilde kullanmak üzere yazılıyorlar. Bu malware'lerin rahat rahat bulaşıp noktada kullandığınız işletim sistemini de kendilerine başka kurbanlar bulabilecekleri sürekli güncel tutmalı, özellikle de kritik en uygun ortamların başında geliyor. 


Bu bir Advertorial'dır. 


A. Kıvanç TANRIKULU | kivanc&©pcnet.com.tr 


Facebook bir anda neden bu kadar popüler oldu? 


Önüm, arkam, sağım solum Facebook... Peki internette benzeri birçok sosyal ortam olmasına rağmen neden Facebook öne çıktı? 
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epimizin online alışkanlıkları var. Sa- 


bahları e-postaları kontrol ederek 


H 


telerinde kısa bir gezintiyle devam ediyor. Son 


başlayan günler genellikle gazete si- 


dönemde birçoğumuzun sabah rutinlerinin arasına Facebook da katılmaya başladı. Hatta Facebook gazete sitelerinden, forumlardan ileri giderek günde birkaç kez kontrol edilmeyi hak edebiliyor. 

Herkes Facebook'tan memnun. Eski arkadaşlarla tekrar bağlantı kurmak, küçük sanal hediyeler alıp vermek, gruplara katılarak fikir beyan etmek hepimiz için güzel bir eğlence oldu. 
Aslında bütün bunlar Myspace, Hi5 ve Sosyomat gibi platformlarda uzun zamandır mümkün olan şeylerdi. Facebook birden gelip bize hepsini unutturdu. Dahası Myspace'in, Hi5'ın yanından bile geçmeyen birçok internet kullanr cısı Facebook fanatiğine dönüştü. 

Facebook Türkiye'de çığ gibi büyürken ben de 


çevremdekilerden “Bir anda neden bu kadar 


Facebook halen büyük şirketlerden bağımsız, Mark Zuckerberg adlı bir internet kahramanının elinde. 


popüler oldu?” gibi sorular almaya başladım. 
Farklı kişilere verdiğim yanıtları bir araya getirerek burada sizinle paylaşmak istiyorum. 

Geçtiğimiz ay Microsoft'un siteye yatırım yapmak istediğini söyleyen birkaç haber Türkiye'de fitilin ucunu ateşledi. Microsoft'un sitenin yüzde beşine ödemek istediği 300 ila 500 milyon dolardan yola çıkılarak Facebook'a fiyatlar biçildi. Aslında işin sırrı ne Facebook'un değerinde, ne “Osmanlı Pokesi”nde ne de “Rakı Sofrası”ndaydı... Facebook'u bir anda bu kadar popüler hale getiren en önemli unsur, bu ortamda gerçek isimlerin kullanılıyor olması. İnternette takma isimlerden vazgeçerek gerçek isimlere dönmenin zamanı gelmişti ve Facebook en doğru zamanda olması gerekeni kullanıcılara 


sundu. 


Facebook'u kimse satın almasın! 
Popüler web sitesi halen büyük şirketlerden ba-Şımsız, Mark Zuckerberg adlı bir internet kahramanının elinde. Kendisi daha önce de siteyi satması için Yahoo gibi bir devden gelen çok sıfırlı teklife delikanlıca burun kıvırmıştı. Zuckenberg'in bu tavrını sürdürmesini ve Facebook'un böyle özel kalmasını umuyorum. Çünkü bu site başarısıyla internet ortamında sermayenin pek de büyük bir anlam ifade etmediğini tüm dünyaya gösteriyor. İnternetin yarattığı fırsat eşitli- 
$i büyük şirketlerin satın alma baskılarıyla kaybolup gitmemeli. 

Facebook örneği birçok genç girişimciyi moti- ve edebilir, yollarını açabilir. Belki siz de internete neresinden bakmak istediğinize karar ver- 


meli ve bir online proje için kolları sıvamalısı- 


nız. Şu anda PCnet'i elinizde tuttuğunuza göre böyle bir işe atılmaya hiç de uzak 


değilsiniz! 


Geçtiğimiz ay CeBIT'te yer alan önemli tanıtımlardan biri de Türk Telekom'un 
2008 başında kullanıcılarına sunmaya hazırlandığı VDSL'di. Bant genişliğinde ciddi bir artış anlamına gelen bu teknoloji, internet kullanıcısının hayatına da büyük değişiklikler getirecek. 

Örneğin henüz çok popüler bir kavram olmayan VOD (Video on demand) hızla adını duyurmaya başlayacak ve belki geleneksel televizyona kafa tutacak. 
VOD'nin Türkçe'ye “iste ve izle” olarak çevrilmesinden çok hoşnut değilim. Yine de bu çeviri, teknolojiyi az çok anlatıyor. 
İste ve izle konseptiyle yapılan yayınlarda 


izleyici seçme şansına sahip oluyor ve işin 


© 


patlican.ekolay.net 


Bünyesindeki kanal ve programları istediğiniz zaman izleme olanağı 


sunuyor. Joosi, 
“Video on demand” 
konseptiyle yayın yapan bir internet televizyonu. 


en önemli yanı, yayının zamandan bağımsız sürüyor olması. VOD bize istediğimizi istediğimiz zaman izleme imkanı getirecek. Geçtiğimiz yıl dünyada yaygınlaşmaya başlayan Joost isimli internet televizyonunu deneyerek VOD kavramıyla tanışabilirsiniz. www.joost.com adresinden indireceğiniz programla VOD konseptin- de yayın yapan çeşitli kanalları izleyebiliyorsunuz. Şu anda Joost'un içeriğinde 15 
binin üzerinde televizyon şovu ve 250'nin üzerinde farklı kanal bulunuyor. Joost'u kullanmak için ADSL altyapısı da yeterli. 
1 Mbit bant genişliğine sahip kullanıcılar 
buradaki kanalları hemen hemen problemsizce izleyebiliyor. Tabi ufak bir “kota uyarısı”nda bulunmakta fayda var. Joost kotalı internet kullanıcıları için ne yazık ki çok da uygun değil. Yüksek görüntü ve ses kalitesi kotanızın kısa sürede dol- 


masına sebep olabilir. 


internet net köşe 


AĞA TAKILANLAR 


A EE o — 


BUdguNuNez 


İnternet boş zamanlarınızda can sıkıntısını yok etmek için ideal bir araç olsa da, doğru adrese yönelmediğiniz zaman amacınıza ulaşamayıp daha da gerilebilirsiniz. 
Bu ay ağa takılanlarda bir “doğru adres” var. 

Yeni sayılabilecek bu projenin arkasında GittiGidiyor'un yaratıcıları yer alıyor. Uzman.tv, Haydar 
Dümen'den tutun da Nasuh 
Mahruki'ye kadar kendi konularında uzman isimleri bir araya toplamış. 
Burada merak ettiğiniz konuları en yetkin ağızlardan dinleyerek öğrenebiliyorsunuz. Uzmanlar konuları birkaç dakikalık videolarla ziyaretçilere anlatıyor. Güvenli sürüş teknikleri, güzel konuşma dersleri, sağlıklı yaşamın sırları, çeşitli sporlar hakkında bilgiler... Kısacası Uzman.tv'de yok yok! 


KASIM 2007 PCnet 169 


İp 


İş 
Yu ni 
Ve ai 


> e” # 


Arkadaşlarınızı 


pr j gnd 


Tr ar Er 


iy, 


l 


Facebook'la bulun 


webmaster©PCnet.com.tr 


arkadaşlarını internette bulup özlem gider- 


Selim ŞUMLU İ zini kaybettiği eski okul, iş ya da askerlik 


meyi kim istemez? Elbette hâlihazırda görüştüğünüz arkadaşlarınızı ve komşularınızı da internette bulup iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Eski ve yeni arkadaşlarınızı internette arayıp bulmanın birkaç yöntemi var, ama görünüşe bakılırsa bunların son zamanlarda en popürler olanı ve çığ gibi büyüyeni Facebook platfor- 


mu. 


Facebook, kurulalı üç yıl bile olmadan 47 mil Mark Zuckerberg, yon aktif üyeye ulaşmış, her gün 200.000 yeni Facebook'u kurduktan 


brell üyeyi bünyesine katan, haftalık yüzde 3 büyüme 


Harvard'daki öğretimini oranı olan devasa bir sosyal ağ. Facebook'a üye yarıda bırakıp tüm olarak arkadaşlarınızla ve birlikte çalıştığınız, ayzamanını Facebook'a nı okulda okuduğunuz ya da birlikte yaşadığı- 


adamayı seçti. 


nız kişilerle bağlantı kurabilirsiniz. Facebook 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üyeleri bu platformu arkadaşlarıyla ilgili gelişmelerden haberdar olmak, sınırsız sayıda fotoğraf yüklemek, link ve video paylaşmak ve arkadaşları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanıyor. “Facebook'u diğer sosyal ağlardan ayıran şey nedir” diye soracak olursanız cevap oldukça açık: herkes gerçek ismini kullanıyor, gerçek bilgilerini yayınlıyor ve gerçek arkadaşlarını ekliyor. Facebook'ta arkadaşlarınızı rahatlıkla bulabilmenizi sağlayan da, işte bu kuralların hemen hemen tüm üyeler tarafından benimsenmiş olması. Tabii Facebook da üzerine düşeni yapıp, mahrem bilgilerinizin herkesin eline geçmemesi için gereken güvenlik ve gizlilik özelliklerini üyelerine sunuyor. 

O sırada Harvard Üniversitesi'nde öğrenci olan Mark Zuckerberg tarafından ilk kuruldu-Şunda yalnızca üniversite öğrencilerini birbirine bağlamayı hedefleyen Facebook, bugün tüm dünyadan ve her yaştan milyonlarca üyeyi bünyesinde barındırıyor. İstatistiklere göre aktif Facebook üyelerinin yarısı Facebook'u her gün ziyaret ediyor ve sitede ciddi biçimde zaman ge- 


çiriyor, yani ortada gerçek bir “Facebook çılgın- 


lığı” söz konusu. PCnet editörleri olarak bizler de bir süredir Facebook'ta zaman geçiriyoruz ve Facebook'un tüm özelliklerini derinlemesine inceliyoruz. İlerleyen satırlarda size Facebook'ta yalnızca arkadaşlarınızı bulmayı değil, bu geniş platformu nasıl verimli kullanabileceğiniz ve eğ- 


lenebileceğinizi de anlatacağız. 


Facebook'lu olun 

Facebook'lu olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu! Aradığımız arkadaşımızı Facebook'ta bulamadığımız zaman şaşıracağımız günler çok da uzak görünmüyor. Facebook son zamanlarda Türk internet kullanıcıları arasında da hızla ve sessiz sedasız yayılıyor. Sizin de Facebook'ta yerinizi almak için tek yapmanız gereken www.facebook.com adresine girip Sign Up linkine tıklamak. Üyelik formunda sırasıyla adınız, okul /iş bilgileriniz, e-posta adresiniz, şifreniz ve doğum tarihiniz soruluyor. Tüm bilgileri doğru girmenizde ve varsa üniversitenize ya da işyerinize ait e-posta adresinizi kullanmanızda fayda var. Bu şekilde — varsa — okulunuza ya da işyerinize ait “network”e üye olabiliyorsunuz. Tabii bu üyelikleri sonradan da gerçekleştirebilirsiniz. 

Facebook'a üye olduktan sonra ilk yapmanız gereken profilinizi düzenlemek. Böylece arkadaşlarınız sizin hakkınızda daha fazla bilgi edinebilirler. Üst menüdeki Profile linkinin hemen sağındaki edit linkiyle profilinizi düzenleyebilirsiniz. Düzenleme sayfasının sekmelerden oluştuğuna dikkat edin. Bu sekmeler sırasıyla temel bilgiler, iletişim bilgileri, ilişkiler, kişisel bilgiler, eğitim, iş, fotoğraf ve sayfa düzeni. Profilinize en az bir fotoğraf eklemeniz arkadaşlarınızın sizi 


bir bakışta tanımasını kolaylaştırır. 


Arkadaşlarınızı bulun 

Profilinizi düzenledikten sonra sıra Facebook'taki arkadaşlarınızı bulup arkadaş listenize eklemeye geldi. Bunun en kolay yolu sol üst köşedeki Search kutusuna bir arkadaşınızın tam adını yazmak. Şanslıysanız ve arkadaşınız sonuçlar arasında görünüyorsa isminin yanındaki Add to Friends linkine tıklayarak listenize ekleme talebi gönderebilirsiniz. Gerçekten tanımadığınız kişilere ekleme talebi göndererek onları rahat- 


sız etmemenizi öneririz, çünkü Facebook bir arkadaş edinme sitesi değildir ve bu tarz talepleriniz genellikle reddedilir. 

İkinci bir arama yöntemiyse network'e göre arama yapmak. Facebook'ta 4 çeşit network (kullanıcı ağı) vardır: bölgesel, üniversiteler, işyerleri ve liseler. Profilinizde Türkiye'yi seçtiyseniz Turkey network'üne otomatik olarak üye olursunuz. Üniversite ve işyeri network'lerine üye olmak için o üniversiteye ya da işyerine ait bir eposta hesabı kullanmanız gerekir. Lise network'lerine üyelikse serbesttir, ama mezunlar mezun olduğu lisenin network'üne üye olamaz. 
Network araması yapmak için üst menüden Network > Join a Network linkini kullanmanız gerekiyor. İncelemelerimize göre Türk üniversitelerinin bir kısmına, liselerinse çok azına ait network bulunuyor. Bir network'e üye olduğunuz zaman, seçtiğiniz bazı profil bilgileriniz o network'ün üyelerine açılır ve network'ün üye lis- 


tesini görüp mesaj panolarına katılabilirsiniz. 


© Fotoğraflarınızı etiketleyin 


Facebook'un tüm özelliklerini kullanmak ücretsiz. Üstelik fotoğraf yüklemeyle ilgili herhangi bir kota da bulunmuyor. Yüklenen fotoğrafların çözünürlüğü otomatik olarak düşürülse de fotoğrafların kalite kaybı 


yaşamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Fotoğraf etiketleme (tagging) özelliği de bizce çok faydalı. Örneğin bir grup fotoğrafı yükledikten sonra fotoğraftaki herkesin suratına tıklayıp isimlerini yazabiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda 


Facebook'un basit yapılı ana sayfası, son zamanlarda olup bitenleri bir çırpıda öğrenmenizi sağlıyor. 


fotoğrafı izlerken fareyle kişilerin üzerine gelindiğinde o kişinin ismi görünüyor, isme tıklanarak profile gidilebiliyor ve etiketlenen kişiler kendilerine ait bir fotoğraf eklediğinizden haberdar ediliyor. 
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Tipik bir 
Facebook profili kişisel bilgilerden, fotoğraflardan, gruplardan, duvar yazılarından ve bir sürü uygulamadan meydana geliyor. 
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Sizin okulunuza ait bir network yoksa üzülmeyin, network'ü olmayan kurumların genellikle bir “grubu” vardır. Grupların network'lerden farkı, kullanıcılar tarafından kurulup yönetilmeleridir. Gruplar arasında arama yapmak için yine sol üstte ki Search kutusu kullanılabilir. Örneğin “İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi” ya da “Doğan Burda Dergi” gibi bir arama sizi doğru sonuca götürecektir. İsteğinize uygun bir grup yoksa yeni bir tane oluşturmaktan çekinmeyin. 
İlgili gruba üye olduktan sonra üye listesini sayfa sayfa inceleyip tanıdığınız tüm kişilere ekleme talebi gönderebilirsiniz. Elbette ilgi alanlarınıza uygun birçok grup bulup üye olmanız, hatta bizim gibi “Bir Burhan Altıntop kolay yetişmi- i” grubunda lisedeki İngilizce öğretmeninize rastlamanız olası. Birkaç arkadaşınız listenize eklendikten sonra Facebook'un “çığ gibi büyüme” fonksiyonunun devreye girdiğini de göreceksiniz. Zira siz hiçbir şey yapmasanız bile, Facebook üyeleri mevcut arkadaşlarınız aracılığıyla sizin Facebook'taki varlığınızı tespit edip listeleri- 


ne ekliyorlar. Bu şekilde her gün 2-3 ekleme ta- 


© E-posta grupları 


lebiyle karşılaşırsanız şaşırmayın. Yeni ekleme talepleri size e-postayla bildirildiği gibi Facebook ana sayfasının sağ üstündeki Reguests köşe- 


sinde de yerlerini alıyor. 


Uygulamalar 

Facebook'luların yarısı her gün Facebook'u ziyaret edip sitede bir miktar zaman geçiriyor demiştik. İşte bu Facebook'ta öldürülen zamanların kaynağı Facebook uygulamaları (applicaüon'lar). Facebook'un yazılım geliştiricilere açtığı API sayesinde programlama bilen herkes kendi uygulamasını geliştirebiliyor. Bu sayede birbirinden eğlenceli, faydalı veya tamamen gereksiz binlerce uygulama türemiş durumda. Örneğin Likeness uygulamasıyla arkadaşlarınızla benzerliklerinizi test edebilir, Movies ile film zevklerinizi karşılaştırabilir, Causes ile gönüllü girişimlere katılabilirsiniz. Applications > Browse More Applications düğmesiyle uygulama dizinine göz atmak mümkün. Ayrıca arkadaşlarınızın profil sayfalarında görüp beğendiğiniz uygulamaları “add” linkiyle kendi profilinize ekleyebilirsiniz. Zaman zaman arkadaşlarınızdan uygulama davetleri de alacaksınız. Son zamanlarda Osmanlı Poke'si, Rakı Sofrası gibi aslen gereksiz ama eğlenceli Türkçe uygulamalar pek bir popüler. Facebook ana sayfasında arkadaşlarınıza ait gelişmeleri, yeni fotoğrafları, eklenen uygulamaları, yaklaşan doğum günlerini takip etmek mümkün. Sağ taraftaki Status Updartes ise o anki durumunuzu tek cümleyle anlatmanıza olanak tanıyor. Burada “Bilal işletme sta-Jı defteri yazıyor”, “Haktan yemek yedi, doydu” gibi anlık mesajlarla karşılaşmanız ve kendi me- 


sajlarınızı yazmanız mümkün. 
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Sosyal ağlar yaygınlaşmadan önce eski arkadaşlar birbirine ulaşmak için “eposta grupları” kurardı. Popülariteleri azalmış olsa da bu tip gruplara hala 


olduğunuz okulun adını yazdığınız zaman şanslıysanız bir ya da birkaç grupla karşılaşabilirsiniz. Gruba üye olup mesaj arşivlerini görebileceğiniz gibi, grubun adresine e-posta göndererek tüm üyelere aynı anda ulaşabilirsiniz. Bu gibi grupların genellikle duyuru amaçlı kullanıldığını, bireysel sohbetlerin pek hoş karşılanmadığını hatırlatalım. 


li im b e 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ulaşmak ve eski arkadaşlarla haberleşmek mümkün. Bu amaçla en çok kullanılan platform Yahoo! Groups. 
groups.yahoo.com adresinden ulaşabileceğiniz siteye, örneğin mezun 


Lost dizisinin bağımlıları Addicted to Lost uygulamasıyla Lost bilgilerini test edip arkadaşlarıyla yarışabilir. 
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internet okul kaynakları 


Öğrencilere kaynaklar 


En iyi ödevi hazırlamak için internet 


silahını nasıl ku 


motorlarının tükendiği noktada çok özel online kaynaklar imdada yetişiyor. 


A. Kıvanç TANRIKULU kivanc©pcnet.com.tr 


Google Maps'i kullanarak dünyanın her yerinden harita görüntüleri alabilirsiniz 


Ilanmalı? Arama 


O 


le'ı açtınız... Birkaç sözcük denedikten sonra 


nemli bir ödevinizi ya da araştırmanızı hazırlamak üzere bilgisayarın başı- 


na geçtiniz ve her zamanki gibi Goog- 


fark ettiniz ki, internet kullanıcılarının en gözde silahı Google, ödevinizi önünüze sermeye hiç de niyetli değil! Gün geçtikçe kirlenen arama sonuçlarında elinizi sallasanız bir foruma çarpıyor. Forumlardan doğru dürüst bilgi almak ise neredeyse olanaksız. Peki güvenilir, doyuru- 


cu bilgiye ulaşmak için hangi yolu izlemelisiniz? 


Tanımlar için Wiki 

Ödev ve tez çalışmalarının en önemli öğelerinden olan tanımlara ulaşmak için başvurulacak ilk kaynak Wikipedia. Vikipedi ismiyle anılan Türkçe versiyonu İngilizce'si kadar geniş bir çerçeveye sahip olmasa da esaslı bir kaynak oluşturuyor. tr.wikipedia.org adresinde aradığınız birçok tanımı bulmanız olası. Vikipedi'yi yalnız- 


ca araştırma yaparken değil, boş zamanlarınız- 


da da ziyaret edebilirsiniz. Sitenin ana sayfasında her gün içeriğinden seçilmiş rast gele başlıklar yayınlanıyor. Vikipedi'de var olan içerikten yararlanmanın yanında daha önce girilmiş olan bilgilere eklemeler yapabilir ve katkıda bulunarak bilgilerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz. 


Resimler için Google Grafik Arama Google, web aramasında her geçen gün sonuçlar verse de, resim arama konusunda oldukça başarılı. Ödev ve araştırmalarınızda kullanmak istediğiniz resimler için images.google.com'a başvurabilirsiniz. Google Grafik Arama'nın en önemli özelliklerinden biri resimleri boyutlarına göre sıralayabilmesi. Yalnızca internette yayınlayacağınız bir çalışma için orta boy resimleri, baskıda kullanacaklarınız içinse büyük resimleri seçmeniz mantıklı olacaktır. Kağıda basılan çalışmalarda düşük çözünürlüklü resimlerin kö- 


tü sonuçlar vereceğini unutmamalısınız. 


Haritanız da Google'dan 

Çalışmalarınız sırasında harita kullanmanız gerektiğinde başvuracağınız ilk adres maps.google.com olmalı. Google Maps'i kullanarak dünyanın her yerinden harita görüntüleri alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey haritasına sahip olmak istediğiniz bölgeyi ekranda ayarlamak ve 


sağ üst köşedeki “Yazdır” seçeneğine başvurmak. 


Ücretsiz Office Şablonları 

Microsoftun Office paketi bildiğiniz gibi beraberinde birçok hazır şablonla birlikte geliyor. 
Paketlerle birlikte gelen şablonlar pek tatmin edici olmadığından sıkı bir çalışmaya başlamadan önce office.microsoft.com adresine bir göz atmanızı öneriyorum. Microsoft'un Office kullanıcıları için hazırlamış olduğu Office Online sitesinde birçok güncel şablon bulunuyor. Burrada belki de çalışmanıza uyacak başarılı bir şab- 


lon bulabilirsiniz. 


Hazıra mı konsak? 

Öğrenciler için internette yer alan en önemli kaynaklardan biri de ödev siteleri. Daha önce başkaları tarafından hazırlanmış ödevlere ulaşmanızı sağlayan bu sitelerin sayıları gün geçtikçe artıyor. Artık ödevlerin yanında tez ve staj defterlerine de bu tip sitelerden ulaşılabiliyor. Ödev sitelerinin bazıları ücretsiz olarak hizmet verirken bazıları da ücret talep ediyor. 

Tabii ödevleri internetten kolayca halletme- nin maliyeti de “öğrenci işi”. Yani ücretler pek 


de yüksek sayılmaz. 


Editörün Seçimi: Odevturk.com 

İnternette ücretli veya ücretsiz olarak ödev kaynağı sunan birçok site olsa da, en iyi sonuca ulaşmak ve zaman kaybetmemek açısından doğru alternatifi kullanmalısınız. Odevturk.com, öğrencilerin faydalanabileceği kaynaklar arasında zengin içeriği ve kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor ve Editörün Seçimi olmaya hak kazanıyor. 

Site, 2004 yılında Kerim Tellioğlu tarafından kurulmuş. Tellioğlu öğrenciliği sırasında bir pro-Je hazırlamak için internette araştırma yaparken, kaynakların bir araya toplanması gerektiği fikrini geliştirmiş ve uygulama için kolları sıvamış. Bir yıl kadar ücretsiz olarak hizmet veren Odevturk, 2005 yılında kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak amacıyla ücretli sisteme geçmiş. 
Şimdilerde sitenin 20 bin kayıtlı üyesi bulunu- 


yor. 


Peki ya fiyat? 
Odevturk.com'da bulunan 75 kategorideki 100 
binin üzerinde dokümana ulaşmak için siteye 


ücret ödeyerek üye olmanız gerekiyor. Bir aylık 


internet 


okul kaynakları 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ani iğne Manga Fg 


SI EEE amp Örn 
(m Gyünfi 4S seli 


m rğafı gm ağ 


Barana Teyer 


üyelik için 20 YTL, bir yıllık üyelik için 25 YLT, ömür boyu üyelik içinse 60 YIL ödemeniz yeterli oluyor. Bu siteye üye olmanın sizi türlü zahmetlerden kurtaracağını düşünürsek fiyatların öğrenci bütçelerine hitap eden uygun bir çizgi- de belirlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. 

Odevturk.com'a üye olmadan önce aradığınız içeriğin orada olup olmadığını kontrol etmenize olanak sağlanmış. Bu belki de sistemin en önemli özelliği. Siteye geldiğinizde arama yaparak bir kısmını görüntüleyebildiğiniz ödevleri, üye olduktan sonra herhangi bir sınırlama olmadan rahatça bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Kerim Tellioğlu, Odevturk'ten bahsederken amaçlarının öğrencilere hazır ödevler sunmak değil, nitelikli ve geniş çerçeveli bir kaynak ortamı oluşturmak olduğunun altını çiziyor. 
O'na göre Odevturk.com'daki ortam bir “online kütüphane”den farksız. 

Sitenin içeriği gün geçtikçe eklenen yeni dokümanlarla çoğalıyor. Ana sayfanın üst kısmında bulunan arama formunda aklınıza gelen birkaç sözcüğü deneyerek içeriğin ne kadar geniş 


olduğuna şahit olabilirsiniz. 


« ) İpuçları 
Google Grafik Arama'da resim ararken sözcüklerin İngilizce'lerini kullanmak 


sizi çok daha fazla sonuca götürecektir. 
Ayrıca çalışmalarınızda bir görsel bütünlük sağlamak için gerçek resimler yerine çizim ve illüstrasyonlar 


Odevturk.com öğrencilere ödevler konusunda profesyonel destek sunuyor. 


kullanmak daha faydalı olabilir. Çizim ve illüstrasyonlar webde genellikle GIF ve PNG dosyaları olarak yer aldığından, gerçek bir kitap resmi değil de bir çizim arıyorsanız “book” yerine “book.gif” ya da “book.png” ifadelerini arayabilirsiniz. 


KASIM 2007 Pcnet 175 


internet ayın siteleri 


Artık bilmeyenin kalmadığı Harry 
Potter serisinin 

yedinci ve son kitabı 
Harıy Potter ve Ölüm 


Yadigârları 9 
35 Ekim'de Türkiye'de alir imi Söh dalla ME Lai 
BE ürüldü. sm N 
53 Alasya sürüldü mini ek ndiim 
Ez “Dünyanın en hızlı satılan EEEİL Beyonce, Samsung B Pivona is Gururla vi lr e taş 
Z6 .. Kitabı”nın Türkiye'deki Ki B eee a Üni sapa — — onlinealışveriş sitelerinin lm ; iri ba 
> gözdesi olması da beklenen > , Yi ya gres Gan Be eymuz 3 
bir durumdu. Nitekim mnbamıncn mk beyle iie en “Damara ebu 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almaya başlayan e- Fra mi: (e. me sym mağazalar ciddi bir rekabet | . simli 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m u Zati piti 


içine girdiler. Piyasa fiyatı 
30 YIL olan kitabı 
Hepsiburada.com 20,65 


YTL'ye; Estore, IDGEFIXE ve C O Weblebi ise 22,5 YTL'ye A'LA / m . İ İ İ 


BESLE POSTA deyiz 


PAN A İİİ LA İren 3 sl 


Maden n Çapar İzğammmdağı 


satıyor. Yapı Kredi 2 İLE ie : 

m En güncel bilgisayar ve teknoloji haberleri 

kanalı Estore, hu kitap için 

kargo ücreti almıyor. Bu ilgisayar ve teknoloji dünyasını ederek donanım, cep telefonları, müzik 

İk B yakından takip edip en yeni çalarlar, dijital kameralar, oyunlar, ev 

iMeÜaZAle Mükekleiyi |; donanımları, teknolojik oyuncakları sineması ve internet alanlarındaki güncel 

internetten alışverişe teşvik NN 

ediyor. Şimdiye dek online ve yazılım haberlerini okurlarıyla paylaşmayı gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Ters 

alışveriş yapmayı başaran Türkçe sitelerin sayısı bir hayli az. Köşe'de editörlerin eleştirilerini okurken, 

denemediyseniz, işte size Alanında uzman editörler tarafından PCkoloji TV'de eğlenceli teknoloji 

YE hazırlanan PCkoloji.com, geçtiğimiz ay videolarına göz atabilirsiniz. Mercek Altı içinde altyapısını yenileyerek Türkçe bilişim köşesinde donanım incelemeleri, Dosya siteleri arasına hızlı bir giriş yaptı. Her gün bölümündeyse detaylı dosya konuları yer 10'a yakın haberle güncellenen siteyi takip alıyor. 


di Azilkanlarim.onrı 


AcilKanLazim.com, kan vermeye gönüllü insanlarla kan aramak Pek sevdiğimiz oyun serisi Tomb Raider'a adanan sitede serinin tüm mecburiyetinde kalan insanların buluşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. oyunlarının öykülerini, tam çözümlerini, hilelerini, ekran görüntülerini, Ücretsiz SMS sistemiyle bağışçı arama sürecini kolaylaştıran siteye her oyunlarla ilgili dosyaları ve daha birçok materyali bulmak bulmak bölgeden gönüllü kan bağışçılarının üye olacağını ümit ediyoruz. mümkün. Site, iki Tomb Raider filmiyle ilgili bilgi de içeriyor. 
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Fırsatları ve hediyeleri çok seven bir milletiz. İşte bu site en güncel çekilişleri, yarışmaları, kampanyaları, promosyonları ve internet fırsatlarını sizin için takip edip bir araya getiriyor. E-posta listesine üye olarak fırsatların e-postanıza gelmesini de sağlayabilirsiniz. 


WE R. Mili 


Türkiye'nin farklı sorunlarının düzeyli bir ortamda tartışıldığı Koniks.com, meslek grupları arasındaki ilişkileri arttırmayı, seviyeli ve samimi dostlular kurmayı amaçlıyor. Girişimciler, iş kurmak isteyenler, iş adamları ve öğrenciler sitede iş konularını tartışabiliyor. 


yarattığı tipler hakkında asparagas haberler uyduran ve bunları güncel olaylarla harmanlayan bir mizah sitesi. Don Gastesi'nin içeriği PDF formatında indirilebildiği gibi site üzerinden de okunabiliyor. 
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ASP'den Photoshop'a, Dreamweaver'dan SolidWorks'e kadar pek çok konuda videolu eğitim vermeyi hedefleyen EğitimOfis'in tüm içeriğine üye olmaksızın erişebilirsiniz. Sitedeki tüm derslerin sıfırdan başlayarak verilmesi de yeni başlayacak olanlar için bir avantaj. 


Alman pop-rock grubu TokioHotel hayranları tarafından hazırlanan bu fan sitesi bir forumdan oluşuyor. Sitede grup hakkında bilgiler, fotoğraflar, 


haberler ve videolar bulmak mümkün. Grup elemanları ve müzik dünyasıyla 


ilgili çeşitli tartışmalarda forumda devam ediyor. 


Denizcilerin internetteki buluşma noktası Hayatım Deniz'de denizcilik haberleriyle beraber Türk denizciliğini tanıtan makalelere yer verilmiş. 
Bilgi Bankası bölümündeyse gemici bağları, deniz fenerleri, denizcilik terimleri gibi konularla ilgili bilgi alabilirsiniz. 
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“Sigara içmek süründürür" diyor sigara.org, ve sigarayı bırakmak isteyip de bırakamayan herkesi bir araya gelmeye çağırıyor. Blog ağırlıklı sitede sigaranın zararlarıyla ilgili bilgi, video ve resimler, bıraktırma ürünleri ve bıraktırma klinikleri tanıtımları yer almakta. 


İngilizce öğretmenleri ve öğrenenler için bir bilgi paylaşım ortamı oluşturmayı amaçlayan sitede forumların yanı sıra alıştırmalar ve plan, doküman, video gibi eğitim materyalleri de bulunuyor. Ayrıca öğretmenlere ücretsiz Aingilizceogretmeni.com uzantılı e-posta hesabı veriliyor. 


Mercedes-Benz marka araçlara yönelik hazırlanan sitede araçlarla ilgili teknik bilgilere, kullanıcı deneyimlerine, doküman ve tavsiyelere ulaşabilirsiniz. Üyelerinin forumlarda bilgi paylaşıp sosyal etkinlikler de düzenlediği sitede 2. el ve yedek parça pazarı da bulunuyor. 


Ayna grubunun fan kulübü AynaKolik'in sitesinde grupla ilgili güncel haberler, video görüntüleri, konser ve buluşma fotoğrafları yayınlanıyor. 
Sitede grubun biyografisi, diskografisi, duvar kağıtları ve ekran koruyucuları da bulunmakta. Fanları buluşturan bir forum da unutulmamış. 


İ I 
Oilimrisi sizlerle N w aya z Lİ  — çi — DİRİ 


Ççbirum 


Üniversiteli gençlere hitap eden UniverStyle'ın “ne olduğunu” anlatan sayfayı görmek için bile üye olmak zorunlu. Üye olduktan sonra bilgisayardan mizaha, bilimden sanata kadar çeşitli konularda yazı, resim ve videolara ulaşarak vakit geçirebilirsiniz. 


2004'ten beri yayında olan Doktorsitesi.com, ziyaretçilerin merak ettikleri konularda uzman doktorlara özgürce soru sorabildikleri bir site. 1880 kayıtlı uzman bulunan sitede günde ortalama 350 soru cevaplanıyor. Ayrıca siteye her gün sağlıkla ilgili makaleler de ekleniyor. 
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Modayı bilgisayarınızın başından kalkmadan takip etmek istiyorsanız Kısa adıyla 626, oyun tutkunları için tüm yeni oyunları inceleyen, oyun www.medyamoda.com adresini kullanabilirsiniz. Medya Moda, ünlü markaların dünyasından taze haberler sunan bir web sitesi. Bir “online oyun dergisi" yeni ürünlerini ve en son moda trendlerini ziyaretçilerine ulaştırıyor. Popüler olarak tanımlayabileceğimiz bu sitede popüler oyunların yanında gelecekte markaların en yeni ürünlerini incelemek için göz atabilirsiniz. popüler olması muhtemel oyunlar hakkında bilgiler de bulabilirsiniz. 


Her sıkı internet kullanıcısının mutlaka düzenli olarak takip ettiği forumlar Flash animasyonlar hazırlamayı öğrenmek istiyorsanız, daha önce başkaları vardır. Her forumda farklı insanların görüşlerine ve farklı paylaşımlara tarafından yapılmış örnekleri incelemek işinizi oldukça kolaylaştırabilir. 
ulaşmanız mümkün oluyor. Eğer forumlarda zaman geçirmeyi seviyorsanız Hash Arşivi bu konuda ciddi bir kaynak oluşturuyor. Siteden başkalarının Birlikte Forum'a da göz atabilirsiniz. hazırlamış olduğu çalışmaların kaynak dosyalarını indirebilirsiniz. 


Adobe, başarılı programlarıyla tasarım dünyasının gönlünü fethetmiş Sırada boş zamanlarınızı başarıyla dolduracak bir site var. Oyunus.com, durumda. Bir tasarımcı olmaya giden yolun ilk adımları Adobe programlarını can sıkıntısına son verecek birbirinden eğlenceli oyunlarla dolu bir web öğrenmeye başlamak anlamına geliyor. Adobe Eğitim, tasarım konusunda sitesi. Her yerde oyun sitelerine rastladığımız bu dönemde iyi olanların kendini geliştirmek isteyenlere yol göstermek için kurulmuş. hakkını vermek gerekiyor. Oyunus.com'a mutlaka göz atın. 
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Linux'unuzu yapın 


Onca dağıtım içerisinden kendinize uygun bir Linux bulamıyorsanız, kolları sıvayıp kendi dağıtımınızı hazırlama zamanı geldi demektir. 


Daron DEDEOĞLU daron©pcnet.com.itr 


eSVN bize birçok konuda yardımcı olacak güzide bir yazılımımız. 


inux'la tanışmış hemen hiçbir kullanıcı bir dağıtımla yetinemez. Kullanıma 

açılan her dağıtımı büyük bir iştahla denemek ister. Sürekli yeni sistemler kurar, kaldırır ve hemen hepsi için de söyleyecek birkaç sözü vardır; “bunda şu yok..”, “bunda Gnome olmalıydı..”, “Keşke KOffice yerine OpenOffice olsaydı..”, “ben olsam şu kerneli kullanır, bu masaüstü yöneticisini koyardım” gibi... 

Siz de zaman zaman bu şekilde söyleniyorsanız artık kolları sıvayıp, işin mutfak tarafına geçme zamanınız geldi. Şimdi bu satırları okuyan birçok okurumuzun “ben programcı değilim” dediğini duyar gibiyiz. Endişeye mahal yok, zira kendinize ait bir Linux dağıtımı yapmak için programcı olmanızı gerek yok. Linux'un yapısı- 


nı biraz bilin ve Pardus kullanıyor olun yeter. 


Nelere ihtiyacımız var? 

Öncelikle Pardus'ta beğenmediğiniz, eksik ya da fazla olduğuna karar verdiğiniz noktaları not aldığınız listenizi kasanızın yakınlarında ve görebileceğiniz bir yere koyun. Şimdi ilk olarak Pardus'ta ön tanımlı olarak gelmeyen ve Pardus ekibinin de yeni sürümleri oluşturmakta kullandığı bir yazılımı, Pardusman'ı kurmamız gerekiyor. Bu paket, ben bu yazıyı hazırlayana kadar 


ev kullanıcılarını alakadar etmediğinden PİSİ 


depolarında, PİSİ paketi formunda yer almıyor. 
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Pardusman'ı indirip kurmak için SVN sunu- 


cusuna bağlanmamız gerekiyor ama bu adımlar gözünüzü korkutmasın, bu iş için kullanımı çok kolay olan bir yazılım kullanacağız, eSVN. 
Öncelikle PİSİ aracılığıyla bu yazılımı kuralım. Ardından eSVN'yi çalıştırıp, File menüsü altındaki “Browse Respository” seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede “http:/ /svn.par- dus.org.tr/uludag / trunk” bağlantı adresini “Repository” kutucuğuna yazın. Son olarak da Pardusman'ı kopyalayacağınız dizini Local Path kurtucuğuna girip, “Checkout” düğmesine basın. 
eSVN'nin sol tarafında trunk dizinindeki tüm yazılımların listelendiğini göreceksiniz. Bu listeden iki paket alacağız. İlki Pardusman. Pardusman'ı tıklayıp, tekrar Checkout düğmesine basın. eSVN'nin bir takım işlemler yaptığını farkedeceksiniz. Bu aşamada yazılımın yeşil renkte “successfully” yazısını görüntülediğini gördügünüzde işlem başarılı bir şekilde tamamlanmış demektir. Şimdi ikinci paketimizi de alalım. Paketimizin adı CD-image. Bu paket standart Pardus CD'si içerisinde bulunan dosyaları barındırıyor. Aynı yöntemle bu paketi de sabit diskini- 


ze alın. 


Her sey tamam, başlıyoruz 

Paketlerimizi indirdikten sonra işimize Pardusman'ı çalıştırmakla devam ediyoruz. Bunun için Pardusman dizinine girip, src klasörü altındaki “pardusman.py” dosyasını çalıştıracağız. Ancak olası hata mesajlarını rahatça görebilmek ve ikide bir root parolamızı girmekle uğraşmamak için bu işlemi superuser konsolundan yapmanızı öneriyoruz. Konsoldan yazılımımızı ./pardusman.py şeklinde çalıştırdıktan kısa süre sonra Pardusman'ın açıldığını göreceksiniz. 

Öncelikle listemizden dağıtımımız için belirlediğimiz ismi Title kutucuğuna girelim. Bu isim, sistemi kurmanız halinde GRUB ekranında belirecek olan isimdir. O nedenle çok iyi düşünmenizde yarar var. Hele ki, dağıtımınızın arkasında duracak, kullanıcılarla paylaşacak ve yeni sürümlerini hazırlayacaksanız çok karizmatik (Pardus gibi) bir dağıtım ismi seçmelisiniz. 

Bu kısmı hallettikten sonra sıra ISO'nuz oluşturulurken ve kopyalanırken kullanılacak olan dizini belirlemeniz gerekiyor. Ardından dağıtımınızda kullanacağız Pisi paketlerinin alınacağı yolu seçmeniz gerekiyor. Bu aşamada eğer sınırsız bir ADSL bağlantınız ve biraz da bol vaktiniz varsa paketler.pardus.org.tr/pardus-2007 /pisi-index.xml.bz2 bağlantı adresini Repository kutucuğuna yapıştırıp devam edebilirsiniz. 
Aksi halde yerel pisi deposu kurup, ihtiyaç duryacağınız paketleri bu depodan alabilirsiniz. Ancak bu noktada güncel paketlerden mahrum kalacağınızı bilin. Biz yazımızda internet üzerindeki pisi deposuyla devam ediyoruz. Pardusman arayüzünde doldurmamız gereken son kutucuk da dağıtım dosyalarının alınacağı dizinin yolu. 
Bu kutucuğa eSVN ile indirdiğiniz CD-image dizini altındaki şablonlardan birini girebilirsiniz. 

Bu aşamalar bittikten sonra Pardusman'a ne tür bir dağıtım oluşturacağımızı söylememiz gerekiyor. Bunu da Type kısmındaki iki seçenekten birini tercih ederek yapıyoruz. Eğer kurulabilir bir sistem hazırlamak istiyorsanız Installaton, optik sürücüden çalışan bir dağıtım hazırlayacaksanız Live System'ı işaretlemelisiniz. 

Pardusman dağıtımınızın boyutunu da ayarlamanıza olanak veriyor. Örneğin halihazırda- ki Pardus sürümleri gibi tek CD'lik bir dağıtım 


hazırlayabileceğiniz gibi, dilerseniz Slax gibi 


ör İİ) ümmi üm imei oem İn 
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USB belleklere uygun ya da Fedora ve Debian gibi DVD'lere sığamayan boyutlarda Linux da- 


ğıtımları hazırlayabiliyorsunuz. 


Paketleri seçme zamanı 

Artık dağıtımımıza koyacağımız paketleri seçme aşamasına geldik. Bu aşamada “Select packages” düğmesine basmanız gerekiyor. Ardından bizi Pardus için hazırlanmış tüm Pisi paketlerinin yer aldığı bir ağaç dizini karşılayacak. Bu dizindeki dilediğiniz yazılım ve sürücüleri tıklamak suretiyle dağıtımınıza ekleyebilirsiniz. Tıkladığınız her paket rengi kırmızıya dönüşerek dağıtımınıza eklenir. Tıklamadığınız halde rengi kırmızı olan paketler varsa ve bu paketlerin önündeki kutucuklar işaretli değilse, bilin ki seçtiğiniz bir paket bağımlılık içeriyor ve bu sonradan kızaran paketler de bağımlılık gereği kurulmak zorunda olanlar. 

Paket seçimini tamamladıktan sonra Pardusman'a dönüp Make ISO düğmesine tıklamanız, uygulamanızı tamamlamak ve “bu benim Linux'um?” diyebileceğiniz Pardus tabanlı dağıtımınıza kavuşmak için yeterli. Bu işlem bilgisayarınızın donanımsal özelliklerine bağlı olarak biraz zaman alabilir. İşlem bittiğinde 


ISO'nuzu yazdırıp hemen deneyebilirsiniz. 


© Sistem yaratmak 


linux 
Pardusman 


CD-image dizini standart bir Pardus kurulum/çalışan 
CD'sinin içerisindeki dosyaları barındırıyor. 


İşe başlamadan önce kendi kendinize birkaç soru sorup, yanıtlarını not almamız gerekiyor. Mesela, oluşturacağınız sistemin ne amaçla kullanılacağı ya da kimlere hitap edeceği önemli sorulardan biri. Bunun yanı sıra yine amaçlarınıza uygun bir uygulama 


listesi hazırlamalı ve dağıtımınıza uyan bir masaüstü yöneticisi seçmelisiniz. Bu anlamda ev kullanıcısına hitap eden bir Linux planlıyorsanız KDE ve Gnome dışındaki masaüstü yöneticilerinden uzak durmanızda fayda var 

diyebiliriz. 
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Timur ERBİL | 
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Online FPS'lerin dönüşü 


Ouake Wars, Team Fortress 2 ve Unreal Tournament 3. 


alf Life'ın piyasaya çıkışıyla birlikte Hi bilgisayar oyunları, özellikle de FPS 

cephesinde gerçekten çok köklü değişlikler meydana gelmişti. Oynanış, yapay zeka ve benzeri türe ait değişikliklerden bahsetmiyorum. Evet, belki daha önce Ouake 2 için benzer çalışmalar yapılmıştı, fakat ilk olarak geniş çaplı mod desteği Half Life ile birlikte karşımı za çıktı. Bunun bir diğer anlamı oyunun hitap ettiği çevrenin genişlemesiydi. Half Life çoklu oyun ortamına da birçok yenilik kazandırmıştı, ancak esas bomba etkisini oyunun kendisi değil de, bir mod yapacaktı. Tahmin ettiğiniz gibi Counter Strike'tan bahsediyorum. Eminim ki 


modu tasarlayan ilk ekip, bu denli büyük bir 


DİĞER OYUNCU KARAKTERLERE KARŞI MÜCADELE VERMENİN KEYFİ GERÇEKTEN 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TARTIŞILMAZ. 


başarı elde edebileceklerini hiç düşünmemişlerdir. Sonuçta o dönem için konuşuyorum, herhangi bir oyun için mod hazırlamaya başlandığında öncelikli amaç kendinizi veya yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızı eğlendirmek olurdu. Öyle büyük beklentiler içine girilmezdi. Artük durum çok daha farklı. Şimdi profesyonel bir disiplinle çalışmakta olan mod yapım ekiplerinin varlığı söz konusu. 

Counter Strike, sadece mod yapım camiasının gelişimine değil, aynı zamanda yepyeni bir türün sektöre yerleşmesine ön ayak oldu. Team Fortress'dan esinlenerek, temel oyun konseptlerinin oluşturulduğu şüphesiz. Ancak takım tabanlı oynanışı çok daha ön plana çekebildiği için adı hep Team Fortress'dan önce anıldı. Ye- 


ni bir evrenin doğmasıydı bizler için, online 


arenada bizim gibi kanlı canlı rakiplerle mücadele ederek, kendimize isim yapmaya koyulmuştuk. Dönemin sancılı internet bağlantıları bile bizleri durduramamış, online FPS çılgınlığı sarmıştı her yanımızı. Üstelik sürekli olarak yeni oyunlar karşımıza çıkartılıyor, alternatiflerimiz çoğalıyordu. Takım oyunu isteyenlere, gerçekçi oynanış unsurları arayanlara veya sadece eğlence amaçlı takılanlara yönelik onlarca oyun piyasaya sürüldü. Ouake 3 Arena, Batllefield 1942, Unreal Tournament, Return to Castle Wolfenstein: Enemy Territory ilk etapta aklımıza geliveren oyunlar. Ardından, tür için bir duraklama dönemi yaşadık. Burada MMORPG/”lerin etkisi kesinlikle tartışılmaz. Bu tür, bir salgın gibi özellikle de online oyuncurlar arasında yayılan bir türdü. Üstelik bu oyunlar kişileri kendilerine öyle bir bağlıyordu ki, diğer oyunlar bir yana sosyal yaşantılarını bile düşünmeden fırlatıp atıyorlardı. Aslında bu durum halen devam ederken, belki de biraz daha işleyişe alışmaya başladık. Kafamızı gömdüğümüz sanal hayatlarımızdan çıkartıp, başka oyunlara, güzelliklere de bakmaya başladık. İşte bunu fırsat bilen oyun yapımcıları da tekrar kolları sıvamış durumda. 

Yeniden online FPS“lere doğru bir yönelim söz konusu. Geçtiğimiz haziran ayında marketlerdeki yerini alan Shadowrun, ardından geçen ay piyasaya sürülen Enemy Territory: ÇOuake Wars, Team Fortress 2 ve Unreal Tournament 
3 piyasayı oldukça kızıştıracak oyunlar. Belki bu 
kez internet bağlantı hızlarımızdan yana bir eksiğimiz bulunmuyor, fakat sistem konfigürasyonlarımızın donanım canavarı bu oyunlar karşısında nasıl bir performans sunacakları da 


meçhul. Gelecek ay görüşmek üzere... 


—— 

ze nemy Tektitoryfismiyle ilk olarak id Software imzasinı taşıyan Return to Castle Wolfenstein piyasaya sürülmesinden kısa Me sonra, 2003 yılında taışma imkanına 


hip olmuştuk. Return to 
Ca tle When ın oyun dünyası üzerine şeji killendirilmişlilk Enemy Territory oyunu, id destekli SplashDamage firması tarafından tümüyle: online ârena için hazırlanmıştı, Oyunun belki de/en'dikkat çeken'özelliklerinin başında, hiç şüphesiz o dönemde pek alışık olma- 


©) Özel yetenekler 
Sağlık birimleri etrafa sağlık çantaları atabiliyor ve ağır yaralı bekleyen birimleri iyileştirebiliyor. Gözcü birimleri dürbünlü tüfekleriyle çok uzak mesafelerden düşmanları saf dışı bırakabiliyor. Ayrıca gözcüler düşman aktivitesinin gözlenebilmesi için radar üniteleri yerleştirebiliyor, düşman kıyafetleri giyerek 


karşı takımın komuta merkezine sızabiliyor. 
Destek birimleri olan Field Ops ve Oppressor'lar savaş alanında diğer askerlerin mühimmat ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, topçu veya hava desteği gibi konvansiyonel saldırılar düzenleyebiliyorlar. 
Mühendislersse tamirat işlerinin yanı sıra yerleşik silah üniteleri inşa edebiliyorlar. 


ERRITOR 
YUAKU WARS 


oyun £. 
Enemy Territory: Ouake Wars B$ 


dığımız için, tümüyle ücrets 


oynanabilmesi yer almaktay 


desteği, takım tabanlı oyn sikleri ve doh bir cik VE 


keyifle oy bilen online EPS'& larınc biri yapmakta: Splash Damage'bir süre öncesi” ne kadar oyun için tam desteğini devam ettir- 


mekteydi, çeşitli yamalarla oyünü güncel tutmayı da başardılar. Ancak bu destekleri, tümüyle yeni bir proje üzerine odaklanmalarıyla birlikte biraz zayıfladı. 


Başarının ardından... 

Firma pek tabi ki yine arkalarına id Software'in desteğini de alarak, bu kez çok daha komplike ve-büyük bir oyun hazırlığına girişmişti. Orijinal oyunun temel konseptlerine sadık kalınarak, bu kez Ouake evreninde geçen bir oyun hazırlamaya koyuldular. Yapım aşamasında bu kez firmalar çok daha sıkı fıkı bir şe- 
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© oyun 


labilmenin ill 
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NN Grermy İerri to Year 


kilde çalışmaya başlamışlardı. Bundan yaklaşık 


2 yıl kadar önce oyunun ilk ekran görüntülerini gördüğümüzde de inanılmaz derecede heyecanlandığımızı gizleyemeyiz. Üstelik vadedilen oynanış unsurları da gerçekten iştah kabarür nitelikteydi. Enemy Territory: Ouake Wars merakla beklediğimiz oyunlar listesine direkt olarak ilk beşten girmeyi başarmıştı bile. 
Oyunculuğun aslında en önemli niteliklerin- den biri de “sabır” ve biz de öyle yaptık, sabırla bekledik. 

Derken geçtiğimiz ilkbahar aylarında, aslında yine pek alışık olmadığımız bir haber Activision cephesinden geldi. Bu habere göre oyun haziran ayında piyasaya sürülecekti, dedik ya alışık değiliz. Nitekim id Software'in bugüne değin kesin bir tarihle karşımıza çıktığı sayılıdır. Yine aynı dönemde gerek id gerekse Splash Damage cephelerinden Ouake Wars'ın 


gerçekten hazır olduğunda piyasaya sürülece- 


ğini sesleri gelmekteydi. Zira Activision'ın haberi boş çıktı; ancak gecikme de tahminlerimizden daha kısa sürdü. id Software'in “ertelemeleriyle” ne kadar ünlü bir firma olduğunu sizler de bilirsiniz, fakat belki de bu kez Splash Damage faktörü ağır basmış durumda. Uzun sözün kısası, oyun geçtiğimiz ay marketlerdeki 


yerini aldı ve online FPS arenası birden kızıştı. 


İlk oyunu yani Return to Castle Wolfenstein: Enemy Territory'i oynadıysanız, Ouake Wars'la arasındaki benzerlikleri hemen fark edeceksiniz. Yeni oyunda Müttefikler'in yerini Global Savunma Güçleri (Global Defence Force — GDF), Almanlar'ın yerini ise uzaylı bir ırk olan Strogg'lar almış durumda. Pek tabii ki en temel unsurlar üzerinden böylesine bir yorum yapmaktayız. Hangi tarafa dahil olacağımızı belirledikten sonra yine tümüyle ilk oyundan alıntı; saldırı, destek, sağlık, mühendis ve gözcü karakter sınıflarından birini seçmemiz gerekiyor. Bu sınıflar GDF tarafında sırasıyla Soldier, Field Ops, Medic, Engineer ve Covert Ops; Strogg tarafındaysa Aggressor, Oppressor, Technician, Constructor ve Infiltrator olarak isimlendirilmekte. 

Oyunun her iki tarafı için, karakter sınıfları aynı temeller üzerine şekillendirilmiş olsa da, işleyiş mekanizmaları aslında birbirlerinden oldukça farklı. Bu durum oynanış üzerine etki et- 


mekte. Örneğin sağlıkçılara değinecek olursak, 


GDF'nin Medic birimleri savaş alanında yaralı bir şekilde bekleyen askerleri anında iyileştirme yeteneğine sahipler. Bunun yanı sıra Strogg Technician'ları yaralı askerleri ayağa kaldırabilmek için belirli bir süreye ihtiyaç duyuyorlar. Pek tabii ki tümüyle savunmasız geçen bu süre içerisinde keklik gibi avlanabilmeleri olası. Adaletsiz bir durum gibi algılanabilir, ancak oyun dengesinin sağlanabilmesi için hiçbir nokta göz ardı edilmemiş. Technician'lar bir diğer farklı özelliğe daha sahipler: Savaş alanında gördükleri ağır yaralı düşman askerlerini kullanarak, bulundukları yeri geçici ve limitli bir kullanıma sahip spawn noktası 


haline getirebiliyorlar. 


Her karakter sınıfı kendine has oynanış özelliklerinin yanı sıra, haritalarda farklı rolleri de üstlenmekteler. Başarı, tüm bu rollerin koordineli bir şekilde yerine getirilebilmesine bağlı. 
Her karakter sınıfı, temel anlamda tek bir rolü üstlenmiş durumda. Mühendisler tamir ve inşa işlerinden sorumlu, sağlık çantaları dağıtmak veya yaralı askerleri iyileştirmek sağlık personelinin görevi, savaş alanında mühimmat ihtiyacı destek birimleri tarafından karşılanıyor. 
Belki burada gözcü ve saldırı karakter sınıflarını biraz daha ayrı tutabiliriz. Aslında her iki sınıfın da esas görevi savaşmaktan ibaret. Ancak bu birimler kendi içlerinde kuşandıkları silah 


çeşitlerine göre alt rollere de kavuşabiliyorlar. 


Enemy Territory: Güake Wars iğ 


Örneğin bir piyade birimine standart taarruz silahı verdiğinizde diğer piyade birimlerine karşı etkili olurken, aynı askere roketatar verdiğinizde bu kez anti-araç birimi olarak hizmet 


verebiliyor. 


Ouake Wars'ta yer alan haritaların tümü kendine özgü bir senaryo işleyişine ve görev mekanizmasına sahip. Oyun mekanizması, oyuncuların sadece belirli karakter sınıfları üzerine eğilmesini engelleyecek şekilde kurgulanmış. 
Örneğin tümüyle saldırı birimlerinden teşkil bir takımın başarılı olabilmesi neredeyse imkansız. Öyle ki, haritalarda tüm karakter sınıflarının homojen bir dağılımı şart ve görevler de bunu gerektiriyor. Ancak kimi zaman bazı sınıflara daha çok ihtiyaç duyulduğu da oluyor. 
Bunun için de sistem oyun içerisinde sınıf de- 


iştirilebilmesine imkan sağlıyor. Bu bağlamda 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oyun 
Enemy Territory: Ouake Wars 


Oyundaki ilk anlarınızda tümüyle ne yaptığınızı bilmeden sağa sola koşturmanız olası... 
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gerçekten koordineli bir şekilde hareket edebilen takımların çok daha başarılı olacakları sonucunu çıkartabiliriz. Sınıf ihtiyaçları çok güzel belirlenmeli ve sadece gerekli değişikliklerin yapılması önemli. Bölüm içi sınıf değişiklikleri işleyiş açısından önemli bir yere sahip olduğundan, sadece tek bir sınıf üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Kimi sınıfların en temel özelliklerini bilmemiz belki yeterli olacaktır. 
Sonuçta her sınıfın uzmanı olabilmek güç. Fakat yine de esas uzmanlık alanınızın yanına bir ikinci veya üçüncü sınıf oynayış deneyimi eklemeniz değerinizi artıracak bir unsur. 

Ouake Wars, kesinlikle online arena düşünülerek geliştirilmiş bir oyun. Öte yandan ilk Enemy Territory'den farklı olarak tekli oyun imkanına da sahip durumda. Ancak tekli oyundan gerçekten bir noktadan sonra zevk alacağınızı hiç sanmıyoruz. Zaten bu mod sadece oyunun inceliklerini, haritaları ve görev dağılımla- 


rını öğrenebilmeniz için bir eğitim niteliği taşı- 


makta. Öyle ki savaş alanına adım attığınız ilk saatlerinizde çoğunlukla kendinizi bilmez bir şekilde sağa sola koşuşturup duruyorsunuz. Savaşlar gerçekten hızlı bir işleyişe sahip. Tam bir tanka binmiş ilerlerken ve neyin ne olduğunu kavramaya çalışırken, nerden geldiğini anlayamadığınız bir roketle kendinizi başlangıç nok- 


tasında bulabiliyorsunuz. 


Sonuç 

Mutlak takım oyunu, Ouake Wars'ta aklınızdan çıkarmamanız gereken en önemli unsur. 
Gerek oyundan keyif alabilmeniz için, gerekse diğer oyuncuları çileden çıkartmamak adına bir takımın üyesi olduğunuz gerçeğini benimsemeniz gerekiyor. Pek tabii ki kimi zaman sizden kaynaklı, kimi zaman da diğer oyunculara bağlı olarak saç baş yolduracak istenmeyen durumların ortaya çıkması da olası. Ancak bir taraf hata yapacak ki diğer taraf kazansın. Bunlar oyunun tuzu biberi adeta. Online FPS türün- den hoşlanan kullanıcıların kesinlikle kaçırma- 


ması gereken bir oyun. 
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Tür : Online FPS 

Yapımcı : Splash Damage / id Software 

Yayıncı : Activision 

Artılar : yun dengeleri, harita tasarımları, kullanılabilir araç seçenekleri, eğlenceli oynanış. 
Eksiler : Uçuş mekaniklerine alışmak biraz zor. 


SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 


2.8 GHz işlemci, 1 GB RAM, 256 MB DirectX 9.0c uyumlu görüntü kartı, 1 GB sabit disk alanı. 


1408 


Timur ERBİL timur&PCnet.com.tr 


“Hakem düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor! 


ir yıl daha çabucak geçip gitti. Öylesine B bir koşuşturma içindeyiz ki, bunun bilincine işte Fifa, PES veya NBA gibi her yıl görmeye alıştığımız oyunlar bir bir boy göstermeye başladığında anlıyoruz. Koca bir yıl gi- 


bi, serilerin eski oyunlarına da arşivin yolu gö- 


rünüyor, tüm yaşanmışlıkları ve eğlencesiyle 


birlikte. Dramatik bir yaklaşım olacak ama, 


herhalde bir gün FA Sports Fifa veya NBA serilerini, Konami de PES serisini bitirmeye karar verecek olursa, -hani olmaz ya- bu dediklerimiz, hayatımızdan da önemli bazı geçiş noktaların silineceği şüphesiz. Neyse ki bu yıl böyle bir durumu düşünmemiz gerekli değil. Nitekim tam da beklenilen zamanlarda oyunlar marketlerdeki yerlerini aldı bile. Artık PES mi Fifa mı tartışmasına son vermiş olduğumuzdan, yine böylesine bir ikilem içine girme niyetimiz de yok. Her iki oyunun da kendine has artıları ve güzellikleri bulunmakta, her iki oyunun da eksik olduğu noktalar söz konusu. Bu yüzden bu tartışmayı direkt olarak pas geçerek, FA Sports'un son gözdesi Fifa 08 incelememize 


geçelim. 


İlk bakışta birçok oyun mekaniğinin, serinin bir önceki sürümüyle birebir aynı olduğunu görebilmemiz mümkün. Sizlerin de bildiği gibi FA Sport Fifa serisinde daha eğlenceli ve kolay oynanış özellikleri yaratmaya çalışmıştı. Oysa geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Fifa 07'de gerek kontrol mekanizmasında, gerekse oyun dinamiklerinde simulasyon cephesine biraz daha kayma yaşandığını görmüştük. En basitinden oyuncuların top sürme, pas ve şut mekanizmaları biraz daha gerçeğe yaklaştırılmaya çalışıl- 


mıştı. Aslında kimi kesimler tarafından Fifa'nın 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oyun 
FIFA 08 


Sadece tek bir 


oyuncunun kontrolüne geçmemize imkan sağlayan 
“Be A Pro” modu 
Fifa 08'in en önemli yeniliği. 


yıllardan beri en çok eleştiri aldığı yönü de buydu. Firma pek tabii ki keskin bir geçiş yapabilirdi böylece çok daha farklı kesimlere hitap edebilmesi mümkün olurdu. Ancak bu kez de kemikleşmiş ve gerçekçilikten daha çok eğlence unsuruna önem veren hayran kitlesini kaybetme ihtimali ortaya çıkardı. Bu yüzden de belki böylesine bir kademeli geçiş sürecine girilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl biraz daha zorlaşan oynanış unsurları, Fifa 08'le birlikte gelen bazı mekaniklerle biraz daha komplike bir hal almış. 


Oyun mekanikleri 

Bu yeni mekaniklere göz attığımızda ilk olarak şut mekanizmasının yeniden ele alındığını ve fizik modellemelerin çok daha gerçekçi kriterlere bağlı şekilde geliştirildiğini görmekteyiz. Sadece oyuncu özellikleri, vuruş açısı, hızı ve benzeri gibi etkenler değil; artık hava koşulları, rüzgar şiddeti, saha kalitesi, nem durumu gibi onlarca farklı dış faktör de topun nasıl gideceği konusunda belirleyici rol üstleniyor. 
Artık topa vurduğunuzda çok daha gerçeğe ya- 


kın şekilde hareket ettiğini görebilmeniz 


©) Menajerlik unsuru 


Fifa 08'in menajerlik modu büyük oranda serinin bir önceki sürümüyle aynı 


tutulmuş. Yine seçtiğiniz takımla başarılı olduğunuz takdirde, bir sonraki sene daha güçlü ve iyi takımlardan teklifler gelmesi olası. Ancak takım büyüdükçe üzerinize 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düşen yükümlülükler de artıyor. 
Takımınızın sadece sahadaki başarısı için değil, finansal yönden başarısı için de ter dökmeniz gerekiyor. Sponsorluk anlaşmalarınızı gerçekten çok iyi bir şekilde gerçekleştirmelisiniz. 


mümkün. Topun ağırlığı ve varlığı son derece iyi hissedilebiliyor. Sistem sadece şut çektiğiniz- de veya pas verdiğinizde değil, oyuncular top sürerken de kendini hissettirir nitelikte. Üstelik top sürerken bu kez biraz önce değindiğimiz mekaniklere bir de oyuncuya bağlı ek unsurlar dahil oluyor. Koşma hızı, topa yaklaşım şekli, açısı ve birçok benzer kriter, oyuncular top sürerken arka planda göz önünde bulun- 


durulan hususlar. 


Yenilikler 


Fifa 08'le birlikte oyuna dahil olan yeniliklerin başında hiç şüphesiz “Be A Pro” olarak isimlendirilmiş olan yeni oyun modu yer almakta. Bu modu seçtiğimiz zaman komple bir takımı değil de sadece tek bir oyuncuyu yönetebilmemiz mümkün oluyor. Sahada oyun çogunlukla bizim üzerimize oynanıyor olmasına rağmen, topun uzakta olduğu zamanlarda biraz sıkıcı olabildiği de şüphesiz. Böyle durumlarda da takım arkadaşlarımızdan pas istememiz de mümkün. Takımın her kademesinden istediğimiz futbolcuyu seçme imkanına sahibiz ve buna kaleciler de dahil! 

Be A Pro modu şu an için oyunda kısıtlı bir alanda, sadece Exhibition modunda ve online desteği olmadan ele alınıyor. Hiç şüphesiz, firma öncelikle modun işlerliğini test etmeyi amaçlamış. 


Oyunculardan gelecek geri dönüşler ve öne- 


riler doğrultusunda da gerekli düzenlemelere 


oyun 
BioShock 


gidileceği şüphesiz. Hemen bir öngörüde de bulunacak olursak, firma eğer bu sistemi gerçekten oturtmayı başaracak olursa, birkaç yıl içerisinde online arenada 1l'e 11 oyunculardan kurulu takımların maçları söz konusu olabilir. Düşüncesi bile gerçekten heyecan verici. 
Öte yandan sistemin henüz tam manasıyla oturmadığını belirtmeliyiz ki, bunlar tümüyle yapay zeka kusurlarından kaynaklı. Örneğin oyuncunuz kendi ceza sahasındayken pas istediğinizde, forvet oyuncusu dönüp de geri pas yapabiliyor. 

Henüz içinde bulundukları durumu ve sizin taleplerinizi tam anlamıyla kavrayıp, gerekli analizleri yapacak ve fayda-zarar dengelerini kurgulayabilecek kadar zeki değiller. Ama dedik ya, bu mod sadece çoklu arena için bir ha- 


zırlık niteliği içeriyor olmalı. 


FIFA 08 


Tür : Futbol 

Yapımcı : EA Sports 

Yayıncı : EA Sports 

Artılar : Fizik modellemeler, Be A Pro modu, yeni animasyon ve hareketler, menajerlik modu. 
Eksiler : Oyuncu modellemeleri yetersiz. 
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1.5 GHZ işlemci, 512 MB RAM, 64 MB DirectX 9.0c uyumlu görüntü kartı, 2.8 GB sabit disk alanı. 


Sonuç 
Fifa 08'de grafiksel anlamda göze batan so- 


Oyunda 20 ülke, toplam 27 lig ve 
910'un üzerinde takım seçeneği 

yer alıyor. 


mut değişiklikler yapılmamış. Ancak grafik motorunun artık çok daha sorunsuz çalıştığı bir gerçek. Belki bizleri üzecek bir yanı, maalesef Türk oyuncuların, hatta takımlarımızda yer alan diğer yabancı futbolcuların birçoğu için de aynı durum söz konusu: Modellemelerinin gerçekleriyle neredeyse tümüyle alakasız olmasıl Üstelik serinin önceki sürümlerinde bu konu çok daha titizlikle ele alınırken, karşılaştığımız bu tablo hiç hoş değil. Neyse ki takım kadroları ve formalar gibi olaylar göz ardı edilmemiş. Fifa 08, biraz daha simülasyon havasına sahip, yeni oyun modu Be A Pro gerçekten gelecek vadediyor. Futbol severlerin göz önünde 


bulundurması gereken bir oyun. 
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oyun 
Stranglehold! 


Timur ERBİL ksiyon ve dövüş filmleri denildiğinde 


timurePCnet.com.tr akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüp- 


A 


kullandığı kendine özgü kurgu teknikleri, ağır 


hesiz John Woo oluyor. Filmlerinde 


çekim sahne geçişleri, hızlı ve bol aksiyon içeren çatışma sahneleriyle Hong Kong sinemasını belki de uluslararası alanda tanıtan en ünlü yönetmenlerden biri olarak gösteriliyor. Hatta öyle ki, aksiyon sinemasının duayenlerinden biri sayılan Ouentin Tarantino, filmlerinde geçen dövüş sahneleri için John Woo'dan esin- 


lendiğini açıkça söylüyor. Elbette ne Woo'nun 


© İşleyiş 


John Woo'nun filmlerinde hep melodram havası hakim durumdadır, yani dünya iyiler ve kötüler olarak ikiye ayrılmış; iyiler 


çok iyi, kötülerse gerçekten kötüdür Woo'ya göre. İyi ve kötü arasındaki savaş çok belirgindir ve genelde beklenmedik bir kurtarıcı, beklenmedik bir anda ve şekilde olayları çözümler. Olaylar rastlantılar üzerine şekillendirilmiştir, dram ve 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aksiyon sürekli iç içe şekilde ele alınır. İşte tüm bu yapı Stranglehold'un genelinde de hakim durumda. Belki de gerçekten bir aksiyon oyununda görmek istediklerimiz, bir şekilde karşımıza çıkarılıyor. Bu sebeptendir ki, daha oyunun ilk anlarından itibaren kendinizi hikayeye kaptırıyor ve onun bir parçasıymış gibi hissedebiliyorsunuz. 


tek esin kaynağı olduğu kişi Tarantino, ne de tek sektör sinema... Aslında yıllardan beri, yeni nesil aksiyon oyunlarının hemen hepsinde Woo'nun izlerini görebilmemiz mümkün. Örneğin Max Payne'le birlikte aksiyon oyunlarına dahil olan “Bullet Time”, ağır çekim efekti veya dual wield (çift el silah kullanabilme) özelliği gibi pek çok unsur Woo'nun kullandığı tekniklerden birer alıntı. Yıllardan beri birçok farklı oyunda izlerini görebilmemize rağmen, geçti- 


gimiz ayın ilk günlerinde marketlerdeki yerini 


alan Stranglehold, John Woo'nun ilk aksiyon 


oyunu denemesi. Pek tabi ki Woo'nun bilgisayar karşısına geçip de oyun kodlarını yazması gibi bir durum söz konusu değil. Beyaz perde ustası, yeni bir film çeker gibi oyunun her aşamasında yaratıcılığını ve dehasını sergilemeye çalışmış. Zaten oyunu ele aldığınız ilk andan itibaren, bu farklı havayı sezinlemeniz müm- 


kün oluyor. 


Stranglehold, bir oyundan ziyade adeta içinde yer alabildiğiniz ve ana karakterini canlandırma imkanına sahip olduğunuz bir film havasına sahip. Oyunun açılış ekranında geçen yazılar, yapımcı ve başrol oyuncu listesi bu havayı destekleyen unsurlar. Kısa açılış videosunun ardından, karşımıza çıkan oyunun ana menüsüyse gerçekten muhteşem. Özellikle bu ekranı ilk gördüğünüzde hayran kalacağınızdan şüphemiz yok. “Ben yüzde yüz John Woo eseriyim” dedirten bir sunumdan bahsediyoruz. Ayrıca bu görsel güzellikler arka fonda çalan müziklerle son derece başarılı bir şekilde tamamlanmış ve tek kelimeyle kusursuz! 

Yazının buraya kalan olan kısmında başrol oyuncularından bahsetmedik. Evet, oyun gerçekten de bir oyuncu listesine sahip! John Woo'nun yarattığı ünlü film karakteri Dedektif Teguila oyunun esas karakteri ve tıpkı film serilerinde olduğu gibi Teguila rolünü Hong Kong sinemasının ünlü isimlerinden Chow Yun Fat üstlenmiş. Oyunun senaryo detaylarınaysa hiç girmek istemiyoruz; sadece kaçırılan 


bir kız, öldürülen bir polis ve uyuşturucu para- 


sı üzerine bir kurgulama yapıldığını söyleyebiliriz. Filmin detaylarını anlatmamak gibi görün 


bunu. 


Stranglehold'da tahmin edeceğiniz gibi Teguila karakterini canlandırabilmemiz mümkün oluyor. Oyunun ilk anları, işleyişe alışma evresi ve bir nevi eğitim bölümü olarak ele alınmış. Burada karakterinizin yapabildikleri, oyun mekanikleri bir bir karşınıza çıkartılıyor. Ancak kuru kuru geçen bir eğitim bölümünden bahsetmiyoruz. Nitekim yüksek aksiyon düzeyi bu ilk anlardan itibaren ön plana oturmakta. 
Oyun toplam 7 ana bölümden oluşuyor ve emin olun her bölüm başından sonuna kadar çatışma ve mücadele içeriyor. 

Oyun doğrusal bir işleyişe sahip olduğundan, bize düşen çoğunlukla aksiyonun bir parçası olmaktan ibaret. Öyle çözümlenmesi gereken karmaşık bulmacalar veya gözden kaçırılan ipuçlarından dolayı akışın tıkanıp kalması gibi durumlar söz konusu değil. Daha çok fare-klav- 


ye koordinasyonu, etkin nişan alabilme ve bazı 


oyun | 
Stranglehold! 3 


KASIM 2007 PCnet 191 


pa oyun 
Esi Stranglehold! 


Yapımcı : Midway 
Yayıncı : Midway 


Artılar : John Woo karakteristikleri, hikayesi, yüksek aksiyon düzeyi, grafik detaylar Eksiler : Yüksek sistem gereksinimleri 


özel durumları zamanında değerlendirebilme 


gibi unsurlar etkin. Bölümler ilginç bir şekilde düşman birimleriyle dolu, ama belki de bu durrumu normal karşılamalıyız. Hikayemizin nüfus yoğunluğu bakımından dünyada birinci sırada yer alan Hong Kong'da geçtiğini düşünecek olursak bu normal. Tabi bu biraz karikatürize bir yaklaşım oldu. Ancak inanın bu denli kalabalık düşman birimleriyle karşı karşıya gelebiliyor olmamızın başka bir açıklaması olamaz. Neredeyse Hong Kong mafyasının tümü karşımızda ve inanın öldürmekten sıkıldığımız zamanlar da oluyor. 

Tüm bu çatışmalarda neyse ki yalnız değiliz. 
En iyi dostlarımız olan bir çift Baretta her daim elimizin altında. Stranglehold'da aksiyonu kesintiye uğratacağı düşünülen hemen her unsur ortadan kaldırılmaya çalışılmış. Örneğin silahlarınızı yeniden doldurmanız için herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor. Sınırlı sayıda mermiye sahipsiniz, örneğin Baretta'larınız için yanınızda en fazla 120 mermi bulunabiliyor. Endişelenmeyin, o kadar çok düşman öl- 


dürüyorsunuz ve o kadar çok silah düşüyor ki, 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bir an olsun mermi sıkıntısına düşeceğinizi sanmıyoruz. Aslında başlangıç silahı olmalarına rağmen, tabancalarınız oyun boyunca en çok başvuracağınız silahlar aynı zamanda. Üstelik hiç de beklemediğiniz kadar etkili oldukla- 


rını da göreceksiniz. 


Dir çekim 

Çatışma sahnelerini renklendiren unsurların başında, “Teguila Time” adı verilen, oyunun ağır çekime geçerek çok daha artistik hareketler yapabilmenize imkan sağlayan özellik yer almakta. Pek tabii ki, Teguila Time sınırsız bir kullanıma sahip değil, sağlık göstergenizin altunda yer alan bar, bu özelliği ne kadar süreyle kullanabileceğinizi gösteriyor. Zaman içerisinde ve savaştıkça bu bar kendiliğinden doluyor. 
Oyunun ayarlar menusunde otomatik Teguila Time özelliğini seçtiyseniz; çeşitli engelleri geçerken, merdiven trabzanları gibi spesifik noktalarda veya atlama tuşuna bastığınızda karşınızda bir düşman yer alıyorsa, sistem otomatik olarak Teguila Time'ı aktif hale getiriyor. Manuel çalıştırmak içinse varsayılan ayarlarda fa- 


renin sağ tuşuna tıklamanız yeterli. 


Stranglehold için kesinlikle son zamanlarda gördüğümüz en gerçekçi aksiyon oyunu gibisinden bir yakıştırma yapamayız. Hatta gördügümüz en iyi aksiyon oyunu olduğunu söylememiz de güç. Öte yandan son zamanlarda karşılaştığımız en yüksek aksiyon düzeyine sahip aksiyon oyunu olduğu da şüphesiz. Bir film havasında, keyifli zaman geçirmek isteyenlerin 


ve pek tabi ki John Woo hayranlarının kaçırma- 


ması gereken bir oyun. 


hinese Gamer İnternational 
C Corp. tarafından geliştirilmekte (GG) üzerinden ücretsiz olarak oynanabilecek Wonderland Online'ın 2008 


yılının bahar aylarında piyasaya sürülme- 


te olan ve Internet Gaming Ga- 


sinin planlandığı duyuruldu. Wonderland, antik Güney Amerika ve Pasifik Adaları kültürleri temel alınarak şekillendirilmiş ve mistik Maya Uygarlığı'nın izlerini takip edebilmemize imkan sağlayacak iki boyutlu bir macera MMORPG oyunu. Hikayemiz tatil amaçlı bindiğimiz lüks yolcu gemisinin batması ve murcize eseri kurtularak esrarengiz bir adaya 


ayak basmamızla birlikte başlayacak. Ka- 


Spellborn International firması tarafından geliştirilmekte olan MMORPG türündeki The Chronicles of Spellborn'un Avrupa yayın haklarının sahibi Frogster Almanya, yayınladığı basın bülteniyle oyunun piyasaya çıkışının 2008 yılının ilk çeyreğine ertelendiğini duyurdu. Bu ertelemeyle kazanılacak ekstra zamanın ise test sürecine devredileceği ve bazı yeni içeriklerin oyuna dahil edilmesi için kullanılacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Spellborn International firması tasarım sürecinin en kritik aşamalarından biri sayılan, stres testi aşamasını başarıyla sonuçlandırmıştı. Bilindiği gibi stres testi, oyun sunucularının ve ağın stabilitesini görebilmek için sistemin çok sayıda kullanıcıyla zorlanması anlamına gelmekte. The Chronicles of Spellborn'un savaş mekanizması da geniş tabanlı bir işleyişe sahip olduğundan ve çok sayıdaki oyuncuyu karşı karşıya getirdiğinden, sistemin sorunsuz çalışması önemli bir unsur. 


Spellborn'un piyasaya çıkış tarihi ertelendi 


zadan tek kurtulan olmadığımızı anlamamız ise hiç de uzun sürmeyecek. Karaya adım attığımız ilk andan itibaren de kendimizi büyük bir maceranın tam ortasında bulacağız. Oyun dünyasında gizemi çözülmesi beklenen sayısız bulmaca ve görev bizleri bekliyor. Wonderland'de kendi oynayış tarzımıza uygun düşecek şekilde 12 farklı karakterden birini seçebilmemiz mümkün olacak. Tüm bu karakterler kendilerine özgü istatistik puan dağılımlarına, özel yetenek, saldırı ve büyü seçeneklerine sahip. Biraz daha farklı ele alınmış olmalarının yanı sıra, tüm bu karakterler sıradan bir RPG oyununda yer alan tank, destek veya DPS karakter sınıflarıyla örtüşmekte. Oyun için bir evcil hayvan sistemi geliştirilmiş ve bu şekilde yanınızda bir hayvanla dolabilmeniz mümkün olacak. Pek tabi ki her evcil hayvan farklı özelliklere sahip oldugundan sizin için en faydalı olacağını düşündüğünüzü seçmeniz gerekecek. Ayrıca dilerseniz bu hayvanları birer binek 


aracı olarak da kullanabileceksiniz. 


Yapılan bu testlerde bölge başına 500'den fazla kullanıcının yer aldığı savaşlar tümüyle sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Öte yandan Frogster Studios, gerçekten rekor seviyede bir telif karşılığında The Chronicles of Spellborn'un 
Japonya yayın haklarını da satın aldı. Firmanın 1 
milyon doların üstünde bir ücret ödediği vurgulanıyor ve yapılan bu anlaşmanın ayrıntıları önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak. 


oyun haber 


HABERLER 


Ücretsiz MMORPG oyunları modası giderek yaygınlaşıyor. 


www.rf-onlinegame.com 
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Şu ana kadar bir DOCX mağduru olmadıysanız da, yakındır. İyisi mi siz tedbirinizi hemen alın ve yeni nesil Office dosyaları için FileFormatConverters'la tanışın. 


Daron DEDEOĞLU daron©pcnet.com.tr 


icrosoft sadece Windows işletim sis- 


temiyle değil, ofis yaşamımıza kattı- 


M 


ridurumunda. Bu nedenle ofis yaşamımızda da 


ğı yazılım paketiyle de sektörün lide- 


kuralları (bir miktar da olsa) Microsoft belirliyor diyebiliriz. Bu kuralların başında, MS Office sayesinde hayatımıza giren ofis formatları olan DOC, XLS ve PPT gibi uzantılar geliyor. 
Yani alternatif bir ofis paketi kullanmaya karar verseniz dahi bu uzantılardan hiç bir zaman vazgeçemiyorsunuz. 

Ancak geçtiğimiz yıl içinde Microsoft, yeni nesil işletim sistemi Windows Vista'yla birlikte, yeni nesil ofis yazılım paketi olan Office 2007'yi de görücüye çıkardı. Bu durum beraberinde ye- 


ni nesil ofis uzantılarını da hayatımıza soktu. 


Bir x neler değiştirir? 
Gerek bilgisayar dergilerinin verdiği, gerekse de Microsoft'un web sitesi üzerinden yeni Offi- 


ce 2007'nin deneme sürümünü edindiyseniz, 


(8) Office 2003 ya da XP 


Diyelim ki ofis paketi olarak Microsoft'un piyasaya sunduğu yazılımlardan birini kullanmıyorsunuz. Bunun yerine OpenOffice.org ya da StarOffice gibi ücretsiz bir alternatifi tercih ediyorsunuz. 
0 noktada Office 2003 ve XP ile 
sorunsuzca uyuşabilen bu yazılımların yeni nesil Office 2007 ile uyumlu hale gelmesini beklemek istemediğiniz gibi, ücretli bir yazılıma da geçmeyi düşünmüyor olabilirsiniz. Peki, bu 


Uyumluluk Paketi! Evet, Microsoft Office ürünlerinden birini kullanmamanıza rağmen yazımızda adı geçen yazılımı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu sayede hem DOCX uzantılı dosyaları DOC'a çevirebilir, hem de OpenOffice ya da benzeri bir yazılımı kullanmaya devam edebilirsiniz. 
Ancak bu durum şimdilik Windows işletim sistemi için geçerli. Yani Linux ya da başka bir platform üzerindeyseniz şimdilik DOCX'i manüel olarak açıp işlemek 


durumda ne yapacaksınız? Yanıt basit: Ofis 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durumundasınız. 


*NASILYAPILIR? 
VOL fatihi olun 


— 


bu yeni sürümle kaydettiğiniz ofis belgelerinin bir önceki ofis sürümüyle uyumlu olmadığını hemen fark etmişsinizdir. Bunun temel nedeni yeni ofis paketinin yeni nesil uzantılar içeriyor olması diyebiliriz. 

Artık alıştığımız uzantıların sonunda bir de “X” harfini görüyoruz yeni nesil ofiste. Bu aslında büyük bir kolaylık sağlayacağına inanılan bir tür “konteynır” format. Yani aslında DOC dosyanız bir adet XML dosyası ve (varsa eğer) yazınıza gömdüğünüz imajların içerisinde bulunduğu bir klasör ile DOCX uzantılı arşiv dosyasının içerisinde sizi bekliyor. 

Peki, bunun yararı nerede diye sorabilirsiniz. 
Bu durumun yarar sağlayan tarafı, artık dosyanızın bir bölümünde değişiklik yapmak istediğinizde (birkaç MB'lık bir ödev dosyasında ya da bir e-kitapta mesela) dokümanın sadece ilgili kısmına ulaşabilecek olmanızda. Benzer şekilde bir DOC belgesi içerisinden imaj dosyası ya da herhangi bir grafik almaya kalktığınızda, direkt olarak DOCX dosyanızı WinZip, WinRAR ya da 7zip gibi bir arşiv yazılımıyla açıp, içerisindeki imaj klasöründen alabilirsiniz. Ne kadar 


kolay değil mi? Hatta dosyanızın başlığını değiş- 


Arşiv dosyası: DOCX dediğimiz format aslen sıkıştırılmış bir dizi dosyadan oluşuyor. Dilerseniz WinRAR ya da 7zip gibi bir arşiv yazılımıyla içini açıp, dosyanızı görüntüleyebilirsiniz. 
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Sözleşme: MS yazılımı olan uyumluluk paketimizi, kullanıcı sözleşmesini kabul etmeden yükleyemiyoruz. 
Neyse ki sözleşmemiz Türkçe. 


trmek için bu arşiv içerisindeki XML dosyasını 


açıp gerekli değişimi yapmanız yeterli. 


Uğrasmak istemiyorum ben 

Birçok meşgul çalışan gibi siz de “ben bu işlerle uğraşamam, tıklayayım açılsın belgem” diyorsanız önünüzde iki seçenek var: İlki, Office 
2007 sürümüne terfi etmek. İkincisiyse, Microsoft'un da önerdiği FileFormatConverters'ı kullanmak. Bu yazılım, adından da anlayabileceğiniz gibi farklı dosya uzantılarını birbiri arasında dönüştürmenizi sağlıyor. Yani rahatlıkla arkadaşlarınızdan gelen DOCX uzantılı bir belgeyi babadan kalma DOC formatına çevirebiliyorsunuz. Üstelik sadece birkaç tıklamayla... 

Yazılımı kurmak oldukça basit. Microsoft web sitesi üzerinden ya da DVD'miz içerisinden edinebileceğiniz yaklaşık 30 MB'lık EXE dosyasına çift tıklayarak başlıyoruz. Ardından Microsoft'un okuyup onaylamamız için zorunlu tuttuğu bir kullanım sözleşmesi karşılayacak bizleri. Bu sözleşmenin alt tarafında yer alan ve okuduğunuza dair onay isteyen kutucuğu işaretleyip devam ediyoruz. Artık kurulum için yazılımın her türlü ayarın tamamlamasını beklemeye geliyor sı- 


ra, Kısa süre sonra mutlu sona erişiyoruz. 


Ortada hiçbir iz yok! 
Kurulmadı mı acaba? 

Yazılımın kurulumu tamamlandıktan sonra masaüstümüzde bir kısayol veya programlar menümüzde yazılıma ait bir iz belirmiyor. Ancak yazılımın doğru şekilde kurulduğundan ve daha da önemlisi çalıştığından emin olabilirsiniz. 


Denemek için hemen bir DOCX uzantılı dosya- 


nasıl yapılır iğ 
FileFormatConverters 


ya tıklamanız yeterli. İlk kullanımda Win- 


dows'umuz tanımlayamadığı DOCX uzantılı belgeyi nasıl ya da hangi yazılımla açmak istediğimizi soran bir pencere açacak. Bu aşamada eğer Windows Vista kullanıyorsanız uyarı penceresi direkt olarak kurduğumuz yazılımı önererek açılacaktır. Yazılımı seçip devam edin. 
Eğer Windows XP kullanıyorsanız Ofis sistemi için uyumluluk paketi adı altında listelenen yazılımı seçip devam edin. Bu ayarlama sonrasında artık kolayca DOCX uzantılı dosyalarınızı DOC uzantılı hale çevirebilirsiniz. Artık Office 2007 paketiyle oluşturulmuş dosyalarınız sanki ofis yazılımlarınız kuruluymuşçasına kendilerine özgü simgeleriyle görünmeye başlayacaklar bu sayede kolayca hangi sürüme ait olduğunu da anlayabileceksiniz. Dosyalarınıza çift tıkladığınızdaysa Ofis Uyumluluk Yazılımı devreye girecek ve dosyanızın DOC uzantılı sürümünü nereye kaydetmek istediğinizi soracak. Bu aşamada yeni bir isim verebileceğiniz gibi aynı adla da kaydedebilirsiniz. Uzantılar farklı olduğundan yeni dosyanız eskisinin üzerine yazılmayacak. Üstelik DOC formatına çevirdiğiniz yeni dosyanız, siz aksini belirtmedikçe DOCX uzantılı sürümüyle aynı dizine kaydedilecek. Bu sayede hiçbir karışıklığa neden 


olmadan tüm yeni nesil ofis belgelerinizi eski 


nesil ofis formatlarına çevirebiliyorsunuz. 


Nerededir bu? 
Kurduğumuz uyumluluk yazılımı sadece eklekaldır'da görünüyor. 
Ancak kurulduğundan ve çalıştığından emin olabilirsiniz. 


XML dönüştürücü: 
Ofis uyumluluk paketi dediğimiz yazılımın muhteviyatı bir XML dönüştürücüden ibaret. 
Buradan da anlayabileceğiniz üzere yeni ofis tamamen XML'e dayalı bir formata sahip. 
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nasıl yapılır 


Yönetmen 


Artık video düzenlemek çok daha kolay. 


Üstelik üçüncü 


parti yazılımlara ihtiyaç 


duymadan ve sadece birkaç tıklamayla kendi filmlerinizi oluşturabilirsiniz. 


Daron Dedeoğlu 


EĞİ sürükleyin: 
Yazılıma aktardığınız videoları film şeridine sürüklemeniz başlamak için yeterli. 


ahip olduğunuz video kamerayla çektiğiniz görüntüleri düzenlemek için kolay 


5 


le eldeki çözümlere bir göz atmanızı öneririz. 


kullanımlı bir yazılım arıyorsanız öncelik- 


Windows Movie Maker, Windows Me sürümünden beri hayatımızda olan bir yazılım. İlk çıktığı dönemlerde çok da başarılı olduğunu söyleyemeyeceğimiz Movie Maker, Windows XP ile olgunlaştı ve yeni nesil Vista ile de başarılı bir video işleme yazılımı halini aldı. Bu anlamda özellikle tatil, ev partileri, özel günler ya da geziler gibi arkadaşlarınızla paylaşacağınız ve arşivleyeceğiniz türden çekimlerinizi işlemek için rahatlıkla Movie Maker'ı kullanabilirsiniz. 

Herhangi bir ek kurulum ya da güncelleme yapmanıza gerek kalmadan, Başlat menüsünden ulaşabileceğiniz yazılım, özellikle video kameradan görüntü alabilmesi ve oluşturduğunuz filmleri video kameranız üzerinden, kullandığınız kasetlere kaydedebilmesiyle öne çıkıyor. 

İşe, yazılımı açmakla başlıyoruz. Ardından kameradan görüntü aktaracaksanız (bu aşamada kameranızla verilen bir yazılıma ihtiyaç duymazsınız) “Dijital Kameradan Al” seçeneğini tıklayarak, bilgisayarınıza bağlamış olduğunuz kameranıza erişebilirsiniz. Bu uygulama kameranızın bağlantı arabirimine ve videolarınızın uzunluğuna bağlı olarak biraz zaman 


alabilir. Eğer sabit diskinize 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kaydetmiş olduğunuz vide- 


Ez 


oları kullanmayı düşünüyorsanız işiniz çok daha kolay. “Video Al” seçeneğini tıklayıp, açılan pencereden videolarınızın bulunduğu dizine ge- 


çerek dilediklerinizi yazılıma aktarabilirsiniz. 


Sürükleyin ve bırakın! 

Windows Movie Maker, video işleme konursunda hiçbir uzmanlığı olmayan ev kullanıcılarına yönelik hazırlanmış bir yazılım olduğundan sadece sürükle-bırak yöntemini kullanarak videolarınızı işlemeye başlayabilirsiniz. Nasıl mı? Öncelikle yazılıma aktardığınız videoları tek tek (ya da kafanızdaki montaj sırasına göre) aşağıdaki karelerin içerisine sürükleyin. Bu aşamada film karelerinin arasında yerini almış olan küçük geçiş kareciklerine de dikkat edin. Bu karecikler sayesinde birbirinden bağımsız görüntüleriniz arasında geçiş efektleri oluşturabilirsiniz. Bunun için kareciklerin üzerine tıklayıp, sol üst sütun- da yer alan “Geçişler” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu aşamada açılacak olan geniş geçiş efektlerinden dilediğiniz bir tanesini filminize uygu- 


layabiliyorsunuz. 


Film film içinde 

Movie Maker'ın en güzel taraflarından birisi de bir film klibini kendisinden önce gelen film klibi içerisine kaydırabilmeniz. Bu sayede göze çok hoş gelen ve TV programlarından da görmeye alıştığımız bir geçiş efektini uygulamış olur- 


yorsunuz. Bu efekti kullanabilmek için öncelik- 


le yazılımın sayfa düzeninde küçük bir düzenleme yapmamız gerekecek. Ön tanımlı olarak film karesi şeklinde bizi karşılayan şeridi, zaman çizelgesine dönüştüreceğiz. Bunun için “Film Şeridi” yazan yere tıklayıp, seçeneği “Zaman çizelgesi” olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bu uygulamadan sonra karelerin yerini filmimizin zaman göstergeli şeridi alacak. Artık klibi tutup bir önceki kliple bağlayabiliriz. Bunun için de 


sürükle bırak yöntemini kullanıyoruz. 


Soundtrack'leri araklama zamanı 

Tüm bunlar bir yana çok beğendiğiniz bir arka plan müziğini ya da sesini video dosyasından ayırmanız da mümkün yani bu tür işlemler için pahalı ve öğrenilmesi zor olan profesyonel yazılımlar kul- 


lanma gerekliliği ar- 


ük tarih oluyor diyebiliriz; tabii ev kullanıcıları için. 

Peki, ses ve görüntüyü nasıl ayıracağız? Öncelikle Movie Maker'ın alt tarafında yer alan ve zaman çizelgesi biçimine getirdiğimiz film şeridine gelelim. Burada alt alta sıralanmış olan bazı başlıklar göreceğiz. Video, Ses/ Müzik, Yazı Bindirme isimleriyle karşımıza gelen bu başlıklar aslen oluşturacağımız video dosyamızın katmanları (kanalları). Kolaylıkla tahmin edebileceğiniz gibi Ses/ Müzik kısmı videomuza ait ses dosyalarını ve fon müziklerini barındırırken, Yazı Bindirme kısmı videomuza ekleyeceğimiz alt yazılar veya jenerik gibi katmanları içeriyor. Biz bu aşamada Ses/ Müzik kısmıyla ilgileneceğiz. 

Bu katmanın şimdilik bir şey içermediğini görebilirsiniz. Çünkü bu katman ön tanımlı olarak kapalı geliyor. Açmak için bir üst kısımda yer alan Video başlığının önündeki “4” simgesine tıklamamız gerekiyor. Bu adımdan sonra filmimize uyguladığımız bir efekt ya da geçiş varsa “Geçiş” kanalına, videomuza ait orijinal sesler “Ses” kanalına, bizim eklediğimiz ses ve müzikler “Ses/ Müzik” kanalına ve son olarak da kullandığımız jenerik ve alt yazılar “Yazı Bindirme” kanalına gelecek. Artık ses kanalında yer alan videomuza ait orijinal ses ve müzikleri rahatlıkla kaydedebilir ya da tamamen kapatabi- 


liriz. 


nasıl yapılır is video düzenleme 


Jenerik önemli 

Videonuzla ilgili her türlü küçük ayrıntı ve süsü tamamladıktan sonra sıra geliyor filmlerin olmazsa olmazı jenerik kısmına. 

Windows Movie Maker bu aşamada da kullanıcıları yalnız bırakmıyor ve arayüzün sol tarafında bulunan “Düzenle” bölümündeki Başlıklar ve Jenerik seçeneğiyle bu özelliği de birkaç tıklama düzeyine indirmeyi başarıyor. Size kalansa başlık ve jenerik için bir şablon seçip içini videonuza uygun şekilde doldurmaktan ibaret. 

Bu adımı da tamamladıktan sonra son aşama olan filmimizi kaydetmeye geliyor sıra. Bunun için bizim tavsiyemiz (ve kaliteden ödün vermek istemeyen herkesin tercihi), sol taraf ta yer alan menüdeki “Yayımlama Hedefi” başlığından “Bu bilgisayar” seçeneğini tercih etmeniz yönünde. Bu şekilde filminiz hiçbir kalite kaybına uğramadan (dilerseniz DVD kalitesinde dilerseniz de özgün çözünürlüğünde) WMV formatıyla sabit diskinize kaydedilecek. 
Bu aşama da filminiz boyutuna ve diskinizin 


dönüş hızına bağlı olarak biraz zaman alabilir. 


EĞ zaman Çizelgesi: 
Film şeridine tıklayıp seçeneklerden zaman çizelgesini moduna geçmeniz işlerinizi çok kolaylaştırabilir. 


İİ Kaydedin: Filminizi kaydetmek için birçok seçenek mevcut. 
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I yapıl 
M2 


DeepBurner 


Free 1.8 


Pahalı programlara ihtiyacınız yok! DeepBurner ile her türlü DVD ve CD'yi 


oluşturabilirsiniz 


Ercüment YILMAZ ercument©pcnet.com.tr 


| > DeepBurner ile 
çeşitli türlerdeki 
CD'leri kolayca oluşturmak mümkün. 
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ailen “lam a Demi 


LL ALİ 
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D /DVD yazma işlerinizde en az paha- 
H lı olanlar kadar çok özelliğe sahip bir 

program arıyorsanız DeepBurner'dan başkasını aramayın. Kullanışlı sihirbazlar, ISO hazırlama ve yakma özelliği, otomatik çalıştır özellikli CD'lerin veya boot edilebilir CD'lerin hazırlanması veya CD'lere kapak veya etiket hazırlama gibi özelliklerle donatılmış bu programın bir başka artısı Türkçe olması. Bu yazımızda www.deepburner.com /?rxdownload adresinden indirebileceğiniz 2.7 MB boyutundaki mi- 


nik dev DeepBurner'in özelliklerini inceliyoruz. 


Bir Veri CD'si veya DVD'si hazırlamak istiyorsanız DeepBurner'i çalıştırır çalıştırmaz karşınıza çıkacak ilk pencerede CD/DVD veri diski oluştur seçeneğini ve ardından ileri düğmesini tıklayın. CD'nize daha sonradan veri ilave edeceğinizi düşünüyorsanız “Çoklu Ortam Diski Oluştur” seçeneğini tıklayabilirsiniz. Daha önceden hazırlamaya başladığınız bir veri diskine yazma- 


ya devam etmek istiyorsanız “Bölüme İlave Et” 


| kime 
ri lr 


Er A 


ya 


seçeneğini uklayın. “Çoklu Ortam Olmadan” seçeneğini tıklarsanız oluşturduğunuz CD veya DVD yazma sonunda kapatılacak ve yeni verilerin eklenmesi mümkün olmayacaktır. Fakat bir CD-RW veya DVD-RW kullanıyorsanız her koşul- da CD'nizi silerek yeniden bilgiler yazabilirsiniz. 

Seçiminizi yaptıktan sonra İleri'ye tıkladığınızda istediğiniz belgeleri seçebileceğiniz “Gezgin” 


adlı pencereden 


belgelerinizi Data 
CD adlı pencereye sürükleyip bırakabilirsiniz. Veri CD'si içerisinde yeni klasörler yaratmak istiyorsanız CD simgesi üzerine farenizin sağ düğmesiyle tıklayarak, F7'ye basarak veya üzerinde yeşil artı işareti bulunan klasör simgesine tıklayarak yeni klasörler yaratabilirsiniz. Bunlara ek olarak oluşturacağınız diskin ismini değiştirmek için F2 düğmesine basmanız yeterli. İstediğiniz belgeleri seçtikten sonra belgelerinizi CD veya DVD'ye yazdırmak için önce Data CD penceresinden “Diski 


Yak” ve arkasından “Yak” düğmesine tıklayın. 


Sını TUSLUT 
Bir ses CD'si oluşturmak için programı çalışturdıktan sonra karşınıza çıkacak ilk pencerede “Audio Ses CD'si Oluştur” seçeneğini kullanın. 
Bu aşamadan sonra herhangi bir veri CD'si oluş- 


turur gibi ses dosyalarınızı CD içerisine sürükle- 


yip bırakın. DeepBurner sadece WAV, MP3 ve OGG dosya türlerini desteklediğinden farklı dosya türleriyle ses CD'lerinin oluşturulması mümkün olmaz. Ses dosyalarını CD'nize attıktan sonra herhangi bir şarkıyı seçip CD'niz içerisindeki sırasını yukarı ve aşağı ok düğmelerini kullanarak değiştirebilirsiniz. Tüm işlemleri tamamladıktan sonra “Disk Yak” seçeneğine, arkasından da “Yak” seçeneğine tıklamanız kayıt işle- 


minin başlaması için yeterli. 


ISO imajı olusturmak 

Bir ISO imajı oluşturmak istiyorsanız programı çalıştırdıktan sonra, ilk olarak “CD/DVD Veri Diski Oluştur” seçeneğine ve bir sonraki pencerede “Çoklu Ortam Olmadan” seçeneğine tıklayın. Bir ISO imajı oluşturmak için belgelerinizi bir veri CD'si oluşturur gibi Data CD penceresi içerisine atabilirsiniz. Tüm belgelerinizi attıktan sonra “Disk Yak” seçeneğine ve “ISO kaydet” seçeneğine tıklayın. Açılacak pencerede ISO imajınızın kaydedilmesini istediğiniz yeri belirledikten sonra kaydet düğmesine tıkla- 


yarak ISO imajınızı tamamlayabilirsiniz. 


ISO imajlarını yakmak 

Bir ISO imajını yakmak istiyorsanız program açıldığında “ISO imajı yak” seçeneğini işaretleyip “ileri” düğmesine tıklayın. Açılacak pencerede imaj dosyası başlığı altında ©...” düğmesine tıklayarak imaj dosyanızı açın. “Yakma işlemi bittikten sonra imajı sil” seçeneğini işaretleyerek ISO imajını otomatik olarak sildirebilirsiniz. Yazma hızını ayarladıktan sonra (en yüksek hızda küçük de olsa yazma hatası riski doğabilir) ISO Yak düğmesine tıklamanız yeterli. 


CD ve DVD'lerin silinmesi 

Yeniden yazdırılabilir bir CD veya DVD'niz varsa DeepBurner ile hızlı ve kolay bir şekilde silebilirsiniz. Bunun için DeepBurner programı menüsünden “Kaydedici” başlığı altından “Sil” seçeneğine tıklayın. “Sil” seçeneğine tıkladıktan sonra açılacak pencereden “Hızlı Sil” ile CD'nizi 1 dakika gibi kısa bir sürede boşaltabilir veya “Tam Sil” komutuyla silebilirsiniz. Hızlı sil komutu verileri CD üzerinde bırakır fakat 


dizin belgesini silerek CD'nizin sanki boşmuş 


nasıl yapılır sl 
CD ve DVD oluşturmak 


esed amsues Müzi 


mizin ai 


gibi kullanılmasına izin verir. Tam sil komu- 


tuysa CD'niz üzerindeki tüm alanı yakar ve bu 


sayede tüm bilgiler tamamen yok olur. 


CD etiketleri ve kapak veya kitapçık oluşturma 

Hazırladığınız bir CD veya DVD için etiket oluşturmak isterseniz programı çalıştırdıktan sonra, ilk olarak “CD/DVD Veri Diski Oluştur” veya “Audio Ses CD'si Oluştur” seçeneklerin- den birini tıklayın ve DeepBurner menüsü içerisinden “Baskı Etiketi” seçeneğine basın. 

Yeni açılacak pencerede CD etiketi, kapak ve kitapçığınıza resim, metin, başlık ve CD içeriğini ekleyebilir ve font, renk ve ebatları üzerinde kolaylıkla değişiklikler yapabilirsiniz. Hazırladığınız etiketi bastırmak için pencerenin sağ kısmında yer alan yazıcı simgesine tıklama- 


nız yeterli. 
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nasıl yapılır daha fazla şarkı sığdırmak 


MP3'e veda zamanı 


Yerden tasarruf ederken kaliteden ödün verenlerden misiniz? 


O halde 0GG ile henüz tanışmadınız demektir. 


Daron Dedeoğlu daron©pcnet.com.tr 


İİ MediaCoder hemen her formattan çokluortam dosyasını birbirine dönüştürebiliyor. 


üzik belki de bilgisayar kullanıcıları M için hiç bitmeyecek bir tutkudur. Dosya paylaşım ağlarında ya da haber 


gruplarında saatlerce müzik albümleri kovalayıp, neredeyse tüm bant genişliğimizi bu ses dosyalarının peşinde tüketmekten geri duramıyoruz. En son çıkan albümler, yeni sanatçılar, popüler soundtrack'ler derken telif yasalarına al dırmadan arşivleri genişletmeye çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken genelde MP3 formatını arr yoruz. Çünkü bu format artık bilgisayarımızın sınırını aşıp, VCD/DVD/DivX oynatıcılarımıza, taşınabilir müzik çalarlara hatta cep telefonlarımıza kadar bulaşmayı başardı. Durum bu olun- 


ca sabit disklerimiz de bu 
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3 dakikalık WAV dosyasının kapladığı alana yaklaşık 10 tane 3'er dakikalık MP3 sığabiliyordu. 
Bu durum o dönemlerde mucize gibi bir şeydi ve MP3 bu özelliği sayesinde yıllar boyu sürecek 


olan bir krallığın tek adayı olmayı başarmıştı. 


Kayıpsız ses kalitesine merhaba 

Evet, en yaygın ve “kısıtsız” ses sıkıştırma formatı olan OGG Vorbis'ten bahsediyoruz. Kısıtsız diyoruz çünkü MP3 yaparken kullandığımız Lame codec'i ne yazık ki artık kullanıldığında lisans bedeli istenen bir yapıya kavuştu. Bu nedenle hem ticari hem de genel kullanım açısından şu günlerde en popüler format OGG gibi görünüyor. Üstelik artık birçok taşınabilir müzik çalar üreticisi de OGG desteğini ön tanımlı olarak sunmaya başladı. Bu arada Symbian ve Windows Mobile destekleyen cep telefonu ve PDA'ler için OGG Vorbis çalıcı yazılımların olduğundan bahsetmeden geçmeyelim. Hatta S60 destekli akıllı telefonlarda OGG formatlı ses dosyalarından zil sesi bile yapabiliyorsunuz. 

Peki, OGG Vorbis nasıl oluyor da MP3 ile hemen hemen aynı boyuta sahip ses dosyaları oluştururken kayıpsız ses kalitesini koruyabiliyor? 
Cevap bu gözde ses formatının sıkıştırma algoritmasında saklı. 

En basit şekliyle anlatmak gerekirse, OGG Vorbis tıpkı WinRAR ya da WinZIP gibi bir sıkışturma formatı diyebiliriz. Yani nasıl bir ofis belgesini ya da imaj dosyasını özüne hiç zarar vermeden sıkıştırabiliyorsak, OGG Vorbis ile de ses dosyalarını kalitesine dokunmadan sıkıştırabiliyoruz. 

Kalitesine dokunmadan derken birkaç noktaya değinmemiz gerekiyor. Bu noktalardan ilki Vorbis'in kayıpsız ses özelliğiyle ilgili. Yani biz her ne kadar kayıpsızlıktan bahsetsek de dilerseniz bu sıkıştırma formatını da MP3 gibi kullanabilirsiniz. Yani, eğer MP3'ün 128bit'lik ve al- 


çak eşikli ses kalitesinden memnunsanız, OGG 


için de bu değerleri kullanarak albümlerinizi RIP'leyebilirsiniz. 

Bu ne sağlar derseniz, “yer” diye cevap verebiliriz. Bunu biraz daha açacak olursak, 30 
MB'lık bir WAV dosyasını 128bit'lik MP3 dosyasına çevirdiğinizde yaklaşık 3-4 MB gibi bir yer kaplayacakken, aynı değerlerde bir OGG dosyası haline getirecek olursanız bu defa da 1,5-2 MB gibi bir yer kaplayacaktır. Yani bu noktadan hareketle MP3 arşivinizi OGG Vorbis'e çevirerek yüzde 50 oranında yer tasarrufu yapabilirsiniz diyebiliriz. Bu sayede cep telefonunuzda ya da taşınabilir müzik çalarınızda normalden 2? 
kat fazla şarkı taşıyabilirsiniz. Ne kadar harika değil mi? 

OGG Vorbis'in kayıpsızlığı hakkında söylememiz gereken bir başka nokta da MP3'lerinizi OGG formatına çevirdiğinizde kalite artışı yaşamayacağınızdır. Çünkü bir ses dosyasını MP3 yaparken içerisinden belli ses izlerinin silindiğini söylemiştik. Bu izleri geri getiremeyeceğimiz için kalite konusunda da yapabileceğimiz 


bir şey kalmıyor. 


0GG yapma zamanı 

Peki, MP3'ten vazgeçip OGG Vorbis'e geçmeye karar verdiniz diyelim, ses dosyalarınızı nasıl OGG'ye dönüştüreceğinizi biliyor musunuz? Bu konuda ücretli ücretsiz birçok yazılımı internet üzerinde bulabileceğiniz gibi, DVD'mizden, sizler için seçtiğimiz ve bizim de tercihimiz olan MediaCoder adlı yazılımı kullanabilirsiniz. 
MediaCoder tamamen ücretsiz olarak dağıtılan, açık kaynak kodlu bir çokluortam format dönüştürücüsü. Kendi kendini güncelleyebilen yazılımın en büyük artılarından biri hemen her türlü codec paketini beraberinde getiriyor olması diyebiliriz. Yani yazılım sayesinde hiçbir ek pakete ihtiyaç duymadan dilediğiniz formatta- ki dosyayı dilediğiniz bir başka formata rahatça dönüştürebiliyorsunuz. Hatta cep telefonunuzda ya da PSP gibi bir taşınabilir cihazda film izlemeye meraklıysanız yazılım sayesinde video dosyalarınızı da rahatlıkla bu cihazlara uygun çözünürlük ve formatlara dönüştürebiliyorsunuz. 

Kurulumu ve kullanımı oldukça basit olan 


yazılım, sisteminizi kasmadan ve sizi diğer işlem- 


nasıl yapılır iz daha fazla şarkı sığdırmak 


lerinizden mahrum bırakmadan dönüştürme görevini gerçekleştürebiliyor. MediaCo- 


der bu özelliğiyle muadillerini performans açısından da bir adım geride bırakıyor. 

Bir MP3 yada WMA dosyasını OGG Vorbis formatına dönüştürmek isterseniz, öncelikle “Add” düğmesine tıklayıp dönüştüreceğiniz ses dosyanızı seçmelisiniz. Sonrasında ise yazılımın sol alt tarafında yer alan Output bölümünden parçanın dönüşmüş halini kaydedeceğiniz dizini seçip, hemen sağ taraftaki sekmelerden Vorbis'i tıklamanız yeni formatınıza kavuşmak için yeterli gelecektir. Bu aşamada biz Windows Vista ile beraber gelen OAM's Blures adlı, 4 buçuk dakika süresinde ve 5.2 MB boyutunda bir WMA parça seçip Vorbis'e çevirdik. Sonuç ise aynı adlı ve süreli 4,1 MB boyutunda OGG uzantılı yepyeni bir dosya olarak karşımıza geldi. Bu aşamada aynı kaliteye sahip bir ses dosyası için 1.1 MB yer tasarrufu 


yapmış olduk. Hiç fena değil. Ne dersiniz? 


Kİ Yazılım sayesinde cep telefonlarına uygun film ve sesler 


hazırlayabilirsiniz. 


Bİ açık kaynağın gücünü ardına alan yazılım çok sık güncelleniyor. 
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Görkem YILDIRIM 


gorkem©pcnet.com.tr 


İPUÇLARI 


PRATİK VE ETKİN BİLGİ 


AR KULLANIMI İÇİN ÇÖZÜMLER 


Bilgisayar dünyasıyla ilgili kafanıza takılan, merak ettiğiniz tüm 


soruları yardim©PCnet.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 


HATA SIRASI 
OPENOFFİCE. 
ORG'DA 


Güvenlik uzmanları son olarak ücretsiz ofis paketi 
OpenOftice.org içinde açıklar buldu. Windows, 
Linux ya da Mac 
OS yüklü bilgisayarları uzaktan kontrol etme imkanı veren bu açık, 
OpenOffice.org paketinin 
2.0.4 ve önceki sürümlerinde bulunuyor. 
Açıktan faydalanan tuzağa düşmemek için, epostalarla gelen sinsice hazırlanmış tehlikeli TIFF dosyalarını açmayın. Bu dosyalar e-posta dışında paylaşım ağı ve internet siteleri yoluyla da yayılabiliyor. Bu tehlike şu ana kadar sadece Linux işletim sistemi olan bilgisayarlarda doğrulandı ama aynı riskin Windows için de geçerli olduğu belirtiliyor. 
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Soğuk ortamda hangi monitör? 


İş ortamımız gereği soğuk odalarımız var ve bu odaları idare eden sistem bilgisayarlarında CRT monitör kullanıyorduk. Arıza sonucu yeni bir monitör almaya karar verdik. Almışken az yer kaplayan LCD'leri tercih edelim diyoruz sizce nasıl olur? 

LCDlerde likit kristal sistemi temel alındığından soğuk ortamda sıkıntı yaşama ihtimaliniz hayli yüksek. CRT ekranlar soğuğa daha dayanıklı olsa da kuru hava nedeniyle nemin buz parçası olarak elektronik bileşenler üzerinde toplanması ve zarar vermesi söz konusu. LCD alırsanız, çalışsa bile görüntü kalitesi çok kötü olur, 


verim alamazsınız. Endüstriyel ürünlere 


yönelmeniz gerekiyor. Vartech Systems (wWww.vartechsystems.com) gibi firmalar bu tür dayanıklı ekranlar üretiyor. Elbette bu tip ekranlar daha maliyetli oluyor ama basit 


bir model alıp sık sık yenilemekten daha 


mantıklı bir çözüm. 


© Geniş ekran tam olarak oturmuyor 


Yeni bir geniş ekran LCD monitör satın aldım. Grafik kartımın sürücüleri güncel ve sorunsuz çalışıyor. Windows masaüstü ekrana tam olarak oturuyor. Ancak ne zaman bir oyun çalıştırsam yanlarda siyah şerit biçimli boşluklar oluyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim? 

Bu sorun son günlerde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesil grafik kartı sürücüleri ince ayarlara sahip olsa da bu durum kimi zaman baş ağrıtabilir. Grafik kartınız NVIDIA tabanlıysa şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Öncelikle kartı taktıktan sonra kurduğunuz yazılımın ayarlarına girin. Bu genellikle NVIDIA'nın referans olarak sunduğu NVIDIJA Control 


Panel arabirimidir. Arabirimi açtıktan sonra soldaki menüden faydalanarak Display > Change flat panel scaling satırına geçin. Sağdaki pencerede beliren ayarlardan ikinci başlık ölçeklemeyi devreye sokuyor. Ekranınızın doğal çözünürlüğü altında çalışan uygulama açılırsa ne yapılacağı buradan seçiliyor. İlk seçenek işaretliyse ölçekleme olur ve oyuna bağlı olarak yanlarda boş şerit kalabilir. Üçüncü 


seçeneği 


işaretlerseniz 


sorununuz çözülür. | 


Fotoğraflarda bulanıklaşma 


İki sene önce almış olduğum dijital fotoğraf 


makinesinden genel anlamda memnunum ancak 


sorunum bulanık çıkan fotoğraflar. Tatil dönüşlerinde bellek kartını bilgisayara takıp fotoğraflara baktığımda neredeyse yarısının tam net olmadığını görüyorum. Halbuki cihaz LCD'sinde böyle görünmüyorlar. 
Cihazınız yeni modellerden biri olmadığı için optik ya da dijital titreşim önleme özelliğini içermiyor. Dijital fotoğraf makinesi ekranı genelde küçük olduğundan detayları görmek için çekim sonrası yakınlaştırma tuşlarına basarak detaya inmeniz gerekebilir. Bilgisayarlarla kullanılan büyük 

ekran LCD'lerde detaylar çok daha net anlaşılır. Yapmanız gereken şey, çekimler sırasında cihazı sarsmamak için özen göstermek. Bunun için dış mekan çekimlerinde kamerayı bir duvara, elektrik direğine yaslamayı deneyebilirsiniz. Bazen de 2 saniye geri sayımlı çekim kullanabilirsiniz. Böylece siz tuşa bastığınız anda gerçekleşen titreşim bir derece azalmış olur. İç mekan çekimlerindeyse basit de olsa üç ayak 


(tripod) kullanmanızı öneririz. 


Bİ Vista oyun performansı 


Deneme amacıyla Windows XP'den 
30 gün sınırlı Windows Vista'ya terfi 
ettim. Pek çok donanımı sorunsuz olarak tanıdı. Bazı yazılımlar sorun çıkardı ama güncel sürümleriyle bunu da aştım. Ancak oyunları eskisi gibi performanslı biçimde çalıştıramıyorum. 

Windows Vista epeydir piyasada olmasına ve yüksek satış rakamlarına ulaşmış olmasına rağmen Windows 
XP kullanıcıları sayısı o kadar hızlı düşüş göstermedi. Çünkü deneme yapanlar yeni özelliklerin tümünü beğenmediler ve Windows XP ile yaşamaktan memnun olanlar bir süre daha böyle devam etmeye karar verdiler. Ana sebeplerden biri oyun 
performansının tam olarak oturmaması. Zira Windows Vista ile gelen DirectX 10 
desteğini teşvik edecek popüler oyun henüz yok. Daha da kötüsü Windows Vista oyun performansı Windows XP seviyesine erişmedi. Microsoft güncellemelerle durumu iyileştirmeye çaba gösteriyor. Örneğin yeni Windows Vista yamalarından biri GeForce 6, 7 ve 8 tabanlı kartların DirectX 9 ve 10 kullanan oyunlardaki performansını 


iyileştiriyor. http:/ /support.microsoft.com/kb/940105 


ipuçları 


uzman a 


İndirdiğim RAR 


dosyası şifreli 


Uzun zamandır aradığım ve bulamadığım bir dosyayı paylaşım ağından indirdim ancak bir de ne göreyim! 
Paylaşan kişi RAR paketi yapmış ve bunu şifreyle kilitlemiş. Ne yaptıysam paketi açamadım. Açıkçası bu dosyaya çok da ihtiyacım var. 

Paylaşım ağlarından gelen dosyanın hiçbir garantisi yok. Almış olduğunuz paketleri her zaman için ilk olarak virüs taramasına tabi tutun. Daha sonra temiz raporu aldıysanız riski size ait olmak kaydıyla dosyayı bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. RAR ya da 
ZIP paketinde şifreleme varsa ve buna sağ tıklayıp paketi aç dediğinizde şifre soruyorsa bir kez de çift uklayarak paket içeriğini görmeye çalışın. Bazı kullanıcılar internet sitelerine ziyaretçi çekmek için bu yolu kullanıyor. 
Paket içindeki tüm dosyalar şifreliyken sitenin tanıtımını yapan dosya şifresiz olabilir. 
Sadece bu dosyayı açarak şifreyi bulmak için hangi siteye gitmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Kimi zaman foruma üye olup belli bir başlığı okumanız bile istenebilir. Tüm bunlar dışında program özelliklerine girip paketle ilgili kullanıcı yorumlarını 


okumayı da deneyebilirsiniz. 
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ipuçları uzman 


Çift ses kartı 


HD keyfi, ama nasıl? 


Yeni model bir grafik kartı satın aldım. 


kurulumu 


Kutusu üzerinde görüntü çıkışı Full e HD desteklidir etiketi var. Ben bu kartı a mi bilgisayarımda kullanırken Full HD keyfi yaşamak için daha başka ne yapmalıyım? 


bilgisayarım bir tanesini görüyor. İkisini birden aynı 


anda nasıl kullanabilirim? il ENR 

Ni Grafik kartları epey hızlı geliştiği için Birden çok ses kartı 7 , n en yeni özellikleri anında son kullanımı söz konusu kullanıcıya sunabiliyor. Çıkış 


seçenekleri D-Sub, DVI, HDMI, S-Video, Composite şeklinde çoğaldı ve 


olduğunda genelde bütünleşik çözüm ve dahili 
PCI kart tercih ediliyor. Bu 


durumda çoğu zaman sırada DisplayPort var. Kartınız bu 


desteğe sahipse 1920x1080 piksel 


çözünürlükte ekranlara net görüntü 


çakışma sorunu yaşanmıyor. Ancak sizin 


durumunuzda olduğu gibi sunabiliyor, dönüştürücüyle DVI üzerinden ya da HDMI çıkışıyla doğrudan dijital 


iki ayrı ses kartı ses de aktarabiliyor olmalı. Bundan faydalanmak için DVI ya da HDMI girişine sahip kullanıyorsanız bunların bir LCD almanız yerinde olur. Günümüzde bu çözünürlüğe ulaşabilen modeller en çakışma yaşamaması için az 24 inç ebatına sahip. Orneğin BenO FP241W modelinde bu çözünürlük desteği, farklı marka ve model çok sayıda farklı görüntü girişi ve PIP özelliği bulunuyor. Son olarak elbette bu kartlar olmasında fayda var. çözünürlükte çalışan oyunlar, HD-DVD ya da Blu-ray filmlere ihtiyacınız olacak. 


Aksi halde hem sürücü 


kurarken hem de kontrol yazılımı yüklerken P e TV kartım webcam oluverdi! 
meydana gelebilir. Kartlar 

farklı olsa da Windows Sahip olduğum Fiy TV Prime TV 


sadece birini ön tanımlı ses kartı bilgisayara format attıktan 


cihazı olarak görür ve tüm sonra tanınmadı. Kasayı açtım, biraz “e 

uygulamalarla birlikte bu kurcaladım. Tekrar donanım , | PHILEPS 

kartı kullanır. Durum böyle yükleme sihirbazı belirdi ve TV ONTSC PALA Mirai -G olunca hoparlörü diğer kartım webcam olarak tanındı. Gran OSECAM O4-in-| karta bağlamışsanız ses Dolayısıyla TV kartı artık çalışmıyor. N 

alamazsınız. Ayarları detaylı Bu sorunu nasıl giderebilirim? 

biçimde gözden geçirmeniz LifeView tarafından üretilen TV 

yerinde olacaktır. kartınızın yazılımsal bir sorunu 


varmış gibi görünüyor. Denetim 
Masası içinden Program Ekle /Kaldır ile ilgili tüm programları kaldırın ve 


bilgisayarı kapatın. Daha sonra 


www.lifeview.com sitesinden güncel sürücü ve arabirim yazılımını indirin. 
Kullanma kılavuzundaki talimata göre Ya önce kartı başka bir PCI yuvaya takıp ardından sürücü ve yazılımı kurun ya da tam tersini yapın. Kısacası hem sisteminizi eski sürücü ve yazılımdan temizleyin, hem de Windows'un kart sürücüsünü otomatik 


olarak yüklemesine imkan vermeyin. Bu sayede hatalı tanıma olasılığı 


ortadan kalkacaktır. 
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Şaşırtan batarya süresi 


İki gün önce Toshiba Satellite A200-1AH 


dizüstü bilgisayar aldım. Satın alırken pilinin 


2.5 ya da 3 saat dayandığını söylediler ama hiç de öyle değil. 
En fazla 1.5 saat dayanıyor. 
Windows Vista Home Premium 32- bit işletim sistemi yüklü. Acaba Vista yüzünden mi bu kadar çabuk bitiyor? 
Windows XP yüklesem pil süresi 3 
saate cıkar mı? 


Dizüstü bilgisayarların özellik listesinde 


yazan batarya kullanım süreleri ancak belirli 


şartlar altında geçerlidir. Örneğin LCD ve tam yük altında 


çalışan işlemci çok fazla enerji tüketir. Üreticinin verdiği değer ortalama 


parlaklık ve kısmi işlemci kullanımı gibi şartlar altında bulunan süredir. Batarya 


süresini artırmak için gereksiz programları kapatın, kablosuz ağı gerekmediğinde 


devre dışı bırakın, ekran parlaklığını bir miktar düşürün ve hatta sesi kapatın. Bunlar 


dışında, Windows Vista'nın batarya ömrünü azalttığı gerçek. Çünkü arka planda 


çalışan servis sayısı daha fazla ve işlemciye daha fazla yük bindiriyor. Ancak sırf bu 


yüzden Windows XP'ye geçmek pek verimli bir sonuç olmayacaktır. 


(© Anakartın işlemci desteği 


Benim MSI K8N Neo4 Platinum anakartım var. Yeni bir işlemci 


almayı düşünüyom, elbette çift çekirdekli. Ancak bu anakart yeni işlemcileri destekliyor mu pek bilmiyorum. 


Sahip olduğunuz anakart çok eski olmasa da AMD'nin soket değişiminden etkilenmiş bir model. 
Temel olarak Soket 939 işlemcileri kullanabiliyor. Soket 754'ten sonra gelen Soket 939 bir süre içinde yerini Soket AM2'ye devretti. Bu sebepten ötürü üretilen Soket 939 işlemci sayısı fazla olmadı. Sadece 30004 ve 40004 arası Athlon 64 modelleri, FX53 ve FX55 sizin işinizi görebilir. Bu bilgileri anakart üreticisinin kendi sitesi veriyor. Ancak yine de anakartınız tüm bu işlemcileri BLOS güncellemesi yapmadan desteklemeyebilir. İşin kötüsü, söz ettiğimiz işlemciler artık üretilmiyorlar. Diğer yandan 
anakartınız çift çekirdekli Athlon 64 


X2 modellerini de desteklemiyor. 


ipuçları 


uzman Ea 


Bilgisayarın güç devresindeki 


SOrun 


HP Pavilion ze5185 dizüstü bilgisayarım var. Bir seneden beri kullanıyorum. Önceleri ısınma sorunu vardı, çok ısınınca kendiliğinden kapanıyordu. Ben de fanı vs temizledim. Şimdi o 

kadar ısınmamasına rağmen durup dururken kapanıyor. 
Herhangi bir zamanı yok. 
Kapanırken sanki restart yapmışım gibi bir ses geliyor. 
Dizüstü bilgisayarların genelde tek bir fanı ve hemen yanında fanın dışardan hava almasını sağlayan ızgarası bulunur. 
Izgaradan havayla birlikte giren tozlar soğutucu bloğun yapraklarını doldurabilir ve hava girişi engellenir. Bunun sonucunda aşırı ısınan bilgisayar koruma önlemi olarak sistemi kapatır. Siz temizlik yapsanız bile iç kısımdaki bazı plastik bileşenler önceden kalıcı deformasyona uğramış olabilir. 
Sonuç olarak tamamen temizleseniz bile bilgisayardan ilk verimi alamayabilirsiniz. 
Size tavsiyemiz yetkili servisle görüşmeniz. Çünkü dizüstü bilgisayarınızdaki bileşenler özel üretim ve genelde bütünleşik olduğundan teker 


teker denemeniz ve hatayı 


bulmanız pek olası değil. 
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Tarayıcı ipucları 


i 


İ | İ 
Vİ 


NARIN 


Ercüment YILMAZ 


206 Pcnet KASIM 2007 


Yy 


1 


. V pe 


e ça 4 i 


n 


EL 


N 


İstediğiniz belgeyi bir seferde doğru şekilde kolayca tarayın. 


arayıcılar ne kadar harika araçlar olursa olsun konu bilgisayar başına geçip tarama yapmak olunca işler biraz karışabiliyor. Zaman zaman kullanılan bu araçların alışıldık olmayan arayüzü ve birbirinden farklı seçenekleri bazen basit bir şekilde taratılabilecek belgelerin doğru sonuca ulaşana kadar defalarca taranmasına sebep olabiliyor. Tarayıcıların çalışma yöntemini daha iyi anlamak yüksek ücretler ödediğiniz cihazınızdan maksimum verimi almanızı kolaylaştırabilir. Bu yazımızda 


işinizi kolaylaştıracak 13 ipucunu sunuyoruz. 


Tarama isinizi amacınıza göre optimize edin 
Tarama yapacağınız zaman daha yüksek kalitenin her zaman işe yaramayacağını göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin belgenizi yazdıracaksanız yazıcınızın desteklediği maksimum çözünürlükten veya bilgisayarınızda duvar kağı- 


dı yapacaksanız monitörünüzün desteklediği en 


C M 


NN 


yüksek çözünürlükten daha yüksek bir çözünürlükte taratmak hem büyük boyutlu bir belgeyle çalışmanın zorlularını beraberinde getirecek, hem de belgenin bilgisayarınızda gereksizce yer tutmasına sebep olacaktır. Orijinaliyle, yani kağıt üstündeki haliyle, aynı boyutta bir tarama yapmak isterseniz 75-100 dpi arası bir çözünürlük yeterli olur. 

Tarayacağınız resmi bilgisayarınızda izleyecekseniz ne amaçla kullanacağınızı hesap etmek gerekir. Örneğin 15x10'luk bir fotoğrafı bilgisayarınızda duvar kağıdı yapmak istiyorsanız ve ekran çözünürlüğünüz 1024x768 ise 200 dpi'dan daha yüksek bir çözünürlükte tarama yapmak dosya boyutunu artırmaktan başka bir işe yaramayacak, hatta belgeniz duvar kağıdı haline getirilirken Windows tarafından yeniden boyutlandırılacağı için daha 


kalitesiz bir görüntü sunacağın- 


dan anlamsız olacaktır. 


Düz rakamlarla tarayın 

Tarayıcılar genel olarak 600 dpi olan optik çözünürlüklerinde çalışırlar ve bir taramada daha düşük bir çözünürlük belirleseniz bile tarama önce 600 dpi'da yapılır ve daha sonra belirlediğiniz çözünürlüğe dönüştürülür. Düşük çözünürlüklü bir resim elde etmek istiyorsanız küsuratlı rakamlar yerine 600'ün çarpanlarından birini (75 veya 100 dpi gibi) kullanarak resmin yeniden boyutlandırılması sırasında oluşabilecek hatalardan kaynaklanan görüntü bozulma- 


larını engelleyebilirsiniz. 


Web siteniz için küçük resimler 

Taratacağınız belgeyi web sitenizde kullanacaksanız dosya boyutu son derece önemli bir hale gelir. Resmi daha düşük dpi'da taratmanın dışında daha küçük dosya boyutu elde edebilmek için belgenizin tarattıktan sonra kaydederken farklı JPEG sıkıştırma oranlarını da deneyebilirsiniz. Birçok grafik programı farklı sıkıştırma oranlarında resimleri önizleme ekranında göstererek en iyi kalite/dosya boyutu oranını he- 


saplamanıza yardımcı olur. 


Ölçeklendirme 

Taratacağınız resmin önceden belirlediğiniz bir boyutta olmasını istiyorsanız önce belgenizin tamamını taslak olarak taratın (preview) ve arkasından resim içerisinden almak istediğiniz bir alanı farenizle seçin. Bu resmi önceden belirlediğiniz boyutları belli bir alanda kullanacaksanız orijinal belgeyle taratacağınız belgenin arasındaki oran (scale) üzerinde değişiklik yap- 


manız gerekebilir. Tarayıcınızın yazılımı içeri- 


“ Sözlük 


b UNİ 


sinde taratacağınız alanı seçtikten sonra kullandığınız program seçim alanınızın kaç cm, inç veya pikselden oluştuğunu gösterecektir. Bu alanda belgenizin belirlediğiniz boyutta olmasını sağlamak için orijinalin taratacağınız belgeye oranını (scaling) artırarak veya azaltarak belgenizi 


istediğiniz boyutlara getirebilirsiniz. 


Doğru oran 

Elinizdeki resimden daha büyük bir çıktı almak istiyorsanız önce tarayıcınızın kapasitesini ve arkasından dosya büyüklüğünü göz önüne alın. Örneğin 8x8 cm büyüklüğünde bir fotoğrafı 300 dpi'lık bir yazıcıda 16x16 cm olarak bastıracaksanız tarama çözünürlüğünü 300 dpi'a ayarlamak ve oranlamayı yüzde 300 olarak değişürmek yeterli olacaktır. Fakat tarayıcınız en fazla 600 dpi çözünürlükte tarama yapabiliyorsa ve 900 dpi elde etmek istiyorsanız yazılım sayesinde resimde eksik kalacak pikselleri tahmin ederek yeniden boyutlandıracak ve bu iş sırasında resmin kalitesi azalacaktır. 


ipuçları iğ tarayıcı 


Tarayıcınızın programı içerisinde ölçeklendirme yapmak için Scaling veya Scale başlığı altındaki ayarlardan yararlanabilirsiniz. 


Dots Per Inch yani bir inç 
(2.54 cm) uzunluk ölçüsünde yer alan nokta sayısıdır. Kaliteli bir görüntü için matbaalarda kullanılan standart çözünürlük 300 dpi'dır. 


Dijital görüntüleri oluşturan herhangi bir boyutta olabilecek en küçük birimdir. 

Bir resmin yeniden boyutlandırılması sırasında kullanılan bir yöntemdir. Bu işlemi yapan programın yeniden boyutlandırmadan kaynaklanacak eksik pikselleri, 


iki piksek arasında olması gereken pikseli tahmin ederek resim içerisine yerleştirmesidir. 

Moir& haresi veya deseni olarak adlandırılan ve genellikle halftone pattern yöntemiyle basılmış belgelerin taranması sırasında oluşan bir bozukluktur. Moir& deseni genellikle resimde bulunmaması gereken kavisli ve resmin genelinden farklı tonda oluşan bir şablon olarak görünür. 

Görüntülerin tarayıcılardan bilgisayara 


aktarılmasında kullanılan bir standarttır. Resmi olarak kabul edilmese de "Technology Without An interesting Name" (İlginç bir ismi olmayan teknoloji) kelimelerinin kısaltması olarak da bilinir. 

Optical Character Recognition (Optik Karakter Tanıma) kelimelerinin kısaltması olan el yazısı veya daktilo yazısından oluşan belgelerin bilgisayarlarda işlenebilecek dijital metne dönüştürülmesine imkan veren bir teknolojidir. 


KASIM 2007 PCnet 207 


gı ipuçları tarayıcı 


Bİ Birçok grafik işlemcisi resimlerin yeniden boyutlandırılması sırasında yeniden boyutlandırma yöntemini seçmenize izin verir. 


Esil Dretrığrıma. 1 A 


Tarattığınız bir resmin boyutlarını herhangi bir grafik programında değiştirirseniz o resmi yeni baştan yaratmış olursunuz. Resmin yeniden boyutlandırılmasında kullandığınız yazılım her bir pikseli inceler ve resmi yeniden oluştururken orijinal pikselleri kullanarak yeni oluşturulacak piksellerin hangi renkte olacağını hesaplar. Bu işlem sırasında genelde kaliteden kayıplar yaşanabileceği için en iyi yöntem, taratılan resmi yeniden boyutlandırmak yerine yeni baş- 


tan doğru boyutta taramaktır. 


Resampling metotları 

Resmi küçültürken de büyütürken de bu işi yaptırdığınız programın kullandığı yönteme bağlı olarak kaliteden kayıplar yaşanır. Bir resmi küçültmek veya büyütmek için yapılan işleme yeniden örnekleme anlamına gelen resampling denir ve bu işlem sırasında gerçekleşen iş mevcut piksel sayısının azaltılması (downsample) veya mevcut piksel sayısının artırılmasıdır (resample up). Bu işlemi gerçekleştirmek için birden fazla metot bulunur. Yeniden boyutlandırma yapmanız gerekirse hızlı ve daha küçük boyutta re- 


simler elde edebileceğiniz fakat çok kaliteli ol- 


© Çözünürlük 


Dijital görüntüler herhangi bir boyda olabilecek piksellerden oluşur. Bir pikselin 


boyutunu DPI ile beraber belgenin en ve boy ölçüleri verir. Örneğin 5x10 inç boyut- 


belgenizin genişliğinde 5 inçx300 dpiz1500 ve yüksekliğinde 10 inçx300 dpiz3000 piksel bulunur ve belge toplamda 4.5 milyon (1500x3000) pikselden 


mayan Nearest Neighbor, orta kalitede görüntüler için Bilinear ve en üst kalite için Bicubic 


metodunu kullanabilirsiniz. 


Fotokopi 

Tarayıcı ve yazıcınızı bir fotokopi makinesi olarak kullanmak isterseniz en iyi çözüm için tarayıcı ayarlarını 300 dpi çözünürlük ve line art moduna ayarlamak gerekir. Bazı tarama programlarında fotokopi modu da mevcuttur, bu sayede belgelerinizi taradıktan sonra kaydedip, kaydettiğiniz belgenin çıktısını almanız gerek- 


mez. 


Faks 
Bir belgeyi taradıktan sonra bilgisayardan fakslayacaksanız 200 dpi ve line art modunda tarama yapmanız (aynı zamanda oranlamayı yüzde 100 olarak ayarlamanız gerekiyor) yeterli olacaktır. Windows XP'de faks modem kartınızda telefon hattı mevcutsa belgenizi açtıktan sonra yazdır seçeneğinden fax sürücüsüne tıklamanız yeterli olacaktır. 
Yazdırma çözünürlüğü 
Yazıcınız 1200 dpi'dan 4800 dpi'a kadar her türlü çözünürlükte çıktıyı vadedebilir fakat fotoğraf kalitesinde çıktılara sahip olabilmek için 
250 dpi çözünürlük yeterli olur. Daha kaliteli 


çıktılar için yazıcınızın özelliklerine göre 250 ve 


İİİ Yukarıdaki resimde oluşan moir& deseni kolaylıkla fark edilebiliyor. 


larında bir belgeyi 300 dpi'da tararsanız 


oluşur. 
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300 dpi arasında çıktılar alarak yazıcınız için en 


iyi çözünürlüğü belirleyebilirsiniz. 


| Dosya boyutları 

Bir resmi orijinal çözünürlüğünün iki katında tararsanız dosya boyutu iki katı artış göstermez. Çünkü çözünürlük hem soldan sağa hem de yukarıdan aşağı mevcut piksel sayısının çarpımına eşittir ve dosya boyutu da buna bağlı olarak 4 kat artacaktır. Örnek olarak A5 boyutunda 150 dpi çözünürlükteki bir resmi 300 
dpi'da tararsanız 1.6 MB yer tutan belge 6.3 
MB'ta yükselir. Aynı belgeyi 600 dpi'da tararsanız dosya boyutu 25 MB civarında olabilir. 


1 Moir& 

Gazeteler, dergiler veya benzeri profesyonelce hazırlanan belgeler halftone screen olarak adlandırılan bir yöntemle basılır ve detaylı fakat gözle görülebilir noktalardan oluşur (çok yakından bakarak veya bir büyüteç kullanarak noktaları görebilirsiniz). Tarayıcınız da tarama işini noktaları kullanarak yaptığından bazen hal£ tone pattern kullanılarak basılmış belgelerin taranması sırasında iki nokta arasında moire olarak adlandırılan bir desen oluşur. Bu durumda elde ettiğiniz sonuç bazı kısımlarda daha karanlık veya daha aydınlık görüntülerdir. Tarayıcınızın ayarlarında yer alan Descreen seçeneğini aktif hale getirerek bu tip bozulmaların önüne geçebilirsiniz. 

Descreen filtresi işe yaramazsa aynı belgeyi iki katı büyüklükte bir çözünürlükle tarayabilir ve arkasından herhangi bir grafik işlemcisinde resmi istediğiniz boyuta düşürebilirsiniz. Unsharp Mask filtresini kullanarak resmin keskinliğini de 


artırmanız mümkün olabilir. 


| Büyük resimlerin taranması 
Elinizdeki tarayıcı A3'ten küçükse büryük boyuttaki birçok belgeyi birkaç kerede tarayıp birleştirmekten başka şansınız olmaz. Bu amaçla önce taradığınız resimleri birleştirmek için Photoshop gibi bir programda açın. Kullandığınız programda taratacağınız tüm parçaları birleştirdikten sonra elde edeceğiniz resim boyutunda bir belge yaratın ve arkasından parça- 


lar halinde taradığınız belgeleri bu belgeye kop- 


yalayıp yapıştırın ve bu şekilde devam ederek belgenizi bir yapboz gibi tamamlayın. 


1 OCR 

Metinden oluşan bir belgeyi taratıp dijital bir metne dönüştürmek için bir OCR (Optical Character Recognition—Optik Karakter Tanıma) programını kullanacaksanız taratacağınız belgenin 300 dpi olması ve line art modunda taranmış olması işinizi kolaylaştıracaktır. Tarama işini bir OCR programında yaparsanız bu ayarlar genellikle otomatik olarak yapılır. OCR programlarının karşılaştığı en büyük zorluk renkli arka planlara sahip görüntülerin siyah beyaza çevrilmesi sırasında oluşur. 
Line Art modu her bir pikseli siyaha veya beyaza dönüştürür fakat tarattığınız belgenin arka planı çok karanlıksa yazı karakterleri arasına birçok siyah piksel karışabilir. Bunu azaltmak için threshold (ışıma eşiği) ayarını varsayılan 128'den 85'e indirmek işe yarayabilir. Bazı OCR programları Line Art modu yerine gri skalada daha 


iyi sonuçlar da verebilir. 
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ipuçları ğa tarayıcı 


Bİ Bir tarayıcı ve yazıcıya sahipseniz ücretsiz Photocopier 
Pro 3.03 yazılımıyla ekipmanınızı bir fotokopi makinesi gibi kullanabilirsiniz. 
İndirmek için 
WWW.nicocuppen.com/ download.php. 


İİ OCR alanında bir standart haline dönüşmüş ABBY 
FineReader'in basılı metinleri dijital ortama aktarmak için harika bir araç. 
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UpdatePanel 


MUCİZESİ 


JavaScript programlama bilgisine ihtiyaç duymadan AJAX web siteleri yapalım! 


Daron YÖNDEM JAX'ın temelinde JavaScript program- 

A lama dilinin yattığından Eylül sayımızda detaylıca bahsetmiştik. Web programcıları olarak JavaScript ile epeyce iç içe yaşamak zorunda kalsak da aslında pek de sevmeyiz kendisini. Bunun sebebi ise hem kullanımı 

kolay editörlerin eksikliği, hem de JavaScript'in 

nesne tabanlı programlamadan uzak yapısı. 

Tüm bunlar üst üste birikince JavaScript”'ten kaçış macerası başlıyor ve bu yolda Microsoft da 

bize olabildiğince kolay kullanımlı programla- 


ma araçları sağlayarak yardımcı oluyor. 


UpdatePanel sunucu kontrolü 
ASP.NET ile alışık olduğumuz sunucu kontrolü yapısı ASP.NET AJAX Extension ile beraber de devam ediyor. Bilgisayarımıza AJAX Extension kurduğumuzda alışılagelmiş Calendar, ImageButton, LinkButton gibi sunucu kontrollerinin yanına UpdatePanel, ScriptManager, UpdateProgress ve Timer sunucu kontrolleri geliyor. 


Tüm bu kontrolleri sırayla önümüzdeki sayıla-UpdatePanel sunucu kontrolümüze ait özellikler Visual 
Studio içerisinde listeleniyor. 


rımızda inceleyeceğiz. 


<asp:UpdatePanel ID-"UpdatePaneli" runatz"server"> <lasp:UpdatePanel> 


Yukarıda görmüş olduğurnuz kod basit bir UpdatePanel sunucu kontrolüne ait. 
Kontrolü web sayfamıza sürükle-bırak tekniği ile araç çubuğundan yerleştirdiğimiz- de gerekli kod otomatik olarak sayfamıza ekleniyor. UpdatePanel ile ilgili ilk uygulamamızı geçen sayımızda yap- 


tığımız için şimdi biraz daha 


detaya gireceğiz. 
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RenderMode özelliği 

UpdatePanel içeren herhangi bir sayfa siteniz ziyaretçileri tarafından açıldığında UpdatePanel kontrolü bir HTML objesine dönüştürülecektir. Bu noktada oluşturulacak olan hedef HTML kontrolünün tipine siz karar verebilirsiniz. Eğer RenderMode özelliği Block şeklinde ayarlanmış ise UpdatePanel'iniz bir HTML Division nesnesine; eğer İnline şeklinde ayarlanmış ise SPAN elementlerine dönüştürülecektir. 
Bu farklı seçenekler tasarım aşamasında UpdartePanel'e CSS özellikleri ile değişik görsellikler 


atamanızı sağlar. 


Triggers 

Trigger'lar (Tetikleyiciler) UpdatePanel'ler için belki de en önemli ayarlardandır. Update-Panel yerleştirilmiş bir web sayfası açıldıktan sonra sayfa içerisinde yapılan işlemlerin sadece UpdatePanel'in içeriğinin yenilenmesini sağlayabilmesi için söz konusu işlemlerin UpdatePanel'i tetiklemesi gerekir. UpdatePanel'i tetiklemeyen bir işlem normal web sayfalarında oldu-Şu gibi tüm sayfanın yeniden yüklenmesine neden olur. Hemen bir örnek ile konuyu netleşti- 


relim. 


<asp:ScriptManager /D"ScriptManagerl" runat-"server" /> <div> 

<asp:UpdatePanel ID-"UpdatePaneli" runatz"server"> <ContentTemplate> 

<asp:Label ID-"Labeli" runats"server" Text"Label"></asp:label> </ContentTemplate> 

</asp:UpdatePanel> 

<asp:Button ID"Buttoni" runatz"server" Text-"TIKLA" /</div 


Kodumuzda da göreceğiniz üzere sayfamızda bir UpdatePanel ve bir de Button nesnesi var. 
Her zaman olduğu gibi sayfada AJAX işlemleri yapabilmek için en üstte bir de ScriptManager 


bulunuyor. Tüm bu kontrolleri ASP.NET sayfamızın form etiketlerinin (tag) arasına yerleştiriyoruz. UpdatePanel içerisinde ayrıca bir Label nesnesi bulunuyor. Biz bu Label nesnesini Visual Studio'nun tasarım modunda sürükle-birak tekniği ile yerleştirdik. Visual Studio bizim için otomatik olarak UpdatePanel içerisine bir ContentTemplate yerleştirerek Label nesnemizi de ContentTemplate içerisine koydu. UpdatePanel'in yapısı gereği içerisine koyduğumuz tüm sunucu kontrollerini bir ContentTemplate içerisinde saklamamız gerekiyor. 

Code Behind sayfamıza da basit bir şekilde aşağıdaki kodu yerleştirelim. Düğmemize basıldığında Label içerisine güncel saat bilgisini yazdıracağız. Siz projelerinizde veritabanına bağla- 


nabilir, farklı işlemler yapabilirsiniz. 


VB 

Protected Sub Buttoni Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Buttoni.Click 

Labeli.Text - Date.Now.ToLongTimeString 

End Sub 

CH 

protected void Button! Click(object sender, EventArgs e) 

( 

Labeli.Text < DateTime.Now.TolongTimeString(); 

) 

Olmuyor... 


Yukarıdaki örneği çalıştırmayı denediyseniz sayfadaki düğmeye her bastığınızda sayfanın tamamen yenilendiğini göreceksiniz. Yani AJAX uygulanmayan bir web sitesinden herhangi bir farkı yok. Bunun sebebi, kullandığımız Button objesinin UpdatePanel için bir tetikleyici olarak ayarlanmamış olması. Şimdi gidelim ve UpdatePanel'e ait Triggers listesine Button l'e ait Click durumunu ekleyelim. 

Trigger ekleme işlemini Visual Studio arayüzünden yapabileceğimiz gibi mark-up kodumuzla da yapabiliriz. Visual Studio arayüzünden de işlemleri yaptığımızda gerekli mark-up kodu say- 


famıza otomatik olarak ekleniyor. 


EE ra e em ee 


Ur m mia Bam ei gri 
Ül sean meri in İ Eli i D Bsişsisi 
Tamimi Bani a in a 


<asp:UpdatePanel ID-"UpdatePaneli" runat-"server"> <ContentTemplate> 

<asp:Label ID-"Labell" runatz"server" Text-"Label'</asp:label> </ContentTemplate> 

<Triggers> 

<asp:AsyncPostBackTrigger ControllD-"Buttoni" EventName-"Click" /> </Triggers> 

</asp:UpdatePaneh 


UpdatePanel içerisinde artık ContentTemplate tagına ek olarak bir de Triggers etiketi yer alıyor. Bu UpdatePanel için ayarlanmış olarak tüm Triggerların listesi Triggers etiketleri arasında yer alacak. AsyncPostBackTrigger olarak asenkron bir Postback (AJAX) işlemine neden olacak kontrolün ID bilgisi ControllD, söz konusu kontrole ait hangi durumun AJAX işlemine neden olacağı da EventName özelliğine ak- 


tarılmış durumda. 


Çalıştı! 

Sayfamızı tekrar çalıştırdığınızda artık her düğmeye basışınızda sadece Label içerisindeki saat bilgisinin değiştiğini göreceksiniz. Ne kadar denerseniz deneyin hiçbir şekilde sayfa tamamen 


baştan yüklenmeyecek. 


ChildrenAsTriggers özelliği 

Bir önceki örneğimizde Buttonl nesnemiz UpdatePanel'in dışarısında yer alıyordu. Oysa Buttonl eğer UpdatePanel'in içerisinde yer alsaydı Trigger ayarlamak gibi bir sorunumuz olmayacaktı ve Buttonl otomatik olarak içerisinde bulunduğu UpdatePanel'i tetikleyecekti. Bunu sağlayan ayarımızın adı GhildrenAsTriggers. 
Eğer bir UpdatePanel nesnesinin ChildrenAs-Triggers ayarı True ise söz konusu UpdatePanel içerisindeki tüm kontroller standart Post-Back işleminlerine sebep olmak yerine asenkron PosBack yapacaktır. Bunun tam tersi bir durum gerektiğinde ise ChildrenAsTriggers özelliğini 


False olarak düzenleyebilirsiniz. 


© Nereden nereye? 


AJAX dünyasına giriş yaptıktan sonra UpdatePanel ile ilgili özelliklere de göz attığımız bu yazımızı takiben bir sonraki buluşmamızda UpdatePaneller ile farklı uygulama tekniklerini inceleyeceğiz. 


okul 
AJAX 


UpdatePanel”e ait 
Trigger listesine sayfamızdaki Button nesnesinin Click durumunu ekliyoruz. 


Birden çok UpdatePanel'in aynı sayfada kullanımına ve farklı UpdatePaneller arası veri trafiğine değineceğimiz günlerde buluşmak üzere. 
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okul 
Silverlight 


Expression Encoder 


ve Silverlight . 


İnternette video yayını hiç bu kadar kolay olmamıştı! 


Daron YÖNDEM 


Expression 
Encoder arayüzünden video dosyalarımızı izleyerek üzerlerinde çalışabiliyoruz. 


lişe bir giriş ile yazıma başladığımın K farkındayım. Yazılım dünyasında “Hiç 

bu kadar kolay olmamıştı” tarzı pazarlamalarla neredeyse her gün karşılaşıyoruz, ama bu defa durum çok ciddi. İnternette video yayını yapmak Expression Media Encoder ve Silverlight sayesinde çocuk oyuncağı olabilecek kadar kolaylaştı. 


Expression Encoder de nesi? 
Expression Media Encoder'ın da dâhil olduğu Expression Studio yazılım paketi 4 Ekim tarihinde tüm dünyada etkinliklerle Microsoft tarafından tanıtıldı. Aynı gün Türkiye'de de Sılverlight ve Expression Studio'nun tanıtımını, demolarla katıldığımız iki saatlik bir webiner (internet üzerinden izlenebilen seminer) ile yaptık. Tüm bu yeni ürün ailesi içerisinde belkide en dikkat çeken teknolojik yenilik olarak Silverlight'ın alt yapısından ufak bir örnek ile önceki sayımızda bahsetmiştik. Bu sayımızda işin programlama kısmına geçmeden önce bize hızlı bir şekilde Silverlight'ın nimetlerin- 


den faydalanma yolunda ciddi avantaj sağlaya- 


cak olan Expression Media Encoder ile Silverlight video yayınları yapmanın pratik tekni- 


ğini inceleyeceğiz. 


WMVW'den direkt online yayın 

WMV (Windows Media 
Video) formatı hepimizin bildiği, kullandığımız bir format. Özellikle Windows Movie Maker aracılığı ile pratik bir şekilde farklı video klipleri efektlerle birleştirerek WMV dosyaları yaratmak çok kolay. Elimizdeki bu WMV dos- 


yaları Silverlight ile internet üzerinden yayın- 


lanabilir durumda. Tek yapmamız gereken dosyaların istediğimiz boyutlara küçülmesi için tekrar encode etmek. Video dosyalarının ne kadar sıkıştırılacağına ve istediğiniz dosya boyutu ile orantılı olarak kalitelerine bahsettigimiz bu encode işlemi sırasında karar verebiliyorsunuz. Böylece her tür bağlantı hızına uygun video dosyaları yaratarak, videonuzu izleyecek kullanıcıların sorun yaşamasını engelle- 


yebilirsiniz. 


Encoder ile tanışalım 

Expression Encoder bilgisayarınızda yer alan farklı formatlardan WMV dosyaları yaratabiliyor. Bu formatlar arasında VOB, MOD, MOV ve 3GP formatları da yer alıyor. Encoder'ı açuktan sonra File/Import komutu ile bu video dosyalarını üzerlerinde işlem yapmak üzere projemize ekliyoruz. Program tarafından gerekli analizler yapıldıktan sonra eklenen dosyalar arayüzün alt kısmında bir listede tutulu- 


yor. Bu liste içerisinde dosyayla ilgili çözünür- 


lük, FPS gibi teknik özellikleri de görebilirsiniz. Ekranın üst kısmında ise video dosyasını izleyebileceğiniz kontroller ve görüntü kısmı 


yer alıyor. 


Sıkıştırma ayarları 

Video dosyanızın ayarlarını yaparken oluşacak olan hedef dosyanın boyutu çok önemli. Eğer video dosyanızın toplam boyutuna bakıldığın- da dakika başına 10 MB gibi bir veri düşüyorsa, büyük ihtimalle Türkiye'de hiçbir ev kullanıcısı bu videoyu kesintisiz olarak izleyemeyecek demektir. O nedenle sıkıştırma ayarlarını yaparken Expression Encoder'ın bize gösterdiği tahmini hedef dosya boyutuna dikkat etmekte fayda var. Tüm bu ayarları program arayüzünün sağ kolonunda bulabilirsiniz. 
Video sıkıştırma ayarları içerisinde özellikle Video Bit Rate olarak geçen miktarı azaltmanız halinde sıkıştırılan video dosyasının boyutu ciddi miktarlar düşecektir. Fakat bu durum aynı anda videonuzun görsel kalitesini de azaktacaktır. Tüm bu ayarların altında Estimated File Size olarak size tahmini dosya boyutu gösterilir. Ulaşmak istediğiniz hedef dosya boyutuna göre ayarları değiştirerek ideal konumu bulabilirsiniz. Aynı durum ses sıkıştırması için de geçerli; “Default Profile” işaretini kaldırmanız halinde ses sıkıştırmasını da sizin ayarlamanıza olanak tanınacaktır. Eğer videonuzun sesi çok önemli değilse belki de çok kalitesiz bir seçenek tercih ederek dosya boyutu- 


nuzu küçültebilirsiniz. 


Ek video düzenlemeleri 

Sıkıştırma kalitesinin yanı sıra videonuzun görsel olarak boyutunu da ufaltabilirsiniz. Bunun için Video Profile altında Size bölümünde genişlik (width) ve yükseklik (height) tanımlamaları mevcut. Trim bölümünde de videonuzun başından veya sonunda bir kısmının kesilerek dışarıda bırakılmasını sağlayabilirsiniz. Videonun görünen halinin kenarlarından kırpmak için Crop bölümünde gerekli ayarları yapabilirsiniz. Bu bölümde son olarak bahsetmek istediğim de Overlay Icon özelliği. 
Videonuzun bir köşesine kendi logonuzu koymak istiyorsanız burada resim dosyasını göste- 


rerek konumunu ayarlamanız yeterli. 


Marker yapıları 

Video dosyamız internette yayınlandığında kullanıcıların video içerisinde belirli noktalara hızlı bir şekilde gidebilmesini isteyebilirsiniz. 
Bu gibi durumlarda bir veya birden çok marker yerleştirerek yayında bu tarz seçenekler sunulabilmesi için gerekli altyapının Expression Encoder tarafından hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.Bir marker yerleştirmek için ilk olarak videonun marker yerleştirmek istediğimiz zamanını, programın ortasında yer alan zaman çizelgesi aracılığı ile buluyoruz. Sonra, sağ menüde yer alan MetaData sayfasında giderek Markers bölümündeki Add düğmesine tıklıyoruz. Markerin görsel olarak görünebilmesi için Thumbnail seçeneği de işaretlememiz gerek. Eğer Thumbnail işaretinizi seçmezsek kullanıcılar internet üzerindeki Silverlight Video Oynatıcısı'nda ancak ileri ve geri tuşları ile markerler arasında gezebilirler. Bu şekilde markerlerimizi de yarattıktan sonra artık sıra geldi Silverlight Video oynatıcımızın görsel 


şablonunu seçmeye. 


Silverlight Video Şablonları 
Videomuzu Silverlight ile internet üzerinden yayınlayacağımıza göre bir de şablon seçmemiz gerekiyor. Bunun için programın sağ sütunundaki Output sayfasına geçerek Template seçeneğine tıklayın. Buradan seçebileceğiniz bazı şablonların Marker desteği yok. Yani seçtiğiniz seçeneğe göre bazen markerleriniz görsel olarak görünmeyebilir. Seçiminizi tamamlandıktan sonra yaratılacak olan dosyaların ve sıkıştırılmış videonuzun konacağı klasö- 


rü de Directory kısmından seçerek arayüzün 


en altındaki Encode düğmesine tıklayın. 


okul 
Silverlight 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okul 


Expression Blend 


'ncows uygulama 


animasyonları 


Expression Blend ile hazırlanan animasyonlar Windows uygulamalarının arayüzlerinde kullanılıyor. ai 


Daron YÖNDEM 


Expression 
Blend'in arayüzü diğer 
Expression Studio ailesi yazılımları gibi tasarımcılara hitap ediyor. 
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beli zellikle Windows Vista ve .NET Fra- 


O mework 3.0 ile beraber gelen WPF (Windows Presentation Foundation) teknolojisi sayesinde gün geçtikçe arayüzlerinde animasyonlar içeren yazılımlarla karşılaşıyoruz. Expression Studio yazılım paketi içerisinde yer alan Expression Design ile tasarlanan arayüzler sonrasında Expression Blend ile programlanabilir hale dönüştürülerek bir yandan da uygulamanın arayüzünde kullanılacak animasyonlar hazırlanıyor. Bu tür yazılımlara güzel bir örnek olarak Vertigo'ya ait ücretsiz bir yazılım olan Family.Show'u ele alabiliriz. Yazılımı www.vertigo.com /familyshow.aspx adresinden indirerek inceleyebilirsiniz. Arayüz tamamen WPF üzerine kurulu olduğu için tamamen vek- 


törel çizimler ve animasyonlardan oluşuyor. 


Kirlenme zamanı 
Ellerimizi kirletmeden bir şey öğrenme şansımız yok. Bu yüzden gelin Expression Blend'i 


açarak hemen uygulamaya başlayalım ve bakar- 


lım neler oluyor. Expression Blend'i açarak Fi- 


i ge 
Zar 


le/ New Project dediğimizde karşımıza iki seçenek geliyor; Standart Application ve Control Library. Bu seçeneklerden Standart Application'ı seçerek hemen WPF Windows Uygulamaları üretmeye başlayabiliriz, bir diğer seçenek olan Control Library ise farklı uygulamalarda kullanabileceğimiz ortak kontroller hazırlamak için kullanılabilir. Tüm bunları yaparken Visual Basic veya G# programlama dili seçeneklerini de kullanabiliyoruz. 

İlk projemizi yarattığımızda proje içerisinde App.xaml ve Windowl.xaml dosyaları bulunuryor. Bu dosyalardan Windowl.xaml bizim uygulamamızın ilk Windows penceresinin tasarımını tanımlıyor. Tasarımın arkasında çalışacak olan kod ise Windowl.xaml'e bağlı olarak Windowl.xaml.vb veya Windowl.xaml.cs şeklinde seçtiğiniz dile göre yaratılmış olacaktır. Maalesef Expression Blend içerisinde VB veya C# kodu yazmak çok zor. Zaten söz konusu dosyaları Expression Blend kendisi açmıyor ve düzenleme işini dış bir editöre bırakıyor. O nedenle Expression Blend'i ağırlıklı olarak arayüz tasarımı tarafında kullanılacak bir yazılım olarak düşün- 


mekte fayda var. 


İlk animasyonumuz 

Hemen ilk animasyonumuzu yaratmak üzere Windows uygulamamızın penceresine iki adet dikdörtgen koyalım. Rectangle aracını Araç Çubuğu'ndan seçtikten sonra ekranda çizim yapmaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir dikdörtgen objesini seçtikten sonra programın sağ kolonurnun en üstünde yer alan sayfalardan Properties sayfasına geçerek söz konusu dikdörtgenlerle ik 


gili renkle dolgu ayarlarını yapabilirsiniz. 


Dikdörtgenlerimizden birini seçerek animasyon yaratmak için program arayüzünün sol kolonunda yer alan “Create New Timeline” açıklamalı $ (Artı) işaretine tıklıyoruz. Bizden hemen yaratacağımız animasyona bir isim vermemiz isteniyor. Animasyonların Expression Blend içerisinde ismi StoryBoard olarak geçiyor. Biz örneğimizde yarattığımız yeni StoryBoard'a “deneme” ismini verdik. Onay düğmesine basarak StoryBoard'u yarattığımız anda ekran bir Timeline (Zaman Çizelgesi) görünür oldu. Tüm animasyonumuzun Sürecini bu zaman çizelgesi üzerinde düzenliyor olacağız. 

Timeline üzerinde animasyonlarımızı tasarlarken animasyonlara ait her bir kareyi ayarlamış olmamız gerekmiyor. Bizim yapmamız gereken sahnede, yani Windows uygulamamızda herhangi bir objenin başlangıç ve son halini belirlemek. Aradaki animasyon otomatik olarak oluşturulacaktır. Bizim örneğimizde yer alan iki dikdörtgenden birini ekranın sol üstünden sağ altına sürükleyeceğiz. Bunun için toplam iki adet KeyFrame kullanacağız. KeyFrame'ler objelerin belirli zamanlardaki belirli özelliklerini sabitleme amacıyla kullanılır. Örneğin sıfırında saniyede sol üstte yer alan dikdörtgenimiz ikinci saniyede ekranın sağ altında yer alacaktır. Bu şekilde düzenlenen iki KeyFrame'den oluşan bir animasyonda sıfır ve ikinci saniye arasındaki degişikliği yaratacak animasyon otomatik olarak oluşturulur ve kullanıcı söz konusu dikdörtgenin ekranın sol üstünden sağ altına doğru gidi- 


yormuş gibi görür. 


okul 


Expression Blend 


© Olay bu kadar kolay 


Windows uygulamalarında animasyonlar hazırlamak işte bu kadar kolay. Tabi bir dikdörtgeni oynatıyor olmak çok büyük bir maharet değil fakat aynı sistem kullanılarak çok daha karmaşık 


animasyonlar hazırlamak hiç de zor değil. 
İleriki sayılarımızda WPF programlamanın derinliklerine inerken animasyonlarımıza 

ve Blend'in arayüzündeki özelliklere daha derinlemesine bakma şansımız olacak. 


Animasyonumuzun başarılı bir şekilde çalışabilmesi için yapmamız gereken; yeni bir animasyon (StoryBoard) yarattıktan sonra animasyon vereceğimiz nesneyi ekranda seçmek ve Time-Line içerisinde sıfır saniyeye bir KeyFrame eklemek. KeyFrame eklemek için TimelLine'ın gösterildiği pencerenin hemen üzerinde * (Artı) işaretli “Record KeyFrame” açıklamalı düğmeyi kullanabilirsiniz. 

Sıfır saniyeye eklediğimiz KeyFrame ile nesnemizin animasyonun başındaki durumunu kaydetmiş olduk. Sıra geldi bir saniye sonraya veya sizin isteğinize göre animasyonun süreceği SÜrenin sonuna yeni bir KeyFrame ekleyerek animasyon verilecek nesnenin söz konusu hedef saniyedeki yeni özelliklerinizi ayarlamaya. Biz örneğimizde dikdörtgenin sadece ekrandaki konumunu değiştirdik. Siz isterseniz rengini veya farklı özelliklerini de değiştirebilirsiniz. 

Animasyonumuz tamamlandığında göre artık Object and Timeline bölümünden Default seçeneğini seçerek animasyon görünümünden çıkabiliriz. Animasyonumuz varsayılan ayarlarıyla Windows uygulamamız açıldığı gibi başlayacak. 
O nedenle hemen F5 tuşuna basarak programı- 


mızı çalıştırabiliriz. 


© İlk WPF Windows uygulamamız 


İlk WPF Windows uygulamamızdaki iki dikdörtgen oluşan çizimimiz animasyon olma yolunda ilerliyorlar. 


Windows uygulamamız için yarattığımız animasyona 
(StoryBoard) ait TimeLine. 


Windows uygulamamızdaki görsel öğelerin ayarlarını kendilerine özel araç çubuklarında düzenleyebiliyoruz. 


Hanri Keira 


Sİ esi 


StoryBoard ve KeyFrame yaratmak için kullanacağımız düğmeler. 
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okul 


Expression Web 


Güle güle FrontPage! 


Office 2007'de bir eksik vardı, sürpriz yumurta Expression Studio'dan çıktı. 


Daron YÖNDEM ffice paketini yıllardır ta- 
O kip edenler olarak Front- 
Page'e epeyce alışmıştık. 


Office 2007 lansmanı yapıldığında ve bilgisayarlarımıza yavaş yavaş OR fice 2007 kurmaya başladığımız günlerde ufak bir şok dalgası ile “Frontpage nerede?” demekten kendimizi alamadık. Tabi biraz da gerçekçi olmakta fayda var; zaten hali hazırda hiçbir profesyonel web tasarımcı FrontPage kullanmıyordu. Benim FrontPage ile ilgili en sevdiğim özelliği hızlı açılıyor olmasıydı, ufak tefek düzenle- 


meler için gerçekten başarılı bir yazılımdı. 


Karşınızda Expression Web 
Expression Studio paketinin bir parçası olan Expression Web eski dostumuz FrontPage'i ke- 


sinlikle aratmıyor. Bir sürü ye- 
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ETTE 3 ni özellikle karşımıza çıkması- 


— | narağmen halaen hızlı açılan m HTML editörleri arasında yer vere | alan Expression Web, profes- 


yonel web tasarımcılarının ih- 
-— tiyaçlarına cevap verebilecek 


şekilde donatılmış. Peki, neler 


yapılmış? 


Expression Web arayüzü alıştığımız 
FrontPage yapısından çok farklı. 


XHTML 1.0 desteği 


Standartlar çok önemli. Yazdığımız kodların 


belirli standartlara uygun olması oluşturduğu- 


© Güzel bir gelecek... 


FrontPage'i kaybettikten sonra kısa süreli bir sessizliğin ardından gelen Expression Web ile gelecek çok daha güzel. 
Kullandığımız yazılımların bu şekilde gelişerek gün geçtikçe bizlerin işini kolaylaştırması projelerin çok daha hızlı 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sonlanmasına ve maliyetlerin düşmesine veya projelerin detaylarının, kalitelerinin artmasına olanak sağlıyor. Bu yazımızda Expression Web ile tanıştıktan sonra önümüzdeki aylarda uygulamalı örneklerle ilerliyor olacağız. 


muz web sitelerinin daha geniş bir kitlelere ulaşabilmesini sağlar. 
Bu noktada Expression Web ile beraber XHTML 1.0 desteği geliyor. Gerçek zamanlı olarak siz 
HTML kodunuzu yazarken Expression Web sizi olası hatalarla ilgili uyarıyor. Expression Web ile beraber yaratılan her HTML dosyasının başına gerekli XHTML uyumluluk kodları da otomatik 


olarak yerleştiriliyor. 


<IDOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" “http://wwww3.org/TR/xhtmli/DTD/xhtmli-transitional.dtd'» <html xmlns"http://Wwww3.org/1999/xhtml"> 


Expression Web ile yaratılan her HTML dosyasının başına yerleştirilen otomatik XHTML uyumluluk kodları. 


CSS 1.0, 2.0 ve 2.1 desteği 

Eski FrontPage günlerinde belki de en şikâyetçi olduğumuz noktalardan biri CSS desteğinin bulunmamasıydı. Tasarım aşamasında yaptığımız tüm düzenlemeler eski stil XHTML uyumsuz kodlar ile gerçekleştiriliyordu. Expression Web ile bu sorun da giderilmiş. Artık düzenlemeler olabildiğince CSS özellikleri ile kod- 


lanıyor. 


<IDOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://Wwww3.org/TR/xhtmli/DTD/xhtmli-transitional.dtd"> <html xmlnsz"http://Wwww3.0rg/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-eguiv"Content-Language" content-"tr" /> <meta http-eguivz"Content-Type" content-"text/html; charsetzutf-8" /> 

<title>Untitled 1</title> 

<style typez"text/css"> 

.stylel £ 

color: #FFOOFF; 

font-weight: bold; 

font-variant: small-caps; 


) 
</style> 
<head> 
<body> 
<p class-"stylel">Deneme Amaçlı Metin</p> <body> 
<html> 
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Yukarıda inceleyebileceğiniz kod içerisinde stylel adında bir CSS sınıfı yer alıyor. Söz konusu CSS sınıfı sayfa içerisinde bir paragrafa atanmış durumda. Bu kodu tamamen Expression Web kendisi yarattı. Biz herhangi bir kod yazmadık, tek yaptığımız Expression Web'in tasarım modunda metnimizi yazıp sağ tuş ile gerekli menüye girerek font ve renk ayarlarını yapmak oldu. Eski FrontPage'e kıyasla yaratılan kod- da gerçekten büyük gelişme var. 

GSS sınıflarından bahsederken gelişmeler elbette bu kadarla sınırlı değil. Artık kendi CSS sınıflarımızı yaratarak Expression Web içerisinde CSS dosyalarımızın ve sınıflarımızın yönetimi de yapabiliyoruz. Program içerisinde Task Panes menüsünden ulaşabileceğimiz Apply Stlyes ve Manage Styles bölümlerinde sayfa içerisine veya harici CSS dosyalarına yeni CSS sınıfları ekleme ve düzenleme işlemleriyle ilgili ayarlar yer alıyor. Kullanılan tüm CSS sınıflarının listelendiği bu bölümlerde istediğiniz sınrfı sürükle-bırak tekniği ile sayfanızdaki herhangi bir HTML elementinin üzerine bırakarak uygulayabiliyorsunuz. Tüm bunlar hoşunuza gitmiyorsa ve siz de benim gibi elle kod yazmayı sevenlerdenseniz emin olun Expression Web'i siz de seveceksiniz. Artık CSS özellikleri ile ilgili mtellisense desteğine de sahibiyiz. HTML kodunuz içerisinde yarattığınız CSS sınıflarını siz 


elle yazarken tüm seçenekler otomatik olarak 


Intellisense arayüzünde beliriyor. 


okul 


Expression Web 


ASP.NET desteği 


Tasarımcılarla programcılar arasındaki ileti- 


şim ihtiyacı web tabanlı projelerin en kritik noktasıdır. Bu durum gün geçtikçe Windows uygulamalarına da yansıyor olacak. Geri dönüp FrontPage zamanlarına baktığımızda yapılan tasarımların içerisinde standart HTML kontrolleri kullanılıyordu. Tasarım programcıya aktarıldığında ise bin bir güçlükle tüm HTML kontrolleri silinerek yerlerine uygun ASP.NET kontrolleri yerleştiriliyordu. Expression Web bu noktada çığır açacak gelişmelerle karşımıza çıkıyor. 
Programla beraber gelen araç çubuğu içerisinde eskiden alıştığımız HTML kontrollerinin yanı sıra ASP.NET kontrolleri de artık sayfalara eklenebiliyor. Kontrollerle ilgili ID bilgileri tamamen otomatik olarak düzenleniyor. Sadece klasik görsel kontroller değil, data kontrollerin- den tutun, validation, login ve webpart kontrollerine kadar tüm kontrolleri artık tasarımcılar da kullanabilecekler. Böylece programcıların işi çok daha kolaylaşacak.Bahsettiğimiz ASP.NET ve Expression Web entegrasyonunun derinliği ile ilgili daha çarpıcı bir örnekle karşılaşmak isterseniz hemen Expression Web içerisinde File/ew menüsüne göz atabilirsiniz. Artık sadece HTML dosyaları değil ASPX (Web Form), ASCX (Web User Control) ve Master Page dosyalarını da Expression Web içerisinde yaratabilirsiniz. Yaratılan ASPX ve tüm ASP.NET sayfaları Expression Web içerisinden File /Preview In Browser ile çalıştırıldığında aynı Visual Studio içerisinde oluğu gibi ASP.NET Development Server üzerinden açılıyor. 

Eğer daha da ileri gitmek isterseniz Expression Web içerisinde bir ASP.NET sayfası yaratarak sayfaya bir ASP.NET GridView sonrasında da SglDataSource yerleştirerek direk veri bağ- 


lantısı bile sağlayabilirsiniz. 


ASP.NET sunucu kontrolü desteğiyle artık tasarımcılar da 
ASP.NET kontrollerini kullanarak web sitesi tasarımları yapabilecekler. 


CSS kodlarımızı yazarken Intellisense özelliği bize yardımcı oluyor. 
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Expression Design 


Vektörel tasarım ve 
AMI tek merkezde 


Vektörel çizimler yapmak için ayrı yazılımlar kullanarak vakit kaybetmek istemiyorsanız Expression Design'ı deneyin. 


Daron YÖNDEM 


Expression Design program arayüzü tasarımcılara hitap etmesi amacıyla alıştığımız arayüzlere kıyasla daha çok 


görselliğe hitap ediyor. 


ektörel tasarımın gücü tartışılamaz. 
Çizdiğiniz her şeyin vektörel olarak 


V 


nü geldiğinde çiziminizi isterseniz Taksim mey- 


yaratılıyor ve kaydediliyor olması, gü- 


danı büyüklüğünde bir bayrağa bile basabileceiniz anlamına gelir. Normal şartlarda resimlerimizi büyüttüğümüz sürece netliklerinin bozulduğunu biliyoruz, vektörel çizimlerde ise böyle bir durum söz konusu değildir, çünkü çizim istenen bir boyutta vektörel bilgiler çerçevesinde otomatik olarak tekrar yaratılabilir. 
Expression Design içerisinde yapılan tüm çalışmalar yukarıda bahsettiğimiz şekilde tamamen vektörel olarak yaratılır. Böylece yapılan çalışmanın orijinal boyutu ne olursa olsun istediğiniz farklı bir boyutta görsel çıktı alabilirsiniz. Uygulamaya geçmeden önce gelin Expression Design'ın program arayüzü- 


ne bir göz atalım. 


Vektörel program arayüzü 
Expression Design'ı ilk çalıştır- 


dığımızda epey şaşırdık. Alıştığı- 


mız Microsoft konseptinden farklı, ilginç bir arayüz düzenlenmiş. Aynı arayüz Expression Studio yazılım paketi içerisindeki diğer yazılımların çoğunda kullanılmış. Tasarımcılara hitap eden yazılımlar olarak nitelendirilen bu programlar- da böyle bir yaklaşımın olması çok doğru. Biraz işin tekniğine kaçarsak aslında kullanılan arayüz altyapısı Windows Vista ile beraber sunulan WPF (Windows Presentation Foundation) sisteminin tam kendisi. Özetle vektörel çizim yapmak için kullanacağımız Expression Design yazılımın kendi arayüzü de tamamen vektörel. Bunu kanıtlamak için program içerisinde hemen Edit/Options/ General menüsüne giderek Workspace bölümünde Workspace Zoom seçeneği ile oynamaya başlayabilirsiniz. Oynamak diyorum çünkü gerçekten oyuncak kıvamında kolay ve hoş bir sistem uygulanmış. Workspace Zoom ayarını faremiz ile değiştirdikçe gerçek zamanlı olarak tüm program arayüzünün de ufal- 


dığını veya büyüdüğünü görebiliyoruz. 


İlk vektörel çizimimiz 
İlk ufak çizimimiz yaparak vektörel çizimin bi- 


ze tam olarak ne tür bir avantaj sağlayacağını 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görelim. Bunun için Expression Design içerisinde File/New menüsünden kendimize yeni bir dosya yaratıyoruz. Dosyamızı yaratırken yükseklik, genişlik 


ve çözünürlük ayarlarını belir- 


leyebiliyoruz. 


Araç çubuğunda hemen kul lanabileceğimiz şekil araçları yer alıyor. Bunlardan Rectangle (Dikdörtgen), Ellipse (Elips), Polygon (Çokgen) ve Line (Doğru) araçlarından herhangi birini seçerek çizim yapmaya başlayabilirsiniz. Biz örneğimizde şimdilik iki tane dikdörtgen kullanacağız. Çizimimizi tamamladıktan sonra File/Export menüsüne ufak bir yolculuk yapıyoruz ve çıkış alacağımız dosya tipi olarak da JPEG formatını seçiyoruz. 

Kaydetme işlemini başlattığımız anda karşımı za Rasterization adı altında bir pencere çıkıyor. 
Bu pencerenin anlamı yaptığımız vektörel çizimin normal bir çizime dönüştürülerek kaydedileceği. Bizden istenen ayarlar da almak istediğimiz normal çizim çıktısının büyüklüğü ve çözünürlüğü ile ilgili. 

Rasterization penceresine istediğiniz boyutu girebilirsiniz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi isterseniz 100x100 metre büyüklüğünde 300 dpi çözünürlülükte bir dosya almanız da mümkün. 
Son düğmeye basıp Rasterization işlemini başlatmadan önce aklınıza bulunması gereken önemli bir nokta var. Vektörel bilgiler üzerinden yeniden çizim işlemi yapılacağı için verdiiniz çizim boyutuna göre Rasterization işlemi bazen saatler sürebilir. O nedenle ayarlamaları 


yaparken dikkat etmek gerek. 


Neden Expression Design? 

Expression Design ne kadar güzel ve hoş bir vektörel çizim aracı olsa da dünyada bir ilk degil. Vektörel çizim zaten yıllardır tasarımcıların üzerinde çalıştıkları bir sistem ve bu konuda çok başarılı ürünler de mevcut. Peki, neden biz Expression Design kullanalım? 

Expression Design ile hazırlanan tasarımlar sadece vektörel olmakla kalmıyor. Söz konusu vektörel tasarımlar üzerinden XAML kodları yaratılabiliyor. Expression Design dâhilinde 


XAML kodlarının detaylarına girmeyeceğiz, za- 


okul ğe 
Expression Design 


ten bir tasarımcının pek de XAML ile işi olmayacaktır, fakat XAML-'in ne olduğuna şöyle bir göz atalım. 

XAML (Extensible Application Markup Language) Microsoft'un WPF altyapısı ile Windows uygulamalarında ve Silverlight internet uygulamalarında kullanılan programatik tasarım arayüzlerinin hazırlanmasında kullanılıyor. XAML kodları ile yaratılan tasarımlar Windows programlarının arayüzlerinde ve Silverlight ile web sitelerinin arayüzlerinde tamamen vektörel olarak kullanılabiliyor. Özetle Expression Design ile yapılan bir tasarım doğrudan XAML çıktı alınarak tamamen vektörel olarak Windows uygulamalarının arayüzlerinde ve internet sitelerinde kullanılabilir. Hatta bu tasarımlar Expression Studio içerisindeki bir diğer yazılım olan Expression Blend ile vektörel animasyonlara dönüştürülerek yine XAML olarak Windows uygulamalarında ve internette kullanılabiliyor. 

Gelin bir önceki örneğimizde yaptığımız çizimden tekrar File/Export menüsüyle bir çıktı alalım. Bu sefer çıktı dosya tipi olarak XAML seçelim. Son olarak karşınıza çıkacak olan pencerede size programcınız tarafından iletilecek uygulama tipine göre Silverlight gibi bir seçenek seçebilirsiniz. Çıkış aldığınız XAML dosyasını Notepad gibi bir metin editörü ile açarak yara- 


ulan XAML kodunu inceleyebilirsiniz. 


| >) Isınma turları sonrasında 
m 

| Expression Design ile ısınma turlarımızı 
| tamamladık. Sonraki yazılarımızda 
Expression Design'ın Layer (katman) 


Vektörel çizimimizi normal bir JPEG 


dosyasına çevirirken bizden dosyanın büyüklüğü ve çözünürlüğü isteniyor. 


sistemini, efekt ve çizim araçlarını inceleyerek ister Windows ister Web arayüzleri tasarlayarak devam edeceğiz. 
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